Liturgische verbeeldingen Advent en Kerst 2023
Schikkingen, teksten en foto's Jeannet Slob

Eerste Advent 'Om stil van te worden'’
Lezingen:Jesaja 2: 1-5en Lucas 1: 5 - 25

Inkeer

Bezinning en inkeer

afdalen tot de diepte:

een weg naar binnen.

Leer mij uw wegen kennen, Heer,
maak mij wegwijs op uw paden,
daal af met uw licht uit de hemel
tot in de duisternis van ons bestaan,
maak zacht het versteende hart,
een woestijn zal bloeien.

(naar Psalm 52,4 en Jesaja 34,1)

Als basis van de schikking een vlechtwerk van wilgentenen.
Het begin van een mand die niet is voltooid, gevonden in een sloot.
De wilg staat symbolisch gezien voor groeikracht.

Rondom de mand een krans van takken.

Een uitgebloeide wingerd en

herfstmateriaal uit de tuin.

Binnenin de mand mos, vanwege de zachtheid
en de kleur groen die voor leven staat.




Tweede Advent '(On) verwacht...!"
Lezingen: Jesaja 40: 1-11 en Lucas 1: 26-38

Een nog niet voltooide mand van wilgentenen.

Onderaan een krans van gedroogde clematisranken,
waarin takken van de beukenboom zijn vervlochten.
In de mand een met mos beklede binnenkant, als veilige plek.

Op deze tweede Adventzondag is boven op het dorre
materiaal het altijd blijvende groen van de Den (pinus)
bevestigd. De kleur groen staat voor hoop op nieuw leven.
Klimop (hedera) klimt omhoog naar het licht, hecht zich,
en herinnert ons aan trouw en onsterfelijkheid,
verbinding met de hemel.




Derde Advent 'De wereld op zijn kop'
Lezingen: Jesaja 65: 17-25 en Lucas: 39-36

Het dorre materiaal onderaan de mand
verandert langzaam in de kleur groen.

Verschillende soorten pinus, spar of conifeer
vormen een boom als beeld van leven.

Op deze derde zondag van Advent [gaudete]
wijkt het paars voor de kleur roze.

Vanuit het binnenste van de onvoltooide
mand komt roze gipskruid als teken van hoop
op nieuw leven naar buiten.

Verborgen

In het duister
onzichtbaar groeit leven,
in verwachting naar licht.

Uit: 'Hemelse spijzen’van:
Tini Brugge




Vierde Advent ‘Lang gewacht en stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen’
Lezingen: Lucas 1: 57-61 en Lucas 1: 62-80

De onvoltooide mand van wilgentenen is langzaam uitgegroeid tot een boom.

I Aan de onderkant van de boom
zijn witte droogbloemen uit de

{ tuin aangebracht,

' als teken van stille verwachting,
evenals het roze van de gipskruid.

| Een boom/levensboom-
kerstboom

Nieuw leven
groeit uit

tot een boom
van een mens
die in liefde
vrucht draagt
voor velen.

Uit: 'Bloemen geven'zin
van Tini Brugge.




Kerst 'Jezus is geboren, een nieuw begin!'
Lezing: Jesaja 9: 2-6

Licht wil in ons wonen,
ons tot leven wekken.
Immanuél,

God met ons,

Kom

De afgelopen weken is op een lege mand,
die nog niet af was, verder gebouwd.
Er kwam voorzichtig een nieuw begin.

Na dorre takken kwamen er groen blijvende takken
en nu is het een boompje geworden,
waarin witte bloemen tevoorschijn komen.

In het boompje witte rozen, symbool van liefde.
Bovenop een ster, licht in het donker.

Of hoe dat heet

Gelukkig dat
het licht bestaat

en dat het met
me doet en praat

en dat ik weet
dat ik er vandaan

kom, van het licht
of hoe dat heet
Ult: 'lk hoor het Llicht’' van Hans Andreus




