
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is te 
volgen via kerkomroep.nl 
 
 

 

Zondag 11 februari 9.30 uur 
Centrumkerk  
Voorganger  
         mevr. Jacobine Gelderloos 
Ouderling   Jan Dijkstra 
Diaken        Michel Arnoldus 
Lector         Tineke Dijkstra 
Organist      Henk Koster 
Beamer       Henry Reker 
Koster         Cees Leinenga 
 
 

 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 
 
 

Komende diensten - vieringen 
Woensdag 14 februari 19.00u 
Torenkerk Aswoensdag 
Voorganger ds. Ruth Renooij 
Organist       Dirk Molenaar 
Koster           Remko Mulder 
Tijdens de vespers zijn er geen 
stiltemeditaties 
Zondag 18 februari 
Centrumkerk 9.30 uur  
Eerste zondag 40dagentijd 
Voorganger ds. Ruth Renooij 
 
 

 

 

Kerken open/binnenlopen: 
Kerk Eenrum: iedere 
         zaterdag en zondag 
 Kerk Westernieland: iedere 
         zaterdag en zondag 
Torenkerk Winsum: iedere     
         zaterdag en zondag 
Kerk Den Andel: niet geopend  
 
 

 
 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 

Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
 
 

Kleur van de zondag is groen: Groen is verbonden geraakt met de “gewone” 
zondagen, met het gewone leven van de kerk. De kleur van alles wat groeit. 
Zondag 11 februari 9.30 uur Centrumkerk: Thema: In wie geloof je?  
We laten ons onderdompelen in het verhaal van de legeraanvoerder Naäman, de 
profeet Elisa en een tot slaafgemaakt meisje. Een verhaal over jezelf bloot 
durven geven en in je ziel laten kijken. Verschuilen we ons achter uiterlijke schijn 
en machtsvertoon? Zijn we in staat om te zien wat er bij een ander schuil gaat 
achter de façade van grote woorden en mooie plaatjes? Een heel actueel verhaal 
in tijden van wantrouwen en onzekerheid: wie geloof je, op wie vertrouw je en 
wat betekent dat voor je leven van alledag? Lezing: 2 Koningen 5: 1-19. Liederen: 
Lied 276; Psalm 31: 1, 4 en 6; Lied 174; Lied 912 en Lied 418. NB: er is geen 
kindernevendienst, maar voor de kinderen is wel materiaal aanwezig om in de 
dienst ook met het verhaal aan de slag te gaan. Mevr. Jacobine Gelderloos 
Inzameling van de gaven 11 februari: 
Eerste collecte is voor Kerk in Actie, Noodhulp Griekenland: gift overmaken 
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code→ 
Toelichting eerste collecte: “Opvang voor gestrande vluchtelingen  
Griekenland” Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op  
de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of 
religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit 
bv Syrië, Afghanistan en Iran na een levensgevaarlijke reis in Griekenland. Daar 
wacht hen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in 
gammele tenten en blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het 
uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie ondersteunt organisaties 
die vluchtelingen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en 
waar mogelijk een betere plek. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste 
hulp aan vluchtelingen - direct na aankomst - en helpt bij het invullen van de 
benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannen-
de activiteiten, en gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene 
ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en 
computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk 
helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Vandaag is de   
              collecte bestemd voor vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland.  
              Geef aan de collecte, scan de QR-code of via NL66INGB0001731349 t.n.v.  
              Diaconie Prot. Gem. Winsum-Halfambt o.v.v. ‘Collecte Griekenland’.  
 

Meeleven met elkaar: Zwaantje Schram, Binnensingel 5 9951 GD Winsum, kreeg 
de diagnose acute leukemie. Afgelopen dinsdag is ze opgenomen voor de eerste 
behandelingen. We wensen Zwaantje en Wim sterkte toe. 
Trijn Enter, Hoofdstraat O. 15 9951 AG Winsum, mocht na een stevige 
longontsteking deze vrijdag weer naar huis. 
‘Afgelopen maandag zijn wij opa en oma geworden van Romy en Anna. Helaas 
hebben ze maar kort geleefd. Van Anna wisten we dat ze geen levenskansen had 
maar door zuurstoftekort en bloedingen is Romy ook overleden dinsdag’.  
Daan en Marga Visser, Lijnbaan 11 9951 ES Winsum 
Albert van Lune, Garnwerderweg 4 9951 TP Winsum mocht weer naar huis en 
mag daar verder aansterken. 
 

Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
 

Bedankt: ‘Bedankt voor de mooie bos bloemen die ik kreeg voor mijn 
verjaardag’. Klaas Dam 
‘Bedankt voor de bloemen die ik heb ontvangen van de kerk’. Mevrouw J. 
Hellinga - Nanninga 
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Bedankt: ‘Bedankt voor de mooie bos bloemen die we hebben gekregen’. Jikky en Eltjo Dijkstra 
Tasjes van de kindernevendienst: altijd wat te doen. Op dit moment is er iedere eerste zondag van de maand 
kindernevendienst. Op andere zondagen zijn er tasjes bij de ingang van de kerkzaal voor kinderen. In die tasjes zitten 
leuke boekjes met puzzels, kleurplaten, stiften of potloden. Je hoeft je dus nooit te vervelen en (groot-)ouders kunnen 
kinderen gewoon mee nemen. 
                           Stand van zaken actie Kerkbalans Er zijn al veel toezeggingen binnengekomen met ook al een hoopvol  
                           resultaat. Daarvoor onze hartelijke dank! Toch heeft een groot aantal aangeschrevenen nog geen reactie  
                           gegeven en moeten er nog veel toezeggingen binnenkomen. Mocht de brief nog ergens op een stapel  
                           liggen of hebt u de mail niet gelezen (kijk ook even in de Spam) dan vragen wij u om z.s.m. te reageren. 
Hartelijke groet, het CvK en de Bijdragecommissie. 
 

Groen met Hart en Ziel suggestie: Er wordt jaarlijks per persoon gemiddeld 19 meter aan plastic vershoudfolie gebruikt, 
wat allemaal in ons eco-systeem terechtkomt. Het duurt 450 jaar of meer om plastic af te breken. Gebruik 
lunchtrommels, bewaar restjes in vershoudbakjes en dek kommetjes in de koelkast af met een bord of schoteltje.  
                       !! Inzameling oude telefoons!! Een tijdje terug was Wahabou Alidou één van de sprekers tijdens het Zondag- 
                       middagcafé. Hij komt uit Benin en gaat één keer per jaar terug naar zijn familie en neemt zaken mee die in  
                       Benin bijna niet te krijgen zijn. Dit jaar heeft hij gevraagd om oude mobiele telefoons. Heeft u nog een oude? 
Inleveren kan nog op zondag 11 februari in een doos in de hal van de kerk. Graag op fabrieksinstelling inleveren. U mag 
ze ook brengen bij, of ik wil ze bij u ophalen: Jacob Hellinga, Sien Jensemalaan 36 tel 06 36 27 68 40. 
Gespreksgroep overdag Centrumkerk  Dinsdag 13 februari komen we als ouderengespreksgroep weer bij elkaar. 
Ds. Ruth zal deze morgen met ons in gesprek gaan over de zondagse eredienst. Wat vinden we waardevol en wat zou 
anders kunnen in de dienst? We beginnen om 10.00 en stoppen om 11.30 uur. Wees welkom! 
Veertigdagentijd Vespers in de Torenkerk Winsum, start woensdag 14 februari 19.00 uur In de veertigdagentijd 
voorafgaand aan Pasen worden elke woensdagavond Vespers gehouden in de Torenkerk Deze Vespers zijn een 
gezamenlijk initiatief van de Nederlands Gereformeerde Kerk ‘De Poort’, de Rooms Katholieke Liudgerparochie en de 
Protestantse Gemeente Winsum Halfambt.  De Vespers (19.00 tot 19.30 uur) beginnen op woensdag 14 februari. Het zijn 
korte meditatieve bijeenkomsten met muziek, een lied, een Bijbeltekst, een gebed en stilte. Elke week worden de 
Vespers geleid door een voorganger en zorgt een organist voor de muziek. De veertigdagentijd is een tijd van bezinning 
en verstilling, de Vespers maken hier deel van uit. In verband met het klimaat wordt de kerk niet verwarmd, trek dus een 
warme jas aan of neem een dekentje mee. De Vespers duren maximaal een half uur, dat is net te doen, en we gaan 
richting het voorjaar. De gezamenlijke kerken nodigen iedereen van harte uit om de Vespers bij te wonen. 
                         Aan etenstafel!  Is voor iedereen, samen of alleen! Elkaar ontmoeten in een andere setting, eten in  
                         gezelschap en bovenal de gezelligheid van het samen zijn staan bij deze ontmoeting voorop. U bent  
                         welkom op vrijdag 16 februari om 18.00 uur in de ontmoetingszaal van de Centrumkerk. Kosten bedragen 8  
                         euro per persoon. Opgave via aanetenstafel@pgwh.nl of bel met 06-22066233. Vol is Vol!! 
Doe ook mee met de voorbereiding van een dienst. Zoals in Klankbord stond geschreven vinden we het leuk als 
gemeenteleden mee willen helpen met de voorbereiding van een dienst. Wil je meehelpen bijpassende liederen, muziek, 
beelden en teksten uit te zoeken voor de dienst van 3 maart? Bel 06-57180433 of mail ds.rrenooij@pgwh.nl  
Zaterdag 17 februari Centrumkerk Schrijven vanuit de Bron Op zaterdag 17 februari is er een Schrijfcafé ter voor-
bereiding op het hoogfeest van Pasen onder de titel: Schrijven vanuit de Bron. Met de Bron wordt de Bijbel bedoeld. Aan 
de hand van een Bijbeltekst en Bijbelse figuren worden er, onder leiding van Maria Adriaanse, een aantal schrijf-      
oefeningen aangereikt, waarmee u/jij aan het schrijven gaat. En al schrijvende kunt u/kan jij zomaar iets ontdekken over 
een Bijbelse persoon of een Bijbelverhaal, dat u/dat jij voordien niet had kunnen bedenken. Het schrijven gebeurt in stilte 
en er wordt niet aan elkaar voorgelezen. Deze ochtend is voor iedereen toegankelijk, ervaring met schrijven is geen 
voorwaarde. Ook als u/jij nooit hebt meegedaan met een regulier Schrijfcafé bent u/ben jij van harte welkom. Vanaf 9.30 
uur is er inloop voor een kopje koffie of thee. Om 9.45 uur start het Schrijfcafé en om 12.00 uur sluiten we af. Er zijn geen 
kosten aan verbonden, u/jij moet zich wel opgeven want er kunnen maximaal 20 mensen meedoen. Welkom! Opgave 
uiterlijk 14 februari bij het Centraal Aanspreekpunt Wilga Schuuring, info@pgwh.nl of 06-57834051 
Zondagmiddagcafé 18 februari Beelden uit Maarhuizen en directe omgeving, toen en nu… 
Beelden uit Maarhuizen en directe omgeving, toen en nu. Van kloostergoed naar Staatsbosbeheer.  Tonnis Musschenga 
geeft hierover uitleg. Hij fietst er bijna dagelijks langs. Daardoor hoort en ziet hij veel van de veranderingen die daar 
plaatsvinden. U loopt misschien vaak 'om Moarhoezen' ook een goede tijdsbesteding…Bent u benieuwd of nieuwsgierig 
naar de ‘Beelden uit Maarhuizen….’ wat Tonnis daarover heeft te vertellen, kom dan zondagmiddag 18 februari naar het 
Zondagmiddagcafé.  Vanaf 14.30 uur bent u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00 uur begint het programma. In 
de pauze is er een hapje en een drankje. Einde programma is ong. 16.45 uur. De toegang is gratis, een gift is welkom 
Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl  
 

 

 
 
UITNODIGING VOOR ALLE VRIJWILLIGERS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE WINSUM-HALFAMBT: 
                                       Zonder onze vrijwilligers geen PGWH! Wij zijn blij met jou/u/jullie die zich vrijwillig en belangeloos   
                                       inzetten voor de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt. Jouw/Uw/Jullie inzet, klein of groot,   
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