
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is te 
volgen via kerkomroep.nl 
 

Zondag 12 mei 9.30 uur  
Centrumkerk m.m.v. de Winsumer 
Cantorij 
Voorganger  
        pastor Jacobine Gelderloos 
Ouderling   Jan Dijkstra 
Diaken        Sieta Stavenga 
Lectoren    Tineke Dijkstra en 
                    Hannie Boomsma 
Organist     Kor van Dijk 
Beamer      Douwe Ruygh 
Koster         Remko Mulder 
Kerk Eenrum 9.30 uur 
Voorganger  
                   pastor Jolanda Tuma 
Ouderling Marjan Dijkstra 
Diaken       Karola Oudman 
Lector        Frouktje Kremer 
Organist    Dirk Molenaar 
Koster        Joke Engel 
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 
 

Komende diensten-vieringen 
Woensdag 15 mei Torenkerk 
Stiltemeditatie   
19.00 – 19.30 uur 
 

 

Zondag 19 mei Pinksteren 
Centrumkerk 9.30 uur 
Voorganger ds. Ruth Renooij     
 

Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Kerk Eenrum:  
         donderdag t/m zondag 
 Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks  
 

 
 

 
 

 

 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 

Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
 
  

De kleur van de zondag is wit: We leven nog in het licht van Pasen 
Er is nog geen beamerpresentatie in de kerk, graag een Liedboek meenemen. 
Zondag 12 mei om 9.30 uur in de Centrumkerk: Troost 
Deze bijzondere viering op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren staat in 
het kader van het thema Troost. We sluiten daarin aan bij het thema van het 
Feest van de Geest. Wanneer we ons in situaties bevinden van verandering, 
verlies of verdriet, zoeken we naar houvast, naar troost. Uit welke bronnen van 
troost kan je dan putten? Elise Klinkert zet ons met haar werk op het spoor van 
de kwetsbare schoonheid in de natuur, waarin we kunnen ervaren hoe kostbaar 
het leven is. Een gedachte die we ook in de Bijbel tegenkomen bij psalmdichters 
en bij Jezus. We volgen ook het spoor van de leerlingen die na de Hemelvaart 
van Jezus, elkaars nabijheid zochten en in de ruimte van gebed en stilte een weg 
vonden om te gaan. De Winsumer Cantorij o.l.v. Nellie Bolhuis verleent haar 
medewerking. We lezen: Handelingen 1: 12-14, gedicht Einde van Anton Ent bij 
psalm 90 (zie liedboek 90a), Mattheüs 6: 25-24. We zingen Lied 221: couplet 1- 3, 
Kyrie 301h, Glorialied Psalm 23c: couplet 1-5, Lied 691: couplet 1 – 3, Lied 979: 
couplet 1-5, 11, Lied 275: couplet 1-5, Lied 697 (waar Jij en je staat, kan ook Gij 
en U gezongen worden). Namens de voorbereidingsgroep, Jacobine Gelderloos 
Zondag 12 mei om 9.30 uur in de kerk van Eenrum: Wezenzondag 
De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel wezenzondag genoemd. 
Een tijd van niet meer en nog niet, een tijd van tussen wal en schip. Het feest van 
Pasen heeft diep van binnen iets in beweging gezet, ergens is een deur geopend, 
maar we kunnen er nog niet bij. Het is een tijd van wachten op wat gaat komen, 
gelovend en vertrouwend op wat Jezus ons heeft meegegeven in zijn woorden 
en gebaren. Wees welkom! Pastor Jolanda Tuma 
Inzameling van de gaven 12 mei: 
Eerste collecte is voor Kerk in Actie/Binnenlandsdiaconaat: gift overmaken 
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code→→ 
Toelichting eerste collecte: “Kerk zijn met en voor elkaar” 
Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt die leven in kwetsbare 
omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in 
armoede en nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst? Kerk in 
Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te 
zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn. Dit 
diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners 
krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te 
ontwikkelen. In ‘De Sleutel’ is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor 
elkaar staat voorop. Met je gift in de collecte steun je het programma Binnen-
lands Diaconaat van Kerk in Actie en maak je diaconale initiatieven om van 
betekenis te zijn voor de buurt mogelijk. Geef aan de collecte, scan de QR-code  
              of via NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Winsum- 
              Halfambt o.v.v. ‘Collecte Kerk zijn’. U kunt natuurlijk ook uw collecte-  
              bonnen inleveren in de brievenbus van de Centrumkerk. Hartelijk dank! 
Meeleven met elkaar: 
Op 19 april ben ik geopereerd aan mijn slokdarm i.v.m. een tumor. Op 8 mei te 
horen gekregen dat de tumor helemaal verwijderd is en de lymfeklieren 
helemaal schoon zijn. We zijn dankbaar en blij! Mieke Drenth-Dolfing.   
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
Verhuisd:  
Frans en Aukje Kremer zijn per 10 mei verhuisd van de Trekweg naar Onderden-
dam naar Kerkstraat 37 9951 AD Winsum. Veel woonplezier toegewenst! 
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Groen met Hart en Ziel tip: Lege ruimte in de diepvries kost veel stroom om koud te houden. U kunt een vershoudbakje 
of fles vullen met water en daar de lege plek mee vullen. Eenmaal bevroren werkt het als extra koeling in de diepvries en 
het stroomverbruik daalt. En denkt u aan het meenemen van een eigen kopje voor het koffie/thee drinken na de dienst? 
 

Feest van de Geest – Expositie in de Centrumkerk in Winsum, tussen Hemelvaart en Pinksteren 
                                                    Eens in de twee jaar vindt in de periode vanaf Hemelvaart tot en met Tweede Pinksterdag  
                                                    het landelijke evenement Feest van de Geest plaats. In het cluster Groningen - Noord  
                                                    Drenthe doen 20 kerken en 22 kunstenaars mee. De landelijke stichting Feest van de Geest  
                                                    heeft als thema ‘Troost’ aangereikt. Het thema wordt breed omarmd, het brengt licht in  
                                                    deze donkere tijden. Op 9, 11, 12, 18, 19 en 20 mei, staat de deur van de Centrumkerk  
                                                    tussen 13.00 – 17.00 uur open om het werk van kunstenaar Elise Klinkert te bezichtigen. 
Elise Klinkert (1967) onderzoekt in haar werk enerzijds haar onlosmakelijke verbondenheid met de natuur, en kan zich 
met zorg en liefde verliezen in het weergeven van het landschap, de natuur en de elementen. Aan de andere kant 
onderzoekt ze hoe deze alles overweldigende natuur verloren lijkt te gaan door toedoen van de mens. Haar schilderijen 
ontstaan vanuit een combinatie van verschillende aspecten : het engagement, gesprekken, bronnenonderzoek, een 
jeugdherinnering of flarden van een droom. Elise is zelf alle dagen tijdens de openingsuren aanwezig. De PGWH is dit jaar 
één van de deelnemende kerken van het Feest van de Geest. Zie ook: www.feestvandegeest.nl 
 

Bibliodrama op maandag 13 mei: Kom spelen! En ontdek meer van de Bijbel en jezelf. Bij Bibliodrama leef je je in in  
                                  personen uit een Bijbelverhaal. Het is een speelse manier van omgaan met Bijbelverhalen. Spelen- 
                                  derwijs kan zo’n verhaal licht werpen op ons dagelijks leven. Kennis van de verhalen vooraf is niet  
                                  nodig, acteertalent ook niet. Alleen nieuwsgierigheid is genoeg. Bij het spelen bepaal je altijd zelf wat 
je wilt doen. Een avond Bibliodrama ziet er ongeveer zo uit: inloop in de Ontmoetingszaal van de Centrumkerk met koffie 
en thee tussen 19:45-20:00 uur; opening; een speelse introductie bij het verhaal; inlevingsoefeningen en het spelen van 
een scène of een ontmoeting tussen personages in het verhaal; korte pauze met koffie en thee en een nagesprek. 
Nieuwsgierig geworden, bel of mail naar 06-57180433 of ds.rrenooij@pgwh.nl Wel graag van te voren opgeven. 
Mountainbiketocht zaterdag 25 mei Heb jij je al opgegeven? In verband met de te reserveren fietsen, vernemen we 
graag zo spoedig mogelijk wie er meegaan op 25 mei. Kosten: € 27,50 per persoon. Aanmelden kan nog tot 14 mei 2024 
via mrarnoldus@gmail.com of renkema.jack@outlook.com Een sportieve groet van Michel Arnoldus en Jack Renkema! 
 

Rondje om de Toren, 16 mei Iedere 3e donderdag is er een “rondje om de Toren”, een bezinningswandeling van een klein                 
                      uur, te beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) en eindigend bij de Centrumkerk (20:30 uur) met als afsluiting  
                      koffie en thee en wat lekkers. De wandeling begint met een tekst/een gedicht waarna er ca. 10 minuten in  
                      stilte wordt gelopen. Daarna wordt er enkele malen stil gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle 
deelnemers zijn vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te praten met mede-lopers. Aan het “rondje” kan 
iedereen mee doen, aanmelden is niet nodig en het “rondje” gaat altijd door. 
 

Werkzaamheden rondom de Centrumkerk – Hulp gevraagd! Hulp gevraagd bij het schoonmaken, onkruid- 
vrij maken en vegen van het plein rondom de kerk op vrijdag 17 mei a.s. Ook de bloembakken gaan we aan- 
pakken. Hiervoor zijn ook ideeën voor invulling welkom. Voor koffie en koek wordt gezorgd, graag eigen on- 
kruidsteker meenemen. We beginnen om 9.00 uur, kom zo langs of geef je op, tel 06-36276840.  

Klankbord mei/juni 2024 is uit met onder meer te gast bij de uitvaartleiders. Online te lezen op www.pgwh.nl   
 

Gespreksgroep overdag: Anders dan in Klankbord stond vermeld: Er is GÉÉN gesprekgroep in de maanden mei en juni.  
 

Kovvie, kouk en keuveln op dinsdagmorgen 21 mei (met aanmelden). Zomaar op een ochtend gezellig samen 
koffiedrinken en met elkaar praten. Een moment om elkaar weer te ontmoeten. Gespreksonderwerpen ontstaan wel 
vanzelf. Op dinsdag 21 mei staat vanaf 10.00 uur de koffie of thee met wat lekkers klaar bij Berta en Jacob Hellinga, Sien 
Jensemalaan 36. Graag van tevoren even aanmelden als u van plan bent te komen. Dat kan per telefoon: 0595-442247 of 
per mail: b.hellinga@hetnet.nl  U bent van harte welkom! 
 

Jubileumviering en emeritaat van ds. Harmen Jansen Op 13 mei is het veertig jaar geleden dat Harmen Jansen bevestigd 
werd als predikant. Op 24 mei gaat hij met emeritaat omdat hij dan de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Zondag 26 mei 
zal dit gevierd worden in de dienst in de Grote kerk, Zuidkade 19 in Drachten. Als u deze dienst gaat bezoeken wilt u dit 
dan a.u.b. afstemmen met CAP Wilga Schuuring, info@pgwh.nl of 06-57834051 omdat de Grote kerk niet zo groot is. 
 

Zondag 26 mei: Eenrum Klassiek – Violiste Luna van Leeuwen Een bijzonder jong talent: Violiste Luna van Leeuwen, 
winnares van het Prinses Christina Concours en het Concertgebouwconcours zal met organist Carlos Fernández Bollo een 
prachtig en gevarieerd programma spelen. Het concert begint om 15.00 uur. Tickets: €10,=, kinderen tot en met 12 jaar 
gratis (inclusief “meet and greet”). Na afloop van het concert is er een “meet and greet” in de kerk onder het genot van 
een hapje en een drankje. 
Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl 
 
 
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat. 
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