
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl  
 

 

 
 

 

 

 

Zondag 13 oktober 9.30 uur   
Centrumkerk met m.m.v. de 
Winsumer Cantorij.  
Voorganger  
             mevr. Marleen Stokroos 
Ouderling      Marjan Dijkstra 
Diaken            Sieta Stavenga 
Lector             Jenny Baron 
Organist         Henk Koster 
Beamer          Henry Reker 
Koster            Cees Leinenga 
Kerk Den Andel 9.30 uur 
Voorganger 
                   pastor Jolanda Tuma 
Ouderling Géanne Kremer 
Diaken      Michel Arnoldus 
Lector       Henk Dijkstra 
Organist   Dirk Molenaar 
Koster       Margriet ter Borg 
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 

Komende diensten-vieringen 
Woensdag 16 oktober  
Torenkerk  Stiltemeditatie  
19.00 – 19.30 uur 

 

Zondag 20 oktober   
Centrumkerk 9.30 uur 
Voorganger dhr. Casper Smits 
Winkheem 16.30 u Avondmaal 
Voorganger ds. Gertine Blom              
Centrumkerk 19.00 uur 
Grunnegerdainst m.m.v. Het  
Chr. Zoutkamper Mannenkoor 
Voorganger ds. T. Oldenhuis 
 

 

 

 

 

 

Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Kerk Eenrum:  
         donderdag t/m zondag 
 Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks  
 

 

 

 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 
 
 

Centraal Aanspreek Punt   

De kleur van deze zondag is groen: Groen is de kleur van de “gewone” zondagen. 
Het is niet zomaar een kleur. Groen is de kleur van alles wat groeit.  
 

Zondag 13 oktober 9.30 u in de Centrumkerk: In Baflo leven we in de gezegende 
en vreugdevolle tijd dat we binnen een half jaar drie kinderen mogen dopen. Zo 
ook afgelopen zondag. De doopouders kozen als schriftlezing Johannes 1: 19-28. 
Over Johannes de Doper die zegt “ik ben een stem die roept in de woestijn en ik 
doop met water”. Ik ben gaan onderzoeken wat die stem nu eigenlijk zegt. En wat 
het dopen met water door Johannes betekent. Mijn ontdekkingen wil ik ook 
graag met u delen. Kortom we vieren een kernthema van ons christelijk geloof en 
dat doen we met medewerking van de cantorij van Winsum. Ook zij willen graag 
hun stemmen met ons delen. We lezen: Johannes 1: 19-28. We zingen: Psalm 8: 1 
en 3; Lied 304: 1(c), 2 en 3 (a); Lied 23b: 1 (a), 2(c), 3(a), 4(c), 5(a); Lied 835; Lied 
832; Lied 704. Er is kinderoppas en kindernevendienst. 
                     Marleen Stokroos, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Baflo c.a. 
Zondag 13 oktober 9.30 u in de kerk van Den Andel: ‘Leven van de wind’ 
Het is herfst. De wind blaast de bladeren massaal van de bomen. Nog even en de 
takken steken weer kaal en naakt de lucht in, wachtend op de lange donkere tijd 
die voor ons ligt. Alles loslaten en vertrouwen op de lente die nog zo heel ver weg 
lijkt, maar zeker komen zal. Bomen leven van de wind. Nee, wij mensen zijn geen 
bomen, maar misschien kunnen we toch iets van hen leren. Over loslaten en 
vertrouwen, over bezit en leven van de wind. We lezen de eerste woorden van 
Prediker (over ijdelheid) en horen hoe een rijke jongeling in gesprek is met Jezus 
over het Koninkrijk van God. Er is een liturgieboekje.   Pastor Jolanda Tuma 
 

De restauratie van het orgel in Den Andel nadert zijn voltooiing. Het is echter nog 
niet zover dat het orgel weer gebruikt kan worden als begeleidingsinstrument in 
de dienst a.s. zondag. Dirk Molenaar heeft wel toestemming van de orgelbouwer 
om de gemeente alvast iets te laten horen en iets over de restauratie te vertellen. 
Dit zal direct na de dienst gebeuren en het zal ongeveer 5 minuten in beslag 
nemen. En daarna is er koffie! 
Inzameling van de gaven 13 oktober 
Eerste collecte voor lokaal project 4, Open Hof, Groningen: gift overmaken 
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code→→ 
Toelichting eerste collecte: De Open Hof in Groningen richt haar aandacht 
specifiek op de pastorale taak, namelijk het straatpastoraat. Het straatpastoraat 
houdt in: (1) de persoonlijke begeleiding en ondersteuning door de straatpastor 
op het gebied van zingeving, (2) het aanbieden van een wekelijkse viering in de 
kapel van “Spilsluizen” op zondagavond met dak- en thuisloze mensen, gedragen 
door een team van vrijwilligers en voorgangers, (3) een jaarlijkse kloosterreis met 
een aantal dak- en thuislozen, (4) andere activiteiten van pastorale aard. Het 
straatpastoraat is een zelfstandige en unieke taak van de Open Hof. Geef aan de                  
              collecte, scan de QR-code of via NL 66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie 
              Prot. Gem. Winsum-Halfambt o.v.v. “Collecte Open Hof”.  U mag ook uw       
              collectebonnen inleveren in de brievenbus van de Centrumkerk. Bedankt  
Meeleven met elkaar  
Tiny Dobma is na een operatie weer thuis uit het ziekenhuis. Het herstel zal nog 
veel tijd en energie vragen waardoor bezoek of telefoontjes nog even te veel zijn. 
Een kaartje zal haar goed doen. Bellingeweer 1G 9951 AM Winsum 
Wilfred Drent moest afgelopen week een operatie ondergaan. Deze is goed 
verlopen en nu komt voor hem de tijd van herstel. Een kaartje zal ook hem goed 
doen. Warfstraat 4 9951 BS Winsum 
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
 

 

 

mailto:kerkgroet@pgwh.nl
https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=qj5inpHlZINckzzstkEWqCSUccxrB9Q1
https://site.skgcollect.nl/260/gift/formulier.html?id=4188


Geboortebericht: In de afgelopen maanden zijn er 3 kindertjes geboren te weten: Op 27 juli 2024 Jens Velzen, zoon van 
Arjan Velzen en Jitske Berghuis, broertje van Tijs en Nout. Trekweg naar Onderdendam 40 9951 SE Winsum. Op 2 
september 2024 Isa Sisira Luiting dochter van Elroy en Daniëlle Luiting, zusje van Maël. De Schans 13 9951 VJ Winsum. Op 
15 september 2024 Joah Ben Drent, zoon van Wilfred en Majan Drent, broertje van Iris, Eva, Elynn en Maartje. Warfstraat 
4 9951 BS Winsum. Van harte gefeliciteerd! 
Bedankt ‘Heel veel dank voor alle blijken van medeleven die u mij stuurde, nadat ik mij genoodzaakt voelde zo plotseling 
mijn werkzaamheden neer te leggen. Ze betekenen veel’. Alle goeds, ds. Ruth Renooij. 
Groene tip: Tegenwoordig zijn er veel kant en klare vochtige doekjes verkrijgbaar, voor gezichtsreiniging, het 
schoonmaken van de badkamer of keuken of voor gebruik op het toilet. Dit zijn niet gewoon bevochtigde lapjes van 
natuurlijke vezels als katoen, maar ze bevatten ook synthetische vezels en plastic en een boel conserveermiddelen. Deze 
doekjes komen allemaal in het afval terecht, of worden door het toilet gespoeld, waardoor ze een boel problemen 
veroorzaken. Wat is er mis met een "ouderwets" washandje, of een nat gemaakt keukendoekje? Goedkoper, 
huidvriendelijker en afval besparend. 
Gespreksgroep overdag: Dinsdag 15 oktober om 10.00 uur komen we weer bij elkaar als gespreksgroep. Deze ochtend 
gaan we bespreken Mattheus 14: vers 13 tot hoofdstuk 15. Voel je welkom, we stoppen om 11.30 uur 
                                 Aan etenstafel! Iedereen, samen of alleen, kan deelnemen aan deze gezamenlijke maaltijd. Elkaar  
                                 ontmoeten in een andere setting, eten in gezelschap en boven al de gezelligheid van het samen zijn  
                                 staan bij deze ontmoeting voorop. U bent welkom op 18 oktober om 18.00 in de ontmoetingszaal.  
                                 Kosten bedragen 8 euro per persoon. Opgave via: aanetenstafel@pgwh.nl of 06-22066233 namens de  
                                 diaconie, Sieta Stavenga 
Vrijdag 18 oktober, nine-enders café in Jeugdsoos “De Zolder” Wat we allemaal eens in de 10 jaar meemaken, is dat we 
op de drempel staan van een nieuw levensdecenium. Als je nu een 9 in je leeftijd hebt, dan zal je binnenkort twintiger, 
dertiger, veertiger enz. of misschien wel negentiger worden. We willen je graag uitnodigen voor een 9-enders café: een 
avond lang met mensen van verschillende generaties, maar allemaal met een leeftijd die eindigt op een ‘9’. Dit vindt 
plaats op vrijdag 18 oktober, vanaf 20:00 uur in de Jeugdsoos “De Zolder”, ingang aan de Regnerus Praediniusstraat, aan 
de achterzijde van de Centrumkerk. Het is fijn als je je opgeeft, maar ook zonder opgave ben je van harte welkom. We 
hopen vele 9-enders daar te zien! Van harte welkom! Voor vragen en opgave (liefst voor 14 oktober): Jacobine Gelderloos 

–  06-38239007 / pastoraat@pgwh.nl , Ate Faber –  06-29185263 / fabera@ziggo.nl 
Zondagmiddagcafé 20 oktober 2024 – The The Living Museum Winsum, Kunstwerkplaats voor mensen in herstel 
In het Zondagmiddagcafé van 20 oktober 2024 staat Kunstwerkplaats voor mensen in herstel, The Living Museum 
Winsum, centraal. Deze kunstwerkplaats is een initiatief van Podium Winsum en Angélique de Waard. 
In september 2022 is Cultureel Centrum de Blauwe Schuit gestart met dit project. Angélique de Waard (kunstenaar en 
redacteur) vertelt over dit unieke concept. Angélique heeft genoemd dat ze wel 'knutselspullen' wilde hebben: 
"Je vraagt of ik weet aan welke spullen behoefte is voor The Living Museum Winsum. Ik hoop op: lapjes stof in warme 
kleuren (geen naaispullen), gutsen, stukjes linoleum, rollers om mee te drukken, gips en/of gipsverband, percussie 
instrumenten ook kleintjes. Waar geen behoefte aan is: goedkope acrylverf (meestal van de action, die is te dun om mooi 
mee te werken)olieverf en schilderijlijsten. Maar, wat ik krijg wordt in dankbaarheid ontvangen". Zoals gebruikelijk bent u 
vanaf 14.30 uur hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00 uur begint het programma. In de pauze is er een ‘hapje’ 
en een drankje. Einde programma is ong. 16.45 uur. De toegang is gratis, een gift is welkom! 
 

Woensdag Wonderuur in Wierdekerk Sauwerd. Bijbelverhalen zijn oerverhalen, die erom vragen op een goede manier 
verteld te worden. Dit najaar is er op woensdagmiddag 16 oktober van 15.30-16.30 uur 'Woensdag Wonderuur': een kans 
om met je (klein)kind(eren) Bijbelverhalen te ontdekken in de Wierdekerk. Eerst is er een verhaal van ongeveer tien 
minuten. Daarna een gesprekje met verwonderingsvragen. Dan mag je zelf uitkiezen wat je gaat doen of maken (actief of 
creatief). We sluiten af door samen iets te eten en te drinken. Het is eigenlijk een soort Kliederkerk-light! Alle kinderen 
zijn zonder of met ouders/verzorgers welkom. Graag opgeven bij Gertine Blom via whatsapp: 0627107522 of e-
mail: dsgertine@gmail.com. Neem gerust ook vriendjes/vriendinnetjes mee. Meer info: www.wierdekerk.nl/wonderuur 
Beelden van Jezus In oktober zijn er thema-avonden door Aart van Lunteren over beelden van Jezus. Je kunt ook zeggen 
‘visies op Jezus’. We lezen teksten, bekijken afbeeldingen en wisselen met elkaar van gedachten. En hopen daarbij (meer) 
helderheid te krijgen over wie en wat Jezus voor óns wel of niet betekent. Data: woensdagavonden 16 en 30 oktober in 
Toornhuus in Ezinge. Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) tot uiterlijk 21.30 uur. De avonden zijn ook ‘los’ te bezoeken. 
Weet je welkom! Fijn, als je je tevoren opgeeft. Hartelijke groet, Aart van Lunteren, 06 53 37 52 23 
Zondagavond 20 oktober Taizé-viering in de Onze Lieve Vrouwekerk te Tinallinge: Het thema is: Een tuin stil aan het 
grensland. Het begint om 19.30 uur. We heten u van harte welkom, de werkgroep Tinallingervespers, PKN Baflo. 
(N)u zijt wellekome - Ontvang jij koffiedrinkers in de adventstijd? We hebben 24 gastadressen nodig. Gastvrijheid maakt 
een klein huis groot! Meld je aan bij alievandijken@ziggo.nl of bel 06-12044875. Volgende week meer informatie. 
 
 

 
 
 

Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl 
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