
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl 
 
 

Zondag 16 juni 9.30 uur  
Centrumkerk  
Voorganger  
                   pastor Jolanda Tuma 
Ouderling     Laura Dijk 
Diaken          Sieta Stavenga 
Lector           Maria Adriaanse 
Organist       Carel van Aurich 
Beamer        Erik Streurman 
Koster          Cees Leinenga 
 

 
 

 

 

 

 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 

 
 

Komende diensten-vieringen 
Woensdag 19 juni Torenkerk 
 Stiltemeditatie  
19.00 – 19.30 uur 

 
 

Zondag 23 juni 9.30 uur 
Torenkerk 
Voorganger   ds. Ruth Renooij 
                     
 

 
 
Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Kerk Eenrum:  
         donderdag t/m zondag 
 Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 
 

 

Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
 
  
 

De kleur van deze zondag is groen: Groen is de kleur van de “gewone” zondagen. 
Het is niet zomaar een kleur. Groen is de kleur van alles wat  groeit.  
 

Zondag 16 juni 9.30 uur in de Centrumkerk 
Kracht van kwetsbare broosheid 
‘Wondbaar en vrijmoedig’ is de titel van een boek dat gaat over Franciscus van 
Assisi. Op de achterflap van dat boek staan de woorden ‘Kunstenaars hebben het 
altijd beseft: precies in hun soms pijnlijk ervaren kwetsbare broosheid schuilt een 
onschatbare kracht.’ In de bijbelteksten worden gelijkenissen verteld over het 
koninkrijk van God: een teer twijgje en een mosterdzaadje. Kwetsbare broosheid. 
Wat wil dat toch zeggen, en wat heeft dat met onze eigen bestaan van doen, en 
met God? Lezingen: Ezechiel 17: 22-24 en Marcus 4: 26-34.  
We zingen: Psalm 92: 8;  Lied 299e; Lied 701: 1, 2, 3, 4; Lied 822;  
Lied 944: 1, 2, 3, 4; Slotlied: 1, 2, 3, 4. Wees welkom! Pastor Jolanda Tuma 
 

Inzameling van de gaven 16 juni: 
Eerste collecte: Lokaal project 2,  gift overmaken  
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code→→ 
Eerste collecte voor lokaal project 2: Kunstwerkplaats voor mensen in herstel 
Tweede collecte is voor onze eigen kerk. Scan hiernaast de QR-code→ 
Toelichting eerste collecte: Kunstwerkplaats voor mensen in herstel 
In ons leven krijgen we allemaal te maken met ziekte, van onszelf  
of een dierbare. Als patiënt wil je graag herstellen en als naaste wil je dat proces 
graag ondersteunen. Maar, de aandacht in de wereld om ons heen, gaat over het 
algemeen uit naar praten over dat wat door ziekte of beperking niet meer 
mogelijk is. Niet in The Living Museum Winsum, kunstwerkplaats voor mensen in 
herstel! Sinds September 2022 is deze kunstwerkplaats gevestigd in de Blauwe 
Schuit. Iedereen is welkom om ‘iets’ te komen maken: een gedicht, muziek, een 
schilderij, tekening, een beeld van steen of van klei. We houden rekening met 
beperkingen, maar geven aandacht aan wat men kan of wil maken. Bij binnen-
komst ben je onze collega Kunstenaar/Maker. We vinden het belangrijk dat 
deelname aan de kunstwerkplaats voor iedereen bereikbaar is. Daarvoor zijn we 
afhankelijk van vrijwillige bijdragen, donaties en enkele fondsen. Kunstwerkplaats 
The Living Museum Winsum is een initiatief van Podium Winsum en Angélique de 
Waard. Geef aan de collecte via ‘gift overmaken’,  scan de QR-code of via  
               NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Winsum-Half- 
               ambt o.v.v. ‘Collecte project 2’. U kunt natuurlijk ook uw  
               collectebonnen inleveren in de brievenbus van de Centrumkerk. Dank!  
 

Meeleven met elkaar: 
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 

Overlijden Coby Bansema-de Boer 
Op zondag 9 juni is Coby Bansema-de Boer overleden op de leeftijd van 101 jaar. 
Coby de Boer werd geboren in Winsum. Rond haar 14e jaar moest ze van school 
om te werken. Dat vond ze jammer, want ze leerde graag. Op 17-jarige leeftijd 
leerde ze de Schouwerzijlster Bé Bansema kennen. Ze trouwden in 1947 en gin-
gen naar Genemuiden waar Bé in een bakkerij ging werken. Na een kort avon-
tuur in Loppersum, gingen ze terug naar het westen, waar ze op verschillende 
plekken in de Zaanstreek woonden. Daar werd na 8 jaar huwelijk zoon Jan gebo-
ren en anderhalf jaar later Jolanda. Na de afkeuring van Bé keerden Coby en hij 
terug naar Groningen, naar Winsum. Bé overleed in 2010. Coby was zeker tot en 
met haar honderdste een actieve vrouw. Ze bezocht tot die tijd wekelijks zelf-
standig de kerkdiensten. Kenmerkend waren haar zelfstandigheid, haar positieve 
manier van in het leven staan, en ze had graag mensen om zich heen. Het laatste 
jaar nam haar gezondheid steeds verder af. Zaterdag 15 juni was om 11.00 uur  
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de dankdienst voor haar leven in de Centrumkerk met woorden uit 1 Korintiërs 13 over geloof, hoop en liefde. Coby is in 
familiekring begraven op de Wierdebegraafplaats te Groningen. Correspondentieadres: Scheperij 23, 9472 VA Zuidlaren. 
 

Geslaagd – Herexamen - Gezakt 
Afgelopen week nam voor een aantal jongeren, hun ouders en anderen de spanning toe. Hoe zou de uitslag van het 
examen zijn? Ben je geslaagd, van harte gefeliciteerd! Mag je herkansen, dan sterkte en hopelijk een goede afronding. 
Gezakt, dan mag je best even ‘in de put zitten’, maar daarna vol goede moed op naar het nieuwe schooljaar? 
 

Bedankt: “Hartelijk dank voor de bloemen die ik van de kerk ontving voor mijn 80e verjaardag”. Fien Maring, Winsum.  
“Mede namens kinderen en kleinkinderen dank ik hartelijk voor de vele, soms ontroerende blijken van meeleven, die wij 
kregen na het overlijden van mijn man. Wij zijn daar dankbaar voor. Het heeft ons goed gedaan”. Klaaske Wolthuis. 
 

Verzoek foto’s en verhalen voormalig predikant van de HG Winsum 1985 – 1993 ds. Elly Wisselink i.v.m. emeritaat 
Op zondag 7 juli neemt de voormalig predikant van de Hervormde Gemeente in Winsum, ds. Elly Wisselink afscheid van 
haar huidige gemeente in Dedemsvaart in verband met haar emeritaat. Zij was van 1985 tot 1993 verbonden aan onze 
(hervormde) gemeente in Winsum. Op verzoek van haar collega-predikant zijn we op zoek naar foto’s en verhalen over 
haar tijd in Winsum. Mocht u nog herinneringen aan haar en/of haar predikantschap hebben in tekst en/of beeld, dan 
ontvangen we deze graag zo spoedig mogelijk. Deze kunt u sturen naar scriba@pgwh.nl of in de brievenbus bij de 
Centrumkerk (Hoofdstraat W36, 9951AC Winsum). Alvast hartelijk dank! 
 

 

Groen met Hart en Ziel tip: in een hotelkamer staan vaak op meerdere plekken afvalbakjes. Dat lijkt heel handig, maar in 
ieder afvalbakje, waar maar één klein dingetje zit, zal het kamermeisje dagelijks een nieuw zakje doen. U kunt het plastic 
zakjes verbruik dus flink verminderen door al uw afval in een afvalbak te doen.   
 

 

“Rondje om de Toren” Bezinningswandeling donderdag 20 juni 
Ook deze maand is er een “Rondje om de Toren”, een bezinningswandeling vanaf de Torenkerk, Kerkstraat 14 in Winsum. 
Donderdag 20 juni, om 19.30 uur, start de 40 tot 50 minuten durende wandeling met een wisselende route rondom de 
Torenkerk. Een rondje om stil te worden, te mijmeren, een gedicht te horen, op nieuwe ideeën te komen of te 
ontmoeten. De wandeling eindigt in de Centrumkerk met thee/koffie en wat lekkers. Dit “Rondje om de Toren” is voor 
ALLE inwoners van Winsum en omstreken en gaat altijd door.  Inlichtingen: 06-23121871 
 

Aan etenstafel Zomereditie!  Is voor iedereen, samen of alleen! 
Elkaar ontmoeten in een andere setting, eten in gezelschap en boven al de gezelligheid van het samen zijn staan bij deze 
ontmoeting voorop. U bent welkom op 21 juni om 18.00 in de Ontmoetingszaal. Kosten bedragen 8 euro per persoon.   
Opgave via aanetenstafel@pgwh.nl of 06-22066233. 
 

Midzomerconcert in de kerk in Eenrum vrijdag 21 juni  
Het Midzomerconcert begint om 19.30 uur en het belooft een gezellige avond te worden met een gevarieerd programma 

met muziek en zang. We sluiten af met een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom! 
 

Sint Jan en Zomerzonnewende Westernieland zaterdag 22 juni (N.B: wandeltocht gaat wel door, fietstocht vervalt!) 

Zomerzonnewende, Midzomer, Sint Jan. Een keerpunt in de tijd. Dat vieren we zaterdag 22 juni a.s. in de kerk in Wester-

nieland. Vanaf 19.30 uur is de inloop met koffie en thee. Om 20.00 uur is er een verhaal in het Gronings door verhalen-

vertelster Hetty Hofman. Muzikale omlijsting door Luud Noorman met zijn accordeon. Rond 20.45 uur: wandeling van 6 

km met rond 22.00 uur genieten van zonsondergang boven het wad. De wandeling gaat door de landerijen (deels 

onverhard) naar de Waddendijk en terug. De geplande fietstocht is vervallen. Na afloop is er een hapje en drankje in de 

tuin van de kerk. Wil je, i.v.m. de catering, even laten weten dat je komt: kirstinwijnja@live.nl 
 

Tuinconcert zondag 23 juni van Moondance in de tuin van de kerk Den Andel (15.30u) 
Moondance is een amateur jazzband met professionele begeleiding vanuit Groninger Muziek Garage (GMG) uit 
Muntendam. De formatie speelt sinds 2024 in een nieuwe bezetting. Jos van Lierop is bandleider en altsaxofonist, naast 
de andere twee blazers, Nan Staal op tenorsax en Pascal Dijkhuizen op trompet. De jazzformatie wordt verder gevormd 
door gitarist Gerben Berghuis, Marike Venema op contrabas en Jesse Brouwer op drums. Moondance maakt een muziek-
reis door de tijd langs blues, jazz en latin muziek waarin allerlei tussenstops worden gemaakt. Het is iedere keer een 
uitdaging om improvisaties te laten horen, ze zijn elk concert anders waardoor samen muziek maken zo leuk is. Laat u  
verrassen door de muzikale uitstapjes die Moondance gaat maken. Toegang is gratis, vrijwillige bijdrage welkom.                                    

 

Inzameling voor de Voedselbank: Voor deze maand is er vooral behoefte aan: Olie, broodbeleg, gewone thee en 
kruiden zoals kerrie, paprikapoeder en basilicum. De voedselbank financieel steunen kan door uw gift  
over te maken op: NL44RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland of scan de QR-code.  
Zelf producten naar de voedselbank brengen kan elke dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8-12 uur,  
Lombok 1 in Winsum. Namens de Voedselbank bedankt voor al uw giften.  
Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl  
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat. 
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