
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl  
 
 

 

 
 

Zondag 18 augustus   
Centrumkerk 9.30 uur  
Voorganger  
             dhr. Siebe Meindertsma 
Ouderling Marjan Dijkstra 
Diaken      Karola Oudman 
Lector       Maria Adriaanse 
Organist   Pieter Pilon 
Beamer    Wilfred Kleine 
Koster       Henk Knol 
  
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 

 
Komende diensten-vieringen 
Woensdag 21 augustus 
Torenkerk  Stilte meditatie  
19.00 – 19.30 uur 

 
 

 

Zondag 25 augustus   
Torenkerk 9.30 uur 
Voorganger ds. Ruth Renooij 
 

 
 
Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Kerk Eenrum:  
         donderdag t/m zondag 
 Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 

 
 
Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
 
Hoofdstraat W. 36  

De kleur van deze zondag is groen: Groen is de kleur van de “gewone” zondagen. 
Het is niet zomaar een kleur. Groen is de kleur van alles wat groeit.  
 

 

 

Zondag 18 augustus om 9.30 uur in de Centrumkerk:  
Wat kwam Jezus hier doen? Wat was zijn werk toen, en wat is dat nu? Hierover 
wil ik het met u hebben in de dienst van aanstaande zondag in Winsum. 
In het 17e hoofdstuk van Johannes bidt Hij voor ons. Dit is vlak voor het eind van 
zijn leven en werk op aarde. Misschien kunt u dit hoofdstuk van te voren lezen. 
We kunnen het idee hebben dat Jezus vooral in de hemel is, maar wat doet Hij 
nu? In het begin van Johannes 14 lezen we dat Hij daar plek voor ons aan het 
maken is, en later voor ons terugkomt. Een mooie belofte, met uitzicht op eeuwig 
leven. Ja wel mooi, maar wat hebben we daar nu aan? Weet Hij echt wat we 
doormaken? Hij verlost ons van zonde en tekortkomingen, maar helpt Hij ons ook 
in onze dagelijkse moeite? Zo ja, hoe dan? Hoe komt Gods liefde bij ons terecht, 
en hoe helpen we elkaar hiermee, en de mensen om ons heen? 
We lezen: Johannes 16:33-17:26 en Jesaja 53: 3-5. We zingen: Psalm 34: 1 en 2; 
Lied 438: 1 en 4; Lied 575: 1, 3 en 6; Lied 534; Lied 906: 1, 4 en 8; Psalm 91a: 1 en 
3.  Van harte welkom! Dhr. Siebe Meindertsma 
 

Inzameling van de gaven 18 augustus 
Eerste collecte voor Kunstwerkplaats voor mensen in herstel: gift overmaken  
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code→→ 
Toelichting op de eerste collecte:  
In ons leven krijgen we allemaal te maken met ziekte, van onszelf of een  
dierbare. Als patiënt wil je graag herstellen en als naaste wil je dat proces graag 
ondersteunen. Maar, de aandacht in de wereld om ons heen, gaat over het 
algemeen uit naar praten over dat wat door ziekte of beperking niet meer 
mogelijk is. Niet in The Living Museum Winsum, kunstwerkplaats voor mensen in 
herstel! Sinds September 2022 is kunstwerkplaats The Living Museum Winsum, 
gevestigd in de Blauwe Schuit. Iedereen is welkom om ‘iets’ te komen maken: een 
gedicht, muziek, een schilderij, tekening, een beeld van steen of van klei. We 
houden rekening met beperkingen, maar geven aandacht aan wat men kan of wil 
maken. Bij binnenkomst ben je onze collega Kunstenaar/Maker. We vinden het 
belangrijk dat deelname aan de kunstwerkplaats voor iedereen bereikbaar is. 
Daarvoor zijn we afhankelijk van vrijwillige bijdragen, donaties en enkele fondsen. 
Kunstwerkplaats The Living Museum Winsum is een initiatief van Podium Winsum 
en Angélique de Waard.  Geef aan de collecte, scan de QR-code of via NL66 INGB 
               0001731349 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt 
               o.v.v. ‘Collecte Project 2’, of via ‘gift overmaken’. U mag ook uw   
               collectebonnen inleveren in de brievenbus van de Centrumkerk. Dank!  
 

 

Meeleven met elkaar  
Bericht van Tonnis Musschenga: Dit voorlopig laatste bericht is positief! De tumor 
is helemaal weg en er zijn geen uitzaaiingen. Wel moeten er nog de nodige 
blaasspoelingen plaatsvinden, en ik blijf onder controle. Heel veel dank voor het 
medeleven dat ik de afgelopen twee maanden ondervonden heb van de PGWH. 
De hoeveelheid kaartjes was overweldigend! 
 

Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
 

 

 

 
Bedankt  
85 worden in goede gezondheid is een zegen en dan ook nog zulke mooie 
bloemen ontvangen. Dank jullie wel. Gretie Dijkstra – de Weijs 

 

 

mailto:kerkgroet@pgwh.nl
mailto:info@pgwh.nl
https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=2ePzHjxUu6ny2bITRxTSoDQAAtz8nW1J
https://site.skgcollect.nl/260/gift/formulier.html?id=4188


"Groen met Hart en Ziel"- weetje:  
Neem liever een stuk zeep dan een vloeibare variant. Stukken zeep gaan relatief langer mee en er is minder 
verpakkingsmateriaal voor nodig. Wist u dat er tegenwoordig ook shampoo en conditioner is in de vorm van een 
zeepblok? Ook nog eens erg makkelijk mee te nemen als u op reis gaat. Een zeepblokje kan immers niet gaan lekken in de 
tas. 
 
Vakantie 
Pastor Jacobine Gelderloos heeft tot en met 1 september zomervakantie. Voor bijstand in pastoraat/bij overlijden kan 
contact worden opgenomen met het centraal aanspreekpunt, Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06-57834051 
 
                                          Kunstproject Monnikenwerk.  
                                          Woensdag 21 augustus is de laatste mogelijkheid om Kunstproject Monniken- 
                                          werk te bezoeken. 14 kunstenaars werken in de stilte van 14 kerken. Aan het  
                                          eind van de dag, van 17.00 tot 20.00 uur, bent u van harte welkom om het 
                                          eindresultaat van de kunst, de kerken en de kunstenaars te bezoeken.  
De kerken zijn verdeeld over drie rondes: 
Noord Groningen: Eenrum, Saaxumhuizen, Westernieland, Den Andel en Winsum Obergum 
Noordoost Groningen: Loppersum, Eenum, Godlinze, Losdorp en ’t Zandt 
Noordoost Friesland: Jouswier, Eastrum, Wetsens en Nijewier  
Zie voor meer informatie: www.monnikenwerk.nu Monnikenwerk is een initiatief van de  
Stichting Monnikenwerk in samenwerking met Kerk in het Dorp en alle plaatselijke kerkcommissies. 

 
Jaarrekening PGWH en Diaconie 2023 ter inzage voor gemeenteleden 
In samenwerking met de KKA (Kantoor Kerkelijke Administratie) legt de kerkenraad graag de jaarrekening 2023 van zowel 
de PGWH als de Diaconie aan u voor. De stukken met betrekking tot deze jaarrekeningen zijn vanaf woensdag 21 augustus 
tot en met vrijdag 30 augustus te vinden op de homepagina van onze website www.pgwh.nl . Ook zullen ze vanaf die 
datum ter inzage liggen in de Centrumkerk. Voor vragen en/of opmerkingen over de jaarrekeningen kunt u contact 
opnemen met Anneke Offringa, secretaris van het College van Kerkrentmeesters via secretariscvk@pgwh.nl . Namens de 
kerkenraad, Géanne Kremer-Oosterhuis, scriba 
 
Lunchconcert zaterdag 24 augustus – Eenrum 
                                                     Op 24 augustus geeft Dirk Molenaar een lunchconcert op het Lohman orgel in de kerk van  
                                                     Eenrum. Het programma bestaat uit werken van componisten uit Nederland, Engeland, 
                                                     Frankrijk, Duitsland, Italië, en Eenrum. Het orgel van Eenrum werd in 1817 gemaakt door  
                                                     Nicolaus Anthonie Lohman en zijn oudste zoon. Het instrument heeft 28 registers, verdeeld 
                                                     over Hoofdwerk, Rugwerk en Pedaal. Het fraaie houtsnijwerk is van de gebroeders Walles. 
                                                     Na afloop van de concerten kan de klaviatuur worden bezichtigd. Het concert begint om 
                                                     12.30 uur, de toegang is gratis en duurt een klein uur. Een vrije gift is altijd zeer welkom! 
 
Zondag 25 augustus om 9.30 uur in de Torenkerk: Zelfs hele broden zien we niet.. 
Onbegrip, we komen het allemaal wel eens tegen. Dat iemand niet snapt, niet aanvoelt wat voor ons op dat moment 
belangrijk is. Volgende week is er weer dienst in de Torenkerk. Een week geleden waren we met een buitenlandse vrouw 
op zoek naar de kruimels van het goede nieuws dat Jezus brengt. Deze keer deelt geeft Hij van een paar broden een hele 
menigte te eten, opnieuw in het buitenland. Maar zelfs zijn eigen leerlingen begrijpen Hem niet. 
Ook de lezing uit Efeziërs heeft tot veel onbegrip geleid in de loop van de geschiedenis. 
Wij zullen op zoek gaan naar manieren om ze wel tot begrip te komen. 
We lezen uit Efeziërs 6, 1-9 en Marcus 8:1 – 21. 
In de Torenkerk zijn liturgieboekjes. 
Van harte welkom! 
Ds. Ruth Renooij 
 
Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl 
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat. 
 
TVG Groningen, theologie voor geïnteresseerden, start weer met nieuwe cursussen voor 2024-2025. Vanaf 15 augustus is 
de inschrijving weer geopend. Voor meer informatie ga naar: www.tvg-groningen.nl 
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