
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is te 
volgen via kerkomroep.nl 
 
Zondag 18 februari 9.30 uur 
Eerste zondag 40dagentijd 
Centrumkerk met kinderoppas  en 
kindernevendienst 
Voorganger ds. Ruth Renooij 
Ouderling    Marjan Dijkstra 
Diaken          Ytje Rosier 
Lector           Hanneke Ritzema 
Organist       Carel van Aurich 
Beamer        Douwe Ruygh 
Koster          Henk Knol 
 

 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 
Komende diensten - vieringen 
Woensdag 21 februari 19.00u 
Torenkerk 40dagenvespers 
Voorganger  
         mevr. Jacobine Gelderloos 
Organist     Marten Verbree 
Koster         Theo Postma 
Tijdens de vespers zijn er geen 
stiltemeditaties 
Zondag 25 februari 
Centrumkerk 9.30 uur  
Tweede zondag 40dagentijd 
Voorganger mevr. Harjanne 
                       de Boer-Lodewijks 
Winkheem 19.00u Zangdienst 
m.m.v. de Winsumer Cantorij 
Voorganger  
         mevr. Jacobine Gelderloos 
 
Kerken open/binnenlopen: 
Kerk Eenrum: iedere 
         zaterdag en zondag 
 Kerk Westernieland: iedere 
         zaterdag en zondag 
Torenkerk Winsum: iedere     
         zaterdag en zondag 
Kerk Den Andel: niet geopend  
 
 

 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 
 

De kleur van deze zondag is paars: Paars is de kleur van bezinning en 
voorbereiding, ook van berouw en soberheid. Het is een mengkleur van donker 
en licht. In de veertig dagen voor Pasen bereiden we ons voor op het lijden en 
sterven, en de opstanding Christus. 

Zondag 18 februari 9.30 uur Centrumkerk: verschillende verwachtingen.. 
Deze zondag is de eerste zondag van de Veertigdagentijd voor Pasen. Die tijd is 
woensdag 14 februari op Aswoensdag begonnen. In deze tijd bereiden we ons 
voor op het lijden sterven en de opstanding van Jezus waaraan we denken in de 
Stille Week en Pasen. We beginnen deze zondag met het Veertigdagenproject 
‘Met vallen en opstaan- met Petrus op weg naar Pasen’. Vanuit de leerling Petrus 
volgen we de weg die Jezus is gegaan. Deze zondag gaat het over verwachtingen. 
Over de Messias, de gezalfde van God, leven verschillende verwachtingen, ook 
onder Jezus’ eigen leerlingen. Verwachtingen die te maken hebben met macht in 
deze wereld, succes en prestige. Verwachtingen, die wij wel herkennen. God 
blijkt andere verwachtingen te hebben…  
Dit project sluit aan bij het materiaal dat is rondgebracht door de kinderneven-
dienstleiding bij gezinnen met kinderen tot 12 jaar. We zingen Psalm 25: vers 1, 7 
en 10; Lied 299d alléén het Kyrië; Lied 561: vers 1, 2 en 4; projectlied; Lied 473: 
vers 1 en 3; Lied 533; Lied 321 en Lied 919: vers 1, 2 en 10. We lezen uit Jesaja 
11: 1-10 en Matteüs 16: 13-23. Tijdens de Veertigdagentijd en Pasen is er alle 
zondagen kinderoppas en kindernevendienst. Van harte welkom! Ds. Ruth 
Renooij 

Projectlied ‘Met vallen en opstaan’(melodie: Daar juicht een toon…) 
Hij struikelt achter Jezus aan.       Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon! 
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.     U moet geen kruis, U moet een kroon! 
Al snapt Petrus Gods plan niet goed,      Ik laat U niet alleen, ik zweer 
hij weet dat hij Jezus volgen moet.     dat ik voor U zal vechten Heer. 
 

Inzameling van de gaven 18 februari: 
Eerste collecte is voor Kerk in Actie, Binnenlandsdiaconaat: gift overmaken 
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code→ 
Toelichting eerste collecte: “Omzien naar gevangen in Nederland” 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen 
om te zien. Daarom reiken we (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie 
een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse 
initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en 
kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in 
de maatschappij. Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld 
speciale herfstkampen. Tijdens deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 
15 jaar hun gedetineerde ouder - het gaat vrijwel altijd om vaders - meerdere 
dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten doen. Kostbare tijd, 
waarin zij samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.     
               Geef aan de collecte, of doneer via ‘gift overmaken’, scan de QR-code of    
               via NL66INGB0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Winsum-Halfambt  
               o.v.v. ‘Collecte Gevangenen’. Namens de diaconie hartelijk dank! 
 

Meeleven met elkaar: Zwaantje Schram, Binnensingel 5 9951 GD Winsum, is 
weer thuis gekomen. Zij krijgt nog wel verdere behandelingen, die zoveel 
mogelijk vanuit huis en met dag-opnames worden gedaan. 
Na een revalidatieperiode in de Tirrel is Mevrouw J. Hellinga – Nanninga verhuisd 
naar Winkheem Borgweg 48 kamer 008 9951 BG Winsum. 
 

Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
.  
Daan en Marga Visser, Lijnbaan 11 9951 ES Winsum 

  

 

mailto:kerkgroet@pgwh.nl
https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=wMZV1jZltWgklSkW4REHdQRg0DW13jjB
https://site.skgcollect.nl/260/gift/formulier.html?id=4188


Bedankt: ‘Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die ik kreeg voor mijn 85e verjaardag’. Jan Rigtering. 
‘Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven voor en na mijn operatie. Het is HARTVERWARMEND zoveel 
bemoedigingen, kaarten en bloemen die wij vanuit de gemeente hebben ontvangen. Ik ben nu met de bestraling bezig, 
het gaat goed en wij gaan vol vertrouwen de toekomst tegemoet’. Groet Heita en Arie van Ekeren 
 

Zondagmiddagcafé 18 februari Beelden uit Maarhuizen en directe omgeving, toen en nu… Beelden uit Maarhuizen en    
                           directe omgeving, toen en nu. Van kloostergoed naar Staatsbosbeheer. Tonnis Musschenga geeft hierover  
                           uitleg. Hij fietst er bijna dagelijks langs. Daardoor hoort en ziet hij veel van de veranderingen die daar  
                           plaatsvinden. U loopt misschien vaak 'om Moarhoezen' ook een goede tijdsbesteding… Bent u benieuwd  
                           of nieuwsgierig naar de ‘Beelden uit Maarhuizen….’ wat Tonnis daarover heeft te vertellen, kom dan 
zondagmiddag 18 februari naar het Zondagmiddagcafé.  Vanaf 14.30 uur bent u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 
15.00 uur begint het programma.  Alje van Bolhuis verzorgt een aantal muzikale intermezzo’s. In de pauze is er een hapje 
en een drankje. Einde programma is ongeveer 16.45 uur. De toegang is gratis, een vrije gift is welkom. 
 

Spaardoosjesactie – voor toekomstperspectief voor jongeren in Colombia  
                    In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die  
                    op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden  
                    kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden  
                    voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan 
de noordkust, dichtbij de grens met  Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ze worden opgeleid 
als receptionist, in de bediening of als bartender. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale voeding. Studenten 
presenteren geleerde vaardigheden op markten en beurzen. Ook leren ze solliciteren. Jongeren die een eigen bedrijf 
willen starten, krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de sector. Met dit project helpt u kansarme 
jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. De doosjes vindt u in de hal van de 
Centrumkerk. De meeste doosjes zijn nog niet gevouwen, maar voor het gemak kunt u ook een gevouwen doosje 
meenemen. Spaart u met ons mee tijdens de veertigdagentijd? De diaconie 
 

Dienst 11 februari Door een technisch mankement was er, voor degenen die via de Kerkomroep de dienst wilden 
beluisteren, geen geluid. Erg jammer. Op www.pgwh.nl staat een link om de dienst na te lezen. 
Groen met Hart en Ziel weetje:  
Een duurzaam voedselpatroon is het eten van voedsel uit het seizoen. Seizoensgebonden eten houdt in dat u kiest voor 
eten wat in het seizoen geoogst wordt. Daarom hoeft het voedsel niet over een verre afstand te worden vervoerd per 
vrachtauto, boot of vliegtuig. Het is in overvloed aanwezig en bovendien goedkoper.                        
Samen in actie voor nieuw beeld en geluid 
                                                  Kwaliteit van beeld en geluid is essentieel in kerk-, rouw en trouwdiensten. Zowel voor de  
                                                  aanwezigen als voor de mensen die meekijken en meeluisteren op afstand. 
                                                  De huidige installatie voldoet hierbij niet aan de huidige eisen en laat het dikwijls afweten,               
                                                  wat tot grote ergernis leidt. Om hier een eind aan te maken is, volgens deskundigen, een 
forse investering nodig in nieuwe installaties voor zowel beeld als geluid in kerk- en ontmoetingszaal. 
We willen hiervoor een soortgelijke actie houden als destijds ook voor de stoelen is gedaan. 
Voor nu zijn we op zoek naar mensen met creatieve ideeën die mee willen denken en helpen om dit te organiseren. 
Help jij mee? Meld je dan bij Simon Vellinga 06-22976572 of Bert de Vries 06-51583313 
 

Veertigdagentijd Vespers in de Torenkerk, woensdag 21 februari 19.00 - 19.30 uur Onderweg 
                              In de veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen worden elke woensdagavond Vespers gehouden in de  
                              Torenkerk. Deze Vespers zijn een gezamenlijk initiatief van de Nederlands Gereformeerde Kerk ‘De  
                              Poort’, de Rooms Katholieke Liudgerparochie en de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt. De   
                              Vespers zijn korte meditatieve bijeenkomsten, van 19.00 – 19.30 uur, met muziek, een lied, een 
Bijbeltekst, een gebed en stilte. Elke week worden de Vespers geleid door een voorganger en zorgt een organist voor de 
muziek. Op woensdag 21 februari is mevrouw Jacobine Gelderloos de voorganger en Marten Verbree is organist. De 
veertigdagentijd is een tijd van bezinning en verstilling, de Vespers maken hier deel van uit. In verband met het klimaat 
wordt de kerk niet verwarmd, trek dus een warme jas aan of neem een dekentje mee. De Vespers duren maximaal een 
half uur, dat is net te doen, en we gaan richting het voorjaar. De gezamenlijke kerken nodigen iedereen van harte uit om 
de Vespers bij te wonen. Graag een liedboek meenemen. 
 

Kaarten voor de voorstelling ‘In Gods naam’ van Bastiaan Ragas op 17 mei 20.15 uur in ‘Op Maarhuizen’ nu verkrijg-   
                baar! Hoe te bestellen? Mail voor 1 maart je naam en adres, evenals het aantal kaarten dat je wilt bestellen  
                (max. 4 per aanvrager) naar info@pgwh.nl (Centraal Aanspreek Punt). Je ontvangt dan een betaallink waarmee         
                de kaarten onder vermelding van ‘Voorstelling Bastiaan Ragas’ betaald kunnen worden. Deze kosten € 25,- p.st 
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