
 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl  
 

Zondag 1 december 10.00 uur  
Centrumkerk 1e Advent met 
kinderoppas en kinderneven-
dienst. M.m.v. de Winsumer 
Cantorij. Viering Maaltijd van 
de Heer (zittend) 
Voorganger ds. S. Alblas 
Ouderling    Jan Dijkstra 
Diaken         Michel Arnoldus /      
                            Pieter van Dorp 
Lector           Maria Adriaanse 
Organist       Henk Koster 
Beamer        Henry Reker 
Koster          Remko Mulder 
Vrijwilligers H.A. Jetske Anema                
                     / Marius Hazenberg 
 

 
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 
 

Komende diensten-vieringen 
Woensdag 4 december  
‘Op adem komen’  
Torenkerk 19.00 – 19.30 uur 
Zondag 8 december 2e Advent  
Centrumkerk 9.30 uur  
Voorganger  
                   pastor Jolanda Tuma 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Kerken open/binnenlopen: 
Kerk Eenrum: iedere 
         zaterdag en zondag 
 Kerk Westernieland: iedere 
         zaterdag en zondag 
Torenkerk Winsum: iedere   
         zaterdag en zondag 
Kerk Den Andel: niet geopend 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 
 

Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
 
 

De kleur van deze zondag is paars. Paars is de kleur van bezinning en 
voorbereiding. Het is ook een mengkleur waarin donker en licht samengaan. In 
deze donkere tijd wachten we en bereiden we ons voor op het Kerstfeest:  
de geboorte van Jezus, die ook wel het Licht van de wereld genoemd wordt.  
Zondag 1 december Centrumkerk 10.00 uur: GOD MAAKT EEN NIEUW BEGIN 
‘Zing een nieuw lied voor de Heer’, zo begint de dienst zondagmorgen. Waarom 
een nieuw lied? Omdat het eerste adventszondag is: God maakt een nieuw 
begin. Waarom maakt God een nieuw begin? Dat zingt de Cantorij ons toe in het 
tweede vers: ‘Hij is ons getrouw gebleven’. Dat nieuwe begin is de geboorte van 
de nakomeling van koning David. God maakte een nieuw begin met Israël, 
ondanks het feit dat het van God was afgedwaald. De meeste nakomelingen van 
koning David die na Salomo op de troon van Juda zaten, maakten het zo bont, 
dat God tenslotte tegen de jongste regerende telg zegt: ‘Nooit zal één van uw 
nakomelingen op de troon zitten.’ De regerende lijn David-Salomo, van wie Jozef 
afstamde was nu afgesneden van de troon. Maar God blijft ook zijn belofte aan 
David trouw: ‘Eén van uw nakomelingen zal voor altijd op de troon zitten’. Er is 
namelijk nog een lijn nakomelingen van David: die bij Maria uitkomt. Zo komt er 
toch een Zoon van koning David. Advent: Ook met ons maakt God een nieuw 
begin. Dit blijkt zondagmorgen ook in de avondmaalsviering. Ieder alvast een 
gezegende dienst toegewenst. ds. Sijbrand Alblas, Bedum 
We lezen: Jesaja 11: 1-2, 9-10 en Lucas 1:26-33. We zingen: Psalm 98: 1(allen) 
2(cantorij) 3(a); Lied 117a: 1 en 2 (a, 1e 4 regels, c laatste 3); Projectlied; Lied 
444: 1, 2, 4 (c 1e 2 regels, a laatste 2) 5 (a); Lied 440: 1 en 2(a);  Lied 235: 1, 2. Wij 
danken U voor daaglijks brood, kracht en gezondheid, Heer.3. Halleluja, halleluja, 
halleluja. Amen.(a); Lied 377: 1(c) 2 (a) 3 (c) 4 en 5 (a); Psalm 150a: 1 en 2 (a) 
Inzameling van de gaven op 1 december: 
Eerste collecte is voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Moldavië: gift overmaken 

Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken  Of scan deze QR-code→ 
Toelichting eerste collecte: “Kinderen en ouderen worden gezien” 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. 
Kinderen en ouderen blijven alleen achter en hebben het moeilijk. Ouderen 
hebben geen sociaal vangnet en kunnen van hun kleine pensioen nauwelijks 
rondkomen. Kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Daardoor 
gaan ze niet regelmatig naar school en lopen een groot risico slachtoffer te 
worden van geweld en mensenhandel. Bethania, een christelijke partnerorgani-
satie van KiA, vangt deze kwetsbare kinderen na schooltijd op in twee opvang-
centra. Ze krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen 
thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor 
gezamenlijke activiteiten en een warme douche. Met je gift steun jekinderen en 
ouderen in Moldavië.Geef aan de collecte, scan de QR-code of via NL66 INGB       
               0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Winsum-Halfambt o.v.v.  
               “Collecte Moldavië”.  U mag natuurlijk ook uw collectebonnen inleveren  
               in de brievenbus van de Centrumkerk. Hartelijk dank! De diaconie 
 

Meeleven met elkaar 
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst 
Bedankt: ‘Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik kreeg voor mijn 80ste 
verjaardag’, Henk Hofman 
 

Inzameling voor de Voedselbank: deze zondag kunt u weer producten voor 
de voedselbank inleveren. In de hal van de Centrumkerk staan daarvoor kratten 
klaar. Voor deze maand is er vooral behoefte aan: Olie, Jam, Bakboter, 
Rookworst, Deodorantrollers. Natuurlijk zijn andere producten ook welkom. De 
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voedselbank financieel steunen kan door een bijdrage in de groene collectebus die in de hal van de kerk klaar staat of 
door uw gift over te maken op NL44RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland of scan de QR-code 
Zelf producten naar de voedselbank brengen kan elke dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8-12 uur,  
Lombok 1 in Winsum. Namens de Voedselbank bedankt voor al uw giften! Karola Oudman, diaconie 
Afscheid van onze organist Dirk Stavenga U heeft hem vast al een tijdje gemist achter het orgel en dat heeft een reden. 
Vanwege gezondheidsproblemen is Dirk helaas genoodzaakt te stoppen met orgelspelen. Het was zijn lust en zijn leven 
maar het ging niet meer. Afgelopen zomer was hij 55 jaar organist. Bij zijn 50-jarig jubileum heeft hij een erepenning 
uitgereikt gekregen. Dirk heeft zelf aangegeven geen officieel afscheid te willen hebben en daar hebben we gehoor aan 
gegeven. Jan Dijkstra, voorzitter van het CvK, is afgelopen week bij Dirk en Lina op bezoek geweest en heeft Dirk namens 
de PGWH bedankt voor zijn jarenlange muzikale klanken die wij van hem hebben gehoord tijdens de kerkdiensten. Wilt u 
Dirk nog bedanken? Dat kan door een kaartje te sturen naar: Borgweg 145,  9951 BE Winsum. 

(N)u zijt wellekome  Levende Adventskalender Zin in een kopje koffie/thee? Kom binnen! 
Iedereen is van harte welkom, mensen van alle gezindten, maakt niet uit wat je gelooft of niet gelooft. Er zijn geen 
verplichtingen. Het gaat om ontmoeting en gezelligheid in huiselijke sfeer. Graag wel even aanmelden bij het gastadres: 
Zondag 1 december Dirk en Kunny Wieringa, Winsumerdiep 5, 0595-442645. Van 15.00 – 16.30 u.  
Maandag 2 december Judith Werdekker, Kerspel 58, 06-51924532. Van 15.00 – 16.30 uur.  
Dinsdag 3 december Hannie Boomsma, Dijkrechter 36, 0595-443539. Van 15.00 – 16.30 uur.  
Woensdag 4 december Riet Michel, Kerkstraat 19, 0595-443158, Van 10.00 – 11.30 uur.  
Donderdag 5 december Peta de Vries, Gouw 13, 0595-443756. Van 10.00 – 11.30 uur.  
Vrijdag 6 december Bert en Ankie Buisman, Johan Dijkstrasingel 55, 06-14023282. Van 10.00 – 11.30 uur 
Zaterdag 7 december Bruinnet Wolters, Postgang 5, 0595-441623. Van 15.00 – 16.30 uur. 
Zondag 8 december Klaas Martin Wieringa, Hooge Heem 61, 06-33441649. Van 15.00 – 16.30 uur. 
Meer informatie over de levende adventskalender kunt u vinden op www.pgwh.nl 
Ontmoeting en handwerken, 3 december Centrumkerk De draad wordt weer opgepakt. Haken, breien, borduren, naai- 
en, weven, quilten, punniken. Alles wat met draad en/of naald maar te maken heeft kan worden gedaan. Van 14.00 - 
16.00 uur gaan we weer aan de slag. Jong en oud, dames en heren, iedereen is van harte welkom! 
Woensdag 4 december – ‘Op adem komen’ in de Torenkerk Deze keer zingen we liederen rond het thema: Advent, de 
benaming voor de aanloopperiode naar Kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst 
betekent. In de adventsperiode bereiden we ons voor op het Kerstfeest. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na 
afloop een kop koffie of thee. Marten Verbree speelt op het orgel. Huub en Mirte Vosmeijer verzorgen dit keer het 
muzikaal intermezzo. Tijd: 19.00 – 19.30 uur. Trek warme kleren aan want de kerk is niet verwarmd. Van harte welkom! 
Vrijdag 6 december – Open Poort Eenrum – ‘VERHALEN’ door Lilian Schrijvers Verhalen zijn van alle tijden. Er zijn 
verhalen die eeuwenoud zijn en nog steeds worden doorverteld. Er zijn nieuwe verhalen die verrast worden ontvangen 
en gelezen. Verhalen kunnen troosten, ontroeren, inzicht geven, vermaken of spannend zijn. Deze keer wordt de lezing 
gegeven door Lilian Schrijvers. Ze vertelt over verhalen in de loop der tijd, verhalen in opvoeding en therapie en 
ervaringen met vertellen. Lilian heeft jarenlang in het vrijeschoolonderwijs gewerkt. Steeds weer werd ze gegrepen door 
de kracht en de charme van verhalen. In een cursus ‘Speech and drama’ in Engeland leerde zij de kunst van het vertellen. 
Bij verschillende gelegenheden brengt zij dit in praktijk en merkt dan hoe niet alleen kinderen, maar ook volwassenen 
verrast en geraakt kunnen worden door een verhaal of gedicht. Weet je welkom om 10.00 uur! 
Zaterdag 7 december - Galmen in de kerk van Eenrum Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je 
een andere manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan. Deze kerk, heeft een 
prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de piano. Info en opgave voor 
vrijdag 6 december a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen of weet je 
niet goed hoe, kom dan om 16.00 uur naar de kerk. Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de kerk: te 
‘zingen zonder woorden’, je te verbinden met jezelf, de kerk en met elkaar. Samen de rust, de resonantie en de ruimte 
van de kerk ervaren en vandaaruit zingen. Voor dit galm-uur (van 16.00 tot 17.00 uur) is opgave niet nodig. Welkom! 
Gemeenteavond verplaatst naar maandag 9 december | 20.00 uur | Centrumkerk  Vanwege code oranje afgelopen 
woensdagavond hebben we besloten de gemeenteavond te verplaatsen naar 9 december. We hopen u dan graag te 
ontmoeten. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de begrotingen of een vraag voor de gemeenteavond? U kunt deze 
schriftelijk inleveren bij Anneke Offringa, secretaris van het College van Kerkrentmeesters via secretariscvk@pgwh.nl of 
in de brievenbus van de Centrumkerk Hoofdstraat W. 36 Winsum. Namens de kerkenraad, Géanne Kremer, scriba 
Groen weetje: Geniet u ook zo van al die mooie buitenverlichting tijdens deze donkere maand? Maar wist u dat veel 
nachtdieren ontregeld raken door te veel licht? Laat daarom de buitenverlichting 's avonds laat en 's nachts niet 
branden. Dat geeft duisternis voor de natuur en bespaart energie. 
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