protestantse gemeente
winsum-halfambt

De dienst in de Centrumkerk is
te volgen via kerkomroep.nl

Zondag 20 oktober 9.30 uur
Centrumkerk

Voorganger dhr. Casper Smits
Ouderling Jan Hamminga

Diaken Ytje Rosier
Lector Hanneke Ritzema
Organist Pieter Pilon
Beamer Wilfred Kleine
Koster Remko Mulder

Winkheem 16.30 u Avondmaal
Voorganger ds. Gertine Blom
Organist Annie Koenes
Centrumkerk 19.00 uur
Grunnegerdainst m.m.v. Het
Chr. Zoutkamper Mannenkoor
Voorganger ds. T. Oldenhuis
Ouderling Jan Dijkstra
Diaken Karola Oudman
Organist  Sjaak de Wind
Beamer Douwe Ruygh
Koster Remko Mulder

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 0595 442247

Komende diensten-vieringen
Woensdag 23 oktober
Torenkerk Stiltemeditatie
19.00 — 19.30 uur
Zondag 27 oktober
Centrumkerk 9.30 uur
Voorganger

pastor Jolanda Tuma

Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Kerk Eenrum:
donderdag t/m zondag
Kerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks

Aanleveren kopij Kerkgroet
Donderdags voor 12.00 uur bij
Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring:
kerkgroet@pgwh.nl
06-57834051

De kleur van deze zondag is groen: Groen is de kleur van de “gewone” zondagen.
Het is niet zomaar een kleur. Groen is de kleur van alles wat groeit.
Zondag 20 oktober 9.30 u in de Centrumkerk "Wijsheid in een wereld van
lawaai". De dienst gaat over het belang van kritisch nadenken en niet klakkeloos
het lawaai van de wereld te volgen. Uit de Bijbelteksten uit Jeremia 28: 1 t/m 17
en Mattels 7: 15 t/m 20, leren we dat het belangrijk is om te letten op de
vruchten van onze daden, niet alleen op mooie woorden. Jezus roept op om te
letten op de goede vruchten, die voortkomen uit liefde, verantwoordelijkheid en
zorg voor elkaar. We worden uitgedaagd onszelf af te vragen welke vruchten we
dragen in ons dagelijks leven. Tijdens de dienst worden we bemoedigd om, in een
wereld vol afleiding, stevig geworteld te blijven in Gods liefde en wijsheid, zodat
we goede vruchten kunnen voortbrengen voor onze gemeente en de wereld om
ons heen. We zingen: Psalm 8; Lied 216; Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar;
Lied 1005; Lied 905: 1, 3 en 4; Lied 675; Lied 713: 1, 2 en 5; Lied 841: 1, 2 en 4;
Lied 422. Er is kinderoppas en kindernevendienst.
Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar:
1. Wij gaan voor even uit elkaar, 2. Wij geven Gods verhalen door,
en delen nu het licht, en wie zich openstelt,
dat licht vertelt ons iets van God, ervaart misschien een beetje licht,
op Hem zijn wij gericht. door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op, het licht verbindt ons met elkaar

en elk heeft zijn verhaal, het is voor allemaal
Zondag 20 oktober 16.30 uur Avondmaalsdienst in Winkheem. In de gemeen-
schappelijke ruimte komen we bij elkaar. We zingen vertrouwde liederen en lezen
uit Ester 4 en Romeinen 8: 31 — 38. En we vieren de Maaltijd van de Heer. Er is
een liturgieboekje. Van harte welkom, ds. Gertine Blom
Inzameling van de gaven op 20 oktober:
Eerste collecte voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Indonesié: gift overmaken
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code—>-> Eli
Toelichting eerste collecte: “Kerk versterkt werk en positie van boeren”  iHid
16 oktober was het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we vandaag A
voor het werk van Kerk in Actie voor kleine boeren en boerinnen op het eiland
Zuid-Sumatra. Boer zijn in Zuid-Sumatra is niet eenvoudig. Veel boeren zijn arm.
Onder druk van de overheid en het bedrijfsleven zijn ze overgestapt op de
verbouw van exportgewassen, zoals cacao en suikerriet Dit heeft de grond
uitgeput en bovendien zijn boeren afhankelijk gemaakt van de grillige, vaak lage,
wereldmarktprijzen. Yabima, partner van Kerk in Actie, stimuleert boeren te
kiezen voor het verbouwen van voedselgewassen, waaronder rijst en mais, en
om dit duurzaam te doen: dat is goed voor de grond en goed voor de mensen.
Met je gift in de collecte help je boeren in Zuid-Sumatra om met ecologische
landbouw voldoende inkomen te verdienen. Geef aan de collecte, of via ‘gift over
@ Maken’, scan de QR-code of via NL 66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie
Frgs: Prot. Gem. Winsum-Halfambt o.v.v. “Collecte Indonesié”. U mag ook uw
EEEEE collectebonnen inleveren in de brievenbus van de Centrumkerk. Bedankt
Zondag 20 oktober 19.00 u Centrumkerk: Grunnegerdainst Altijd al eens een
dienst in het Gronings, Grunnegs, willen bijwonen? Zondagavond zal ds. T.J.
Oldenhuis uit Coevorden samen met het Christelijk Zoutkamper Mannenkoor
o.L.v. Edwin Velvis, een mooie dienst verzorgen. Elk en ain is welkom! EEZEE
De collecte bij de uitgang is voor de onkosten, of scan de QR-code RN
Meeleven met elkaar
Dhr. Jaap Stulp, Kerkstraat 31, 9951 AD Winsum is opgenomen in het ziekenhuis.
Hij is weer aan de beterende hand maar heeft nog een lange weg te gaan.
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst.
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Bloemen: De bloemen uit de kerk zijn afgelopen zondag naar mevrouw Tiny Dobma gegaan. ‘De bloemen maakten mij erg
blij, heel hartelijk bedankt!’

Groen weetje en tip: Zo'n 70 % van de wereldbevolking heeft tegenwoordig een smartphone, dat zijn bij elkaar 6,1
miljard telefoons. Van de grondstoffen voor de productie van nieuwe mobieltjes tot aan de bergen afval van afgedankte
telefoons, de milieu-impact is enorm. De meest duurzame telefoon is de telefoon die je al hebt, gebruik die zo lang
mogelijk. Wordt de telefoon langzamer, dan kan het helpen om een boel bestanden en apps die je niet gebruikt te
verwijderen. Is de telefoon echt niet meer te gebruiken, doneer het toestel dan aan een goed doel, die laat ze reviseren of
de grondstoffen hergebruiken en krijgt daar zelf wat geld voor. In Winsum kunnen telefoons onder andere ingeleverd
worden in een doos bij de ingang van de bibliotheek.

Zondagmiddagcafé 20 oktober 2024 —-The Living Museum Winsum, Kunstwerkplaats voor mensen in herstel. Deze
middag staat Kunstwerkplaats voor mensen in herstel, The Living Museum Winsum, centraal. Deze kunstwerkplaats is een
initiatief van Podium Winsum en Angélique de Waard (kunstenaar en redacteur). Zij vertelt over dit unieke concept.
Angélique heeft genoemd dat ze wel 'knutselspullen’ wilde hebben, zie kerkgroet vorige week. Deze mag u tijdens dit
Zondagmiddagcafé meenemen.Zoals gebruikelijk bent u vanaf 14.30 uur hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00
uur begint het programma. In de pauze is er een muzikaal moment met Lianne van Gemert, zij gaat zingen. Verder zal er
een ‘hapje’ en een drankje zijn. Einde programma is ong. 16.45 uur. De toegang is gratis, een gift is welkom!

Bevestiging van ambtsdrager zondag 3 november, 10.00 uur, Centrumkerk De kerkenraad is voornemens tijdens deze
dienst te bevestigen: dhr. Dennis Knoops als diaken (Wolkammerij 13, Winsum). Bezwaren tegen de bevestiging kunnen
schriftelijk, met redenen omkleed en ondertekend, tot 28 oktober worden ingediend bij de Kerkenraad, Hoofdstraat W
36,9951 AC Winsum. Namens de kerkenraad, Géanne Kremer (scriba).

Welkom bij de meditaties in de Torenkerk ledere tweede, derde en vierde (en soms vijfde) woensdag van de maand om
19.00u is er in de Torenkerk, Kerkstraat 14 in Winsum een half uur meditatie rondom een psalm. Meditatie raakt het
algemene en tijdloze verlangen van mensen om naar binnen te keren, de weg te gaan van de innerlijkheid en de stilte.
Om dan vanuit die innerlijkheid en stilte weer het dagelijks leven in te stappen. We zitten rondom een kaars en er wordt
een (deel van een) psalm gelezen, daarna klinkt de klankschaal en gaan we de stilte in. Een rustpunt in het midden van de
week, een moment van bezinning, inspiratie, even stil staan. Wees van harte welkom! Zou je eerst graag wat meer
informatie willen? Mail dan met Jenny (jenny.baron@hetnet.nl)

Bijbelse Dagkalender 2025 Ook dit jaar verschijnt hij weer: de Bijbelse Dagkalender 2025. ledere week begint met een
inspirerend lied of een motiverende spreuk. Elke dag is voorzien van een bemoedigende tekst en voor de belangrijke
momenten in het leven zijn er een aantal gebeden opgenomen. Het is van groter formaat met grotere letter. De Bijbelse
Dagkalender 2025 kost € 10,50 en is te bestellen tot 28 oktober via de mail, een appje of telefoontje bij:

Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06-57834051. Graag met vermelding van naam en adres.

Vooraankondiging Sint Maarten op 10 en 11 november Op 10 november is er een themadienst: Sint Maarten, deel je
mee? Het wordt een dienst voor jong en oud die is voorbereid met de diaconie, de kindernevendienst en de kliederkerk.
In navolging van Sint Maarten die zijn mantel deelde met een man die het koud had, willen we in de dienst mooie kleren
inzamelen voor kledingbank Maxima. Er is vooral behoefte aan heren- en kinderkleding. Ook andere kleding is welkom,
evenals voorjaars- en zomerkleding. Accessoires als riemen, sjaaltjes, petten, sieraden en tassen kunnen ook goed
gebruikt worden. GEEN gebruikte sokken en ondergoed! Dus: heb je mooie, schone, nette en eigentijdse kleding of goede
schoenen over? Neem het mee op zondag 10 november! Op 11 november zijn de kinderen om 17:00 van harte welkom
om langs te komen in de Torenkerk in Winsum. Tijdens een Sint Maartensviering, zal Sint Maarten op zijn paard
langskomen. Ariaan Baan vertelt het verhaal van Sint Maarten en wat hem zo bijzonder maakte. We zingen Sint Maarten
liedjes en er is wat lekkers. De viering wordt georganiseerd door Kerk in het Dorp en jeugdwerk in samenwerking met de
Nederlands Gereformeerde Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk.

(N)u zijt wellekome - Ontvang jij koffiedrinkers in de adventstijd?In de periode van zondag 1 december tot en met
dinsdag 24 december organiseren we ‘als nieuw’ de Levende Adventskalender. Er heeft zich al een aantal enthousiaste
mensen aangemeld, maar nog lang niet genoeg. Wat zou het mooi zijn als we tijdens de Levende Adventskalender een
lichtsnoer van adressen hebben, waarbij iedere dag een andere deur openstaat voor koffie, thee en een praatje. ledereen
is van harte welkom, mensen van alle gezindten, maakt niet uit wat je gelooft of niet gelooft. Er zijn geen verplichtingen.
Het gaat om ontmoeting en gezelligheid in huiselijke sfeer. Dit kan van 10.00 tot 11.30 uur of van 14.30 tot 16.00 uur of
van 19.30 tot 21.30 uur. Er wordt per dag één dagdeel gepland en je kunt zelf aangeven op welke dag, morgen, middag of
avond je mensen wilt ontvangen. We hebben 24 gastadressen nodig. Gastvrijheid maakt een klein huis groot! Wil jij je als
gastvrouw/gastheer beschikbaar stellen? Meld je dan zo snel mogelijk aan, uiterlijk voor 8 november as, via
alievandijken@ziggo.nl of tel/app 06-12044875.

Zondagavond 20 oktober Taizé-viering in de Onze Lieve Vrouwekerk te Tinallinge: Het thema is: Een tuin stil aan het
grensland. Het begint om 19.30 uur. Naast de vertrouwde Taizé-liederen worden ook teksten van dichter Rutger Kopland
en priester en theoloog Herman Verbeek vertolkt door de Taizégroep uit Middelstum. We heten u van harte welkom!

DEN ANDEL, WINSUM,

WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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