
 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl  
 

Zondag 22 december 9.30 uur  
Centrumkerk 4e Advent met 
kinderoppas en -nevendienst  
Voorganger  
             dhr. Siebe Meindertsma 
Ouderling   Laura Dijk 
Diaken        Karola Oudman 
Lector         Tineke Dijkstra 
Organist     Pieter Pilon 
Beamer      Wilfred Kleine 
Koster        Elly Hofman 
Dinsdag 24 december  
20.00 uur  Kerstavonddienst in 
de Poort m.m.v. de Bazuin 
Voorganger Ds. Ariaan Baan 
Kerk Eenrum 22.30 uur 
m.m.v. de Winsumer Cantorij 
Voorganger past. Jolanda Tuma 
Ouderling  Alie van Dijken 
Diaken       Michel Arnoldus 
Lector        Alie van Dijken 
Organist    Dirk Molenaar 
Koster        Joke Engel 

Zondag 25 december Kerstmis 
Centrumkerk 10.00 uur 
m.m.v. Soud of Joy 
Er is kinderoppas&-nevendienst 
Voorganger  
                mevr. Maria Adriaanse                 
Ouderling    Géanne Kremer 
Diaken          Karola Oudman 
Lector           Hanneke Ritzema 
Beamer        Henry Reker 
Koster          Cees Leinenga  
Kerk Eenrum 10.00 uur inloop 
met koffie/thee van 9.30 uur 
Voorganger ds. Kees Lavooij 
Ouderling    Jan Hamminga 
Diaken         Pieter van Dorp 
Lector          Alie van Dijken 
Organist      Dirk Molenaar 
Koster          Joke Engel 

 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
Aanleveren kopij Kerkgroet 
Maandag 23 december voor 
18.00 uur bij Wilga Schuuring:      
        kerkgroet@pgwh.nl  
              06-57834051 
 
  

De kleur van deze zondag is paars. Paars is de kleur van bezinning en 
voorbereiding. Het is ook een mengkleur waarin donker en licht samengaan. In 
deze donkere tijd wachten we en bereiden we ons voor op het Kerstfeest:  
de geboorte van Jezus, die ook wel het Licht van de wereld genoemd wordt.  
Liturgische verbeeldingen Advents/kerstperiode: Jeannet Slob maakt liturgische 
verbeeldingen bij de diensten. Deze zijn te bekijken op www.pgwh.nl 
Zondag 22 december Centrumkerk 9.30 uur:  
Het is weer bijna kerst. Zijn we er klaar voor? Klaar voor kerst, hoe ben je dat 
eigenlijk? Het zijn donkere dagen, in meerdere opzichten. Vooral als je juist in 
deze tijd de pijn van gemis of verdriet extra voelt. Hoe kunnen we een licht voor 
elkaar zijn, en samen toeleven naar het licht van kerst? We krijgen een cadeau, 
hét Cadeau van kerst. We krijgen ook elkaar cadeau en dat zien we als we op 
zondag of bij andere gelegenheden bij elkaar zijn. Hoe kan dit Cadeau ons 
helpen om elkaar tot steun te zijn, om er echt voor iemand te zijn? We lezen: 
Micha 5: 1-4a en Lucas 1: 5-20 en 26-45. We zingen: Psalm 19: 1, 2 en 3; Lied 
157a; Projectlied; Lied 498: 1-4; Lied 464: 1, 3, 4, 5, 7 en 8; Luisterlied Geef licht;  
Lied 461. Van harte welkom Siebe Meindertsma 
Inzameling van de gaven op 22 december: 
Eerste collecte is voor Prot. Kerk Nederland, Jonge Generaties: gift overmaken 

Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken  Of scan deze QR-code→ 
Toelichting eerste collecte: “Jongeren spelen het kerstverhaal” 
Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijk 
jeugdgroepen, mee aan de KerstChallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit 
interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit 
het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit 
bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden 
heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. 
              Geef aan de collecte, scan de QR-code of via NL66 INGB 0001731349  
              t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Winsum-Halfambt o.v.v. Collecte Jonge  
              Generaties”. Hartelijk dank!  
Meeleven met elkaar 
De heer Klaas Boersma, Onderdendamsterweg 42, is opgenomen in het Martini 
ziekenhuis met ernstige long- en rugklachten. Mw. Boersma is al langere tijd 
opgenomen in de 12-Hoven, Venneheem afd. A. Een kaartje zal hem goed doen;  
Martini Ziekenhuis, Afd. 2B, kamer 202 Postbus 30033, 9700 RM Groningen 
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst! 
22 december Kerstlichtjestocht in centrum Winsum Wandelaars kunnen via een 
door lichtjes aangeduide route langs 8 verschillende scenes lopen, die het 
oorspronkelijke Kerstverhaal tot leven brengen. De route van de tocht is te lopen 
tussen 18:00 uur en 19:30 uur. De start is bij OBS de 9 wieken en eindigt bij de 
herberg op het dorpsplein waar warme chocolademelk wordt uitgedeeld. De 
tocht is vrij toegankelijk voor iedereen en is rolstoel-vriendelijk van opzet. De 
lichtjestocht is een gezamenlijk initiatief van de PGWH en de NGK de Poort.  
(N)u zijt wellekome Levende Adventskalender Zin in een kopje koffie/thee? 
Kom binnen! Iedereen is van harte welkom, mensen van alle gezindten, maakt 
niet uit wat je gelooft of niet gelooft. Er zijn geen verplichtingen. Het gaat om 
ontmoeting en gezelligheid in huiselijke sfeer. Graag wel even aanmelden bij het 
gastadres: Zondag 22 december Margriet ter Borg, De Streekweg 34, Den Andel, 
06-42808492. Van 15.00 -16.30 uur. Maandag 23 december John en Marian de 
Greef, Waarman 16, 06-28084893, 10.00 – 11.30 uur. Dinsdag 24 december Jan 
en Alie van Dijken, Dijkrechter 23, 06-12044875, 15.00 – 16.30 uur. 
 

 

 

mailto:kerkgroet@pgwh.nl
https://www.pgwh.nl/nl/om-na-te-lezen/325-adventsprojecten/667-bij-de-schikkingen-advent-2024
https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=bMGnKwXFGSBK6j2XhMt3N3DIZjudlwBA
https://site.skgcollect.nl/260/gift/formulier.html?id=4188


    

 

 

Vakantie: Jacobine Gelderloos is van 22 december tot en met 4 januari afwezig. Voor bijstand in pastoraat/bij overlijden, 
kan contact worden opgenomen met het centraal aanspreekpunt, Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06-57834051 

                         24 december KERSTAVONDDIENST Iedereen, jong en oud, is uitgenodigd om onder begeleiding van een   
                         ensemble van Chr. Muziekvereniging De Bazuin en organist Marten Verbree kerstliederen te zingen in De  
                         Poort, Borgweg 36 in Winsum. Aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis.  Bij de uitgang is er een  
                         Collecte voor Stichting Vrienden voor Elkaar Winsum. Na afloop is er glühwein, warme chocolademelk en  
                         koffie/thee met wat lekkers. Komt u ook samen zingen? De Kerstavonddienst is een gezamenlijk initiatief  
                         van de NGK ‘De Poort’ en de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt. Iedereen is welkom! 

24 december Kerstnachtdienst in de kerk van Eenrum 22.30 uur 
Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.      (Dietrich Bonhoeffer) 
In de kerstnacht steken we de kaarsen aan, als kleine maar grootse tekens van hoop. Tekens van hoop op vrede in de 
wereld, in de straten, in ons eigen hart. Zolang we de kaarsen laten branden blijft de hoop op vrede en recht levend in de 
wereld van vandaag. In de kerk van Eenrum vieren we een kerstnachtdienst. De Winsumer Cantorij olv Nellie Bolhuis 
gaat zingen, Dirk Molenaar bespeelt het orgel en Pastor Jolanda Tuma leidt de dienst. De dienst begint om 22.30 uur, na 
afloop is er glühwein en warme chocolademelk, en om middernacht speelt Orpheus kerstliederen vanaf de toren. 
Eerste en enige collecte is 24 december voor het werk dat onze eigen diaconie/zwo verricht: gift overmaken  
              Geef aan de collecte, scan de QR-code of via NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Winsum- 
              Halfambt o.v.v. “Collecte diaconie”. Uw collectebonnen zijn ook welkom in de brievenbus van de kerk. Dank! 
 

De kleur van Kerstmis is wit: Wit (met goud) is de feestkleur. De kleur van smetteloos schoon, van licht en geen spoortje  
donker. Het is de kleur van de hemel. We vieren de geboorte van Jezus Christus, die ook wel het Licht van de wereld 
genoemd wordt, en die hemel en aarde verbindt. 
Kerstmorgen 25 december in de Centrumkerk 10.00 uur: Licht! “Verschenen is een nieuw en stralend licht, dat 
wereldwijd het duister overwint.” Dit licht staat centraal in deze Kerstviering. Het licht, dat zo nodig is in deze wereld. 
Waar we vier weken naar hebben uitgezien, op gewacht, naar verlangd. Met blijdschap en vol vreugde zullen we dit Licht 
ontvangen. De klank van de vreugde klinkt in de liederen die gezongen zullen worden door Sound of Joy. En wij, als 
gemeente, zullen ons daar met volle overtuiging bij kunnen aansluiten. We zingen: Lied 527; Projectlied; Lied 481; Lied 
339a; Lied 487. We lezen uit Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1: 1-10, 14-15 en 18. Wees welkom! Maria Adriaanse 
Eerste kerstdag 25 december in de kerk van Eenrum 10.00 uur En het geschiedde in die dagen...een bevel van een  
                           keizer, verwarring, mensen op drift. Wat geschiedt er in ónze dagen? Zijn ook wij niet in verwarring en op  
                           drift geraakt? Maar ook geschiedde het dat er dagen vervuld werden en een Kind geboren werd...Aan  
                           welke geschiedenis hechten wij het meeste gewicht? Vanaf 9.30 uur is er inloop onder het genot van een 
kopje koffie/thee. Er is een liturgieboekje aanwezig. Wees welkom! Ds. Kees Lavooij 
Inzameling van de gaven 25 december De eerste collecte is voor KiA/Kinderen in de Knel, Oekraïne: gift overmaken 
De tweede collecte is voor de eigen kerk: gift overmaken  Of scan deze QR-code→ 
Toelichting eerste collecte: “Help kinderen in Oekraïne de oorlog door” 
Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen gewond. 
Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in 
Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is 
bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor   
               zichzelf, maar vooral voor hun. Daar helpen we ze graag bij. Geef in de collecte en ondersteun de kinderen in  
               Oekraïne. Geef aan de collecte, scan de QR-code of via NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente      
               Winsum-Halfambt o.v.v. “Collecte Oekraïne” . Namens de diaconie hartelijk dank!  
Kerstmis, een feest van licht, liefde en vrede! De kerkenraad wenst u en jou gezegende kerstdagen toe! 
Kerstgroet: Dominee van Dijk en zijn vrouw wensen u allen voor de kerst en het nieuwe jaar alle goeds! 
Groene suggestie: Zitten er in uw kerstpakket producten die u zelf niet gaat gebruiken? Gooi ze niet weg maar geef ze 
aan de voedselbank. Op 5 januari is de eerstvolgende inzameling in de Centrumkerk.  
UITNODIGING VOOR ALLE VRIJWILLIGERS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE WINSUM-HALFAMBT:  
SAVE THE DATE!!!! Zonder onze vrijwilligers geen PGWH! Wij zijn blij met jou/u/jullie die zich vrijwillig en belangeloos 
inzetten voor de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt. Jouw/Uw/Jullie inzet, klein of groot, waarderen wij enorm. 
Als dank daarvoor nodigt de kerkenraad jullie graag uit voor een gezellige middag met een hapje en een drankje 
op ZATERDAG 18 JANUARI 2025! Van 15:00 – 18:00 uur ontmoeten we jullie graag weer bij De Jongens uit de Buurt!    
     
Voor de Jongens uit de Buurt is het prettig te weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Daarom is opgave toch 
gewenst en dat kan bij het CAP Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06-57834051. Jij/U komt toch ook?  De kerkenraad 
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