
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl  
 
 

 

 
 

Zondag 22 september 9.30 uur   
Centrumkerk met kinderoppas 
en kindernevendienst 
Voorganger ds. Anne Nijland 
Ouderling     Laura Dijk 
Diaken          Ytje Rosier 
Lector           Alie van DIjken 
Organist       Pieter Pilon 
Beamer        Wilfred Kleine 
Koster           Elly Hofman 
 
Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 
 
Komende diensten-vieringen 
Woensdag 25 september 
Torenkerk  Stiltemeditatie 
19.00 – 19.30 uur 

 

 

 
 

 

 

 

Zondag 29 september   
Centrumkerk 9.30 uur 
Voorganger ds. Ruth Renooij 
Winkheem 19.00 u Zangdienst 
Voorganger 
        pastor Jacobine Gelderloos 
 
Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Kerk Eenrum:  
         donderdag t/m zondag 
 Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks  
 

 

 
 
Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 
Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
 
 

 

 
Hoofdstraat W. 36  

De kleur van deze zondag is groen: Groen is de kleur van de “gewone” zondagen. 
Het is niet zomaar een kleur. Groen is de kleur van alles wat groeit.  
 

Zondag 22 september 2024 in de Centrumkerk:  
Deze zondagmorgen is het thema van de dienst: 'ons'. We lezen en zingen het 
Onze Vader, dat we uiteraard ook zullen bidden aan het eind van het grote 
gebed. We stellen daarbij de vraag of we het geloof in Onze Lieve Heer op 
bepaalde punten niet te individualistisch opvatten. We zingen: Hemelhoog 679; 
lied 314; Kinderlied ‘Who’s the king of the jungle’ met gebaren; Lied 1006; Lied  
885; Lied 213; We lezen uit Mattheus 6: 5-15. Wees welkom! Ds. Anne Nijland 
 

Tekst Hemelhoog 679 – Heer, Uw licht en uw liefde      
1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen         2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.           
waar U bent zal de nacht verdwijnen.         Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.        
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.         Door het bloed mag ik U toebehoren.    
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.       Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.          Schijn in mij, schijn door mij. 
Refrein:             Refrein: 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 3. Staan wij oog in oog met U Heer. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.                Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zend uw rivier, laat uw heil          Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
heel de aard' vervullen.                 U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Spreek, Heer, uw woord:                 Schijn in mij, schijn door mij. 
dat het licht overwint.           Refrein: 
 

Inzameling van de gaven 22 september 
Eerste collecte is voor Kerk in Actie/Zending Syrië: gift overmaken  
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code→→ 
Toelichting op de eerste collecte: “Bouw de kerk in Syrië weer op”  
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor 
meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht 
gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is 
nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken 
het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare 
taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun 
afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een 
speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tien-
tallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en 
gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door 
de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. Herstel van de 
kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele  
                samenleving en hoop voor de toekomst. Geef aan de collecte, scan de 
                QR-code of via NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente  
                Winsum-Halfambt o.v.v. ‘Collecte Syrië’. Hartelijk dank!                      
 

Overlijden Klaas Marius Hazenberg 
Op 14 september 2024 is overleden op 89 jarige leeftijd Klaas Hazenberg. Klaas 
werd geboren op 18 februari 1935 op Schilligeham te Winsum. Hij groeide op 
samen met 4 broers en 2 zussen op een gemengd boerenbedrijf. Klaas trouwde 
op 11 april 1963 met Froukje de Boer. Ze kregen drie kinderen: Berend Jan, Corrie 
en Geert. In 1992 verruilden ze de boerderij voor een huis in het dorp. Een tijd 
van reizen, uitstapjes met de kleinkinderen en zingen bij Christelijk Mannenkoor 
‘Laudamus’ brak aan. Een jaar geleden vierden Klaas en Froukje hun 60 jarig 
huwelijk, maar daarna ging de gezondheid van Klaas steeds verder achteruit. We 
hebben afscheid genomen van Klaas op 20 september 2024 in de Centrumkerk. 
Correspondentieadres: Borgweg 24, 9951 BG Winsum. 
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Meeleven met elkaar  
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
 

Sinds een paar weken wonen Diego, Sharlyn en Romaya bij ons in huis. Henk en Bouwina Honingh  
 

Groen met Hart en Ziel weetje: Een broodje opwarmen of ontdooien kan gemakkelijk en snel in de oven, maar wist u dat 
een broodrooster voor dezelfde taak 70 procent minder energie verbruikt dan de oven. 
 

                             Maandagmorgen 23 september: Kovvie, kouk en keuveln. Op een ochtend gezellig samen koffiedrinken  
                              en met elkaar praten. Een moment om elkaar weer te ontmoeten. Gespreksonderwerpen komen er wel  
                              spontaan. Vanaf 10 uur staat de koffie of thee met wat lekkers klaar bij Karola Oudman, Braaksterlaan 8  
                              in Winsum tel. 445285. Aanmelden is niet nodig, kom maar gewoon gezellig langs. 
 

Bibliodrama op maandag 23 september: Kom spelen! En ontdek meer van de Bijbel en van jezelf. 
Heb jij ook zin om samen met anderen meer te ontdekken van Bijbelse verhalen en over jezelf? 
Ook dit seizoen kun je weer meedoen. In Bibliodrama ontmoeten levensverhaal en Bijbelverhaal  
elkaar. Je leeft je in in personen en soms ook in dingen uit een verhaal. Gaandeweg kun je dan  
bijzondere ontdekkingen doen. Het is een speelse vorm van omgaan met het Bijbelverhaal en  
met je eigen verhaal. Het ene verhaal kan licht werpen op het andere. Het spel is iedere keer  
weer anders. De werkvormen verschillen. Iedere deelnemer neemt zichzelf mee met waar hij of zij op dat moment staat. 
Wat er gebeurt is dan ook ieder keer weer een verrassing. Kennis van de verhalen vooraf is niet nodig. Alleen 
nieuwsgierigheid en de bereidheid jezelf open te stellen voor verrijkende ontmoetingen met de Bijbeltekst, jezelf en je 
medespelers. Bij het spelen bepaal je altijd zelf wat je wilt doen, niets moet, veel mag. De eerste bijeenkomst is op 
maandag 23 september in de Centrumkerk, Winsum, inloop tussen 19:45 en 20:00 uur. Daarna beslis je of je verder wilt 
met spelen. Andere speeldata zijn: 4 november 2024 en in 2025 20 januari, 17 februari, 17 maart en 12 mei .  
De mogelijkheid om je op te geven is geweest maar je kunt altijd even contact zoeken met ds. Ruth (professioneel 
begeleider Bibliodrama), 06-57180433 of ds.rrenooij@pgwh.nl  
 

                                           Open Koorrepetitie van de Winsumer Cantorij is nog een keer verplaatst, nu naar 25 september 
                                           Door omstandigheden is de open koorrepetitie weer niet doorgegaan. Je bent nu welkom op 25  
                                           september. Past dit niet en heb je belangstelling, loop dan gewoon binnen op een andere  
                                           woensdagavond in de eeuwenoude Torenkerk. Je kunt vrijblijvend komen luisteren en  
                                           misschien wil je wel meezingen. Je bent van harte welkom tussen 19.45 en 21.45 uur!  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hanneke Ritzema, tel. 06-45762320 of hannekeritzema@hotmail.com 
 

Kom je ook ff buurten bij het AZC ? 
Op zaterdag 28 september van 13.00 – 16.00 uur ben je van harte welkom op de COA locatie aan de Schouwerzijlsterweg 
Je ontmoet de nieuwe tijdelijke dorpsbewoners, medewerkers van het COA en vrijwilligers van de Stichting Vluchtelingen 
Winsum. Een bewoner zal iets vertellen over zijn reis naar Winsum, het COA zal iets laten zien over hun werk en de 
Stichting vertelt wat zij doen voor de bewoners. Uiteraard zijn er hapjes van land van herkomst en zal er muziek zijn. 
Graag tot dan. Stichting Vluchtelingen Winsum 
 

Ontmoeting en handwerken We kijken ernaar uit om na de vakantie de draad weer op te pakken. Haken, breien,                  
                                      borduren, naaien, weven, quilten, punniken. Alles wat met draad en/of naald maar te maken heeft  
                                      kan worden gedaan. Dinsdagmiddag 1 oktober van 14.00u - 16.00u in de ontmoetingszaal in de  
                                      Centrumkerk gaan we weer aan de slag. Jong en oud, dames en heren, iedereen is van harte  
                                      welkom. Noteert u/je de datum alvast in de agenda? Berta en Greetje. 
 

6 oktober Gemeentezondag met PGWH, de musical 
Zondag 6 oktober is onze gemeentezondag waarin we de verbinding met elkaar zoeken en elkaar willen inspireren. Dit 
doen we in samenwerking met Kees Posthumus en Juul Beerda in een voorstelling ‘Protestantse Gemeente Winsum-
Halfambt, de musical'. Nu biedt de Centrumkerk een perfect decor voor deze musical. Daarom kiezen we dit jaar voor de 
Gemeentezondag op deze locatie. De medewerking van Kees en Juul brengt wel extra kosten met zich mee. De collecte 
van deze zondag zal dan ook voor de onkosten van de gemeentezondag zijn. Een vrijwillige bijdrage is zeer welkom! Het 
programma is als volgt: 10.00 uur korte viering, 10.30 uur koffie/thee/limonade, 11.00 uur PGWH, de musical, 12.15 uur 
lunch. Vind je het leuk om te zorgen voor iets lekkers bij de koffie/thee? Of mee te helpen bij het voorbereiden van de 
lunch? Meld je dan voor 1 oktober aan bij Wilga Schuuring via info@pgwh.nl / 06-57834054. 
Iedereen is van harte welkom, ook tieners en kinderen! Voor de allerkleinsten is oppas aanwezig. Tot dan! 
 

Zondag 22 september: Eenrum Klassiek  
De seizoensopening, geheel in het teken van Bach, door Jobine Siekman (cello) en Robert Koolstra (clavecimbel). 
Het concert begint om 15.00 uur. Tickets: €10,=, kinderen tot en met 12 jaar gratis (inclusief “meet and greet”). 
Na afloop van het concert is er een “meet and greet” in de kerk onder het genot van een hapje en een drankje. 
 

Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl 
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