protestantse gemeente
winsum-halfambt

De dienst in de Centrumkerk is
te volgen via kerkomroep.nl

Zondag 26 mei 9.30 uur
Centrumkerk
Voorganger

mevr. Marleen Stokroos
Ouderling Jan Dijkstra
Diaken Michel Arnoldus
Lector Tineke Dijkstra
Organist  Henk Koster
Beamer Wilfred Kleine
Koster Elly Hofman

Centrumkerk 11.15 uur
Kliederkerk

Winkheem 19.00 u Zangdienst
o.l.v. dhr. Hans Boekema
organist Koen Kremer

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 0595 442247

Komende diensten-vieringen
Woensdag 29 mei Torenkerk
Stiltemeditatie

19.00 - 19.30 uur

Zondag 2 juni 10.00 uur
Centrumkerk met kinderoppas
en kindernevendienst
Voorganger ds. Sijbrand Alblas

Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Kerk Eenrum:
donderdag t/m zondag
Kerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks

Aanleveren kopij Kerkgroet
Donderdags voor 12.00 uur bij
Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring:
kerkgroet@pgwh.nl
06-57834051

Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051
Hoofdstraat W. 36

9951 AC Winsum

De kleur van deze zondag is wit: Deze zondag is de achtste dag van het Pinkster-
feest. Trinitatis is het feest van de Drie-eenheid. In wit komen alle kleuren samen
Zondag 26 mei 9.30 uur in de Centrumkerk: Na Pinksteren zijn ze er alledrie;
God als Vader, God als Zoon en God als Heilige Geest. De zondag na Pinksteren
heet dan ook niet voor niets Trinitatis, ofwel het feest van de Heilige drie-
eenheid, ook wel Drievuldigheidzondag genaamd. Alledrie zijn ze onlosmakelijk
met elkaar verbonden en zetten elkaar en de wereld in vuur en vlam. Ze willen
zich alledrie ook met ons verbinden en ons in vuur en vlam zetten. lets dat we in
wezen natuurlijk elke zondag vieren, maar nu dus bij uitstek gericht op hun
onlosmakelijke verbondenheid met elkaar en hun drievuldige wens om dit ook
met ons te hebben. Wat een veelvoud......daar moet je toch wel warm van
worden. Hiervoor lezen we uit Exodus 3: 1-6 en Romeinen 8: 12-17. En natuurlijk
kan een met elkaar zingende geloofsbelijdenis niet missen. Verder zingen we:
Psalm 8: 1,3,4 en 6; Lied 195; Lied 637; Lied 827; Lied 657: 1,3 en 4; Lied 340b;
Lied 704; Wees welkom! Mevrouw Marleen Stokroos

Inzameling van de gaven 26 mei:

Eerste collecte is voor Prot. Kerk Nederland, Missionair werk: gift overmaken
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code->-> §
Toelichting eerste collecte: “Online platform voor zinzoekers” Lt St o)
Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zicht—El"'
baar van God. Met interessante en inspirerende video'’s, christelijke rolmodellen
en vriendschappen laat Move Community op social media zien wat het betekent
om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik mee-
krijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt
De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof
en jongeren met elkaar verbindt. Geef aan de collecte, scan de QR-code of via
Ez¥z:m NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Winsum-
Halfambt o.v.v. ‘Collecte Platform’. U kunt natuurlijk ook uw collecte-
ER4EEE bonnen inleveren in de brievenbus van de Centrumkerk. Hartelijk dank!
Overlijden Froukje Anna (Frouk) Smit-Ubels

Dinsdag 21 mei is uit het aardse leven weggegleden Frouk Smit-Ubels, 91 jaar. Ze
werd geboren op 4 oktober 1932 in een gezin met zes kinderen. Op haar 255
trouwde ze met Koene Smit. Ze kregen vier dochters. Het geluk was echter van
korte duur. Koene werd ernstig ziek en overleed in 1966. Frouk moest alleen
door, wat ze met kracht en veerkracht deed. Naast moeder zijn, zat ze in diverse
besturen en bezocht mensen die troost of praktische zorg nodig hadden. Ze
beleefde haar geloof intens, hield daaraan vast, in goede en kwade dagen. Een
trouw en graag gezien gemeentelid. Zaterdag 25 mei om 11.00 uur was de
dankdienst voor haar leven. Correspondentieadres: Gandhilaan 85, 3707 KH Zeist
Meeleven met elkaar:

Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst.
Kliederkerk zondag 26 mei van 11.15 — 13.30 uur in de Centrumkerk

Het thema van de Kliederkerk is deze keer: Pinksteren, Feest van hoop. Inloop is
vanaf 11.00 uur. ledereen is welkom: van (piep)jong tot iets ouder, met
papa’s/mama’s, broers/zussen/opa’s en oma’s. Samen ontdekken, samen vieren,
samen eten! Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet
op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter.

Met Actie Vakantietas worden ze verrast met een rugzak vol verrassingen

voor de zomervakantie. Tijdens de Kliederkerk collecteren we voor dit Bz
mooie project, via deze QR code kun je ook je bijdrage doen. i
Wij hebben er zin in, kom je ook? De Kliederkerkcommissie
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Groen met Hart en Ziel suggestie: Wist u dat een smartphone minder stroom verbruikt als de achtergrond op zwart
staat? Bij een zwarte pixel blijft die gewoon uit en verbruikt dan bijna geen energie. Door de helderheid van het scherm
niet op maximaal te zetten gaat het stroomverbruik ook naar beneden. Zo hoeft u de telefoon minder vaak op te laden.
Uitnodiging gemeenteavond woensdagavond 29 mei Hoe zijn we in de nabije toekomst kerk met elkaar?
Graag nodigen we u uit voor de gemeenteavond op woensdagavond 29 mei, om 20.00 uur in de Centrumkerk. Deze
avond staat in het teken van hoe we in de nabije toekomst kerk met elkaar willen zijn. Dit doen we aan de hand van vier
relaties die hier kenmerkend voor zijn: met God, naar binnen (gemeente en pastoraat), naar buiten (samenleving in
Winsum en daarbuiten) en tussen andere kerken en andere geloofsgemeenten.
Ook zullen we de toekomst van de Torenkerk bespreken. Willen we deze kerk ook in de nabije toekomst onderdeel laten
zijn van onze gemeente? En zo ja, in welke vorm? Ditmaal zullen de jaarrekeningen van de PGWH en de Diaconie geen
onderdeel zijn van de gemeenteavond. Deze worden op een ander moment toegelicht. De kerkenraad
Inzameling voor de Voedselbank: Volgende week zondag 2 juni is er weer een inzameling voor de voedselbank in de hal
van de Centrumkerk. U kunt dan boodschappen plaatsen in de gereedstaande kratten. Zelf producten naar de :
voedselbank brengen kan elke dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8-12 uur, Lombok 1 in Winsum. De
voedselbank steunen kan ook door een bijdrage in de groene collectebus die volgende week in de hal van de kerk g o _
klaar staat, of door uw gift over te maken op:NL44RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland, of scan de QR-
code. Namens de Voedselbank alvast bedankt voor al uw giften. Groeten, Karola Oudman (Diaconie).
*SQ’U@ 0 - 59 jaar? Save the date! Ben je 59 jaar of jonger of heb je kinderen van 20 jaar of jonger dan is deze
ISt | uitnodiging voor jou! Een goed gesprek, bootcamp, beachvolleybal, buitenspelen, jeu de boule, koffie-
- drinken, speurtocht, levend stratego, kickbike en nog veel meer! Voor kinderen en tieners is er een
mooi programma! Met als afsluiting brood en soep.
S EEEUELEEEEE Kom op zondagmiddag 2 juni naar De Oude Manege (Netlaan 1a) en beleef het met ons mee! Daar
: organiseren we tussen 15.00 en 17.30 uur een laagdrempelige middag met koffie/thee/limonade,
sport, spel, gezelligheid en bovenal een plek om elkaar te ontmoeten. Inloop vanaf 14.30 uur.
Ben jij tussen de 0 en 59 jaar? Dan nodigen we je van harte uit! Er is oppas voor de allerkleinsten (0-
; T°.°°"' —-—‘—\ 4 jaar). Zien we jou op de 2e? Hartelijke groet, Jacqueline, Klaas, Géanne, Annemiek en Hilde
Zondag 26 mei: Eenrum Klassiek — Violiste Luna van Leeuwen Een bijzonder jong talent: Violiste Luna van Leeuwen,
winnares van het Prinses Christina Concours en het Concertgebouwconcours zal met organist Carlos
Fernandez Bollo een prachtig en gevarieerd programma spelen. Het concert begint om 15.00 uur.
Tickets: €10,=, kinderen tot en met 12 jaar gratis (inclusief “meet and greet”). Na afloop van het concert
is er een “meet and greet” in de kerk onder het genot van een hapje en een drankje.
Zaterdag 1 juni: Galmen in de kerk van Eenrum. Zaterdag 1 juni kun je weer muziek maken in de kerk. Graag aanmelden
voor vrijdag 31 mei via info@kerkinhetdorp.nl zodat we een tijdsindeling kunnen maken. Verdere info op de nieuwsbrief.

Infoop vanaf 14.30u

‘Ga met God en Hij zal met je zijn" — Lied 416

Met verdriet en dankbaar voor wat hij betekend
heeft, nemen wij afscheid van onze oud-predikant

Lucas Albert Jan Wolthuis

Ds. Wolthuis was predikant in Winsum, waar hij van
1990 tot 2008 onze protestantse gemeente diende.
Zijn predikantschap kenmerkte zich door zijn grote
en tomeloze inzet en gedrevenheid. Geroepen door
God leefde hij vol vertrouwen in de Hemelse Vader.
Vanuit zijn rijke theologische achtergrond hechtte
hij grote waarde aan een goed onderbouwde
verkondiging en uitleg van het woord van God. In
de wetenschap dat Hij het Begin en Einde is.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Klaaske
die hem onverzettelijk terzijde stond bij de
uitoefening van zijn ambt. We wensen haar alsook
de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe en
veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Namens de Protestantse Gemeente
Winsum-Halfambt,

J.R. Hamminga, voorzitter
G.A. Kremer - Oosterhuis, scriba

Winsum, mei 2024

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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