
 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl  
 
 

 

 

 
 

 

 

Zondag 27 oktober 9.30 uur   
Centrumkerk met kinderoppas 
en kindernevendienst 
Voorganger   
                   pastor Jolanda Tuma 
Ouderling Ate Faber 
Diaken      Pieter van Dorp 
Lector       Hannie Boomsma 
Organist   Dirk Molenaar 
Beamer    Wilfred Kleine 
Koster       Elly Hofman 
 
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 
 

Komende diensten-vieringen 
Woensdag 30 oktober  
Torenkerk  Stiltemeditatie  
19.00 – 19.30 uur 

 

Zondag 3 november  
Centrumkerk 10.00 uur  
Oogstdienst en bevestiging 
ambtsdrager 
Voorganger ds. S. Alblas 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Kerk Eenrum:  
         donderdag t/m zondag 
 Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 
 

Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 

  

De kleur van deze zondag is groen: Groen is de kleur van de “gewone” 
zondagen. Groen is de kleur van alles wat groeit. Groen is de kleur van hoop. 
Zondag 27 oktober 9.30 u in de Centrumkerk ‘Opnieuw in beweging komen’ 
Bartimeus, de zoon van Timeus, zit waar hij zit. Hij kan niet zien, hij zit aan de 
kant van de weg en is afhankelijk van de voorbijgangers die hem meestal niet 
zien, soms zelfs afsnauwen en heel soms goedgezind zijn. 
Hoe gaan we tegenwoordig om met mensen die aan de kant staan, met mensen 
die vastzitten in het leven, geen kant meer op kunnen? Hoe is het als je zelf door 
welke omstandigheden vast komt te zitten?En wat betekent dat toch dat Jezus 
Bartimeus bij zich roept en weer in beweging brengt? Die bijbelverhalen, ze 
stromen over van symboliek én actualiteit. We lezen Psalm 13: 1-6 en Marcus 
10: 46-52. We zingen: Lied 216; Lied 823: 1, 2 en 4; Lied321; Lied 362; Lied 1014. 
Er is kinderoppas en kindernevendienst. Wees welkom! 
Inzameling van de gaven op 27 oktober: 
Eerste collecte is voor lokaal project 3, Diaconale activiteiten: gift overmaken 

Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code→→ 
Toelichting eerste collecte: “Verbindende activiteiten van de diaconie” 
De diaconie van de PGWH is erop gericht om mensen te ondersteunen in 
donkere en in lichtere tijden in hun leven. Voor een ‘gewone’ samenkomst en 
voor een extra duwtje in de rug. De diaconie vindt het belangrijk om laag-
drempelige activiteiten te organiseren die samenkomst en verbinding 
stimuleren. Denk hierbij aan Aan Etenstafel, een stamppotbuffet of Kovvie, Kouk 
en Keuveln. Voor deze activiteiten is vaak veel zingeving en verbinding voelbaar, 
en dat vinden wij belangrijk! Echter brengen zulke activiteiten ook andere kosten 
met zich mee, zoals een grote kookpan (wie kookt er nu dagelijks voor 30 
personen) en ander materiaal. Om de onkosten van deze collectieve activiteiten 
van de diaconie te kunnen bekostigen, en daarmee de bezieling in de kerk actief      
te stimuleren, vragen wij uw bijdrage. Helpt u ons mee? Geef aan de collecte,                 
               scan de QR-code of via NL 66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot.  
               Gemeente Winsum-Halfambt o.v.v. “Collecte project 3”.  U mag ook uw   
               collectebonnen inleveren in de brievenbus van de Centrumkerk.  Dank! 
Meeleven met elkaar  
Dhr. Piet Rijnsburger kan helaas niet meer thuis wonen en is verhuisd naar 
Allershoff, afdeling E, De Twaalf Hoven, Meeden 1G 9951 HZ Winsum 
Mevr. Harmke Holwerda is verhuisd van de Oosterstraat naar De Tirrel, De Blui 2 
kamer 17, Meeden 1G, 9951 HZ Winsum 
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
Bedankt: ‘Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik heb gekregen voor mijn 
verjaardag!’ Annie Rijnsburger-Bos. 
Bevestiging van ambtsdrager zondag 3 november, 10.00 uur, Centrumkerk De 
kerkenraad is voornemens tijdens deze dienst te bevestigen: dhr. Dennis Knoops 
als diaken (Wolkammerij 13, Winsum). Bezwaren tegen de bevestiging kunnen 
schriftelijk, met redenen omkleed en ondertekend, tot 28 oktober worden 
ingediend bij de Kerkenraad, Hoofdstraat W 36, 9951 AC Winsum. Namens de 
kerkenraad, Géanne Kremer (scriba). 
Inzameling voedselbank Zondag 3 november staan we stil bij wat we in het 
afgelopen jaar allemaal geoogst hebben. Laten we ook denken aan de mensen 
die het minder getroffen hebben en afhankelijk zijn van de voedselbank. U  
kunt producten voor de voedselbank inleveren in de hal van de  Centrumkerk. 
Als u van de postcodeloterij een cadeaukaart hebt gekregen waarvoor u bood-                                    
schappen kunt uitzoeken, dan kunt u deze ook kaart aan de voedselbank 
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schenken, wel dient u zelf eerst de cadeaukaart te activeren. De voedselbank financieel steunen kan door een 
bijdrage in de groene collectebus, die in de hal van de kerk klaar staat, of door uw gift over te maken op : NL44 
RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland of scan de QR-code. Laten we deze oogstdienst zorgen voor een 
mooie opbrengst voor de Voedselbank. Namens de diaconie hartelijk dank! 
Groene tip: Probeer luchtverfrissers en geurtjes voor in huis zo weinig mogelijk te gebruiken. Zet een raam open om te 
ventileren of zet een schaaltje azijn op de verwarming om geurtjes te neutraliseren.  
!!UITNODIGING!! Beste 15+ van de PGWH, jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd voor de start van de bijeenkomst                                        
4You 15+. We willen graag met elkaar een nieuwe 4You gaan vormen met alle 15+ daarom ben je van harte welkom op 
zondag 3 november om 19.30 uur in de jeugdsoos ‘De Zolder”. We willen samen met jullie een leuk programma voor dit 
komende seizoen maken, jullie inbreng is daarvoor erg belangrijk. Hopelijk zien we veel van jullie en deel dit bericht met 
je vrienden en neem ze mee. Vriendelijke groet, Imkeline Hoekstra en Marjan Dijkstra 
Hulp gezocht! Wij zoeken enthousiaste kokers om voor de komende periode steun te bieden aan de familie Drent.  
Vanwege de recente operatie van Wilfred en de geboorte van hun zoon lukt het in praktische zin niet om naast de drukte 
van het gezin ook nog dagelijks te koken. Daarom hebben wij gemeend deze zorg uit handen te nemen en hebben daar-
voor de 'Mealtrain' ingezet. Via de link: https://mealtrain.com/8719o8 komt u op de pagina waar u zelf een praktische 
bijdrage kan plannen en waar u informatie over de wensen ten aanzien van het eten kunt vinden. Bij vragen kunt u 
contact opnemen met Michel Arnoldus, voorzitter taakgroep Diaconie PGWH, 06-44916643 
Bijbelse Dagkalender 2025 Wilt u deze nog bestellen, dat kan nog. De Bijbelse Dagkalender 2025 kost € 10,50 en is te 
bestellen tot 28 oktober via de mail, een appje of telefoontje bij: Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06-57834051.  
Klankbord november/december: Donderdag 31 oktober verschijnt het nieuwe nummer van Klankbord 
Vrijdag 1 november Open Poort Eenrum – Thema ‘De kracht van Stilte” "De natuur keert zich steeds meer naar binnen. 
Het wordt 'stil en leeg' buiten. En wij? Het thema van deze Open Poort is "De kracht van Stilte". Wat betekent stilte voor 
jou, heb je het nodig, hoe kom je bij stilte in de hectiek van de dag? We kijken met elkaar naar een deel van de 
documentaire "into great silence" over het leven in het kartuizerklooster Grande Chartreuse in Frankrijk. Wat kun je 
hieruit meenemen voor je alledaagse dag? Aanvang 10.00 uur in het gebouwtje naast de kerk.  ‘Weet je Welkom’ 
2 november – Allerzielen, onze kerken open en een gedachtenismoment in Eenrum Zaterdag 2 november wordt op 
veel plaatsen stilgestaan bij hen die zijn gestorven. Het is een dag om stil te staan bij hen die we persoonlijk kennen, 
maar ook een dag om in het bijzonder stil te staan bij de slachtoffers van conflicten en rampen wereldwijd. Ook de 
kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland en Winsum (Torenkerk) zijn op deze dag geopend (van 10.00 tot 19.00 
uur) voor iedereen die een kaarsje wil aansteken voor een dierbare die overleden is of om uiting te geven aan verdriet en 
onmacht over zoveel leed in de wereld. In de kerk van Eenrum wordt ’s avonds tevens een gedachtenismoment met 
muziek en poëzie gehouden. Dan is er ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Tijdstip van 19.00 tot 19.30 uur.  
Zaterdag 2 november: Galmen in de kerk van Eenrum De deur van de kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel 
eens wil ‘Galmen in de kerk’. Opgaven voor vrijdag 1 november bij info@kerkinhetdorp.nl.  Wil je niet alleen of weet je 
niet goed hoe, kom dan om 16.00 uur naar de kerk. Voor dit galm-uur (van 16.00 tot 17.00 uur) is opgave niet nodig.  
Ontmoeting en handwerken, 5 november Centrumkerk Breien, haken, borduren, naaien enz. wordt met veel plezier 
gedaan. Dinsdagmiddag  5 november van 14.00-16.00 uur bent u/ben jij van harte welkom om mee te steken. 
Woensdag 6 november – ‘Op adem komen’ in de Torenkerk Het thema is Herdenken. Tijdstip 19.00 – 19.30 uur. 
Kovvie, kouk en keuveln op donderdagmorgen 7 november (met aanmelden):  bij Marja Everts, Jan van der Zeestraat 
19. Graag aanmelden als je wilt komen. Dit kan per mail: marjaeverts@hetnet.nl of per telefoonnummer 06-14926842.  
(N)u zijt wellekome - Ontvang jij koffiedrinkers in de adventstijdWil jij je als gastvrouw/gastheer beschikbaar stellen? 
Meld je dan zo snel mogelijk aan, uiterlijk voor 8 november as, via alievandijken@ziggo.nl of tel/app 06-12044875. 
Vooraankondiging Sint Maarten op 10 en 11 november Op 10 november is er een themadienst: Sint Maarten, deel je 
mee? We willen we in de dienst mooie kleren inzamelen voor kledingbank Maxima. Er is vooral behoefte aan heren- en 
kinderkleding. Ook andere kleding is welkom, evenals voorjaars- en zomerkleding. Accessoires als riemen, sjaaltjes, 
petten, sieraden en tassen kunnen ook goed gebruikt worden. GEEN gebruikte sokken en ondergoed! Dus: heb je mooie, 
schone, nette en eigentijdse kleding of goede schoenen over? Neem het mee op zondag 10 november! Op 11 november 
zijn de kinderen om 17:00 van harte welkom om langs te komen in de Torenkerk. Sint Maarten zal op zijn paard langs-
komen. Ariaan Baan vertelt het verhaal van Sint Maarten. We zingen Sint Maarten liedjes en er is wat lekkers. 
 

Gezocht vrijwilligers De Stichting Vluchtelingen Winsum is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Nu de locatie in Winsum 
langer openblijft willen we graag het aantal vrijwilligers uitbreiden. Wat verwachten wij van een vrijwilliger. Als vrijwil-
liger kom je in een app-groep waarin wij regelmatig een oproep doen om mee te helpen bij een activiteit. Je kunt dan 
reageren als je dit leuk of interessant lijkt. Tevens blijf je op de hoogte van de activiteiten die plaatsvinden. Heb je 
belangstelling of vragen, neem dan contact op met Bert de Vries 06-51583313 of vriesde3@home.nl. Alvast bedankt. 
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