
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is te 
volgen via kerkomroep.nl 
 
 
Zondag 28 april 9.30 uur 
Centrumkerk 
Voorganger ds. Ruth Renooij 
Ouderling    Marja Velzen                  
Diaken          Sieta Stavenga 
Lector           Tineke Dijkstra 
Organist       Dirk Molenaar 
Beamer        Wilfred Kleine 
Koster           Elly Hofman 
Zondag 28 april 19.00 uur 
Winkheem Zangdienst 
Voorganger mevr. Janny Prins 
Organist: Annie Koenes 
 
 
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 
 
 

Komende diensten-vieringen 
Woensdag 1 mei ‘Op adem komen’ 
in de Torenkerk 19.00 – 19.30 uur 

 

Zondag 5 mei 
Centrumkerk 10.00 uur 
Voorganger ds. Ruth Renooij 
    
      
Kerken open/binnenlopen  

Kerk Den Andel: dagelijks 
Kerk Eenrum:  
         donderdag t/m zondag 
 Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks  
 
 
 
 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 

Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
 
  
 

De kleur van de zondag is wit: We leven nog in het licht van Pasen 
Er is nog geen beamerpresentatie in de kerk, graag een Liedboek meenemen. 
Zondag 28 april om 9.30 uur in de Centrumkerk: Zingend verbonden 
Deze 5e zondag van Pasen heeft de naam zondag “Cantate” meegekregen, 
zondag Zing. En zingen gaan we zeker deze zondag. Het gaat ook over 
verbinding, wij mogen als een wijnrank verbonden zijn met de wijnstok, daar 
onze voeding uithalen. Op zoek naar onze voeding lezen we ook een bewerking 
van de Tien geboden. We zingen: Psalm 98: vers 1 en 3; Lied 657; Lied 319: vers 
1, 2 en 7; Lied 655; Lied 653: vers 1, 5 en 7; Lied 817 en Lied 841: vers 1, 2 en 4. 
We lezen uit Deuteronomium 4: 32-40 en Johannes 15: 1-8. Na de lezing:  
Lector: Voor het woord van God dat geschreven staat, 
Allen:   voor het woord van God dat onder ons woont, 
Lector: voor het woord van God dat in ons woont,  
Allen:   zeggen wij U dank 
Na de zegen zingen we Lied 708: vers 1 en 6. 
Voor de kinderen zijn er tasjes van de kindernevendienst om je tijdens de dienst 
mee te vermaken. Van harte welkom! Ds. Ruth Renooij 
Inzameling van de gaven 28 april: 
Eerste collecte is voor project 2, The Living Museum Winsum: gift overmaken 
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code→ 
Toelichting eerste collecte:  
In ons leven krijgen we allemaal te maken met ziekte, van onszelf of een 
dierbare. Als patiënt wil je graag herstellen en als naaste wil je dat proces graag 
ondersteunen. Maar, de aandacht in de wereld om ons heen, gaat over het 
algemeen uit naar praten over dat wat door ziekte of beperking niet meer 
mogelijk is. Niet in The Living Museum Winsum, kunstwerkplaats voor mensen in 
herstel! Sinds September 2022 is kunstwerkplaats The Living Museum Winsum, 
gevestigd in de Blauwe Schuit. Iedereen is welkom om ‘iets’ te komen maken: 
een gedicht, muziek, een schilderij, tekening, een beeld van steen of van klei. We 
houden rekening met beperkingen, maar geven aandacht aan wat men kan of wil 
maken. Bij binnenkomst ben je onze collega Kunstenaar/Maker. We vinden het 
belangrijk dat deelname aan de kunstwerkplaats voor iedereen bereikbaar is. 
Daarvoor zijn we afhankelijk van vrijwillige bijdragen, donaties en enkele 
fondsen. Kunstwerkplaats The Living Museum Winsum is een initiatief van     
               Podium Winsum en Angélique de Waard. Geef aan de collecte, scan de  
               QR-code of via NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente                    
               Winsum-Halfambt o.v.v. ‘Collecte project 2’. Hartelijk dank! 
Meeleven met elkaar:  
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
Bedankt: Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die wij van de kerk hebben 
gekregen voor ons 60-jarig huwelijk. Pim en Ties Stavenga 
Bedankt voor de bloemen die ik van de kerk kreeg voor mijn 98ste verjaardag. 
Mevr. Luurtsema-van Dijk  
Inzameling voor de Voedselbank: Volgende week zondag 5 mei worden er weer 
producten voor de voedselbank ingezameld in de hal van de Centrumkerk. Voor 
de maand mei is er vooral behoefte aan: houdbare melk, macaroni en olie. Zelf 
producten naar de voedselbank brengen kan elke dinsdag, woensdag en vrijdag 
van 8-12 uur, Lombok 1 in Winsum. De voedselbank steunen kan ook door een 
bijdrage in de groene collectebus die volgende week in de hal van de kerk klaar 
staat, of door uw gift over te maken op rekeningnummer: NL44RABO 
0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland. Namens de Voedselbank al- 
vast bedankt voor al uw giften. Groeten, Karola Oudman (Diaconie). 
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Groen met Hart en Ziel suggestie:  "Maai Mei niet" wil saaie grasmatten omtoveren tot bijen-oases vol bloemen. Ook uw 
gazon kan meedoen. Wist u dat er naast gras veel meer planten in uw gazon zitten? Als u een gedeelte van uw gazon niet 
maait, komen deze tot bloei. Daar profiteren de bijen, hommels, vlinders en andere insecten van. Laat in de maand mei 
(een deel van) uw grasmat staan en help zo deze vrolijke zoemers. 
Actie voor nieuw beeld en geluid Afgelopen zondag hebben we de actie afgesloten. Bij de start van de actie was nog niet  
                                       precies bekend hoeveel geld er nodig was maar uit de aangevraagde offertes leek het globaal te  
                                       gaan om ongeveer € 25.000,-. Gelukkig viel het mee en bleken de totale kosten € 21.500,- te zijn.  
                                       Met een prachtige eindsprint in de laatste week zijn we uitgekomen op een bedrag van € 21.100,- ,                                                                 
                                       een prachtig resultaat. Het ontbrekende bedrag wordt aangevuld door de kerkrentmeesters zodat  
                                       alle wensen uitgevoerd kunnen worden. Allereerst is de kast met alle apparatuur, waar de  
                                       beameraars, zitten opgeschoond. Ook zijn er een nieuwe beamer en scherm besteld. Verder 
worden de kerkzaal en kleine zaal van elkaar los gekoppeld zodat er nu ook in de kleine zaal presentaties kunnen worden 
gegeven. Tenslotte komt er voor de vergaderzalen boven een nieuwe tv waar laptops ingeplugd kunnen worden voor 
vergaderingen en andere activiteiten. Dit alles zal gerealiseerd worden voor 1 juni. Wij denken dat we samen terug 
kunnen zien op een mooie actie waar iedereen het belang van heeft gezien. Ruim € 21.000,- binnenhalen in 6 weken tijd, 
wij vinden het heel bijzonder. Namens de kerkrentmeesters en het team dat de actie verzorgd heeft, willen we iedereen 
die op wat voor manier ook een bijdrage geleverd heeft HARTELIJK bedanken. Wij hebben het met veel plezier gedaan.  
Alice, Douwe, Sieta, Simon, Esther en Bert 
Doe je zelf, of ken je iemand die, dit jaar eindexamen VMBO/HAVO/VWO doet?  
                                 Binnenkort beginnen de eindexamens van de middelbare scholen. Vanuit de PGWH willen we graag           
                                 aandacht schenken aan jongeren uit onze gemeente, die eindexamen doen. Een berichtje, met naam,  
                                 adres en telefoonnummer van degene die eindexamen doet, naar Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06  
                                 57834051, is voldoende. Wij wensen iedereen die examen moet doen heel veel succes! 
Woensdag 1 mei: Op adem komen – Torenkerk Winsum Op woensdag 1 mei gaan we ‘Op adem komen’ met liederen en 
gedichten van Sytze de Vries, een Nederlands theoloog, dichter en schrijver. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na 
afloop een kop koffie of thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom! 
Vrijdag 3 mei Open Poort Eenrum – Thema ‘Vrijheid’ Iedere 1e vrijdag van de maand is er van 10.00-12.00 uur 'Open 
Poort', in het gebouwtje naast de kerk van Eenrum. Deze Open Poort gaan we met elkaar in gesprek over Vrijheid. Wat 
betekent dit voor jou, wat is daarin belangrijk. Neem een lied, voorwerp of iets dergelijks mee dat voor jou symbool staat 
voor vrijheid. Naast onze eigen beleving kijken we naar wat de bijbel, de islam, Boeddha, Kant, Hannah Arendt en 
anderen er over zeggen. Weet je welkom! Om 10.00 uur staat de koffie/thee klaar. De toegang is gratis, na afloop is er 
gelegenheid tot het geven van een vrije gift. 
Zaterdag 4 mei Galmen in de kerk van Eenrum Zaterdag is de kerk van Eenrum beschikbaar voor iedereen die eens 
muziek wil maken. Graag even opgeven vóór vrijdag 3 mei via info@kerkinhetdorp.nl zodat we een indeling kunnen 
maken. Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen of weet je niet goed hoe, kom dan om 16 uur naar de 
kerk. Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de kerk: Samen de rust, de resonantie en de ruimte van 
de kerk ervaren en vandaaruit zingen. Voor dit galm-uur (van 16 tot 17 uur) is opgave niet nodig, iedereen is welkom! 
Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet: Sprekende herdenkingen in Het Hogeland 4 mei, 13.00 en 15.00 uur, 
Tuinbouwstraat 15 in Winsum. Historicus Romke Visser neemt u mee in het verhaal over Izaäc de Vries en vertelt verder 
in de oude sjoel om de hoek. Izaäc is in 1890 geboren als jongste van vier kinderen en groeit op in oud-Obergum. De 
herdenkingen op locatie zijn gratis toegankelijk en duren een halfuur tot driekwartier. Reserveren is niet mogelijk dus 
kom ruim op tijd. Meer informatie op: https://dewinsumsesjoel.nl/actueel#actueel-ojh  
Aan etenstafel Zomereditie! Is voor iedereen, samen of alleen! Elkaar ontmoeten in een andere setting, eten in 
gezelschap en bovenal de gezelligheid van het samen zijn staan bij deze ontmoeting voorop. U bent welkom op 10 mei 
om 18.00 uur in de ontmoetingszaal. Kosten bedragen 8 euro p.p. Opgave via aanetenstafel@pgwh.nl of 06-22066233. 
Feest van de Geest – Expositie in de Centrumkerk in Winsum, tussen Hemelvaart en Pinksteren 
Eens in de twee jaar vindt in de periode vanaf Hemelvaart tot en met Tweede Pinksterdag het landelijke evenement Feest 
van de Geest plaats. In het cluster Groningen - Noord Drenthe doen 20 kerken en 22 kunstenaars mee. 
Op 9, 11, 12, 18, 19 en 20 mei, staat de deur van de Centrumkerk tussen 13.00 – 17.00 uur open om het werk van 
kunstenaar Elise Klinkert te bezichtigen. Elise Klinkert (1967) onderzoekt in haar werk enerzijds haar onlosmakelijke 
verbondenheid met de natuur, en kan zich met zorg en liefde verliezen in het weergeven van het landschap, de natuur en 
de elementen. Aan de andere kant onderzoekt ze hoe deze alles overweldigende natuur verloren lijkt te gaan door 
toedoen van de mens. Haar schilderijen ontstaan vanuit een combinatie van verschillende aspecten : het engagement, 
gesprekken, bronnenonderzoek, een jeugdherinnering of flarden van een droom. De PGWH is dit jaar één van de 
deelnemende kerken van het Feest van de Geest. Zie ook: www.feestvandegeest.nl  
 
 
 

Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl  
en 
u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat. 
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