
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl  
 

 

 
 

Zondag 29 september 9.30 uur   
Centrumkerk met kinderoppas 
en kindernevendienst 
Voorganger ds. Ruth Renooij 
Ouderling     Marja Velzen 
Diaken          Ytje Rosier 
Lector           Maria Adriaanse 
Organist       Dirk Molenaar 
Beamer        Douwe Ruygh 
Koster           Ans Bolt en  
                           Anneke Offringa 
Winkheem 19.00u Zangdienst 
Voorganger  
        pastor Jacobine Gelderloos 
Organist     Annie Koenes 
 
Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 
Komende diensten-vieringen 
Woensdag 2 oktober  
Torenkerk  ‘Op adem komen’  
19.00 – 19.30 uur 

 

Zondag 6 oktober   
Centrumkerk 10.00 uur 
Voorganger ds. Ruth Renooij en 
pastor Jacobine Gelderloos 
Gemeentezondag met musical 
 
Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Kerk Eenrum:  
         donderdag t/m zondag 
 Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks  
 

 
 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 

Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
 

 

 

 
Hoofdstraat W. 36  

De kleur van deze zondag is groen: Groen is de kleur van de “gewone” zondagen. 
Het is niet zomaar een kleur. Groen is de kleur van alles wat groeit.  
 

Zondag 29 september 2024 in de Centrumkerk: “Samen” 
In deze dienst gaat het over “samen”. Mozes hoeft het niet alleen te doen, 
wanneer zijn taak zwaar wordt. In het Marcus-evangelie horen we van iemand 
die, buiten de kring van de leerlingen van Jezus, genezingen verricht in Jezus’ 
naam. En één van de leerlingen vraagt zich af: Kan dat zomaar? 
We zingen: Psalm 78: vers 1, 5 en 14; Lied 1008; Lied 330; Lied 967: vers 1, 3, 4, 5, 
6 en 7; en Lied 670, vers 1, 2, 3, 5 en 7. We lezen uit Numeri 11: 16-17 en 24-29 
en Marcus 9: 38-41. Er is kindernevendienst en kinderoppas. 
Van harte welkom! Ds. Ruth Renooij 
Zondag 29 september 19.00 uur zangdienst in Winkheem.  
In de gemeenschappelijke ruimte komen we bij elkaar. We zingen vertrouwde 
liederen en lezen Numeri 11: 24 – 29. Er is een liturgieboekje. Van harte welkom, 
pastor Jacobine Gelderloos 
Inzameling van de gaven 29 september 
Eerste collecte is voor Protestantse Kerk NL, Missionair werk: gift overmaken  
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code→→ 
Toelichting op de eerste collecte: “De kerk zoekt jongeren op” 
Eén van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen 
met jongere generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. 
Niet door automatisch te verwachten dat jongeren een kerk komen binnen-
stappen, maar daar te zijn waar jongeren zélf zijn. Daarom is de Protestantse Kerk 
betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken 
waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een 
vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Met je gift in de collecte steun je het 
missionaire werk van de Protestantse Kerk, zoals het optrekken met jonge    
                zinzoekers.. Geef aan de collecte, scan de QR-code of via NL66 INGB 
                0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Winsum-Halfambt o.v.v. 
                ‘Collecte jongeren’. Hartelijk dank!                      
 

Overlijden Wies Willemsen-Hoogendoorn 
Op woensdag 18 september is Louisa Maria Willemsen Hoogendoorn overleden 
op de leeftijd van 99 jaar. Wies Willemsen werd geboren in Boskoop. Tijdens de 
oorlog ontmoette ze daar Gerard Willemsen, Met wie ze trouwde en 3 zoons, 
klein- en achterkleinkinderen kreeg. De laatste jaren woonden Wies en Gerard in 
Winkheem, waar Gerard in 2023 overleed. Woensdag 25 september was de 
crematieplechtigheid in Groningen. Op de rouwkaart stond: Een mooi en warm 
mens is overleden  We brengen je naar vader  Daar is het goed 
Correspondentieadres: Euphoniumweg 28, 1312 XJ Almere. 
Overlijden Klaas Zijlma 
Op vrijdag 20 september is Klaas Koene Zijlma overleden op de leeftijd van 92 
jaar. Klaas Zijlma werd geboren in Ulrum. Hij trouwde met Coba Weert, met wie 
hij 3 dochters, kleinkinderen en een achterkleinkind kreeg. Klaas moest afscheid 
nemen van zijn Coba. Woensdag 25 september was er een informeel afscheid in 
‘Op Maarhuizen’, waarna Klaas in kleine kring naar het crematorium werd 
begeleid. Op de rouwkaart stond: Het is goed zo… 
Correspondentieadres: Scriveriusmate 11 8014 JT Zwolle 
Meeleven met elkaar  
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
Bedankt: Hartelijk dank voor de bloemen van de kerk voor mijn 85ste  verjaardag.   
Mevrouw Holwerda  
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Inzameling voor de Voedselbank: Volgende week zondag, 6 oktober, kunt u weer producten voor de  voedselbank  
inleveren in de hal van de Centrumkerk. Voor deze maand is er vooral behoefte aan: Olie, Suiker, Koffiemelk, Ranja en 
Zeep (pompje of blokje). Natuurlijk zijn andere producten ook welkom. De voedselbank financieel steunen kan door een 
bijdrage in de groene collectebus die dan in de hal van de kerk klaar staat, of door uw gift over te maken op: NL44RABO 
0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland. Zelf producten naar de  voedselbank  brengen kan elke dinsdag-, 
woensdag- en vrijdagochtend van 8-12 uur, Lombok 1 in Winsum. Namens de Voedselbank alvast dank voor al uw giften. 
 

Groen met Hart en Ziel tip: Sluit kookpannen altijd met een goed sluitend deksel. Koken zonder deksel kost 4 keer zoveel 
energie, ook een deksel dat een klein beetje openstaat laat veel warmte verloren gaan. 
 

Ontmoeting en handwerken We kijken ernaar uit om na de vakantie de draad weer op te pakken. Haken, breien, 
borduren, naaien, weven, quilten, punniken. Alles wat met draad en/of naald maar te maken heeft kan worden gedaan. 
Dinsdagmiddag 1 oktober van 14.00u - 16.00u in de ontmoetingszaal in de Centrumkerk gaan we weer aan de slag. Jong 
en oud, dames en heren, iedereen is van harte welkom. Noteert u/je de datum alvast in de agenda? Berta en Greetje. 
 

Woensdag 2 oktober: Op adem komen – Torenkerk Winsum We gaan ‘Op adem komen’ met liederen en gedichten van 
Henk Jongerius. Hij was een Nederlands prior, priester, dominicaan en dichter van kerkliederen. Hij overleed op 23 april 
2024. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur Van harte welkom! 
Vrijdag 4 oktober: Open Poort – ‘Franciscus van Assisi’ 
Op de 1e vrijdag van de maand is er van 10.00 – 12.00 uur ‘Open Poort ‘, in het gebouwtje naast de kerk van Eenrum. In 
kleine kring wordt er een thema besproken, en is er mogelijkheid tot gesprek. Deze bijeenkomsten werken verbindend en 
geven mogelijkheid tot verdieping. Iedereen is welkom. Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven van 
een vrije gift. Op deze dierendag is het thema van de Open Poort, geleid door Ariena Poot m.m.v. Ruth Renooij, 
“Franciscus van Assisi”. Hij is vooral bekend om zijn liefde tot alles wat leeft en het Zonnelied.  Er is meer. Wie was hij? 
Wat was zijn missie? Kunnen wij hier iets mee in onze tijd? Dit zijn de thema’s die aan de orde zullen komen, en natuurlijk 
luisteren we naar een versie van het Zonnelied. Weet je Welkom! 
Zaterdag 5 oktober: Galmen in de kerk van Eenrum Op deze zaterdag staat de deur van de kerk in Eenrum weer open 
voor iedereen die wel eens wil ‘Galmen in de kerk’. Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een 
andere manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Deze uit 
de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van 
het orgel of de piano. Info en opgave  voor vrijdag 4 oktober a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl 
Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen of weet je niet goed hoe, kom dan om 16.00 uur naar de kerk. 
Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de kerk: te ‘zingen zonder woorden’, je te verbinden met jezelf, 
de kerk en met elkaar. Samen de rust, de resonantie en de ruimte van de kerk ervaren en vandaaruit zingen. Voor dit 
galm-uur (van 16.00 tot 17.00 uur) is opgave niet nodig. Weet je welkom! 
 

                                                                         JIJ KOMT TOCH OOK?! 6 oktober Gemeentezondag met PGWH, de musical 
                                                                         Onze gemeentezondag waarin we de verbinding met elkaar zoeken en elkaar 
willen                                                              inspireren. Dit doen we in samenwerking met Kees Posthumus en Juul Beerda in   
                                                                         een voorstelling ‘Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt, de musical’. Dit       
                                                                         brengt wel extra kosten met zich mee. De collecte van deze zondag zal dan ook  
                                                                         voor de extra onkosten zijn. Een vrijwillige bijdrage is zeer welkom! Het  
                                                                         programma is als volgt: 10.00 uur korte viering, 10.30 uur koffie/thee/limonade,  
                                                                         11.00 uur PGWH, de musical, 12.15 uur lunch. Vind je het leuk om te zorgen voor 
                                                                         iets lekkers bij de koffie/thee? Of mee te helpen bij het voorbereiden van de  
                                                                         lunch? Meld je dan voor 1 oktober aan bij Wilga Schuuring via info@pgwh.nl / 
06-57834054. Iedereen is van harte welkom, ook tieners en kinderen! Voor de allerkleinsten is oppas aanwezig. Tot dan! 
 

6 oktober Concert van jazzkwintet Soppin’Biscuits in kerk Den Andel 
Het kwintet uit Noordwest Groningen brengt frisse moderne jazz met intrigerende uitstapjes naar de medium swing 
jazzstandards en bebop. In soms wisselende bezetting brengen ze swingende up-tempo nummers en gevoelige ballads die 
niet alleen de aandacht van jazzliefhebbers trekken, maar ook nieuwe luisteraars te enthousiasmeren. Aanvang:  
15.30 uur. Entrée € 10,= (graag contant). Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. 
 

Schrijfcafé 8 oktober 9.45 – 12.00 uur Dinsdag 8 oktober is er weer een Schrijfcafé. Er staan 19 deelnemers op de lijst, 
maar niet allen kunnen elke keer aanwezig zijn. Bent u nieuwsgierig wat er toch allemaal in het Schrijfcafé gebeurt? Kom  
een keer meedoen, het verplicht  tot niets. Eén keer komen is ook goed. Opgave en info bij: mpadriaanse@ziggo.nl.  
 

Woensdag 9 oktober: Positieve psychologie en geloof “hoe raken ze elkaar in het dagelijks leven” Marleen Stokroos 
neemt u mee in haar denken over de raakvlakken tussen het christelijk geloof en de positieve psychologie. Woensdag 9  
oktober van 20.00 – 22.00 uur in Zalencentrum Concordia, Wier 1 in Baflo. Kosten € 5,= incl. koffie/thee.  
 

Gespreksgroep overdag is niet op 8 oktober (zoals vermeld in Klankbord) maar op 15 oktober. 
 
 
 

Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl 
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