
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl 
 
 

Zondag 2 juni 10.00 uur  
Centrumkerk met kinderoppas 
en kindernevendienst  
Voorganger ds. Sijbrand Alblas 
Ouderling     Jan Hamminga 
Diaken          Pieter van Dorp 
Lector           Jenny Baron 
Organist       Dirk Molenaar 
Beamer        Henry Reker 
Koster           Remko Mulder 
 

 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 
 
 
 

Komende diensten-vieringen 
Woensdag 5 juni Torenkerk 
 ‘Op adem komen’  
19.00 – 19.30 uur 

 

 

Zondag 9 juni 9.30 uur 
Centrumkerk  
Voorganger ds. Ruth Renooij 
Kerk Den Andel 9.30 uur 
Voorganger  
        pastor Jacobine Gelderloos 
 

 
 
 

Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Kerk Eenrum:  
         donderdag t/m zondag 
 Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks  
 
 
 

 

 

 
 

 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 
 
 
 

Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
 
  

De kleur van deze zondag is groen: Groen is de kleur van de “gewone” zondagen. 
Het is niet zomaar een kleur. Groen is de kleur van alles wat  groeit. Zondag 2 
juni 10.00 uur in de Centrumkerk: Deze zondag staat Ruth centraal. Het lijkt nu 
heel vanzelfsprekend dat dit boek in onze Bijbel staat. Maar voor de mensen uit 
die tijd was dat wel even anders. Het geschrift is vernoemd naar een Moabitische 
vrouw. De lezers uit die tijd zullen dus wel even met hun oren geklapperd 
hebben. Maar het is dan ook niet zonder reden opgenomen in de Tenach. Zondag 

staan we stil bij wat we vandaag nog van Ruth kunnen leren.  
We lezen uit Ruth 1: 1-19 en Johannes 15: 1-8. We zingen: Psalm 42: 1 en 3;  
Lied 885; Lied 801: 1, 2, 4 en 7; Lied 841: 1 en 2; Lied 833 2x; Lied 793.  
Er is kinderoppas en kindernevendienst. Van harte welkom! Ds. Sijbrand Alblas  
Inzameling van de gaven 2 juni: 
Eerste collecte is voor lokaal project 1, Opvang vluchtelingen: gift overmaken 
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code→→ 
Toelichting eerste collecte: “Stichting Vluchtelingen Winsum” 
We zijn nu ruim een jaar verder en alle Afghaanse vluchtelingen hebben een  
plek gevonden ergens in Nederland. Mede door de opbrengsten van collectes 
hebben we deze mensen hier een goede tijd kunnen geven, zodat ze op verhaal 
konden komen van hun vlucht uit Afghanistan. Ook hebben we ze kunnen bege-
leiden bij de integratie en veel praktische zaken. De bewoners van nu is een mix 
van gezinshereniging en gezinnen die in de procedure zitten voor een asiel-
aanvraag. Ook nu proberen we weer te helpen daar waar nodig, door het organi-
seren van allerlei activiteiten. Denk aan sporten, muziek, cultuur en ook weer 
praktische zaken. Het is fijn om te zien dat alles zo soepel verloopt in het dorp en 
daar zijn we veel vrijwilligers en alle instanties die ons financieel ondersteunen 
erg dankbaar voor. Dank voor u gift! Geef aan de collecte, scan de QR-code of via  
               NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Winsum-Half- 
               ambt o.v.v. ‘Collecte Opvang vluchtelingen’. U kunt natuurlijk ook uw  
               collectebonnen inleveren in de brievenbus van de Centrumkerk. Dank!  
 

Overlijden Elizabeth Harmina Hofman-Bultema (*24-09-1947 - ⴕ28-05-2024) 
Lief, sterk en opgewekt… 
Na een moeilijk laatste levensjaar waarin Elizabeth Hofman-Bultema door de 
ziekte ALS steeds meer haar zelfstandigheid en zelfredzaamheid verloor heeft ze 
afgelopen dinsdag 28 mei op het einde van de middag haar leven los moeten 
laten. Elizabeth trouwde met Henk Hofman en samen kregen ze 4 kinderen, 
Elizabeth, Willem, Harro en Marieke en ook 11 kleinkinderen.  
We gaan Elizabeth samen in verbondenheid gedenken op maandag 3 juni a.s. om 
13.00 uur in de Centrumkerk.  
Er overheerst naast een gevoel van intens verdriet ook een gevoel van 
dankbaarheid omdat haar strijd is gestreden! 
We wensen Henk, kinderen en kleinkinderen veel sterkte! 
Correspondentieadres: Schilligehamsterweg 4 9951 CM Winsum 
Meeleven met elkaar: 
Jikke Bouwman (Hunse 11 9967 PR Eenrum) verblijft tijdelijk voor revalidatie in 
revalidatiecentrum Het Hogeland in De Tirrel. 
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
Bedankt: Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen die wij hebben ontvangen 
voor ons 55-jarig huwelijk. Met vriendelijke groet, Klaziena en Alje Stavenga 
Inzameling voor de Voedselbank: Deze zondag kunt u weer producten voor 
de voedselbank inleveren in de hal van de Centrumkerk. Voor deze maand is er 
vooral behoefte aan: Olie, broodbeleg, gewone thee en kruiden zoals kerrie, 
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                                  paprikapoeder en basilicum. De voedselbank financieel steunen kan door een bijdrage in de groene  
                                  collectebus die in de hal van de kerk klaar staat, of door uw gift over te maken op: NL44RABO 
                                  0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland of scan de QR-code. Zelf producten naar de  
                                  voedselbank brengen kan elke dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.00 - 12.00 uur, 
                                  Lombok 1 in Winsum. Namens de Voedselbank bedankt voor al uw giften! 
 

Groen met Hart en Ziel tip: Als het weer warmer wordt, krijgen ook de egels in de tuin dorst. Jaarlijks verdrinken veel 
egels doordat ze tijdens het drinken in een vijver of sloot vallen en niet bij de steile wal of beschoeiing omhoog kunnen 
klimmen. Zet daarom, als u egels in de tuin hebt, een lage schaal met water klaar. Wel regelmatig het water verversen, 
omdat stilstaand water makkelijk een broedplaats wordt van muggen (neefjes). 
                                  0 – 59 jaar? Save the date! Ben je 59 jaar of jonger of heb je kinderen van 20 jaar of jonger dan is deze 
                                  uitnodiging voor jou! Een goed gesprek, bootcamp, beachvolleybal, buitenspelen, jeu de boule, koffie- 
                                  drinken, speurtocht, levend stratego, kickbike en nog veel meer! Voor kinderen en tieners is er een 
                                  mooi programma! Met als afsluiting brood en soep.  
                                  Kom op zondagmiddag 2 juni naar De Oude Manege (Netlaan 1a) en beleef het met ons mee! Daar  
                                  organiseren we tussen 15.00 en 17.30 uur een laagdrempelige middag met koffie/thee/limonade,  
                                  sport, spel, gezelligheid en bovenal een plek om elkaar te ontmoeten. Inloop vanaf 14.30 uur. 
                                  Ben jij tussen de 0 en 59 jaar? Dan nodigen we je van harte uit! Er is oppas voor de allerkleinsten (0- 
                                  4 jaar). Zien we jou op de 2e?  Hartelijke groet, Jacqueline, Klaas, Géanne, Annemiek en Hilde 
 

Het Christelijk Zoutkamper Mannenkoor organiseert op zondagavond 2 juni a.s. een Johannes de Heer- 
zangavond in de Torenkerk te Winsum. Aanvang 19.00 uur. Tijdens deze zangavond zullen liederen uit  
de Johannes de Heer zangbundel worden gezongen, waarbij door zowel het mannenkoor als in samen- 
zang liederen ten gehore zullen worden gebracht. Ter plaatse is zowel een liturgie voor deze zangavond 
als een lijst van de samenzang-liederen beschikbaar. De toegang voor deze zangavond is gratis. Wel  
staat aan het einde van de avond een collecteschaal opgesteld, waarin u uw vrijwillige bijdrage kunt  
doneren. DEZE ZANGAVOND WORDT VAN HARTE BIJ U AANBEVOLEN! 
 

Ontmoeting en handwerken: Anders dan in Klankbord stond vermeld: Er is GÉÉN ontmoeting en handwerken in juni. Na 
de gemeentezondag in oktober pakken we draad weer op. 
 

                     Woensdag 5 juni: Op adem komen – Torenkerk Winsum Op woensdag 5 juni gaan we ‘Op adem komen’ met  
                     liederen en gedichten van Sytze de Vries, een Nederlands theoloog, dichter en schrijver. Samen zingen, stilte,  
                     muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur. De toegang is gratis. Iedereen is  
                     van harte welkom! 
 

Open Poort Eenrum - Vrijdag 7 juni - Augustinus, onderzoeker van de ziel en de wereld om hem heen 
Tijdens deze Open Poort, gebouwtje naast de kerk van Eenrum, vertelt Tinus Gerrits over Augustinus,  
naar aanleiding van zijn boekje: Augustinus, onderzoeker van de ziel en van de wereld om hem heen  
(2020). Augustinus, die leefde rondom de 4’eeuw, was en is een kerkvader voor katholieken en  
protestanten, een inspirator. De actualiteit van wat Augustinus te berde brengt spat er van af, ook  
in deze tijd nu we verkeren in een wereld vol onzekerheid en angst. De houding van ’er is niets aan de  
hand’ lijkt me onjuist. Want er is wel wat aan de hand. In welke tijd leven we, wat is bedreigend en  
maakt onzeker? Maar we moeten niet ten onder gaan. Hoe moet het dan wel? Kan Augustinus ons  
daarin voeden en vormen? Weet je welkom om 10.00 uur. Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid 
tot het geven van een vrije gift. 
 

Zondagmiddagcafé – 9 juni 2024 Centrumkerk  Pelgrimeren….. loskomen van je vertrouwde omgeving, rust zoeken,               
                                                                                 een spirituele ervaring opdoen?  
                                                                                 Er kunnen veel reden zijn om een Pelgrimstocht te maken. 
                                                                                 Pelgrimeren is een modern en een eeuwenoud verschijnsel en is de laatste  
                                                                                 jaren nogal populair geworden. Peter Dijkstra zal als voorzitter van de  
                                                                                 Stichting Pelgrimeren in Groningen het één en ander vertellen over de 
diverse aspecten van het pelgrimeren en met name ook de prachtige mogelijkheden daarvoor in Groningen. Vroeger 
ging men om heel verschillende redenen op pelgrimstocht en vandaag de dag hebben mensen ook uiteenlopende 
motieven om op pelgrimstocht te gaan. In de vroege middeleeuwen was ongeveer 20% van de bevolking bezig met 
pelgrimeren en het lijkt aannemelijk dat ons huidig toerisme haar wortels vindt in het pelgrimeren. De uiteenzetting van 
Peter zal ook een interactief karakter hebben. Op de website van de Stichting Pelgrimeren in Groningen vindt u meer dan 
3000 km aan pelgrimswandelingen in Groningen: www.spig.nl Vanaf 14.30 uur bent u hartelijk welkom in de Centrum-
kerk. Om 15.00 uur begint het programma. In de pauze is er een ‘hapje’ en een drankje. Einde programma is ongeveer 
16.45 uur. De toegang is gratis, een gift is welkom! 
 

Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl  
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat. 
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