protestantse gemeente
winsum-halfambt

De dienst in de Centrumkerk is
te volgen via kerkomroep.nl

Zondag 30 juni
Centrumkerk 9.30 uur
Voorganger
dhr. Henk Binnekamp

Ouderling  Marja Velzen
Diaken Pieter van Dorp
Lector Jenny Baron
Organist  Pieter Pilon
Beamer Els Prins
Kosters Ans Bolt

Anneke Offringa

Winkheem 16.30 uur
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger ds. Ruth Renooij
Ouderling Hanny Zwart

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 0595 442247

Komende diensten-vieringen
Woensdag 3 juli Torenkerk
‘Op adem komen’

19.00 — 19.30 uur

Zondag 7 juli
Centrumkerk 10.00 uur
Drempelviering
Voorganger ds. Ruth Renooij
Saaxumhuizen 9.30 uur
Voorganger

Pastor Jolanda Tuma

Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Kerk Eenrum:
donderdag t/m zondag
Kerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks

Aanleveren kopij Kerkgroet
Donderdags voor 12.00 uur bij
Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring:
kerkgroet@pgwh.nl
06-57834051

Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051
Hoofdstraat W. 36

9951 AC Winsum

~ KerkGroet

De kleur van deze zondag is groen: Groen is de kleur van de “gewone” zondagen.
Het is niet zomaar een kleur. Groen is de kleur van alles wat groeit.

Zondag 30 juni in de Centrumkerk 9.30 uur

Allicht heeft u het ook wel langs zien komen op het nieuws: Er is nogal veel te
doen over de gebedsgenezer Tom de Wal. Zelfs de minister heeft zich erover
uitgelaten. Vanmorgen lezen we twee wonderlijke verhalen waarin vooral
centraal staan: Een oude vrouw uit wie het leven nog weg vloeit en een jong
meisje waar het leven al helemaal uit weg is. Tussen die twee vrouwen beweegt
Jezus zich en laat Hij iets zien van wie Hij is en wat het leven zal zijn bij Hem en bij
God. Lezingen Jesaja 3:25-4:6 en Marcus 5: 22-43.

We zingen: Lied 287: 1, 2 en 5; Lied 302a; Psalm 30: 1,4 en 5; Lied 176 1, 2 en 3;
Lied 612; Lied 657 1, 2 en 4.

Voor de kinderen zijn er tasjes van de kindernevendienst om je tijdens de dienst
mee te vermaken. Van harte welkom! Henk Binnekamp

Zondag 30 juni 16.30 uur dienst in Winkheem met viering van het Avondmaal
In de gemeenschappelijke ruimte komen we bij elkaar. We zingen vertrouwde
liederen en horen over de eerste Christenen in Korinte, hoe zij solidair zijn met
elkaar en met de gelovigen in Jeruzalem. Lezing 2 Korintiérs 8: 1-15.

Er is een liturgieboekje. Van harte welkom, ds. Ruth Renooij

Inzameling van de gaven 30 juni
Eerste collecte: Kerk in Actie/Werelddiaconaat (Moldavig), gift overmaken
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code—>->
Toelichting op de eerste collecte: “Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen”
In Moldavié staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge
werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het
buitenland. Moldavié kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid.
Ouderen leven dikwijls in afgelegen dorpen zonder voorzieningen. Ze hebben
niemand om op terug te vallen. Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorga-
nisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp, en zorgt voor medische
hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefde-
volle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van
zorg op maat. Met jouw gift in de collecte biedt Kerk in Actie zieke en kwets-bare
ouderen in Moldavié thuiszorg en verpleegkundige hulp. Geef aan de collecte via
‘gift overmaken’, scan de QR-code of via NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie
w=xcm  Prot. Gemeente Winsum-Half- ambt o.v.v. ‘Collecte Moldavié’. U kunt
5 natuurlijk ook uw collectebonnen inleveren in de brievenbus van de
Centrumkerk. Hartelijk dank!

Meeleven met elkaar:

Wil van Dorp-de Wit, Winsum, ligt sinds twee weken in het Martiniziekenhuis. Ze
heeft een hardnekkige ontsteking in de schouder die met antibiotica behan-deld
moet worden. Er is enig herstel, maar de behandeling zal nog enige tijd duren.
Een kaartje zal haar goed doen. Martiniziekenhuis afd. H4 kamer 05, Van
Swietenplein 1, 9728 NT Groningen.

Korrie de Graaf-van Sabben uit Warffum is sinds vrijdag 21 juni opgenomen in
het Martiniziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand is.
Korrie ligt op kamer C212, Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen.

Rieuwer Korringa, Winsum, is opgenomen in het Martiniziekenhuis, vanwege
benauwdheid. Het is niet duidelijk waardoor deze wordt veroorzaakt. Meer
onderzoek is nodig.

Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst.


mailto:kerkgroet@pgwh.nl
mailto:info@pgwh.nl
https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=fKfctAO35gpQQxBFLwXgdEysBhyq1eWF
https://site.skgcollect.nl/260/gift/formulier.html?id=4188

Bedankt: “Ben weer thuis! Hartelijk dank voor alle belangstelling, kaartjes bezoekjes,bloemen enz. na de operatie aan
mijn enkel”, Jikke Bouwman-Veenland, Eenrum

“Lieve mensen, dank voor alle kaartjes met tekst en beeld die ik van jullie kreeg, ontroerend en verwarmend. Dut mie
slim goud”. Met hartelijke groet, Tonnis Musschenga, Mensingeweer.

Woensdag 3 juli ‘Op adem komen’ met liederen van Sytze de Vries Torenkerk Winsum (19.00 — 19.30 uur)
Een ontmoeting met liederen en gedichten van Sytze de Vries, Nederlands theoloog, dichter en schrijver in de Torenkerk.
Samen zingen, stilte, muziek, poézie en na afloop een kop koffie of thee. Van harte welkom!

Zondag 7 juli in de Centrumkerk Drempelviering: “Met open ogen de wereld tegemoet...”

Maar liefst 6 leerlingen van groep 8 van de basisschool gaan volgende week de drempel over, symbool van hun overstap
naar een nieuwe fase op de middelbare school. Het belooft een feestelijke dienst te worden, die we samen met de
ouders en kinderen voorbereiden. De meeste kinderen zijn rond de twaalf jaar als ze deze stap maken, ook in de Bijbel is
dat een bijzondere leeftijd, zo zullen we ontdekken. Van harte welkom, Marjan Dijkstra, jeugdouderling, en ds. Ruth.

Zondag 7 juli Kerkdienst Saaxumhuizen 9.30u ‘Even helemaal niets......
‘Even helemaal niets moeten. Het grote niets, wat een vrijheid, ik verheug me erop!’ Die woorden komen van Elise
Klinkert, kunstenaar van Monnikenwerk die de komende zomer in de kerk van Saaxumhuizen aan de slag gaat. Even
helemaal niets moeten. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Ga maar eens een dag niets doen, of een uur, of vijf
minuten. Niets doen, stil worden, van buiten en van binnen. We lezen over de zevende dag, waarop God na zes
scheppingsdagen uit rust, geen scheppingswoorden spreekt, maar stil wordt. Tot rust komen, stil worden, nu eens
niet praten maar luisteren naar wat de schepping ons te zeggen heeft. Misschien gaan we het wel even oefenen op
zondagmorgen in Saaxumhuizen. Voorganger is Jolanda Tuma, de lezing Genesis 2: 1-3. Het orgel wordt bespeeld
door Dirk Molenaar. Aanvang dienst is 9.30 uur. Na de dienst is er koffie en thee en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Galmen in de kerk van Eenrum zaterdag 6 juli 2024

Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te produceren, dan krijg je
de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. De commissie Kerk in het Dorp — Eenrum zet elke eerste
zaterdag van de maand de deur van de Kerk van Eenrum open voor iedereen die wel eens wil ‘Galmen in de kerk’. Deze
uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden
van het orgel of de piano. Info en opgave voor vrijdag 5 juli bij info@kerkinhetdorp.nl

Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen of weet je niet goed hoe, kom dan om 16.00 uur naar de kerk.
Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de kerk: te ‘zingen zonder woorden’, je te verbinden met
jezelf, de kerk en met elkaar. Samen de rust, de resonantie en de ruimte van de kerk ervaren en vandaaruit zingen. Voor
dit galm-uur (van 16.00 tot 17.00 uur) is opgave niet nodig. Weet je welkom!

Eenrum Klassiek zondag 7 juli 15.00u

Een feestelijke seizoen afsluiting met de vermaarde organist Tymen Jan Bronda en een jong zangtalent van het Prins Claus
Conservatorium. Het concert begint om 15.00 uur. Tickets: €10,=, kinderen tot en met 12 jaar gratis (inclusief “meet and
greet”). Na afloop van het concert is er een "meet and greet" in de kerk onder het genot van een hapje en een drankje.
Van harte welkom!

"Groen met Hart en Ziel-weetje: Wist u dat de reis naar uw vakantiebestemming de meeste impact heeft? Daardoor kan
één lange vakantie duurzamer zijn dan een paar keer een korte vakantie. Maak een weloverwogen keuze hoe u reist en
blijf alle duurzame acties die u thuis doet, ook gewoon volhouden op vakantie. En vooral: Geniet lekker van uw vakantie!

Klankbord juli/augustus is verschenen
Deze keer onder meer met ‘Vier-zijdig kerk-zijn’ en een interview met ondernemende vrijwilliger Bob Sennema.
Klankbord lezen

Inzameling voor de Voedselbank zondag, 7 juli: Olie, melk, vleesconserven, zout en andere specerijen
Deze producten kunt u voor de voedselbank weer inleveren in de hal van de Centrumkerk. De voedselbank
financieel steunen kan door uw gift over te maken op: NL44RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland of
scan de QR-code. Zelf producten naar de voedselbank brengen kan elke dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8-12
uur, Lombok 1 in Winsum. Namens de Voedselbank bedankt voor al uw giften.

Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat.

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.



https://portal.dezaligezalm.nl/read/521/34343
mailto:info@pgwh.nl
mailto:info@pgwh.nl

