
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is te 
volgen via kerkomroep.nl 
 

 

 

 

De kerkenraad wenst u goede en 
gezegende Paasdagen toe! 
 

Pasen Zondag 31 maart 10.00 uur 
Centrumkerk. Er is kinderoppas en 
kindernevendienst 
Voorganger ds. Ruth Renooij 
Ouderling     Roelof Uijtermerk                     
Diaken           Karola Oudman 
Lector            Jenny Baron 
Organist        Pieter Pilon 
Beamer         Henry Reker 
Koster           Ans Bolt en                    
                           Anneke Offringa  
Kerk Den Andel 11.00 uur 
Voorganger pastor Ate Klomp 
Ouderling    Marjan Dijkstra                     
Diaken          Sieta Stavenga 
Lector           Frouktje Kremer 
Organist       Dirk Molenaar 
Koster           Margriet ter Borg 
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 
 

Komende diensten-vieringen 
Woensdag 3 april 19:00 uur 
‘Op adem komen’ in de  
Torenkerk 19.00 – 19.30 uur 

Zondag 7 april 
Centrumkerk 9.30 uur 
Voorganger:  
                   pastor Jolanda Tuma 
 

 
 

 

  
 

 

Kerken open/binnenlopen na 
Pasen: 
Kerk Den Andel: dagelijks 
Kerk Eenrum:  
         donderdag t/m zondag 
 Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks  
 

 

 

 
 

 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 

Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051  
 
Hoofdstraat W. 36  

De kleur van Pasen is wit. De kleur van feest en van het nieuwe leven. 
Liturgische verbeeldingen 40dagentijd door Jeannet Slob, zie www.pgwh.nl  
Paaszondag 31 maart om 10.00 uur in de Centrumkerk: de weg gaat verder… 
Samen mogen we er een feestelijke dienst van maken deze Paasmorgen. Na alle 
dreiging en dood waar we door heen zijn gegaan, en misschien nog steeds gaan. 
Maar vandaag vieren we, de één schoorvoetend en de ander uitgelaten 
misschien, dat de dood en het lijden niet het laatste woord hebben. De weg gaat 
verder, het leven gaat verder… Met de kinderen sluiten we ons project af: met 
vallen en opstaan – met Petrus achter Jezus aan. We lezen uit Jesaja 25: 6-9 en 
Johannes 20: 1-18. We zingen: Lied 601; Lied 303; het projectlied; Lied 632: vers 
1; Lied 624: vers 1 en 2; Lied 630 en Lied 634. Er is kindernevendienst.  
Van harte welkom! Ds. Ruth Renooij          NB niet vergeten zomertijd! 
Projectlied ‘Met vallen en opstaan’(melodie: Daar juicht een toon…) 
1. Hij struikelt achter Jezus aan.      2. Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon! 
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.            U moet geen kruis, U moet een kroon! 
Al snapt Petrus Gods plan niet goed,      Ik laat U niet alleen, ik zweer 
hij weet dat hij Jezus volgen moet.                     dat ik voor U zal vechten Heer. 
3. Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet. / Maar je raadt nooit wat Petrus ziet: / Een open 
graf. Want Jezus heeft / de dood verslagen en Hij leeft!  

Liedboek mee naar de kerk. De afgelopen weken hebben we problemen met de 
beamer in de kerk. Wilt u alstublieft een liedboek meenemen, wanneer dat kan. 
 

Paaszondag 31 maart Kerk Den Andel 11.00 uur, koffie/thee vanaf 10.30 uur 
Deze zondag, op Eerste Paasdag, vieren we het grootste feest van de kerk. 
Tussen waken, tussen dromen, in het vroege morgenlicht, 
wordt de steen van ’t graf genomen, horen vrouwen het bericht 
dat door dood en duisternis Jezus leeft en bij ons is. 
 

                                 Lente kleurt de kale bomen, door het leven aangeraakt 
                                 bloeien bloemen aan de zomen, zo wordt alles nieuw gemaakt. 
                                 Juichend stemt het leven in met de toon van het begin. 
Er is een liturgieboekje. Wees welkom! Pastor Ate klomp 
Inzameling van de gaven 31 maart: 
Eerste collecte is voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Colombia: gift overmaken 
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code→ 
Toelichting eerste collecte: “Kansarme jongeren opleiden voor horeca”  
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de  
Caribische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun 
eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen 
koken. De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de 
noordkust, dichtbij de grens met Venezuela. Ieder jaar worden 80 jongeren 
opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. De totale opleiding duurt   
               3 tot 7 maanden. Geef aan de collecte, of via ‘gift overmaken’, scan de  
               QR-code of via NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente                    
               Winsum-Halfambt o.v.v. ‘Collecte Colombia’. Hartelijk dank! 

 

Overlijden Aafke Auwema-Kruize Op 21 maart 2024 overleed Aafke Auwema-
Kruize. Aafke werd geboren op 18 april 1946, witte donderdag, in Borger. Vanaf 
1975 woonden Aafke en Roel aan de Sylvenne in Winsum waar zij twee dochters 
kregen, Karen en Kirsten. Aafke genoot van zingen en zong jarenlang in koren. 
Een half jaar geleden werd bij Aafke ALS geconstateerd. Een verbijsterend 
ziekteproces volgde. De laatste maanden werd zij liefdevol verzorgd in de Tirrel, 
waar zij op 21 maart overleed. In de afscheidsdienst vormde ‘thuis-zijn’ de rode 
draad en zongen De Waddenwichter. Aafke werd begraven in Borger. 
Correspondentieadres: Fam. Auwema, Sylvenne 5, 9951 JJ Winsum 
 
ontvangen voor mijn 80ste verjaardag’, Klaas Kielstra  

  

 

mailto:kerkgroet@pgwh.nl
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Meeleven met elkaar:  Een kaartje voor Maarten. Verschillende mensen hebben gevraagd naar het adres van Jacobine 
Gelderloos om een kaartje te kunnen sturen naar haar zoon Maarten die een ongeluk heeft gehad met zijn hand. Kaarten 
kunnen verstuurd worden naar de Maarten Gelderloos, p/a Centrumkerk, Hoofdstraat W 36, 9951 AC Winsum. Dan 
zorgen wij dat ze bij Maarten komen. 
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst.  
Bedankt: ‘Ik was blij verrast door de mooie bloemen die ik van de kerk heb gekregen, mijn dank daarvoor. Ik blijf nog 
even in de Tirrel voor revalidatie’, Harry Nienhuis. 
‘Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen ik kreeg voor mijn 90ste verjaardag!’, Henny de Jong-de Vries 
‘Graag wil ik, ook namens mijn vrouw, iedereen heel hartelijk bedanken voor de belangstelling tijdens mijn verblijf van 3 
weken in het ziekenhuis. Ik ben inmiddels weer thuis’. Hartelijke groet Riewert Korringa 
Spaardoosjes inleveren 31 maart en 7 april In de 40-dagentijd heeft u spaardoosjes ontvangen om te kunnen sparen 
voor kansarme jongeren in Colombia. Met Pasen en 7 april kunt u de spaardoosjes inleveren in de hal van de kerk. De 
diaconie bedankt u hartelijk voor het sparen. Dankzij uw inzet hebben deze jongeren een beter toekomstperspectief! 
Groen met Hart en Ziel suggestie: Pasen feest van wederopstanding, van nieuw leven. Dat is volop te zien in de natuur 
om ons heen. Zo staan er alweer vele rododendrons in bloei in de Notoarestoen in Eenrum en zijn er een heleboel 
soorten wad- en weidevogels te zien bij de Klutenplas, achter in de polder tussen Westernieland en den Andel.  
Geniet van deze ontluikende natuur!  
Inzameling voor de Voedselbank: Volgende week zondag 7 april kunt u weer producten voor de voedselbank inleveren 
in de hal van de Centrumkerk. Voor de maand april is er vooral behoefte aan: Kruidenpotjes (zoals basilicum, 
nootmuskaat, peper e.a.), Meel, Beschuit en Deodorant. Ook D.E.-waardepunten zijn welkom. 
Actie voor nieuw beeld en geluid! Na 2 ½ week kunnen we u/jullie een nieuwe tussenstand melden van € 12.700,- 
Een mooi resultaat dankzij jullie giften en/of andere bijdrages (boekje, kaarten, tuinen). Voor degene die nog even 
gewacht hebben, help ons met uw/jullie gift om nog een stap te maken naar ons uiteindelijk doel namelijk een  
nieuw beeld en geluid. Een donatie kunt u overmaken op NL53 RABO 0154986089 t.n.v. Prot. Gem. Winsum-Halfambt 
o.v.v. ‘Actie Beeld en Geluid’ of scan de QR-code. De volgende activiteit is de pubquiz van vrijdag 5 april om 20.00 uur in 
de Centrumkerk. Er hebben zich inmiddels ruim 70 mensen opgegeven via een team of individueel. Wil je ook mee doen 
meld je dan aan, dat kan bij onderstaande personen en ook zondag staan we met een intekenlijst om je te noteren. Lukt 
het niet om naar de kerk te komen dan kun je ook meedoen vanuit huis, meld je even en je bent er live bij. 
Om alvast te noteren maandag 15 april 20.00 uur Centrumkerk: Jolanda presenteert haar boek Bij iedere stap minder 
gebonden. Het is haar verhaal van de pelgrimstocht langs de zeven Merkstenen van Dag Hammarskjold, een tocht door 
Zweden en Lapland. Meld je aan bij: Simon Vellinga-06-22976572-shvellinga@home.nl of Bert de Vries-06-51583313-
vriesde3@home.nl Namens actieteam ‘Een nieuw geluid’: Alice, Douwe, Sieta, Simon, Esther en Bert 
Dinsdag 2 april - Schrijfcafé 9.45 – 12.00 uur Centrumkerk. Bent u nieuwsgierig wat er toch allemaal in het Schrijfcafé 
gebeurt? Kom een keer meedoen, het verplicht  tot niets. Neem contact op met Maria Adriaanse: mpadriaanse@ziggo.nl 
Ontmoeting/Handwerk gaat dinsdag 2 april NIET door. Dit is verplaatst naar dinsdag 9 april. Groeten Berta en Greetje 
Woensdag 3 april - ‘Op adem komen’ 19.00 uur Torenkerk Er worden enkele liederen gezongen, is er een gedicht of een 
muzikaal intermezzo, een moment van stilte en afsluitend nog een lied. Iedereen is welkom! De kerk is niet verwarmd! 
Vrijdag 5 april - Open Poort Eenrum 10.00 – 12.00 uur Lezing over de geschiedenis van het onderwijs door Riet Michel 
met de titel: 'Van schrijfplankje tot schoolbord. Onderwijs in Stad en Ommeland tussen 1200 en 1800’  met ruim zestig 
historische afbeeldingen. Diverse aspecten van het onderwijs passeren de revue. Welkom! Info: www.kerkinhetdorp.nl 
Zaterdag 6 april - Galmen kerk van Eenrum Wil je een keer muziek maken in een kerk met een mooie akoestiek? Geef je 
dan op voor 5 april via info@kerkinhetdorp.nl of kom van 16.00 - 17.00 uur naar het galm-uur samen met Ariena Poot. 
Maandag 8 april - VerduurSamen 20.00 uur Centrumkerk  Verduurzamen is nodig. Maar hoe doe je dat? Met 
verschillende gespreksvormen ontdekken we hoe we in ons leven kunnen verduurzamen. ‘Er is niets leuker dan met 
elkaar ontdekken dat een groene leefstijl plezier geeft’  Dit is de laatste avond van dit seizoen Iedereen is welkom! Voor 
opgave en meer informatie kun je terecht bij ds. Ruth, 06-57180433 of ds.rrenooij@pgwh.nl  Groeten Karola en Ruth  
Dinsdag 9 april - Gespreksgroep overdag Centrumkerk Dinsdag 9 april komen we als gespreksgroep weer bij elkaar. We 
beginnen dinsdagmorgen om 10.00 uur in Centrumkerk. Iedereen is welkom! 
Woensdag 10 april - Lezing door Alain Verhey (theoloog, schrijver en spreker) ‘God en ik’ Een inspirerende avond in de 
Wierdekerk, Kerkstraat 11 in Sauwerd, georganiseerd door de Protestantse Gemeenten van Baflo, Sauwerd en Winsum. 
Kosten: 5 euro incl. koffie/thee/ koek.  
Aan etenstafel! Is voor iedereen, samen of alleen! Elkaar ontmoeten in een andere setting, eten in gezelschap en bovenal 
de gezelligheid van het samen zijn staan bij deze ontmoeting voorop. U bent welkom op 12 april om 18.00 uur in de 
Ontmoetingszaal. Kosten bedragen 8 euro per persoon. Opgave via aanetenstafel@pgwh.nl of 06-22066233. 
Soos ‘De Zolder’ iedere 2e zaterdag van de maand open voor 30+ -ers! Kom gezellig langs op 13 april van 20.30 – 0.00u           
Onder het genot van een drankje en muziek elkaar ontmoeten. Je bent welkom! 
 
Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl  
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