
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is te 
volgen via kerkomroep.nl 
 

Zondag 3 maart 10.00 uur 
Derde zondag 40dagentijd 
Centrumkerk met kinderoppas  en 
kindernevendienst 
Voorganger ds. Ruth Renooij 
Ouderling     Laura Dijk 
Diaken          Sieta Stavenga 
Lector           Hanneke Ritzema 
Organist       Henk Koster 
Beamer        Erik Streurman 
Koster           Remko Mulder 
 

 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 

Komende diensten - vieringen 
Woensdag 6 maart 19.00u 
Torenkerk 40dagenvespers 
Voorganger mevr. Jenny Baron 
Organist       Marten Verbree 
Koster           Theo Postma 
Tijdens de vespers zijn er geen 
stiltemeditaties 
Zondag 10 maart 
Vierde zondag 40dagentijd 
Centrumkerk 9.30 uur  
Voorganger ds. Ruth Renooij 
Kerk Eenrum 9.30 uur 
Voorganger 
                   pastor Jolanda Tuma 
 
Kerken open/binnenlopen: 
Kerk Eenrum: iedere 
         zaterdag en zondag 
 Kerk Westernieland: iedere 
         zaterdag en zondag 
Torenkerk Winsum: iedere     
         zaterdag en zondag 
Kerk Den Andel: niet geopend  
 

 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 

Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
 
 

De kleur van deze zondag is paars: Paars is de kleur van bezinning en voorbe-
reiding, ook van berouw en soberheid. Het is een mengkleur van donker en licht. 
In de veertig dagen voor Pasen bereiden we ons voor op het lijden en sterven, en 
de opstanding Christus. 

Zondag 3 maart 10.00 uur in de Centrumkerk : makkelijker gezegd, dan gedaan 
Het is de derde zondag van de veertigdagentijd en we gaan verder met ons 
project: Met vallen en opstaan – met Petrus op weg naar Pasen. Wij mensen 
doen soms gemakkelijk beloftes. En we menen het echt wanneer we de woorden 
uitspreken. Maar als het er op aankomt, wanneer het echt spannend wordt, dan 
zijn we minder grote helden dan we dachten. Hoe reageer je wanneer het er op 
aankomt? Petrus moest het door ervaring leren. 
Deze dienst is voorbereid met enkele gemeenteleden. We lezen uit Jesaja 53 en 
Matteüs 26: 13-35. We zingen Lied 25a; Lied 538: vers 1 en 4; projectlied; Lied 
560: vers 1; Lied 565: vers 1, 2 en 3; Lied 561 en Lied 992. 
Tijdens de Veertigdagentijd en Pasen is er alle zondagen kindernevendienst. 
Van harte welkom! Ds. Ruth Renooij 
 

Projectlied ‘Met vallen en opstaan’(melodie: Daar juicht een toon…) 
Hij struikelt achter Jezus aan.       Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon! 
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.     U moet geen kruis, U moet een kroon! 
Al snapt Petrus Gods plan niet goed,      Ik laat U niet alleen, ik zweer 
hij weet dat hij Jezus volgen moet.     dat ik voor U zal vechten Heer. 
 

Inzameling van de gaven 3 maart: 
Eerste collecte is voor Kerk in Actie, Zending Libanon: gift overmaken 
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code→ 
Toelichting eerste collecte: “Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten” 
Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond 
(GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologie-docent en studenten-
pastor. In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk 
werker. Na hun studie gaan zij veelal terug naar hun geboorteland om in hun 
plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Daarnaast krijgen 
voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst bijscholing, zijn er cursussen 
theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. 
Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in 
het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis. Met je gift in 
de collecte steun je via het programma Zending van Kerk in Actie het werk van  
              Wilbert Saane aan de theologische opleiding in Beiroet. Of geef via ‘gift  
              overmaken’, scan de QR-code of via NL66 INGB 0001731349 t.n.v.  
              Diaconie Protestantse  Gem. Winsum-Halfambt o.v.v. ‘Collecte Libanon’.  
Overlijden Joop Oorebeek 
Afgelopen woensdagavond is op 84 jarige leeftijd overleden, Joop Oorebeek. 
Joop was een harde werker. Samen met zijn vrouw hadden ze een juweliers-
horloge-klokken-opticien winkel met een reparatieafdeling in Eenrum. Ze kregen 
vier kinderen en 10 kleinkinderen. Kenmerkend voor Joop zijn de woorden 
respect, verantwoordelijkheid en fatsoen. Veel verdriet had hij toen zijn vrouw in 
2010 overleed. Dinsdag 5 maart, om 10.00 uur, is de afscheidsdienst in de kerk 
van Eenrum. Correspondentie adres: Raadhuisstraat 6 9967 PR Eenrum 

Meeleven met elkaar:     
Dhr. Riewert Korringa ligt in het ziekenhuis omdat hij een hartaanval heeft 
gehad. Gelukkig mag hij a.s. dinsdag weer naar huis.  
Mevr. Trijn Enter mocht het ziekenhuis verlaten en mag thuis verder aansterken. 
 

Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 

  

 

mailto:kerkgroet@pgwh.nl
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https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=0mBrMAcLu7cNgX5R4iW0dqSU8H6cxirZ
https://site.skgcollect.nl/260/gift/formulier.html?id=4188


Bedankt: ‘Voor ons een grote verrassing, we kregen een mooie bos bloemen van de kerk. Dat vonden wij heel erg mooi, 
hartelijk dank daarvoor!’ Albert en Coba van Lune 
‘Bedankt voor de prachtige bloemen die ik heb gekregen voor mijn verjaardag’, Bonne de Boer 
‘Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten die wij hebben ontvangen. Dat heeft ons erg goed 
gedaan. Ook willen wij de gemeente bedanken voor de mooie bos bloemen’. Zwaantje en Wim Schram 
Verhuizing:  
Mevr. Renske Heslinga-Sijtsma is verhuisd van de Oosterstraat 34 naar Venneheem kamer B2 Meeden 1 9951 HZ Winsum 
Inzameling voor de Voedselbank: Deze zondag kunt u in de Centrumkerk weer producten inleveren voor de voedsel- 
                   bank. Deze maand is er vooral behoefte aan: Olie, appelmoes, vleesconserven, keukenrollen en tissues.  
                    Zelf producten naar de Voedselbank brengen kan elke dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8:00  
                    - 12:00 uur, Lombok 1 in Winsum. De voedselbank financieel steunen kan door een bijdrage in de  
groene collectebus die dan in de hal van de kerk klaar staat, of door uw gift over te maken op: NL44 RABO 0102553289 
t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland of scan de QR-code. Namens de Voedselbank alvast bedankt voor al uw giften! 
Samen oude en nieuwe liederen zingen, 3 maart kerk Tinallinge Hou je van zingen? Van harte welkom op de zang-
middag op zondag 3 maart van 15.00 - 17.00 uur in de mooie Onze Lieve Vrouwekerk van Tinallinge. Onder de bezielende 
leiding van Chris Fictoor (o.a. kerkmusicus, componist, dirigent) en Chris van Bruggen (o.a. kerkmusicus, pianist, organist) 
gaan we een middag zingen. Aanvang 15.00 uur. In de pauze is er koffie/thee. Toegang is gratis, giften zijn welkom. 
Actie Beeld en Geluid Na de oproepen in de kerkgroet hebben we inmiddels een team van 6 personen die bereid zijn 
deze actie vorm te geven Het team bestaat uit: Sieta Stavenga, Esther Venhuizen, Alice Eshuis, Douwe Ruygh, Simon 
Vellinga en Bert de Vries. Het 1e overleg is geweest, er worden nog diverse zaken uitgewerkt maar de bedoeling is om op 
zondag 10 maart te starten met de actie. Volgende week volgt meer informatie… 
                     Dinsdag 5 maart Ontmoeting/Handwerk 14.00 – 16.00 uur Centrumkerk In oktober 2023 zijn we gestart met  
                     een handwerk ontmoeting in de Ontmoetingszaal van de Centrumkerk. We breien, haken, borduren, naaien  
                     enz. Het zijn gezellige middagen en het is inspirerend te zien wat er allemaal gemaakt wordt. U/je bent van  
                     harte welkom om mee te steken. 5 maart gaan we weer aan de slag. 
Veertigdagentijd Vespers in de Torenkerk, woensdag 6 maart 19.00 - 19.30 uur Onderweg 
Deze Vespers in de Torenkerk zijn een gezamenlijk initiatief van de Nederlands Gereformeerde Kerk ‘De Poort’, de Rooms 
Katholieke Liudgerparochie en de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt. De Vespers zijn korte meditatieve 
bijeenkomsten met muziek, een lied, een Bijbeltekst, gebed en stilte. Woensdag 6 maart is mevrouw Jenny Baron de 
voorganger. In verband met het klimaat wordt de kerk niet verwarmd, trek dus een warme jas aan of neem een dekentje 
mee. De gezamenlijke kerken nodigen iedereen van harte uit de Vespers bij te wonen. Graag een liedboek meenemen.  
Kovvie, kouk en keuveln op donderdag 7 maart (met aanmelden). Deze keer bij Bert en Rita de Vries, Johan 
Dijkstrasingel 3 Winsum. Bert heeft 5 jaar geleden het boekje "de Boer op" geschreven. Hij vertelt daar iets  
over en mocht je belangstelling hebben dan is het boekje ook nog verkrijgbaar voor €10,- . De opbrengst is  
voor de actie voor nieuw beeld en geluid.  We beginnen om 10.00 uur. Graag van tevoren even aanmelden als u van plan 
bent te komen.  Dat kan per mail: vriesde3@home.nl of bellen of appen naar 06-51583313. U bent van harte welkom! 
                    Soos ‘De Zolder’ iedere 2e zaterdag van de maand open! Kom gezellig langs op 9 maart! We nodigen   
                    iedereen uit die het leuk vindt om elkaar te ontmoeten. Een gezellige avond onder het genot van een drankje, 
                    muziek en een leuk gesprek. De doelgroep is 30+, maar er is geen leeftijdsgrens. Iedereen die zich  
                    aangesproken voelt is van harte welkom!! De soos is open vanaf 21.00 tot 0.00 uur. Toegang is gratis, drankjes  
                    zijn voor eigen rekening. Nieuwsgierig geworden? Kom dan maar zaterdagavond 9 maart een drankje drinken. 
 

Groen met Hart en Ziel suggestie:  
Dit jaar vindt voor de zevende keer de Nationale Week zonder Vlees plaats. Deze campagne moedigt van 4 t/m 10 maart 
consumenten aan om minder vlees te gaan eten en meer te kiezen voor plantaardig eten. De meeste winkels hebben 
deze week aanbiedingen met vleesvervangers. Misschien een idee om eens een keer te proberen. 
Concert Gronings kamerkoor Moderato Cantabile – Kerk Eenrum 10 maart  Op zondag 10 maart geeft het Gronings 
kamerkoor Moderato Cantabile o.l.v. Nana Tchikhinashvili een voorjaarsconcert in de kerk van Eenrum. Er worden 
werken gezongen van onder meer Coulais, Thompson, Vasks, Wagenaar en Tallis. Het concert begint om 15.00 uur. 
Entree € 10,00 (inclusief koffie in de pauze). Betalen bij de ingang met QR-code of gepast contant. 
N.A. de Vrieslezing in voormalige synagoge Winsum over Joodse onderduikkinderen, zondag 10 maart 15.00-17.30 uur 
Historicus Bert Jan Flim gaat tijdens de lezing in op verschillende verzetsgroepen die hulp boden en Frank Vermeer vertelt 
over de oorlogsgeschiedenis van zijn familie. Kosten € 7,50 incl. koffie/thee. Meer info: www.dewinsumsesjoel.nl 

Aan etenstafel 15 maart 18.00u Ontmoetingszaal Centrumkerk!  Aan etenstafel is voor iedereen, samen of alleen!  
Elkaar ontmoeten in een andere setting, eten in gezelschap en boven al de gezelligheid van het samen zijn staan bij deze 
ontmoeting voorop. Kosten 8 euro per persoon.  Opgave via aanetenstafel@pgwh.nl of 06-22066233. Vol is Vol!! 
 

Inzameling voor de Voedselbank: Zondag 3 maart kunt u in de Centrumkerk weer producten inleveren  
Er is behoefte aan: Olie, appelmoes, vleesconserven, keukenrollen en tissues. Financiële giften zijn ook welkom! 
 
                                  schikkingen gemaakt voor de Torenkerk en de Centrumkerk. Met name in de 40-dagentijd voor Pasen  
                                  en de Adventsperiode en Kerst.  In de Ontmoetingszaal van de Centrumkerk, is een expositie ingericht  
                                  met foto’s van verbeeldingen en schikkingen van haar hand. Zaterdagmiddag 2 maart is er van 14.00 –  
                                  17.00 uur is er de mogelijkheid om de expositie van Jeannet Slob te bezichtigen. Tijdens deze middag 
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