protestantse gemeente
winsum-halfambt

De dienst in de Centrumkerk is
te volgen via kerkomroep.nl

Zondag 4 augustus
Centrumkerk 10.00 uur
Voorganger

dhr. Henk Binnekamp
Ouderling Ate Faber
Diaken  Ytje Rosier
Lector  Hanneke Ritzema
Organist Pieter Pilon
Beamer Els Prins
Koster = Remko Mulder
Zondag 4 augustus
Kerk Westernieland 9.30 uur
Voorganger

pastor Jolanda Tuma
Ouderling Alie van Dijken
Diaken  Karola Oudman
Lector  Frouktje Kremer
Organist Dirk Molenaar
Koster Juliane Smeding

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 0595 442247

Komende diensten-vieringen
Woensdag 7 augustus Torenkerk
‘Op adem komen’

19.00 — 19.30 uur

Zondag 11 augustus
Torenkerk 9.30 uur
Voorganger ds. Ruth Renooij

Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Kerk Eenrum:
donderdag t/m zondag
Kerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks

Aanleveren kopij Kerkgroet
Donderdags voor 12.00 uur bij
Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring:
kerkgroet@pgwh.nl
06-57834051

Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051
Hoofdstraat W. 36

9951 AC Winsum

rkGroet

De kleur van deze zondag is groen: Groen is de kleur van de “gewone” zondagen.
Het is niet zomaar een kleur. Groen is de kleur van alles wat groeit.
Zondag 4 augustus 10.00 uur bij de dienst: Er zijn van die christelijke rituelen
waar men niet over uitgesproken raakt: Het (Laatste)
Avondmaal. Deze week nog was er een relletje in de
media omdat er de spot mee zou zijn gedreven bij de
opening van de Olympische Spelen. De afgelopen
periode heb ik studie gemaakt van de relatie tussen
dlaconaat/collecte en de Maaltijd van de Heer. Deze morgen wil ik graag samen
met u daarover nadenken, allicht geeft het nieuwe inzichten, voor zowel het
diaconaat als voor de viering van de Maaltijd van de Heer. We lezen: Jesaja 56: 1-
9; Handelingen 2: 43-47 & Handelingen 6: 1-6 en Johannes 6: 1-15. We zingen:
Psalm 24:1, 2,3 en 5; Lied 299J; Psalm 72: 1, 3, 4,en 7; Lied 791: 1, 3, 4,en 5;
Lied 392; Lied 365:1, 4,5, 6 en 7; Lied 975: 1, 3 en 4. Welkom! Henk Binnekamp
Bij de dienst van zondag 4 augustus in de kerk van Westernieland:
Eindeloos opnieuw beginnen
In de kerk van Westernieland komen werelden bij elkaar.
Kunstenares Agneta Evenhuis is bezig met haar monnikenwerk:
het oude bekende interieur van de kerk wordt verweven met
een nieuw decor waarin van alles gebeurt en waarin nog van
= alles open ligt. De stevige muren van de oude kerk worden
& verweven met het steeds weer nieuwe leven waarin mensen
1 laveren tussen lot en vrije wil. Eindeloos opnieuw beginnen. In
het gesprek met Agneta kwam bij mij het woord ‘nataliteit’ van Hannah Arendt
boven drijven. Nataliteit, de ongekende openheid die de geboorte van ieder mens
met zich meebrengt. Nataliteit als tegenhanger van het veel bekendere ‘Gedenk
te sterven’. We lezen het verhaal van de geboorte van Isaak en een tekst van
Hannah Arendt. Misschien, wie weet, vinden tijd en eeuwigheid elkaar in de
ontmoeting tussen kerk en kunst. Wees welkom! Pastor Jolanda Tuma
Inzameling van de gaven 4 augustus
Eerste collecte is voor lokaal project 1, Opvang vluchtelingen: gift overmaken
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code->-> El#&
Toelichting op de eerste collecte: “Stichting Vluchtelingen Winsum” eie
We zijn nu ruim een jaar verder en alle Afghaanse vluchtelingen hebben een
plek gevonden ergens in Nederland. Mede door de opbrengsten van collectes
hebben we deze mensen hier een goede tijd kunnen geven, zodat ze op verhaal
konden komen van hun vlucht uit Afghanistan. Ook hebben we ze kunnen bege-
leiden bij de integratie en veel praktische zaken. De bewoners van nu is een mix
van gezinshereniging en gezinnen die in de procedure zitten voor een asielaan-
vraag. Ook nu proberen we weer te helpen daar waar nodig, door het organiseren
van allerlei activiteiten. Denk aan sporten, muziek, cultuur en ook weer
praktische zaken. Het is fijn om te zien dat alles zo soepel verloopt in het dorp en
daar zijn we veel vrijwilligers en alle instanties die ons financieel ondersteunen
erg dankbaar voor. Dank voor u gift! Geef aan de collecte, scan de QR-code of via
Sl NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Winsum-Half-
#:éjn ambt o.v.v. ‘Collecte Opvang vluchtelingen. U mag natuurlijk ook uw
¥% collectebonnen inleveren in de brievenbus van de Centrumkerk. Dank!
Meeleven met elkaar
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst.
&i .. Inzameling voor de Voedselbank: Deze zondag zamelen we weer
5 -1 producten voor de voedselbank in. De kratten daarvoor staan klaar in
““_ de hal van de Centrumkerk. Er is vooral behoefte aan: Olie. Melk.
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Vleesconserven, Zout en andere specerijen. Misschien hebt u de afgelopen week via een kraskaart bij de supermarkt
producten gewonnen, die u niet zelf gaat gebruiken. Deze artikelen kunt u ook inleveren voor de voedsel- bank. De
voedselbank financieel steunen kan door een bijdrage in de groene collectebus die in de hal van de kerk klaar staat, of

de QR-code. Zelf producten naar de voedselbank brengen kan elke dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van
8-12 uur, Lombok 1 in Winsum. DE-punten (van de koffie en thee) kunt u iedere zondag inleveren in de grote E A
kartonnen zuil die in de hal van de kerk staat, hiervoor kan de voedselbank koffie verkrijgen. Namens de Voedselbank
alvast bedankt voor al uw giften! Karola Oudman, diaconie.

"Groen met Hart en Ziel"-weetje: Per dag worden er wereldwijd 27.000 bomen gekapt voor de productie van tissues en
papieren zakdoekjes. En wist u dat er om die zakdoekjes te bleken ook nog eens giftige chemicalién worden gebruikt. Een
eenvoudige oplossing is de oude vertrouwde stoffen zakdoek, die je steeds kunt wassen en eindeloos hergebruiken.

Persoonlijk dankwoord

Wat heb ik een geweldig afscheidsweekend gehad op 6 en 7 juli. Het was een goede en mooie overgang van werk naar
emeritaat. Fijn was het ook dat de voorgaande gemeentes waar ik gewerkt heb er op verschillende manieren bij waren.
Door aanwezig te zijn in de afscheidsdienst. Door een bijdrage te leveren aan de glossy die over mij gemaakt was. Door
het sturen van een kaart, brief of email. Lieve mensen, dank voor wat ik zo bij mijn afscheid zelfs nog vanuit mijn eerste
gemeente(1985-1993) heb mogen ontvangen!

Vriendelijke groet, ds. Elly Wisselink

Kunstproject Monnikenwerk

Kerkin Woensdag 17 juli is Kunstproject Monnikenwerk begonnen. Nog drie woensdagen
.' afla het Dorp (7, 14, 21 aug) werken 14 kunstenaars in de stilte van 14 kerken. Aan het eind
van de dag, van 17.00 tot 20.00 uur bent u van harte welkom om de in wording zijnde kunst, de
kerken en de kunstenaars te bezoeken. De kerken zijn verdeeld over drie rondes:
Noord Groningen: Eenrum, Saaxumhuizen, Westernieland, Den Andel en Winsum Obergum
Noordoost Groningen: Loppersum, Eenum, Godlinze, Losdorp en 't Zandt
Noordoost Friesland: Jouswier, Eastrum, Wetsens en Nijewier
Zie voor meer informatie: www.monnikenwerk.nu Monnikenwerk is een initiatief van de Stichting
Monnikenwerk in samenwerking met Kerk in het Dorp en alle plaatselijke kerkcommissies.

‘ | ‘Op adem komen’ in de Torenkerk Op woensdag 7 augustus gaan we ‘Op adem komen ' met liederen en
\?‘ ‘ gedichten van Sytze de Vries, een Nederlands theoloog, dichter en schrijver. Samen zingen, stilte, muziek,
M poézie en na afloop een kop koffie of thee. Tijd: 19.00 — 19.30 uur. Van harte welkom! Op de andere
woensdagen is er op dezelfde tijd een stiltemeditatie rondom een Psalm.

Orgeldemonstraties Op woensdag 7 en 14 augustus zijn er orgeldemonstraties in Eenrum door Dirk

I begint om 20.00 uur. Vooraf kan vanaf 19.30 uur de Toren worden beklommen. Op deze dagen vindt ook
e het Monnikenwerk plaats. In de kerk van Eenrum is kunstenaar Auk Russchen aan het werk. Aan het
einde van de werkdag, van 17.00 — 20.00 uur, kun je hier kerk en kunst ervaren. Van harte welkom!

Zaterdag 10 augustus Laurentiuskerk Baflo: Dirk Molenaar verzorgt het derde orgelconcert van deze zomer in de
Laurentiuskerk van 15.00 — 16.00 uur met o.a. werken van Joh. Pachelbel, Carlmann Kolb en John
Stanley. Dirk Molenaar studeerde na een onderwijzersopleiding orgel en kerkmuziek aan het
Conservatorium van Arnhem. Sinds 1979 is hij organist van de protestantse kerk van Eenrum en
sinds 1992 een van de twee organisten van de Petruskerk van Leens. Hij is mede- redacteur van het
' maandblad De Orgelvriend en heeft tevens een aantal publicaties over orgels geschreven. Verder
schrijft hij autobiografische verhalen. ledereen kan gratis komen genieten van het orgelspel. Na afloop kan er nagepraat
worden en is er koffie en thee verkrijgbaar. Een vrije gift wordt op prijs gesteld. Het wordt georganiseerd door de
Stichting Agricola Laurentius (zie ook www.agricolalaurentius.nl)

Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat.

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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