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De dienst in de Centrumkerk is te

volgen via kerkomroep.nl

Zondag 7 april 10.00 uur

Centrumkerk. Er is kinderoppas en

kindernevendienst
Voorganger

pastor Jolanda Tuma
Ouderling Géanne Kremer
Diaken  Michel Arnoldus
Lector Maria Adriaanse
Organist Carel van Aurich
Beamer Douwe Ruygh
Koster Remko Mulder

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 0595 442247

Komende diensten-vieringen
Woensdag 10 april Torenkerk
Stiltemeditatie 19.00 — 19.30 u
Zondag 14 april

Centrumkerk 9.30 uur
Voorganger ds. Harmen Jansen
Viering Heilig Avondmaal

Kerk Westernieland 9.30 uur
Voorganger ds. Ruth Renooij

Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Kerk Eenrum:
donderdag t/m zondag
Kerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks

Aanleveren kopij Kerkgroet
Donderdags voor 12.00 uur bij
Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring:
kerkgroet@pgwh.nl
06-57834051

Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051
Hoofdstraat W. 36

9951 AC Winsum

4 KerkGroet

De kleur van de zondag is wit: We leven nog in het licht van Pasen
Liturgische verbeeldingen 40dagentijd en Pasen
Jeannet Slob maakte prachtige liturgische verbeeldingen bij alle diensten in de
40dagentijd tot en met Pasen. De foto’s en de teksten die daarbij horen zijn te
bekijken op www.pgwh.nl
Bij de dienst van 7 april om 10.00 uur in de Centrumkerk: ‘Ik wens jullie vrede’
Driemaal klinken die woorden in het Johannes evangelie dat we vandaag gaan
lezen: ‘Ik wens jullie vrede’. De leerlingen zijn bij elkaar, de deuren zijn gesloten.
Plotseling staat Jezus in hun midden, en hij groet hen met de woorden ‘Ik wens
jullie vrede’. Wat wil dat toch zeggen? En wat gebeurt er met de leerlingen? Wat
zegt dat ons, wanneer we elkaar de vrede toewensen, wanneer we met deze
vredeswens de wereld ingaan?
Wat betekent dat woord ‘vrede’ eigenlijk? En wat maakt toch dat vrede steeds
weer wordt geschonden? We lezen uit Jesaja 26: 1-13 en Johannes 20: 19-31
We zingen: Psalm 116: vers 1, 2 en 3; Lied *45: vers 1, 2, 3 en 4; Lied A53: vers 1,
2, 3,4 en7; Lied 644; Lied 834. Wees welkom! Pastor Jolanda Tuma
ILiedboek mee naar de kerk! De afgelopen weken hebben we problemen met de
beamer in de kerk. Wilt u alstublieft een liedboek meenemen, wanneer dat kan.
Inzameling van de gaven 7 april:
Eerste collecte voor lokaal project 4, Opvangcentrum Open Hof: gift overmaken
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code—> EI%
Toelichting eerste collecte: Het Opvangcentrum Open Hof is een opvang-
centrum voor dak- en thuislozen. De Open Hof wil een veilige plek bieden
aan mensen die als gevolg van vaak meerdere breuklijnen in hun leven buiten de
samenleving zijn komen te staan. De deur blijft altijd open: zij kunnen
doordeweeks dagelijks terecht voor een kop koffie, een boterham, kleding en
een luisterend oor! Daarnaast biedt de Open Hof ook vieringen aan voor de
bezoekers op zondagavond. Een moment van stil zijn, van bidden, van zingen,
het branden van een kaars en stilstaan bij levensvragen, in een hectische wereld
die zelden of nooit tot rust komt. Een straatpastor gaat voor in de vieringen.
Geef aan de collecte, scan de QR-code of via NL66INGB0001731349 t.n.v.

s=scrm] Diaconie Prot. Gemeente Winsum-Halfambt o.v.v. ‘Collecte Open Hof’. U
kunt natuurlijk ook uw collectebonnen inleveren in de brievenbus van de
¥ Centrumkerk. Hartelijk dank!
Overlijden Adriana (Adrie) Oosterhuis-van den Akker
Op Stille Zaterdag 30 maart is overleden Adriana (Adrie) Oosterhuis-van den
Akker. Op 11-01-1934 is Adrie geboren in Alphen aan den Rijn. Op 18 jarige
leeftijd kwam ze samen met haar broers op een boerderij in Winsum terecht.
Daarna had ze samen met haar man Jaap een boerderij aan de Trekweg naar
Onderdendam. Ze kregen 4 dochters en 4 kleinkinderen. Groot was het verdriet
toe hun dochter Lidy overleed in 2009. In 2013 overleed haar man Jaap. De
woorden zorgzaam, flink zijn en hard werken passen bij Adrie. Tot op het laatst
toe bleef ze de kerkdiensten volgen. Het geloof gaf haar houvast en ze wist dat
ze na haar sterven naar Jezus ging. Vrijdag 5 april om 12.15 uur hebben we in
een dienst in de Centrumkerk afscheid genomen van Adrie Oosterhuis.
Correspondentieadres: Kerkstraat 25 9951 AD Winsum
Meeleven met elkaar:
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst.
Bloemen zijn afgelopen zondag naar Greetje Doornbos in Den Andel gegaan.
Bedankt: ‘Bedankt voor de prachtige bloemen en vele felicitaties voor mijn
101°* verjaardag!’ Hartelijke groeten van Coby Bansema
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Inzameling voor de Voedselbank: Deze zondag kunt u weer producten voor de voedselbank inleveren in de hal van de
Centrumkerk. Voor deze maand is er vooral behoefte aan: Kruidenpotjes (zoals basilicum, nootmuskaat, peper ea),
Meel, Beschuit en Deodorant. Zelf producten naar de voedselbank brengen kan elke dinsdag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 8-12 uur, Lombok 1 in Winsum. De voedselbank financieel steunen kan door een bijdrage in
de groene collectebus die in de hal van de kerk klaar staat, scan de QR-code of door uw gift over te maken op ;
bankrekeningnummer: NL44RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland. Ook zijn DE-punten van de koffie en
thee welkom, deze kunt u iedere week in de grote kartonnen zuil in de hal van de kerk doen, hiervoor kan de voedsel-
bank koffie krijgen. Namens de Voedselbank alvast bedankt voor al uw giften. Groeten, Karola Oudman (Diaconie)
Spaardoosjes inleveren Op eerste Paasdag zijn er inmiddels een paar gevulde deeldoosjes van Kerk in Actie ingeleverd.
Heeft u nog deeldoosjes die u wilt inleveren dan kan dat komende zondag 7 april nog tijdens de dienst. De doosjes kunnen
bij de ingang op de tafel worden achtergelaten. Namens de taakgroep Diaconie dank voor uw gift.

Groen met Hart en Ziel suggestie: "Vogels in het land, kat in de mand". De vrijwilligers van de weidevogelbescherming
doen samen met veel boeren erg hun best om zoveel mogelijk nesten van weidevogels te beschermen. Hoe jammer is
het dan, als de jonge vogels slachtoffer worden van een goed doorvoede huispoes. Houdt daarom in het broedseizoen
van april tot eind juni uw poes (meer) binnen.

Maandag 8 april - VerduurSamen 20.00 uur Centrumkerk Verduurzamen is nodig. Maar hoe doe je dat? Met
verschillende gespreksvormen ontdekken we hoe we in ons leven kunnen verduurzamen. ‘Er is niets leuker dan met
elkaar ontdekken dat een groene leefstijl plezier geeft’ Dit is de laatste avond van dit seizoen ledereen is welkom! Voor
opgave en meer informatie kun je terecht bij ds. Ruth, 06-57180433 of ds.rrenooij@pgwh.nl Groeten Karola en Ruth
Dinsdag 9 april - Gespreksgroep overdag Centrumkerk Deze morgen gaan we nadenken over “de zin van ziekte”. We
gebruiken hiervoor het boek van Alain Verheij. We beginnen om 10.00 uur. Wees welkom!

Dinsdag 9 april Ontmoeting/Handwerk 14.00 — 16.00 uur Centrumkerk ledere eerste dinsdagmiddag van de maand,
samen breien, haken, naaien, borduren enz. in de grote bovenzaal. Neem uw/jouw handwerk mee en haak gezellig aan.
Actie voor nieuw beeld en geluid! We zijn inmiddels 3 weken onderweg met de actie en de laatste tussenstand is

€ 13.555,- De volgende activiteit is de pubquiz van vrijdag 5 april om 20.00 uur in de Centrumkerk. Er hebben zich meer
dan 100 deelnemers aangemeld, wat al onze verwachtingen overtreft, wat geweldig. We gaan er samen een mooie avond
van maken, en...... de kennis testen. Uiteraard kun je gewoon ook even langs komen en een kop koffie of borrel
meedrinken, altijd gezellig. Tevens is er ook de mogelijkheid om live mee te kijken vanuit huis.

Verder is een clubje mannen wekelijks bezig om een aantal tuinen aan te pakken, gelukkig komen er spontaan mensen
aan die mee willen helpen. En voor degene die nog hulp wil laat het even weten.

Maandag 15 april 20.00 uur Centrumkerk: Jolanda presenteert haar boek ‘Bij iedere stap minder gebonden’. Het is haar
verhaal van de pelgrimstocht langs de zeven Merkstenen van Dag Hammarskjold, een tocht door Zweeds Lapland samen
met haar dochter. Tijdens de presentatie zal Jolanda ook ingaan op de teksten van Dag Hammarskjéld. Het boek van
Jolanda is op deze avond verkrijgbaar. Tenslotte: Voor degene die nog even gewacht hebben help ons met uw/jullie gift
om nog een stap te maken naar ons uiteindelijk doel namelijk een nieuw beeld en geluid. De bedoeling is om de actie op
zondag 21 april af te sluiten. Een donatie kunt u overmaken op NL53 RABO 0154986089 t.n.v. Prot. Gem. Winsum-_
Halfambt o.v.v. ‘Actie Beeld en Geluid’ of scan de QR-code. Meld je aan bij: Simon Vellinga 06-22976572 ; YT
shvellinga@home.nl Bert de Vries 06- 51583313 vriesde3@home.nl  Alice, Douwe, Sieta, Simon, Esther en Bert w5k
Woensdag 10 april - Lezing door Alain Verheij (theoloog,) ‘God en ik’- “Waarom zou je als weldenkende 21e-eeuwer met
het geloof bezig zijn?’ Die vraag onderzoekt Alain met ons. Een inspirerende avond in de Wierdekerk, Kerkstraat 11 in
Sauwerd, georganiseerd door de Prot. Gemeenten van Baflo, Sauwerd en Winsum. Kosten: € 5,- Aanvang 20.00 uur
Deadline voor het mei/juni nummer van Klankbord is vrijdag 12 april. Kopij aanleveren via klankbord@pgwh.nl

Aan etenstafel! Is voor iedereen, samen of alleen! Elkaar ontmoeten in een andere setting, eten in gezelschap en bovenal
de gezelligheid van het samen zijn staan bij deze ontmoeting voorop. U bent welkom op 12 april om 18.00 uur in de
Ontmoetingszaal. Kosten bedragen 8 euro per persoon. Opgave via aanetenstafel@pgwh.nl of 06-22066233.

Soos ‘De Zolder’ is a.s. zaterdag 13 april weer open! Een gezellige avond om elkaar te ontmoeten onder het genot van
een drankje, muziek en een leuk gesprek. De doelgroep is 30+, maar er is geen leeftijdsgrens. ledereen die zich
aangesproken voelt is van harte welkom!! De soos is open vanaf 21.00 tot 0.00 uur. Toegang is gratis, drankjes zijn voor
eigen rekening. Kom gezellig langs en nodig andere belangstellenden uit!

Doe ook mee met de voorbereiding van een dienst. Zoals in Klankbord stond geschreven vinden we het leuk als
gemeenteleden mee willen helpen met de voorbereiding van een dienst. Op 5 mei is er een dienst die in het teken staat
van bevrijdingsdag en 12 mei is er een dienst in het kader van Feest van de Geest, met als thema Troost. We laten ons
inspireren door het werk van kunstenares Elise Klinkert dat geéxposeerd wordt in de Centrumkerk. Wie mee wil doen kan
zich opgeven voor 5 mei bij Ruth Renooij, via ds.rrenooij@pgwh.nl en voor 12 mei bij Jacobine Gelderloos via
pastoraat@pgwh nl Voorbereldmgsmoment ergens in april, wordt in overleg vastgesteld.

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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