protestantse gemeente
winsum-halfambt

De dienst in de Centrumkerk is
te volgen via kerkomroep.nl

Zondag 7 juli Centrumkerk
10.00 uur Drempelviering

Er is kinderoppas
Voorganger ds. Ruth Renooij
Ouderling  Marjan Dijkstra

Diaken Ytje Rosier
Lector Hanneke Ritzema
Organist Henk Koster
Beamer Henry Reker
Kosters Remko Mulder
Kerk Saaxumhuizen 9.30 uur
Voorganger

pastor Jolanda Tuma
Ouderling Marja Velzen
Diaken  Karola Oudman
Lector Frouktje Kremer
Organist Dirk Molenaar
Kosters  Joke Engel

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 0595 442247

Komende diensten-vieringen
Woensdag 10 juli Torenkerk
Stiltemeditatie 19.00 — 19.30 u

Zondag 14 juli
Centrumkerk 9.30 uur
Voorganger ds. Ariaan Baan

Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Kerk Eenrum:
donderdag t/m zondag
Kerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks

Aanleveren kopij Kerkgroet
Donderdags voor 12.00 uur bij
Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring:
kerkgroet@pgwh.nl
06-57834051

Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051
Hoofdstraat W. 36

9951 AC Winsum

De kleur van deze zondag is groen: Groen is de kleur van de “gewone”
zondagen. Het is niet zomaar een kleur. Groen is de kleur van alles wat groeit.
Zondag 7 juli 2024 10.00 uur Drempeldienst in de Centrumkerk: “Met open
ogen de wereld tegemoet...” Maar liefst 6 leerlingen van groep 8 van de
basisschool gaan deze zondag de drempel over, symbool van hun overstap naar
een nieuwe fase op de middelbare school. De Drempelgangers zijn: Freerk,
Lucas, Lars, Avalon, Carien en Brent. Het belooft een feestelijke dienst te
worden, die we samen met de ouders en kinderen voorbereiden. De meeste
kinderen zijn rond de twaalf jaar wanneer ze deze stap maken, ook in de Bijbel is
dat een bijzondere leeftijd, zo zullen we ontdekken. We zingen: Lied Bijeen-
geroepen uit onze huizen (z.0.z. voor de tekst); Lied 218; luisterlied De Weg, Stef
Bos; Lied Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen(z.o.z.); Lied In een land van licht en
donker(z.0.z.); Hemelhoog lied 547 Onze Vader en Lied 416. We lezen uit Lucas
2:40-52 (Bijbel in Gewone Taal, bewerkt). Van harte welkom! Ds. Ruth Renooij
Zondag 7 juli Kerkdienst Saaxumhuizen 9.30 uur ‘Even helemaal niets......
‘Even helemaal niets moeten. Het grote niets, wat een vrijheid, ik verheug me
erop!” Die woorden komen van Elise Klinkert, kunstenaar van Monnikenwerk die
de komende zomer in de kerk van Saaxumhuizen aan de slag gaat. Even
helemaal niets moeten. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Ga maar eens een dag
niets doen, of een uur, of vijf minuten. Niets doen, stil worden, van buiten en
van binnen. We lezen over de zevende dag, waarop God na zes scheppingsdagen
uit rust, geen scheppingswoorden spreekt, maar stil wordt. Tot rust komen, stil
worden, nu eens niet praten maar luisteren naar wat de schepping ons te
zeggen heeft. De lezing is Genesis 2: 1-3. Na de dienst is er koffie en thee en
ruimte om elkaar te ontmoeten. Wees welkom, pastor Jolanda Tuma
Inzameling van de gaven 7 juli
Eerste collecte voor Protestantse Kerk Nederland, Pastoraat, gift overmaken
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code—>->
Toelichting op de eerste collecte: “Preken in gebarentaal” 'r' :
Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkeluke -
gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende
woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat
voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg
met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors
maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed
mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. Met jouw gift
aan de collecte ondersteun je het pastoraat aan dove mede-gelovigen, die net
als wij allemaal pastorale aandacht, troost en bemoediging nodig hebben in
tijden van vreugde en verdriet. Geef aan de collecte, scan de QR-code of via
EI%EE NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Winsum-Half-
S$2E ambt o.v.v. ‘Collecte Pastoraat’. U kunt natuurlijk ook uw collectebonnen
== inleveren in de brievenbus van de Centrumkerk. Hartelijk dank!
Meeleven met elkaar: Zwaantje Schram (Binnensingel 5, 9951 GD Winsum) is
voor een behandeling tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis.
Klaas Hazenberg (Borgweg 24, 9951 BG Winsum) ligt sinds twee weken in het
Martiniziekenhuis. Hij had een ontsteking in de luchtwegen. l.v.m. psychische
achteruitgang wacht hij nu op een plaatsje in een verpleeghuis. Hij ligt op
verpleegafdeling 2b, kamer 201, van Swietenpleinl 9728 NT Groningen.
Klaas Ellen (Bellingeweer 1K, 9951 AM Winsum) heeft vorige week een
herseninfarct gehad. Hij ligt in het ziekenhuis met een halfzijdige verlamming en
wordt binnenkort overgeplaatst naar een verpleeghuis.
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Tonnis Musschenga (Schouwerzijlsterweg 6, 9961 TA Mensingeweer) werd op 10 juni geopereerd aan een kwaadaardige
blaaspoliep. Intussen is duidelijk geworden dat er geen uitzaaiingen zijn; een mooi bericht! Niettemin volgt binnenkort
toch nog een (her)operatie om zeker te zijn dat alles echt weg is. Dank voor alle kaartjes!

Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst.

Bedankt: Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die ik kreeg voor mijn 96 verjaardag. Aukje Kamps Eenrum
"Groen met Hart en Ziel-tip: Ook hommels, bijen en andere insecten hebben water nodig. Vaak drinken ze de regen- en
dauwdruppels van de bladeren, maar in een warme zomer hebben ze meer nodig. U kunt makkelijk een veilige drink-
plaats voor ze maken door een schaal met water te vullen en daarin wat kiezelstenen of knikkers te leggen. Zo vormen
zich eilandjes in het water, waarop insecten veilig kunnen landen om te drinken. Wel regelmatig het water verversen.
Inzameling voor de Voedselbank zondag 7 juli: Olie, melk, vleesconserven, zout en andere specerijen

Deze producten kunt u voor de voedselbank weer inleveren in de kratten in de hal van de Centrumkerk. De voedselbank
financieel steunen kan door een gift in de groene collectebus die in de hal klaar staat of deze over te maken op:  [Eg3
NL44RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland of scan de QR-code. Zelf producten naar de voedsel- ;""',;';-;5"';'
bank brengen kan elke dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.00 - 12.00 uur, Lombok 1 in Winsum. o
Namens de Voedselbank bedankt voor al uw giften.

Lied Bij een geroepen uit onze huizen, vers 1 en 2 (Geroepen om te Zingen 18; melodie lied 675 Geest van hierboven)

1. Bijeengeroepen uit onze huizen, 2. Bijeengekomen, woord in ons midden,
elk met zijn eigen levenslied, samen zijn wij hier in Gods huis.
zijn wij gekomen om weer te dromen Kleinen en groten, niemand verstoten,
van wat God in ons mensen ziet. voor wie God zoekt is hier een thuis.
Wij willen zingen van alle dingen, Bidden en danken, stilte en klanken
roepen uit donker, roepen om leven, met elkaar delen, één zijn met velen
roepen om licht om Gods woorden te zien. en zingen keer op keer: Jezus is Heer.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven. Jong en oud samen, zingen nu ‘Amen’.
Hij zal ons vragen antwoord te geven, God in ons midden, verhoor ons bidden.
samen te leven in zijn gloria. Heel uw gemeente zingt: Halleluja.
Er zijn al zo'n twaalf jaar verlopen (melodie: Geroepen om te zingen 79 Verbonden met vader en moeder)
Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen Refrein:
sinds jij hier het levenslicht zag, Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’ren in zee
de weg lag nog helemaal open, je vader of moeder, een vriend of een mens
soms een traan, maar ook heel vaak een lach die gewoon zegt: Ik leef met je mee.
Gemeente gaat staan
Je was nog heel klein op die morgen Refrein:
dat doopwater viel op je hoofd. Je hoeft niet alleen, maar je gaat met die Ander in zee,
God beloofde om voor jou te zorgen. een vader, een moeder, een vriend, dat is God,
Wij hebben Zijn Woord steeds geloofd. die gewoon zegt: |k leef met je mee.
Lied In een land van licht en donker (melodie Hemelhoog lied 399 Samen in de naam van Jezus)
In een land van licht en donker In het land van nu en later
Opent zich een weg voor jou Doen wij nu een stapje terug
Zal er zon zijn en soms wolken Maar wij zijn er wel, ook morgen
En een ander schoolgebouw Als een steuntje in de rug
In een land van zon en regen, Naar een land van toekomstdromen
Op je eigen benen staan. Reizen wij, elkaar nabij
Eigen keuzes; eigen wegen Onderweg in licht en donker,
En wij zullen met je gaan. Draagt Gods zegen jou en mij.

Eenrum Klassiek zondag 7 juli 15.00 uur Een feestelijke seizoen afsluiting met de vermaarde organist Tymen Jan Bronda
en een jong zangtalent van het Prins Claus Conservatorium. Het concert begint om 15.00 uur in de kerk van Eenrum.
Tickets: € 10,=, kinderen tot en met 12 jaar gratis (inclusief “meet and greet”). Na afloop van het concert is er een "meet
and greet" in de kerk onder het genot van een hapje en een drankje. Van harte welkom!

Zaterdag 13 juli Laurentiuskerk Baflo: Grietinus Mollema verzorgt het eerste orgelconcert van deze zomer in de
Laurentiuskerk van 15.00 — 16.00 uur met o.a. stukken van Bach, Buxtehude, Dubois, B6hm en Faure. ledereen kan gratis
komen genieten van het orgelspel. Na afloop kan er nagepraat worden en is er koffie en thee verkrijgbaar. Een vrije gift
wordt op prijs gesteld. Het wordt georganiseerd door de Stichting Agricola Laurentius (zie ook www.agricolalaurentius.nl)
Zondag 14 juli Hippolytuskerk te Middelstum: een orgelconcert door onze organist Pieter Pilon en met medewerking van
de talentvolle tenor Olivier Kemler. Dit topduo speelt en zingt muziek van Bach, Handel, Joseph Rheinberger en
Mendelssohn. Ook staat muziek uit Itali€é met aria's van Bellini op het programma. Aanvang 19.30 uur. Toegang € 10,- .

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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