KerkGroet

protestantse gemeente
winsum-halfambt

De dienst in de Centrumkerk is
te volgen via kerkomroep.nl

Zondag 8 december 9.30 uur
Centrumkerk 2¢ Advent met
kinderoppas en kinderneven-
dienst.
Voorganger

pastor Jolanda Tuma
Ouderling Marjan Dijkstra
Diaken  Dennis Knoops
Lector Tineke Dijkstra
Organist Pieter Pilon
Beamer Douwe Ruygh
Koster Henk Knol
Kerk Den Andel 9.30 uur
Voorganger ds. A. Mooi
Ouderling Jan Hamminga
Diaken Pieter van Dorp
Lector Hannie Boomsma
Organist  Dirk Molenaar
Koster Margriet ter Borg

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 0595 442247

Komende diensten-vieringen
Woensdag 11 december
Stiltemeditatie Centrumkerk
19.00 — 19.30 uur
Zondag 15 december 3¢ Advent
Centrumkerk 9.30 uur
Voorganger proponent

Henk Binnekamp
Winkheem Zangdienst 19.00u
Voorganger Janny Prins

Kerken open/binnenlopen:
Kerk Eenrum: iedere
zaterdag en zondag
Kerk Westernieland: iedere
zaterdag en zondag
Torenkerk Winsum: iedere
zaterdag en zondag
Kerk Den Andel: niet geopend

Aanleveren kopij Kerkgroet
Donderdags voor 12.00 uur bij
Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring:
kerkgroet@pgwh.nl
06-57834051

De kleur van deze zondag is paars. Paars is de kleur van bezinning en
voorbereiding. Het is ook een mengkleur waarin donker en licht samengaan. In
deze donkere tijd wachten we en bereiden we ons voor op het Kerstfeest:
de geboorte van Jezus, die ook wel het Licht van de wereld genoemd wordt.
Zondag 8 december Centrumkerk 9.30 uur: Een stem in de woestijn
Nu de dagen alsmaar korter worden en de wereld, letterlijk en figuurlijk, steeds
meer in duisternis lijkt te worden ondergedompeld, steken we de advents-
kaarsen aan. Fragiele lichtjes zijn het, maar op een of andere manier zijn het
lichtjes met ongekende veerkracht. Ze zijn als de stem in de woestijn, die steeds
opnieuw klinkt, overal waar mensen opstaan om te getuigen van gerechtigheid
en vrede. Juist op die momenten en op die plaatsen waar vrede en gerechtigheid
worden geschaad en geschonden. Johannes de Doper was zo’n roepende in de
woestijn. Sindsdien is die stem altijd blijven klinken, altijd en overal. We lezen:
Maleachi 3: 1-4 en Lucas 3: 1-6. We zingen: lied 442; psalm 126a; projectlied;
lied456a; lied 608 en lied 462. Wees welkom! Pastor Jolanda Tuma
Voor de dienst van 8 december in Den Andel 9.30 uur
Twee teksten staan in deze dienst centraal: Maleachi 3: 1-4 en Lucas 3: 1-6.
Het gedeelte van Lucas is bekend en behoorlijk duidelijk. Voor Maleachi geldt
het tegendeel. Toch gaan we deze dienst beide tekstgedeelten met elkaar in
verband brengen. Waarom? Omdat je dan, ook in die teksten, kunt zien hée God
werkt. Dit zal niet helemaal eenvoudig zijn. Hoe doen we dat? We nemen een
voorbeeld. Als je de Mount Everest wilt beklimmen, dan zorg je dat je de juiste
uitrusting hebt. De beklimming daarvan vereist harde voorbereiding. Zo is het
ook met Bijbelteksten. Ook onze teksten van vanmorgen behoren tot de Mount
Everest. We gaan daarom bij de overdenking ons eerst de juiste uitrusting eigen
maken om de teksten aan te kunnen. We médeten er wat voor doen. Hard
meedenken met de verkondiging. We zullen moe worden. Onze spanningsboog”
zal kraken. Maar we komen dan, hopelijk, toch bij wat de teksten ons zouden
willen zeggen. We gaan, met zijn allen, de uitdaging aan.Tot zondag! J.G. Mooi
Inzameling van de gaven op 8 december:
Eerste collecte is voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Ghana: gift overmaken
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken Of scan deze QR- code%
Toelichting eerste collecte: “Een beter inkomen voor sheaboerinnen” iy
Het klimaat verandert. Dat merken we ook in Nederland, bv aan hevige stormen
of zware regenbuien. Maar echt last hebben wij er nog niet van. In een land als
Ghana is dat anders, vooral in het noorden. Door de extreme droogte wordt het
steeds moeilijker om rond te komen van de opbrengsten van de landbouw,
terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan
ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te leveren
aan het gezinsinkomen. Bijvoorbeeld met het verzamelen van sheanoten. Ze
maken er boter van om te verkopen. Sheaboter is als boter of verzorgingscréme
ook in Nederland te koop. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse Kerk
in Ghana traint duizenden vrouwen om efficiénter te werken en beter samen te
werken. De kerk bouwt centra waar ze de noten kunnen bewaren en de boter
met hulp van machines sneller kunnen maken. Ook leren ze de producten tegen
een betere prijs te verkopen. Mede dankzij deze collecte kan de Ghanese kerk
om steeds weer nieuwe boerinnen ondersteunen. Geef aan de collecte, scan de
E|n. :m QR-code of via NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente
. Winsum-Halfambt o.v.v. “Collecte Ghana”. U mag natuurlijk ook uw
=¥ collectebonnen inleveren in de brievenbus van de Centrumkerk.
Hartelijk dank! De diaconie.



mailto:kerkgroet@pgwh.nl
https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=2lwu8AiJKzOcO0OAHIoUCAjHVzNtIu7M
https://site.skgcollect.nl/260/gift/formulier.html?id=4188

Overlijden Anna Aaltje Dijkman Op 27 november is overleden Anna Dijkman op de leeftijd van 84 jaar. Sinds kort
woonde Anna in Grijpskerk, maar heeft daarvoor jarenlang gewoond in de Floraborg. Anna stond altijd midden in het
leven als zelfstandige vrouw. Meer dan 40 jaar werkte ze, als zuster Anna, op de kinderafdeling van de Martiniziekenhuis.
Woensdag 4 december is afscheid genomen van Anna, tijdens een dankdienst voor haar leven in de Centrumkerk.
Correspondentieadres: Blauwe Reiger 3, 9953 TH Baflo

Afgelopen zondag hebben we Anna Dijkman tijdens een gedachtenismoment herdacht.

Meeleven met elkaar Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst

Bedankt: ‘Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik uit de kerk mocht ontvangen, en ook dank voor de vele kaartjes
bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis’. Een hartelijke groet, Tiny Dobma

‘Hartelijk dank voor de bloemen die ik kreeg voor mijn 95ste verjaardag’. Corry Braak

‘Afgelopen zondag kreeg ik de mooie bloemen uit de kerk voor mijn 85 verjaardag. Bedankt hiervoor! Annie Koenes
Groen weetje: Wist u dat de glittertjes op kerstkaarten eigenlijk allemaal microplastics zijn? Het papier waarop ze
geplakt zitten is niet goed te recyclen. De glitters komen uiteindelijk altijd ergens in het milieu terecht, waar ze veel
problemen kunnen veroorzaken. Misschien eens iets om over na te denken wanneer u nieuwe kerstkaarten gaat kopen.
Eris keuze genoeg.

(N)u zijt wellekome Levende Adventskalender Zin in een kopje koffie/thee? Kom binnen!

ledereen is van harte welkom, mensen van alle gezindten, maakt niet uit wat je gelooft of niet gelooft. Er zijn geen
verplichtingen. Het gaat om ontmoeting en gezelligheid in huiselijke sfeer. Graag wel even aanmelden bij het gastadres:
Zondag 8 december Klaas Martin Wieringa, Hooge Heem 61, 06-33441649. Van 15.00 — 16.30 uur.

Maandag 9 december Aukje en Frans Kremer, Kerkstraat 37, 06-30460004. Van 15.00 — 16.30 uur.

Dinsdag 10 december Dick en Corry Westerkamp, De Ploeg 29, 0595-442983. Van 10.00 — 11.30 uur.

Woensdag 11 december Freerk en Lieke Veldman, Onderdendamsterweg 12, 0595-442075. Van 10. 00 11.30 uur.
Donderdag 12 december Hilda Ham, Leliestraat 12, 0595 443062. Van 15.00 — 16.30 uur.

Vrijdag 13 december Cees en Greetje Leinenga, Munsterweg 6, 0595-442749. Van 10.00 — 11.30u
Zaterdag 14 december Daan en Marga Visser, Lijnbaan 11, 0595-442923. Van 15.00 — 16.30 uur.
Zondag 15 december Els Cappers, Hoofmeester 40, 0595-442519. Van 15.00 — 16.30 uur.

Meer informatie over de levende adventskalender kunt u vinden op www.pgwh.nl
Gemeenteavond verplaatst naar maandag 9 december | 20.00 uur | Centrumkerk Vanwege code oranje afgelopen
woensdagavond hebben we besloten de gemeenteavond te verplaatsen naar 9 december. We hopen u dan graag te
ontmoeten. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de begrotingen of een vraag voor de gemeenteavond? U kunt deze
schriftelijk inleveren bij Anneke Offringa, secretaris van het College van Kerkrentmeesters via secretariscvk@pgwh.nl of
in de brievenbus van de Centrumkerk Hoofdstraat W. 36 Winsum. Namens de kerkenraad, Géanne Kremer, scriba
Schrijfcafé 10 december 9.45 — 12.00 uur Dinsdag 10 december is er weer een Schrijfcafé. Er staan 19 deelnemers op de
lijst, maar niet allen kunnen elke keer aanwezig zijn. Bent u nieuwsgierig wat er toch allemaal in het Schrijfcafé gebeurt?
Kom een keer meedoen, het verplicht tot niets. Eén keer komen is ook goed. Opgave en info bij: mpadriaanse@ziggo.nl
Gespreksgroep overdag 10 december Dinsdag 10 december komen we met de gespreksgroep weer bij elkaar. In deze
adventtijd gaan we deze morgen met elkaar praten over de moeder van Jezus. Maria die bereid was God te
gehoorzamen, een moedige stap. Hoe zouden wij dat hebben gedaan? We beginnen om 10.00 uur.

Lichtjestocht door Winsum In samenwerking met NGK De Poort wordt er op 22 december van 18.00-19.30 uur een
prachtige lichtjestocht georganiseerd. Daarvoor zoeken we nog vrijwilligers om, waxinelichtjes klaar te zetten op de
route, bij een kerk te staan om de deelnemers de goede kant op te wijzen, het verkeer te regelen of chocolademelk te
schenken. Wie heeft zin om aan deze bijzondere tocht bij te dragen? Opgeven kan bij Lucia Kramer, tel: 0641277432 of
mail naar lucia.kramer@hotmail.com

Oproep: Wie wil meedenken met de voorbereiding van de dienst van 5 januari, feest van 3 koningen en in het kader van
het jaarthema: Als nieuw, leven in het licht van Gods Koninkrijk? Het thema van de dienst is: ‘Dat Koninkrijk van God,
wordt dat nog wat?’ Graag opgeven voor 10 december. In overleg wordt dan een voorbereidingsdatum vastgesteld.
Contact: Jacobine Gelderloos (pastoraat@pgwh.nl of 06-38239007)

Zondag 15 december Kerk Den Andel Kerstconcert Vocaal Ensemble Curiosa Vocaal Ensemble Curiosa, bestaande uit 13
enthousiaste zangers en zangeressen onder leiding van Julia Zaytseva-Koning, geeft op zondag 15 december een
kerstconcert. Het ensemble heeft uit haar kerstrepertoire een gevarieerd programma samengesteld van Carols, oudere
kerstliedjes en modernere, aangevuld met sfeervolle muziek die goed bij deze tijd van het jaar past. Aanvang 15.30 uur.
Entree is 10 euro, graag contant betalen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.
Wie wil wekelijks de kerkgroet bezorgen bij 6 adressen in Winsum? App of bel met Wilga Schuuring: 06-57834051
Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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