
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl  
 
 

 

 
 

Zondag 8 september 9.30 uur   
Centrumkerk met kinderoppas 
en kindernevendienst 
Voorganger ds. Ariaan Baan 
Ouderling    Géanne Kremer 
Diaken         Karola Oudman 
Lector          Tineke Dijkstra 
Organist      Henk Koster 
Beamer        Erik Streurman 
Koster          Cees Leinenga 
 

Zondag 8 september 9.30 uur   
Kerk Eenrum 
Voorganger  
                   pastor Jolanda Tuma 
Ouderling  Alie van Dijken 
Diaken        Sieta Stavenga 
Lector         Frouktje Kremer 
Organist     Dirk Molenaar 
Koster         Joke Engel 
 
Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 
Komende diensten-vieringen 
Woensdag 11 september 
Torenkerk  Stiltemeditatie 
19.00 – 19.30 uur 

 
 

 
 

 

 

 

Zondag 15 september   
Centrumkerk 9.30 uur 
Voorganger ds. Ruth Renooij 
Viering Maaltijd van de Heer 
 
Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Kerk Eenrum:  
         donderdag t/m zondag 
 Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring: 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 

 

 

 
Hoofdstraat W. 36  

De kleur van deze zondag is groen: Groen is de kleur van de “gewone” zondagen. 
Het is niet zomaar een kleur. Groen is de kleur van alles wat groeit.  
Zondag 8 september 2024 in de Centrumkerk: ‘God loven’ 
Dit is het thema van de dienst van deze zondag. Elke week zingen we lofliederen. 
Maar waarom deze gewoonte? Waarom loven we God in de kerk met liederen? 
We lezen een oproep om te zingen uit de brief van Kolossenzen en we gaan 
natuurlijk lekker veel lofliederen zingen. Schriftlezingen: Psalm 150: 1 - 6 en 
Kolossenzen 3: 12 - 16. We zingen: Psalm 86: vers 1, 2 en 4; Lied 868; Psalm 150;    
Lied 304; Lied 705; Lied 978;  Van harte welkom!                             Ds. Ariaan Baan 
 

Bij de dienst in de kerk van Eenrum: ‘Het vraagt moed om stil te durven zijn’  
In de maanden juli en augustus werkte Auk Russchen in de kerk van Eenrum aan 
haar Monnikenwerk. In die periode gebeurde er veel. In de kerk, met de mensen, 
in de ruimte en in de kunstenaar zelf. Er vond een ommekeer plaats: van buiten 
naar binnen, van spreken naar zwijgen, van ruimte innemen naar ruimte 
ontvangen. Over deze ommekeer van buiten naar binnen gaat het in de dienst op 
8 september in Eenrum. We lezen een tekst uit het evangelie volgens Mattheus 
waarin Jezus aankondigt naar Jeruzalem te gaan. Naast deze Bijbeltekst lezen we 
een fragment uit het dagboek van Dag Hammarskjöld. 
Er is een liturgieboekje. Wees welkom!                                     Pastor Jolanda Tuma 
Inzameling van de gaven 8 september 
Eerste collecte is voor Protestantse Kerk NL, Jonge generatie: gift overmaken  
Tweede collecte voor onze kerk: gift overmaken. Of scan deze QR-code→→ 
Toelichting op de eerste collecte: “Christenen staan sterker in hun geloof” 
Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor 
zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De 
Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten om aantrekkelijk te zijn voor jongeren 
door het aanbieden van seizoenspakketten. Deze pakketten bevatten 
methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn 
vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en 
intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met 
lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld. Met je gift in de collecte 
steun je het programma ‘Jonge Generaties’ van de Protestantse Kerk om   
                jongeren te betrekken bij geloof en kerk. Geef aan de collecte, scan de    
                QR-code of via NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.              
                Winsum-Halfambt o.v.v. ‘Collecte Jonge generaties’. U kunt natuurlijk 
ook uw collectebonnen inleveren in de brievenbus van de Centrumkerk. Bedankt 
Nieuwe collectebonnen: Er zijn weer collectebonnen van 1 euro te bestellen. De 
prijs per vel is 41 euro (incl. 1 euro administratiekosten.) Gewenste bestelling 
overmaken op NL53 RABO 0154 9860 89 t.n.v. PGWH o.v.v. uw naam en adres. 
De collectebonnen worden thuisbezorgd. 
 

Meeleven met elkaar  
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
 

Bedankt Afgelopen zondag werd ik door iemand van de kerk verrast met een 
prachtige bos bloemen en een leuk gesprek. En dat alles had ik te danken aan 
mijn fietsongeval van 4 augustus j.l.  Inmiddels gaat het al weer een stuk beter 
met me.  Hartelijk dank voor deze attentie. Joke Engel 
 

Gespreksgroep overdag 10 september Centrumkerk Dinsdag starten we weer 
met de gespreksgroep van 10.00 uur – 11.30 uur. Deze ochtend gaan we samen 
praten over het thema van dit jaar: ‘Als Nieuw! Leven in het Licht van Gods 
Koninkrijk’. Voorbereiden kan met Bijbelgedeelte: Mattheüs 19: vers 16 tot 20: 
vers 17. Ook in het blad Petrus staat een uitleg geschreven door René de Reuver. 
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"Groen met Hart en Ziel-weetje": Restanten medicijnen worden vaak weggespoeld door het toilet. Dit zorgt voor erg veel 
schade aan de natuur, omdat al die medicijnresten het oppervlaktewater vervuilen. Ook kost het de waterzuiverings- 
bedrijven veel moeite om die schadelijke stoffen te verwijderen en veilig drinkwater te produceren. Medicijnrestanten 
kunt u tijdens openingstijden inleveren bij de apotheek, zij zullen zorgen voor een verantwoorde verwerking. 
GEVRAAGD: Ben jij tiener, (groot)ouder, opvoeder of gewoon goed met kinderen en wil je ons team versterken? Meld je 
dan aan bij jeugdouderling Laura Dijk:   06 42208899 of  jeugdouderling@pgwh.nl 
                           Kokers gezocht!! 
                           Wat een dankbare en blije gezichten zien we bij ‘Aan etenstafel’. In deze setting ontmoeten we elkaar en                     
                           nuttigen we een warme maaltijd. Deze maaltijd wordt thuis door een aantal vrijwilligers bereid.  
                           Om het ‘Aan etenstafel’ gebeuren voort te kunnen zetten zijn we opzoek naar kokers of gastdames/heren.  
                           Graag vertel ik u meer over de inhoud van deze vacature. U kunt contact opnemen met Sieta Stavenga  
                           0622066233, namens de diaconie 
Bericht van de Cantorij 
De zomer is voorbij het wordt weer tijd voor het verenigingsleven. Ook de Winsumer Cantorij gaat weer van start met de 
koorrepetities. Wij repeteren iedere woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de Centrumkerk of de Torenkerk in 
Winsum onder leiding van Nellie Bolhuis. Wij verlenen onze medewerking voornamelijk aan de erediensten van de 
Protestantse Gemeente Winsum Halfambt maar zingen ook graag in erediensten in de regio. Onze leden komen dan ook 
niet alleen uit Winsum maar ook uit de omliggende dorpen. Omdat we op zoek zijn naar enthousiaste zangers die met ons 
mee willen zingen, houden we op woensdag 11 september een open repetitie in de eeuwenoude Torenkerk. Op deze 
avond kun je vrijblijvend komen luisteren en misschien wil je wel meezingen. Je bent van harte welkom! Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Hanneke Ritzema, tel. 06-45762320 of e-mail: hannekeritzema@hotmail.com. 
Klankbord september/oktober is verschenen met onder meer ‘Ouderenbezoek uitgelicht’, een interview met Janny van 
der Land en Jetske Anema, en informatie over de Gemeentezondag. Klankbord is ook online te lezen op www.pgwh.nl 
Cursus Luisterend Bidden bij NGK De Poort Vanuit oecumenisch contact met NGK De Poort geven we bekendheid aan 
elkaars activiteiten, waaraan gemeenteleden van beide kerken kunnen deelnemen. 
Kun je Gods stem horen? Zo ja, hoe dan? En als je God hoort, hoe deel je die woorden liefdevol met anderen? Deze en 
andere vragen komen aan de orde in cursus ‘Luisterend bidden’, die vanaf september weer wordt gegeven. Het is een 
cursus van zes bijeenkomsten waarin je gaat ontdekken hoe God betrokken is bij het dagelijks leven. En op welke manier 
Hij door mensen heen werkt om anderen op te bouwen, te troosten en te bemoedigen. In een veilige en open sfeer 
komen cursisten tot de ontdekking wat luisterend bidden is en wat de betekenis en toepassing voor hen is/kan zijn. 
Wanneer Afhankelijk van de belangstelling wordt de cursus gegeven op de woensdagochtend en/of op de donderdag-
avond. Voor de woensdagochtend zijn de datums 11, 18 en 25 september en 2, 9 en 16 oktober, van 09:30 tot 12:00 uur. 
Voor de donderdagavond zijn de datums 12, 19 en 26 september en 3, 10 en 17 oktober, van 19:30 tot 22:00 uur.  
Waar De cursus wordt op woensdagochtend gegeven in de Poort (Upstairs) en op donderdagavond bij Marga Lok-Kort 
thuis (Driek van Wissenhof 3). Opgave Stuur een mail naar Johan Heijink: johanheijink@gmail.com , bellen of appen mag 
ook: 06-14626764. Graag daarbij aangeven of je voorkeur uitgaat naar de woensdagochtend of naar de donderdagavond. 
Als je geen voorkeur hebt, mag je dat ook aangeven. Bij deze cursus hoort een cursusboek, welke € 10,50 kost.  
Vragen Als je nog twijfelt of je hebt nog vragen, neem dan gerust contact op via de mail of telefoon. 
Zondag 15 september organiseert St. Een Joodse Erfenis, de Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed, gelijktijdig met Open 
Monumentendag (14 en 15 september) in de vm. synagoge, Schoolstraat 24, Winsum. Open: 13.00 - 17.00 uur. Thema: 
‘Familie’. Van 15.30 tot 16.30 uur treedt het duo Di Sheyne Sisters op: Carla da Silva (zang/accordeon) en Marjolijn 
Mellema (viool/zang) brengen Jiddische liederen en klezmer melodieën, soms weemoedig, dan weer vrolijk en altijd met 
een mooi verhaal erbij. Vrij entree. www.dewinsumsesjoel.nl 
Donderdag 19 september  “Rondje om de Toren” Op deze donderdagavond is er weer een “Rondje om de Toren”, een 
bezinningswandeling vanaf de Torenkerk. Om 19.30 uur start de 40 tot 50 minuten durende wandeling met een 
wisselende route rondom de Torenkerk. Een rondje om stil te worden, te mijmeren, een gedicht te horen, op nieuwe 
ideeën te komen of te ontmoeten. De wandeling eindigt in de Centrumkerk met thee/koffie en wat lekkers. 
Pelgrims-fiets-tocht Op zaterdag 21 september a.s. wordt de jaarlijkse Pelgrimsfietstocht gehouden. 
De Pelgrimsfietstocht sluit met een knipoog aan bij het jaarthema van de Protestante Gemeente Winsum-Halfambt: Als 
nieuw! Oneindige vergezichten, akkers en maisvelden gaan aan je voorbij. Op het Hogeland zie je altijd de verre horizon, 
kun je je hoofd leeg maken waardoor je dingen anders ziet en ervaart, als nieuw. In een aantal kerken is er hier en daar 
naast koffie/thee ook poëzie en muziek. De Pelgrimsfietstocht begint (9.30 uur) bij de Torenkerk in Winsum en eindigt 
(rond 16.00 uur) bij de Centrumkerk in Winsum. De fietstocht is ongeveer 45 kilometer. Neem zelf je eigen lunch mee. 
Aanmelden voor woensdag 18 september a.s. via info@kerkinhetdorp.nl of 06-12044875. 
Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl 
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat. 
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