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De dienst in de Centrumkerk is
te volgen via kerkomroep.nl

Zondag 30 maart 9.30 uur
Vierde zondag 40dagentijd
Centrumkerk met kinderoppas
en kindernevendienst
Voorganger

pastor Jolanda Tuma
Ouderling Ate Faber
Diaken Sieta Stavenga
Lector Hanneke Ritzema
Organist Henk Koster
Beamer Wilfred Kleine
Koster  Ans Bolt en

Anneke Offringa

Winkheem 19.00u Zangdienst
Voorganger Janny Prins
Organist Annie Koenes

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 0595 442247

Komende diensten - vieringen
Woensdag 2 april Torenkerk
19.00 — 19.30 40dagenvespers
Voorganger
ds. Thijs van de Kamp

Organist Ben Grijpstra
Zondag 6 april
Centrumkerk 10.00 uur
Voorganger

proponent Henk Binnekamp

Kerken open/binnenlopen:
Kerk Eenrum: iedere
zaterdag en zondag
Kerk Westernieland: iedere
zaterdag en zondag
Torenkerk Winsum: iedere
zaterdag en zondag
Kerk Den Andel: niet geopend

Aanleveren kopij Kerkgroet

Donderdags voor 12.00 uur bij

kerkgroet@pgwh.nl
06-57834051

Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051
Hoofdstraat W. 36

9951 AC Winsum

KerkGroet

De kleur van deze zondag is paars: De kleur van bezinning en voorbereiding, ook
van berouw en soberheid. Het is een mengkleur van donker en licht. In de
veertig dagen voor Pasen bereiden we ons voor op het lijden en sterven, en de
opstanding Christus.
Bij de dienst van 30 maart Centrumkerk: Zondag Laetare Roze zondag
Het is Zondag Laetare, dat betekent ‘Verheugt u’. We zijn halverwege de veertig-
dagentijd, ook wel halfvasten genoemd. De kleur van deze zondag is roze: het
wit van de paasmorgen breekt vandaag al een beetje door het paars van de
vastentijd. Het is een dag om al een beetje vooruit te blikken naar de
Paasmorgen. Maar we staan nog midden in de sobere tijd en weten dat de
donkere nacht van goede vrijdag nog moet komen. De graankorrel moet sterven
voor het nieuw leven voort kan brengen. Een moeilijke paradox, een beweging
van loslaten en overgave, alles uit handen geven. In vertrouwen op Hem ‘die mij
droeg op adelaarsvleugels’.
Elsa Trouw gaat vandaag, na zo’n 60 jaar kindernevendienst, voor de laatste keer
met de kinderen op pad.
We lezen: Zacharia 8: 19-23 en Johannes 12: 20-27. We zingen: Lied 216; Lied
221; Projectlied; Lied 765; Lied 816; Lied 542; Lied 425. Wees welkom!
Projectlied tekst: 1. In een tuin 2x, lang geleden, leefden Adam en Eva tevreden,
maar de slang spuugde gif en venijn, in die mooie tuin. 2. In de tuin 2x, van
gebeden, daar heeft Jezus gehuild en geleden, om de mensen hun zonden en
pijn, in die donk’re tuin. 3. In de tuin 2x, die zal komen, waar de mensen al zo
lang van dromen, zal het vrede in eeuwigheid zijn, in die mooie tuin 2x
Zondag 30 maart 19.00 uur zangdienst in Winkheem ‘Over de balk en de
splinter’ In de gemeenschappelijke ruimte komen we bij elkaar. We zingen
vertrouwde liederen onder begeleiding van Annie Koenes. We lezen Jeremia 7:
1-7 en Lucas 6: 41-42. Er is een liturgieboekje. Van harte welkom, Janny Prins
Inzameling van de gaven op 30 maart:
Eerste collecte is voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat-Colombia
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogota zet een stichting zich in voor
kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers
bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken,
conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren
srzzm wat hun rechten zijn. U kunt uw gift overmaken via NL66 INGB
0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Winsum-Halfambt o.v.v.
Y% “Collecte Colombia” of scan < de QR-code of via gift overmaken 2
Tweede collecte is voor onze kerk: gift overmaken of scan deze QR-code-> T
Meeleven met elkaar -
‘Tot mijn vreugde kan ik meedelen, dat mijn revalidatie zo voorspoedig verloopt,
dat ik dit weekend al weer naar huis mag. Tijdens mijn verblijf in De Tirrel heeft
het mij verrast hoeveel lieve meelevende kaarten ik kreeg. Ook met de bezoek-
jes was ik blij. Zoveel meeleven doet goed. Het is uiteraard vanzelfsprekend, dat
aan de Overtocht 16 bezoek ook welkom is. Hartelijke groet, Klaaske Wolthuis.
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst!
Bedankt: Er zijn bloemen naar Jan Schripsema gegaan. Hij herstelt van zijn hart-
operatie bij Joke de Jong-Zwier. Ze zeggen heel hartelijk bedankt!
'Bedankt voor de schitterende bloemen die ik van de kerk heb gekregen voor
mijn 80%* verjaardag', groeten Lammy Eshuis
Verhuisd: Roelf en Jikke Bouwman-Veenland zijn van Eenrum in Winsum komen
wonen, Obergon 25 9951 HL. Hopelijk voelen jullie je gauw thuis in Winsum.
Groene tip: Het is zo verleidelijk, maar wacht alstublieft nog even met het
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opruimen van de tuin. Doe dit pas als de temperatuur constant boven de 10°C blijft (ook 's nachts). Lieveheersbeestjes,
vlinders, bijen en andere nuttige insecten hebben de winter in uw tuin overleefd in dode bladeren en holle stengels van
afgestorven planten van vorig jaar. Als u nu al begint met opruimen, gooit u al deze insecten weg.... en daarmee ook een
belangrijk deel van de natuurlijke balans in uw tuin.

Zondag 30 maart uitleg Paastriduiim om 10.45 uur Centrumkerk In de Stille Week, op Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en Stille Zaterdag, zijn er elke avond diensten die samen een geheel vormen en waarin veel bijzondere gebruiken en
rituelen plaatsvinden. Deze zondag willen we u hier graag meer over vertellen, zodat het misschien ook duidelijker wordt
wat de betekenis is van dit drieluik, waarom welke teksten worden gelezen, wat de verbinding is tussen de uittocht uit
Egypte en het Paasevangelie etc. U bent van harte welkom vanaf 10.45 uur in de kerkzaal. Jacobine en Jolanda
Reminder voor de 20-ers Zondagmiddag 30 maart hebben we een informele meeting met elkaar in de Soos. Er is via de
app al contact geweest met 20-ers. We beginnen om 15.00 uur. Heb je ook interesse of wil je informatie, stuur een appje
naar Dineke 06-42799933 of Jacobine 06-38239007

Schrijfcafé dinsdag 1 april van 9.45 — 12.00 uur Centrumkerk Het Schrijfcafé is op de eerste dinsdag van de maand.
Momenteel is het schrijfcafé vol maar wilt u een keer aanschuiven, dan kunt u vragen of er nog een plekje vrij is, ook als
u niet eerder meedeed. Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Maria Adriaanse: mpadriaanse@ziggo.nl
Dinsdag 1 april Ontmoeting en handwerk Centrumkerk

ledere eerste dinsdagmiddag van de maand, van 14.00 — 16.00 uur, samen breien, haken, naaien, borduren enz. in de
Ontmoetingszaal van de Centrumkerk, Hoofdstraat 36 in Winsum. Neem uw/jouw handwerk mee en haak gezellig aan.
Vespers in de Torenkerk Winsum woensdag 2 april 19.00 uur Deze Vespers, met als thema Pelgrims van hoop, zijn een
gezamenlijk initiatief van de drie kerken. Het zijn korte meditatieve bijeenkomsten, van 19.00 — 19.30 uur, met muziek,
een lied, een Bijbeltekst, een gebed en stilte. Graag uw liedboek meenemen. Indien u die niet heeft, er zijn ook
liedboeken aanwezig. Op woensdag 2 april is ds. Thijs van de Kamp de voorganger en bespeelt Ben Grijpstra het orgel.
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en verstilling, de Vespers maken hier deel van uit. In verband met het
klimaat wordt de kerk niet verwarmd, trek dus een warme jas aan of neem een dekentje mee. Het is net te doen en we
gaan richting het voorjaar. De gezamenlijke kerken nodigen iedereen van harte uit om de Vespers bij te wonen.
Woensdagavond 2 april Centrumkerk Na de Vespers is er om 19.45 uur gelegenheid om in de Centrumkerk elkaar te
ontmoeten waar we de Joodse rabbijn Jonathan Sacks, middels zijn boek Genesis, ‘aan het woord’ laten. O.l.v. Jolanda
Tuma lezen we enkele van zijn teksten die een bijzonder verrassende blik werpen op de zo bekende Scheppingsverhalen.
ledereen is welkom, ook als u niet naar de Vespers bent geweest.

Vrijdag 4 april ‘Open Poort’ Van 10.00 — 12.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur) is er weer ‘Open Poort, in het gebouwtje naast
de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum. Thema: ‘Compassie’. Vertrekpunt is het 'Handvest van Compassie' dat in
2009 geintroduceerd is door Karen Armstrong en andere morele en religieuze wereldleiders. Aan actualiteit heeft dit
handvest niets ingeboet, wellicht is het zelfs nog actueler. We spreken met elkaar over wat compassie betekent voor
jou, hoe je het in kunt zetten voor jezelf en je omgeving. Hierbij zijn de inzichten van de Dalai Lama en Thich nhat Hanh
richtijn. Weet je van harte welkom. Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrije gift.
Zaterdag 5 april: Galmen in de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum De deur van de kerk staat weer open voor
iedereen die wel eens wil zingen of muziek maken in de kerk. Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of
heb je een andere manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in deze kerk. Deze
uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden
van het orgel of de piano. Info en opgave voor vrijdag 4 april a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl Van harte welkom!
Zaterdag 5 april is Soos ‘De Zolder’ weer open! Een gezellige avond om elkaar te ontmoeten onder het genot van een
drankje en muziek. De doelgroep is 30+, maar er is geen leeftijdsgrens. ledereen die zich aangesproken voelt is van harte
welkom!! De soos is open vanaf 20.30 tot 0.00 uur. Toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening. Kom gezellig
langs en nodig andere belangstellenden uit!

Inzameling voor de Voedselbank: Volgende week zondag 6 april zamelen we weer producten voor de voedselbank in.
De kratten daarvoor staan klaar in de hal van de Centrumkerk. Deze maand is er vooral behoefte aan: Bloem, Pannen-
koekmix, Appelmoes, Pastasaus en Beschuit. De voedselbank financieel steunen kan door een bijdrage in de groene
collectebus die dan in de hal van de kerk klaar staat, of door uw gift over te maken op: NL44RABO 0102553289 t.n.v.

St. Voedselbank Het Hogeland. DE-punten (van de koffie en thee) kunt u iedere zondag inleveren in de grote kartonnen
zuil die in de hal van de kerk staat, hiervoor kan de voedselbank koffie verkrijgen. Alvast bedankt voor al uw giften!
Beste 4you'ers (alle leeftijden),in de aanloop naar Pasen, nodigen we jullie graag uit om gezamenlijk The Passion te
kijken. Het paasverhaal zal op een eigentijdse manier getoond worden door verschillende acteurs, zangers en zangeres-
sen. Terneuzen is dit jaar de locatie met als thema 'ik ben bij je'. Wanneer: Donderdag 17 april Waar: Jeugdsoos de
Zolder Tijd: inloop vanaf 20 uur, start 20.30 uur. Laat je weten of je erbij bent? Hopelijk tot dan! Groetjes van de coaches

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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