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Nieuws van Kerk in het Dorp 

Mei 2025 

In mei legt iedere vogel een ei, behalve de koekoek en de griet die leggen in de meimaand 

niet, zo luidt het gezegde. De meeste trekvogels zijn terug en hebben hun nest al gereed. Het 

ontwaken van de natuur dat in maart en april al begon, zet nu echt door. Ik heb de eerste 

eendenkuikens al gespot. 

 

Het is weer langer licht en de zon warmt ons langzaam weer op. De natuur kleurt steeds 

groener en de koolzaadvelden staan in volle bloei.  Geel zover het oog reikt. Hoewel er geen 

routekaartjes bestaan met koolzaadvelden, zie je ze steeds meer, vooral bij ons op het 

Hogeland. Pak de fiets en volg een mooie landelijke route, dat is vaak al genoeg. Dan schijnt 

zelfs op een bewolkte dag de zon! 
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De maand mei is ook de maand van herdenken en vieren. In 2024 en 2025 vieren we dat de 

Tweede Wereldoorlog 80 jaar geleden ten einde kwam. Door het hele land staan we er op 4 

en 5 mei bij stil dat Nederland dankzij de inzet van militairen van de geallieerde landen en 

met hulp van het verzet werd bevrijd. We herdenken de slachtoffers die daarbij vielen. 

Herdenken – en daarmee ook vieren – blijft belangrijk. Om te beseffen dat de vrijheid waarin 

we leven niet vanzelf is gekomen.  Daarom zijn we vrij ( tekst Stef Bos), omdat anderen zich 

voor onze vrijheid hebben ingezet en inzetten. Zelfs met gevaar voor eigen leven. Vroeger én 

nu. Vrijheid is natuurlijk, maar niet vanzelfsprekend en wordt nog dagelijks bevochten. Ook 

als je de Tweede Wereldoorlog niet hebt meegemaakt of deelneemt of deelgenomen aan 

vredesmissies, zij zorgen en zorgen wel voor jouw vrijheid. Die vrijheid moeten we 

koesteren. Met elkaar. 

 

 
 

 

In mei zijn er weer tal van activiteiten in de kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland 

en Winsum. Kom en geniet van een activiteit van Kerk in het Dorp .  

 

https://www.kerkinhetdorp.nl/
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Terugblik/ervaring activiteiten 

 

‘Leegte en verlangen’ een verkenning in de Stille week 

 

Onverwachte gast 

In de Stille week voor Pasen werkte Anjet van Linge in 

de kerk van Eenrum aan het project ‘Leegte en 

Verlangen’ - psalmwoorden werden in steen gebeiteld. 

Dit monnikenwerk werd ingebed in drie dagelijkse 

getijdegebeden die steeds door een aantal mensen 

werden bezocht. Zo zaten we ook op stille zaterdag om 

8 uur ’s morgens samen in de kerk van Eenrum voor het 

ochtendgetij.  

 

 

 

Plotseling kwam een onverwachte gast binnen, geheel in het zwart gekleed - een kraai. Hij 

vloog van het orgel naar het koor en weer terug, maar vond de uitgang niet.  

De klok sloeg 8, wij zongen de woorden, lazen de psalmen en werden stil. In de stilte 

hoorden we hoe de kraai rondvloog en achter het orgel rommelde met wat daar zoal lag. 

Na het getijdegebed openden we de zijdeur, maar nog vond de kraai de 

uitgang niet. Iemand kwam op het idee om het koorraam te openen. 

Dit zorgde voor een nieuwe luchtstroom, een frisse wind, door de kerk. 

De kraai vloog nog één rondje, voelde de frisse wind en vond zo de 

uitgang via de zijdeur naar het zonlicht. Hij landde in de reusachtige 

treurbeuk naast de kerk, zichtbaar vermoeid maar vrij! 

Ik fietste naar huis en begon aan de dienst voor de Paasmorgen. De 

kraai had me geen betere inspiratie kunnen geven.  

 

Jolanda Tuma 
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Galmen in de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum 

 
‘Joël grijpt zijn kans en galmt in de kerk’ 

Een inspirerend verhaal  

 

Hij raakte direct enthousiast bij het lezen van 

het krantenberichtje (´Galmen in de kerk´) en 

besloot spontaan zich aan te melden. 

En zo zit Joël Mook (20) uit Zoutkamp deze 

zaterdagmiddag zingend in de Fabianus en 

Sebastianuskerk in Eenrum. Zichzelf 

begeleidend, eerst op piano, even later op 

gitaar. Ten overstaan van twee luisteraars: 

Esther, zijn moeder, en de schrijver van dit 

stukje. 

´Dit bood mij de kans om in deze kerk te spelen. 

De galm is heel mooi. Wat je zingt of speelt 

wordt op natuurlijke wijze versterkt.´ 

Joël studeert voor onderwijsassistent muziek op mbo-school Firda in Leeuwarden, waar hij 

op kamers woont. ´Mijn hoofdvak is gitaar. Met piano spelen ben ik een half jaar geleden 

begonnen. In mei hoop ik klaar te zijn met de opleiding.  

Mijn plan is om hierna de deeltijdpabo te gaan doen, een combinatie van leren en werken.´ 

Christelijke nummers als Via Dolorosa (van Sandi Petty) en Ik zal er zijn (van Sela) brengt hij 

ten gehore. ´We zijn christelijk en bevinden ons tenslotte in een kerk.´ 

´Maar ik speel ook andere genres hoor, bijvoorbeeld 21 Guns van Green Day, Always van 

Bon Jovi en Laat me van Ramses Shaffy.´ 

Zijn moeder neemt met haar mobieltje delen van het miniconcertje op. Zij is trots op haar 

zoon.´Het klinkt goed. Joël is grotendeels autodidact. Hij is begonnen met zingen. Hij heeft 

kort gitaarles gehad. Bijna alles wat hij nu doet heeft hij zichzelf aangeleerd.´ 

Ruim anderhalf uur heeft Joël de tijd, dan treden de volgende ´galmers´ aan. 

Galmen in de kerk – een van de activiteiten van Kerk in het Dorp – is elke eerste zaterdag van 

de maand. Opgave (uiterlijk twee dagen van tevoren) is noodzakelijk, via 

info@kerkinhetdorp.nl. 

 

 

Schrijver: Jan Gerrit Vos 

hobbysite mijnhogeland.nl

mailto:info@kerkinhetdorp.nl
http://mijnhogeland.nl/
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ACTIVITEITEN 
 

 

Open Poort - Eenrum 

 
 
Op de 1e vrijdag van de maand is er van 10.00 – 12.00 uur ‘Open 
Poort ‘, in het gebouwtje naast de kerk van Eenrum. In kleine kring 
wordt er een thema besproken, en is er mogelijkheid tot gesprek. 
Deze bijeenkomsten werken verbindend en geven mogelijkheid tot 
verdieping. Iedereen is welkom. Toegang is gratis, na afloop is er 
gelegenheid tot het geven van een vrije gift.  
 

 
 

 
 
Vrijdag 2 mei: Open Poort - Thema ‘De kracht van verhalen’ – Eenrum 
 
In Eenrum wordt vrijdag 2 mei weer een Open Poort gehouden. Ditmaal draait het om het 
vertellen van verhalen. Spreekster is Lilian Schrijvers. 
Verhalen vertellen is van alle tijden. Er zijn verhalen die eeuwenoud zijn en nog steeds 
worden doorverteld. Verhalen kunnen troosten, ontroeren en inzicht geven. Vaak wordt de 
toehoorder een spiegel voorgehouden, waardoor het verhaal ook heel mooi in te zetten is 
bij de opvoeding. 
Lilian Schrijvers heeft jarenlang in het vrijschoolonderwijs gewerkt. In een cursus Speech and 
Drama in Engeland leerde zij de kunst van het vertellen. Bij verschillende 
gelegenheden brengt zij dit in praktijk en merkt dat zowel kinderen als volwassenen, op een 
andere manier dan bij voorlezen, verrast en geraakt kunnen worden. 
 
De bijeenkomst vindt van 10.00 tot 12.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur) plaats in De Poort, het 
gebouwtje naast de Fabianus en Sebastianuskerk van Eenrum. De toegang is gratis. Na 
afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrije gift. 

Weet je van harte welkom.  

Zaterdag 3 mei: Galmen in de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum 

Op zaterdag 3 mei staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor 
iedereen die wel eens wil zingen of muziek maken in de kerk. 
Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een 
andere manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om 
helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Deze uit de 
middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook 
kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de piano. 
Info en opgave  voor vrijdag 4 april a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl Van 
harte welkom! 
 

mailto:info@kerkinhetdorp.nl
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Woensdag 7 mei: Op adem komen – Torenkerk Winsum  
Tijdens ‘Op adem komen’ zingen we liederen rond een bepaald thema. Het thema nu is: 
‘Vrijheid’.  Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee. Tijd: 
19.00 – 19.30 uur. Van harte welkom! 
Neem een (warme) jas mee, want de kerk is niet verwarmd. Van harte welkom! 
 
 
Zaterdag 10 mei: Orgeldag - kerk Eenrum en Torenkerk Winsum doen ook mee 
De Orgeldag Noord-Nederland op zaterdag 10 mei is 
al decennia dé gelegenheid om fraaie orgels in de drie 
Noordelijke provincies te beluisteren en een half uur 
te bespelen. Dit kan van 10.00 - 16.00 uur. Er doen dit 
jaar 94 kerken mee en je kunt per orgel weer een half 
uur reserveren. Ook de Fabianus en Sebastianus kerk 
in Eenrum en de Torenkerk in Winsum doen 
mee.  Aan het einde van de dag ben je van harte 
uitgenodigd voor het openingsconcert van seizoen 
2025 om 17:00 uur op het Hinsz-orgel in de 
Petruskerk van Leens wat dit jaar wordt verzorgd 
door Sander van den Houten.  
 

Foto: André Bolhuis, orgelrestauratie Torenkerk 
 
Om 16.30 uur wordt daar tevens een nieuw boek over de orgelmaker Hinsz en zijn 
instrumenten gepresenteerd.  
 
Wil je één of meerdere orgel bespelen? Dan is opgave noodzakelijk per mail via 
hinszleens@gmail.com tot uiterlijk 30 april. 
Per speler wordt een bijdrage gevraagd van € 22,50 ongeacht het aantal orgels dat men wil 
bespelen.  
 

 
 
 
Zondag 11 mei: Viering – Westernieland 
Eens per maand organiseert de Protestantste 
Gemeente Winsum Halfambt een viering in één van 
de oude kerken van Den Andel, Eenrum of 
Westernieland. 
Op Zondag 11 mei is deze viering in Westernieland. 
Voorganger is Marianne Bogaard. Het orgel wordt 
bespeeld door Dirk Molenaar. Van harte welkom! 
Aanvang dienst is 9.30 uur. Na afloop is er alle 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van koffie en thee. 
Hartelijk welkom. 
  
Foto: Kristin Wijnja, Westernieland 

mailto:hinszleens@gmail.com
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Woensdag 14, 21 en 28 mei:  

Meditatie rondom een Psalm in de Torenkerk in Winsum van 19.00- 19.30 uur. 

Meditatie raakt het algemene en tijdloze verlangen van mensen om naar binnen te keren, de 

weg te gaan van de innerlijkheid en de stilte. Om dan vanuit die innerlijkheid en stilte weer 

het dagelijks leven in te stappen. We zitten rondom een kaars en er wordt een (deel van 

een) psalm gelezen, daarna klinkt de klankschaal en gaan we de stilte in. 

Je kunt mijmeren over een woord of een zin uit de gelezen psalm, of je herhaalt in 

gedachten je eigen gebed of tekst. In de stilte zoeken we de aanwezigheid van God, of welke 

naam je ook gebruikt voor dat diepste geheim. 

 

Een rustpunt in het midden van de week, een moment van bezinning, inspiratie, even stil 
staan. Kent u, ken jij, het verlangen om naar binnen te keren of ben je er nieuwsgierig naar? 
Wees van harte welkom! Zou je eerst graag wat meer informatie willen? 
Mail dan met Jenny (jenny.baron@hetnet.nl) 
 
Donderdag 15 mei -  Rondje om de Toren 
Iedere 3e donderdag van de maand is er een bezinningswandeling van een klein uur, te 
beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) en eindigend bij de Centrumkerk (20.30 uur) met als 
afsluiting koffie en thee en wat lekkers. De wandeling begint met een tekst/een gedicht 
waarna er ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen. Daarna wordt er enkele malen stil gestaan 
voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, 
te mijmeren of te praten met mede-lopers. 
Aan het “rondje” kan iedereen mee doen, aanmelden is niet nodig en het “rondje” gaat altijd 
door. Van harte welkom! 
 
Zondagmiddagcafé 18 mei – een muzikale middag met het Strijkkwartet Der Aa. 
Introductie van het Strijkkwartet Der Aa, het zondagmiddagcafé 18 mei staat geheel in het 
teken van muziek, een muzikaal ‘spektakel’. 
 
Het Strijkkwartet Der Aa bestaat uit vier getalenteerde leden van 
de Philharmonie der Aa. Eén van de leden is onze dorpsgenoot 
Eric Verschoor.  Dit ensemble weet harten te raken met hun 
muzikale uitvoeringen. Ze treden regelmatig op tijdens recepties 
en kamermuziekdagen en brengen een breed scala aan muzikale 
stijlen ten gehore. 
Hun repertoire varieert van zwoele tango’s tot eigen geschreven 
muziek en klassieke werken. Elk stuk, of het nu tango of klassiek 
is, wordt met meesterschap en emotie gespeeld. Een bijzonder 
aspect van hun optredens is de persoonlijke introductie van elk 
werk door een van de kwartetleden, wat de luisterervaring 
verrijkt. Met virtuositeit, muzikaliteit en charme weten ze altijd 
te imponeren. Welkom in de wereld van het Strijkkwartet Der 
Aa, waar muziek tot leven komt. 
Vanaf 14.30 u bent u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 
15.00 u begint het programma. In de pauze is er een ‘hapje’ en 
een drankje. Einde programma is ong. 16.45 u. 
De toegang is gratis, een gift is welkom! Hartelijk welkom! 

mailto:jenny.baron@hetnet.nl
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Zondag 18 mei: Moment van Stilte in de Fabianus & Sebastianus Kerk in Eenrum 
Van 19.00 – 19.30 uur.  

Een kaars aansteken, luisteren naar muziek, luisteren naar 

een gedicht en vooral de stilte beleven. In deze 

geïndividualiseerde wereld, en in deze tijd vol eindeloze 

prikkels lukt het vaak niet om je hoofd uit te zetten. 

Misschien kunnen we juist nu, en juist in de eeuwenoude 

kerk van Eenrum een nieuwe plek vinden om samen te zijn 

en de stilte te beleven. Iedereen is welkom. PS: (warme) jas 

meenemen, want de kerk is niet verwarmd.  

 

 

 

 

 

 

Zondag 18 mei Eenrum Klassiek in de Fabianus & Sebastianus kerk 

in Eenrum 

Een bijzonder concert bij Kamermuziekserie Eenrum Klassiek op 

zondag 18 mei om 15.00 in de Fabianus en Sebastianuskerk 

Eenrum: Het Blaaskwintet Mozaïek in de ongewone bezetting van 

fluit (Marieke Renkema), hobo (Myrthe Egberink), klarinet 

(Stephanie Tan), hoorn (Chris Nicolai) en saxofoon (Sean Thompson) 

zal prachtige bewerkingen spelen van o a Tschaikowsky, Ravel en 

Richard Strauss. Het concert begint om 15.00 uur. Na afloop van het 

concert is er een "meet and greet" in de kerk onder het genot van 

een hapje en een drankje. 

Tickets (10€, voor Basisschoolkinderen gratis) bij Brood en kado, 

Eenrum, aan de kassa en via www.klassiekemuziekeenrum.nl 

  

 

Open Kerk en klokluiden 

De kerk in Den Andel en de Torenkerk in Winsum is iedere dag open. De Fabianus & 

Sebastianus kerk in Eenrum en de kerk van Westernieland zijn open van donderdag tot en 

met zondag.  

 

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den 

Andel en Westernieland. Ook wordt de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond 

uitvaarten. In Den Andel wordt na de sirene op de 1e maandag van de maand de vredesklok 

geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in 

contact gebracht met contactpersonen.  

 

http://www.klassiekemuziekeenrum.nl/
mailto:info@kerkinhetdorp.nl
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Daarom zijn wij vrij 

Songtekst Stef Bos 
 

 

Omdat er ooit een man was 
die een luchtkasteel wou bouwen 
in een land waar het verboden was te 
dromen 
en toch voorbij de wolken is gevlogen 
en terugkwam en vertelde 
dat hij de vrijheid had gezien 
en toen voor wat hij zei 
werd opgepakt en opgesloten 
 
omdat er ooit een vrouw was 
die de wereld om zich heen zag 
in een tijd van oorlog en van waanzin 
en haar ogen niet kon sluiten 
voor geweld en onderdrukking 
en opstond tegen onrecht 
en haar leven heeft gegeven 
in een ongelijk gevecht 
 
daarom zijn wij vrij 
vrij om te bewegen 
vrij om zelf te kiezen 
waarvoor wij willen leven 
vrij om weg te gaan 
vrij om hier te blijven 
vrij om wat dan ook 
te zeggen of te schrijven 
 
omdat er ooit een tijd was 
in dit land waarin wij wonen 
waarin een kind door naam en kleur en ras 
zijn leven niet meer zeker was 
en omdat er mensen waren 
die op gevaar van eigen leven 
voor de vrijheid en de vrede 
besloten om de wapens op te nemen 
 

daarom zijn wij vrij 
vrij om te bewegen 
vrij om zelf te kiezen 
waarvoor wij willen leven 
vrij om weg te gaan 
vrij om hier te blijven 
vrij om wat dan ook 
te zeggen of te schrijven 
 
Carl van Ossietsky 
Jan Campert 
Victor Jara 
Joop Westerweel 
Steve Bilko 
Ken Saro Wiwa 
de soldaten op het strand 
van Juno, Gold en Utah 
door mensen zoals zij 
 
daarom zijn wij vrij 
vrij om te bewegen 
vrij om zelf te kiezen 
waarvoor wij willen leven 
vrij om weg te gaan 
vrij om hier te blijven 
vrij om wat dan ook 
te zeggen of te schrijven 
vrij om weg te dromen 
naar kastelen in de lucht 
waar de vrijheid van de een 
niet de ander onderdrukt 
vrij om te geloven 
vrij om te vertrouwen 
dat je ooit op de ruïnes weer 
een nieuwe stad kunt bouwen 
daarom zijn wij vrij 
door mensen zoals zij 
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Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl 

 

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente 

Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en 

levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en 

Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger 

Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente 

Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de 

Protestantse gemeente Winsum Halfambt.  

 

http://www.kerkinhetdorp.nl/
mailto:info@kerkinhetdorp.nl

