protestantse gemeente
winsum-halfambt

De dienst in de Centrumkerk is
te volgen via kerkomroep.nl

Zondag 1 juni 10.00 uur
Centrumkerk

Voorgangers pastor Jacobine
Gelderloos en ds. Ignace
Frénay

Ouderling Jan Hamminga
Diaken  Dennis Knoops
Lector Hanneke Ritzema
Organist Carel van Aurich
Beamer Henry Reker
Koster Remko Mulder

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40

Komende diensten-vieringen
Woensdag 4 juni Torenkerk
Op adem komen 19.00 — 19.30

Zondag 8 juni Centrumkerk
9.30 uur Pinksteren
Voorganger

pastor Jolanda Tuma
16.30 uur Kerk Den Andel
Pinkstervesper
Voorganger

pastor Jolanda Tuma

Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Fabianus & Sebastianus kerk
Eenrum: donderdag tm zondag
Kerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks

Aanleveren kopij Kerkgroet

Donderdags voor 12.00 uur bij

kerkgroet@pgwh.nl
06-57834051

Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051
Hoofdstraat W. 36

9951 AC Winsum

KerkGroet

De kleur van de zondag is wit: We leven nog in het licht van Pasen

Bij de dienst op zondag 1 juni in de Centrumkerk 10.00 uur:

Op deze Wezenzondag staat het verlangen naar vrijheid centraal. In het
stormen van de tijd kan de neiging groot zijn om weg te kruipen in een hoekje,
te wachten tot de storm gaat liggen. Maar hoe vrij zijn we dan? Laat je je dan
toch niet gijzelen door angst en onzekerheid? Vandaag zoeken we waar in deze
wereld en in deze tijd de ruimte is waar we vrijuit kunnen leven. In woorden van
Jezus, van de profeet Samuel en in de druksels van Hendrik Werkman vinden we
richtingwijzers naar vrijheid, zodat we niet verdwalen in chaos. We nemen
afscheid van ds. Ruth Renooij en willen elkaar vrede en alle goeds wensen.

We zingen als openingslied Lied 283: 1, 2, 3 en 4; Lied 304; Lied Wij gaan voor
even uit elkaar’; Lied 362; Lied 360: 1, 2, 3 en 5; Lied 1014; Lied 657: 1,3 en 4
en Lied 425. We lezen 1 Samuel 12: 19 — 24 en Johannes 14: 15 -21. Eris
kinderoppas en kindernevendienst. Wees welkom!

Inzameling van de gaven op 1 juni:

Eerste collecte is voor ons lokaal project, De Soepfiets

Vrijwilligers trekken wekelijks met de fiets de binnenstad in om dak- en thuisloze
mensen en ieder ander die daar behoefte aan heeft, te voorzien van onder meer
soep, broodjes en koffie of om gewoon een praatje te maken. Het Leger des
Heils probeert met de soepfiets mensen te bereiken die een afstand hebben tot
de maatschappij of die hulpverlening mijden. Het is vooral voorzien in de eerste
levensbehoefte, maar het is ook gericht op contact met en aandacht voor onze

=% geven of scan ¢ de QR-code
Tweede collecte is voor onze kerk: gift overmaken of scan deze QR-code—> _i,g.-
Meeleven met elkaar SR
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst!
Afscheid ds. Ruth Renooij Zoals eerder vermeld heeft de PKN-gemeente Nieuw-
Buinen, Buinerveen en Drouwenermond een beroep op ds. Ruth Renooij
uitgebracht welke door haar is geaccepteerd. Vandaag, zondag 1 juni, zal zij
worden losgemaakt van onze gemeente. Pastor Jacobine Gelderloos en ds.
Ignace Frenay gaan tijdens deze dienst voor. Na afloop van de dienst heeft u de
mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie/thee afscheid van haar te
nemen. In overleg met ds. Ruth Renooij houden we het afscheid eenvoudig. Als
kerkenraad laten we haar niet met lege handen gaan. Wanneer u dat wilt, kunt u
haar na de dienst een persoonlijke boodschap en eventueel een kleine bijdrage
voor haar nieuwe huis meegeven.
Inzameling voor de Voedselbank: Deze zondag worden er weer producten voor
de voedselbank ingezameld in de hal van de Centrumkerk. Voor de maand juni is
er vooral behoefte aan: Pastasaus, Ontbijtgranen, Beschuit, Jam / hagelslag en
Wasmiddelen. De voedselbank steunen kan ook door een bijdrage in de groene
collectebus die in de hal van de kerk klaar staat, of door uw gift over te maken
Bz op: NL44RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland of
sy scan € de QR-code.
' Namens de Voedselbank en de diaconie alvast bedankt voor al uw giften.
ISchrijf mee voor rechtvaardigheid en vrijheid! Help Amnesty International mee
door een brief te schrijven voor de vrijheid van mensen die onterecht of door
hun politieke geluid gevangen zitten. Na de dienst van 1 juni kunt u in de hal een
brief ondertekenen. Namens de taakgroep Diaconaat en ZWO alvast bedankt
voor uw medewerking.
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Groene tip: Doe meer met een wegwerpbekertje. Een gebruikt koffiebekertje kunt u nog prima hergebruiken voor het
opkweken van plantjes. Neem er gerust wat mee na afloop van het koffiedrinken bij de kerk. Zo staan in de koffie-
bekertjes die kortgeleden in Westernieland gebruikt werden, nu een boel kleine kruidenplantjes te groeien op een
zonnig plekje in een vensterbank in Winsum.

Zondag 1 juni: Concert ‘Madame Croche’ in de Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum

‘Madame Croche’ is een programma van zangeres Gea Passies en pianist Johanan Havinga. Het betreft een muzikale
voorstelling rond de Franse componist Achille Claude Debussy (1862-1918). Klassieke muziek in theatervorm.

Het concert begint om 15.00 uur en de entree is 10 euro. Bij voorkeur betalen met QR-code.

Opschoonbeurt kerkplein 2 en 3 juni Net als vorig jaar willen we twee ochtenden het kerkplein een opfrisbeurt geven.
Dus vragen we helpers gewapend met jullie eigen gereedschap. Wij zorgen voor een bezem en vuilniszakken. We starten
om 9.30u met koffie met koek en stoppen om ong. 12.00u. Als alles nog niet spic en span is, gaan we dinsdag verder. Je
hoeft je niet op te geven, kom gewoon op deze ochtenden langs. We kijken uit naar jullie komst. Berta en Jacob Hellinga

Woensdag 4 juni: ‘Op adem komen’ — Torenkerk Winsum Tijdens ‘Op adem komen’ zingen we liederen rond een
bepaald thema. Het thema voor deze avond is: ‘Pinksteren’. Samen zingen, stilte, muziek, poézie en na afloop een kop
koffie of thee. Tijd: 19.00 — 19.30 uur. Van harte welkom aan de Kerkstraat 14 in Winsum!

‘Tuin van vrede’ Op woensdagavond 4 juni wordt ‘Tuin van vrede’ gehouden in de Dorpstuin van Den Andel (De
Streekweg 33) Van 20.00 tot 21.00 uur bent u en jij van harte welkom om de tuin te bekijken. Maar er wordt ook
stilgestaan bij een persoon die leefde in de Tweede Wereldoorlog en bijzondere woorden heeft geschreven over vrijheid,
vertrouwen en innerlijke vrede. Deze keer gaat het over Anne Frank. ledereen is van harte welkom!

Vrijdag 6 juni ‘Op zoek naar innerlijke vrijheid’ in Open Poort Eenrum

We leven 80 jaar in vrijheid, maar wat als je je door angst of verplichtingen heel onvrij voelt?

In de Open Poort worden manieren verkend om innerlijke vrijheid te zoeken, bijvoorbeeld in de werelden van poézie,
bevrijdingstheologie en kunst. Zoals De Ploeglid Hendrik Werkman (1882-1945) in zijn druksels naar een paradijs
vluchtte, ‘omdat het in onze wereld haast niet meer uit te houden is.” Gespreksleider is Jacobine Gelderloos. De
bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur) in De Poort, het gebouwtje naast de Fabianus en
Sebastianuskerk van Eenrum. De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrije gift. ledereen
is van harte welkom!

Zaterdag 7 juni Zingen en muziek maken in de Fabianus- en Sebastianuskerk van Eenrum

Op zaterdag 7 juni staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel eens wil zingen of muziek
maken in de kerk. Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te
produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Deze uit de middeleeuwen
stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de
piano. Info en opgave voor vrijdag 6 juni a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl Van harte welkom!

Luchtfoto van Winsum

In de Ontmoetingszaal, bij de opening van de bar, hangt een prachtige luchtfoto op canvas van Winsum. Deze foto heeft
Tonnis Musschenga vorig jaar gewonnen bij Vaszlovszky en heeft hij aan de PGWH geschonken. ‘De foto moet op een
mooi plekje hangen. Een ieder moet zijn of haar woning kunnen opzoeken, staande voor de afbeelding’, zei Tonnis. Dat
plekje is gevonden en Tonnis, heel hartelijk bedankt voor deze mooie foto!

Verhalen van vrijwilligers De kerk, onze kerk, draait op onze vrijwilligers. Veel vrijwilligers, met ieder zijn eigen taak, met
zijn eigen roeping en zijn eigen beweegredenen, zorgen dat de kerk een gemeenschap wordt. De redactie van het
Klankbord wil graag in het jubileumnummer speciale pagina’s maken over al onze vrijwilligers. Graag willen we weten
wat uw motivatie is om vrijwilligerswerk te doen. Misschien heeft u een leuk, mooi of ontroerend verhaal over iets wat u
heeft meegemaakt tijdens het werk voor de kerk. Schroom niet en stuur ons een berichtje via klankbord@pgwh.nl Als
het via de mail niet lukt mag het ook in de brievenbus van de Centrumkerk t.a.v. Klankbord. We zien het graag tegemoet!
De berichtjes mogen ook anoniem geplaatst worden. Graag inleveren voor 10 juni.

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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