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De dagen worden steeds een beetje langer en de nachten korter. In juni is de natuur zeer
actief; al om vijf uur in de ochtend zingen de vogels bij je raam en rond half elf ’s avonds is
de lucht nog niet donker.

Heb je ook al het kwaken van de kikkers gehoord? Als ik
‘s avonds tegen het vallen van de nacht op bed lig, hoor
ik de kikkers in de sloot tegenover ons slaapkamerraam
kwaken. De mannetjeskikkers lokken op die manier
vrouwtjes. Het resultaat hiervan is het kikkerdril dat je
in ondiepe sloten kunt vinden.

Houd niet alleen je ogen, maar ook je oren open. Er valt van alles te beleven en te zien, zo
staan de pioenrozen in bloei en kan je genieten van verse asperges.

We naderen de zomerzonnewende. Een tijd van buitenzijn, energie, kleur en mooie
activiteiten.

Voor dat de zomer begint zijn er in juni nog tal van activiteiten in de kerken van Den Andel,
Eenrum, Westernieland en Winsum. Kom en geniet van een activiteit van Kerk in het Dorp .

In de maanden juli en augustus ligt een aantal activiteiten stil. In die maanden kan de
organisatie weer even ‘op adem komen’, ‘mediteren’, nieuwe’ Open Poort’ thema’s
bedenken en invulling zoeken voor het ‘zondagmiddagcafé’.

De volgende activiteiten gaan in juli en augustus wel gewoon door: Rondje om de Toren,
Galmen in de Fabianus & Sebastianus kerk en het moment van Stilte in de Fabianus &
Sebastianus kerk.


https://www.kerkinhetdorp.nl/

ACTIVITEITEN

Zondag 1 juni: Concert ‘Madame Croche’ in de Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum
‘Madame Croche’ is een programma van zangeres Gea Passies en pianist Johanan Havinga.
Het betreft een muzikale voorstelling rond de Franse componist Achille Claude Debussy
(1862-1918). Klassieke muziek in theatervorm.

Het decor van de voorstelling is de Oosters ingerichte werkkamer van Monsieur Debussy,
waar Johanan Havinga de rol speelt van de componist en waar hij diens ongewone
harmonieén laat klinken. In de hoedanigheid van Madame Croche vertelt Gea Passies het
levensverhaal van Debussy, in een afwisselend programma waarin ruimte is voor zowel
pianosolo, voor poézie als voor zang.

Johanan Havinga is in 2010 summa cum laude afgestudeerd als klassiek pianist aan het Prins
Claus Conservatorium in Groningen. Gea Passies heeft jarenlang gezongen in diverse koren.
Samen treden ze vanaf 2007 op met verschillende muzikale en informatieve programma’s
over diverse componisten.

Het concert begint om 15.00 uur en de entree is 10 euro. Bij voorkeur betalen met QR-code.

Woensdag 4 juni: Op adem komen — Torenkerk Winsum

Tijdens ‘Op adem komen’ zingen we liederen rond een bepaald thema. Samen zingen, stilte,
muziek, poézie en na afloop een kop koffie of thee. Het thema is ‘Pinksteren’ en zal
weerklinken in zang, muziek en poézie.

Tijd: 19.00 — 19.30 uur. Van harte welkom!



Open Poort - Eenrum

ER Op de 1° vrijdag van de maand is er van 10.00 — 12.00 uur ‘Open
3 Poort ‘, in het gebouwtje naast de kerk van Eenrum. In kleine kring
wordt er een thema besproken, en is er mogelijkheid tot gesprek.
Deze bijeenkomsten werken verbindend en geven mogelijkheid tot
verdieping. ledereen is welkom. Toegang is gratis, na afloop is er
gelegenheid tot het geven van een vrije gift.

Vrijdag 6 juni: Open Poort - Op zoek naar innerlijke vrijheid

We leven 80 jaar in vrijheid, maar wat als je je door angst of
verplichtingen heel onvrij voelt?

In de Open Poort verkennen we manieren om innerlijke vrijheid te
zoeken. We duiken in de werelden van poézie, bevrijdingstheologie
en kunst. Zoals De Ploeglid Hendrik Werkman (1882-1945) in zijn
druksels naar een paradijs vluchtte, ‘omdat het in onze wereld
haast niet meer uit te houden is.” Gespreksleider: Jacobine
Gelderloos

De bijeenkomst vindt van 10.00 tot 12.00 uur (inloop vanaf 9.45
uur) plaats in De Poort, het gebouwtje naast de Fabianus en
Sebastianuskerk van Eenrum. De toegang is gratis. Na afloop is er
gelegenheid tot het geven van een vrije gift.

Zaterdag 7 juni: Galmen in de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum
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Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere

manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk
van Eenrum. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek.
Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de piano. Info en

opgave voor vrijdag 6 juni a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl Van harte welkom!
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Zondag 8 juni: Viering — kerk in Den Andel
'Op Pinksterzondag wordt het feest gevierd
van de Heilige Geest die ieder in zijn of haar
eigen taal aanspreekt, het feest van
veelstemmigheid.

's Morgens is er om tien uur een eredienst in de Centrumkerk in Winsum.

's Middags om half 5 wordt in de kerk van Den Andel een viering gehouden waarbij
verschillende talen elkaar ontmoeten: de taal van de muziek, de taal van de poézie, de taal
van de beeldende kunst, de taal van de natuur. Elke taal wijst op eigen wijze naar dat wat
groter is dan ons zelf, in elke taal schuilt een geheim dat we niet kunnen vatten maar
onmiskenbaar het leven draagt. In beide vieringen gaat Jolanda Tuma voor.'

Van harte welkom!

Woensdag 12, 19 en 26 juni:

Meditatie rondom een Psalm in de Torenkerk in Winsum van 19.00- 19.30 uur.
Meditatie raakt het algemene en tijdloze verlangen van mensen om naar binnen
te keren, de weg te gaan van de innerlijkheid en de stilte. Om dan vanuit die
innerlijkheid en stilte weer het dagelijks leven in te stappen. We zitten rondom
een kaars en er wordt een (deel van een) psalm gelezen, daarna klinkt de
klankschaal en gaan we de stilte in.

BEES B,
B 2 M A S

Je kunt mijmeren over een woord of een zin uit de gelezen psalm, of je herhaalt in
gedachten je eigen gebed of tekst. In de stilte zoeken we de aanwezigheid van
God, of welke naam je ook gebruikt voor dat diepste geheim.

Een rustpunt in het midden van de week, een moment van bezinning, inspiratie,
even stil staan. Kent u, ken jij, het verlangen om naar binnen te keren of ben je er
nieuwsgierig naar? Wees van harte welkom! Zou je eerst graag wat meer
informatie willen? Mail dan met Jenny (jenny.baron@hetnet.nl)
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Donderdag 19 juni - Rondje om de Toren

ledere 3e donderdag van de maand is er een bezinningswandeling van een klein uur, te
beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) en eindigend bij de Centrumkerk (20.30 uur) met als
afsluiting koffie en thee en wat lekkers. De wandeling begint met een tekst/een gedicht
waarna er ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen. Daarna wordt er enkele malen stil gestaan
voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn vrij om tijdens dit rondje stil te zijn,
te mijmeren of te praten met mede-lopers.

Aan het “rondje” kan iedereen mee doen, aanmelden is niet nodig en het “rondje” gaat altijd
door. Van harte welkom!

Soos ‘De Zolder’ is ook in juni open! ;
Zaterdagavond 14 juni is de Soos weer open. Een gezellige avond & & % \’\ & 8 j

om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje, muziek 2

en een leuk gesprek. De doelgroep is 30+, maar er is geen
leeftijdsgrens. ledereen die zich aangesproken voelt is van harte
welkom!! De soos is open vanaf 20.30 tot 0.00 uur.

Ingang achterkant van de Centrumkerk, aan de Regnerus
Praediniusstraat in Winsum. Toegang is gratis, drankjes zijn voor
eigen rekening. Kom gezellig langs en nodig andere
belangstellenden uit!

Zondag 15 juni: Moment van Stilte in de Fabianus & Sebastianus Kerk in Eenrum
Van 19.00 — 19.30 uur.

Een kaars aansteken, luisteren naar muziek, luisteren naar
een gedicht en vooral de stilte beleven. In deze
geindividualiseerde wereld, en in deze tijd vol eindeloze
prikkels lukt het vaak niet om je hoofd uit te zetten.
Misschien kunnen we juist nu, en juist in de eeuwenoude
kerk van Eenrum een nieuwe plek vinden om samen te zijn
en de stilte te beleven. ledereen is welkom. PS: (warme) jas
meenemen, want de kerk is niet verwarmd.




Zaterdag 21 juni: Midzomeravondconcert in de kerk van Eenrum

Jaarlijks rond de langste dag van het jaar, organiseert de commissie Kerk in het Dorp —
Eenrum een Midzomeravondconcert met veel korte, heel diverse optredens in en om de
Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum.

Het Midzomerconcert begint om 19.30 uur en het belooft een gezellige avond te worden
met een gevarieerd programma met muziek en zang. We sluiten af met een hapje en een
drankje. ledereen is van harte welkom. De toegang is gratis, een vrije gift is van harte
welkom!

Zondag 22 juni: Eenrum Klassiek in de Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum
Een feestelijke seizoensafsluiting met een Familieconcert.

Een meer interactieve voorstelling die voor een breed publiek toegankelijk is. Geen
programmaboekje met daarin de werken en een praatje voor ieder werk dat gespeeld
wordt, maar meer een totaalbeleving waarin bijvoorbeeld ook het publiek zelf onderdeel
van het concert wordt.

Na afloop van het concert is er een "meet and greet" in de kerk.

Tickets: €10,=, kinderen tot en met 12 jaar gratis (inclusief meet and greet)

Met de Stichting Klassieke Muziek Eenrum — Het Hogeland organiseren we een jaarlijkse
Kamermuziek- Concertserie (6 concerten per seizoen) in de Fabianus & Sebastianus kerk in
Eenrum. Om ook de kinderen van het dorp te betrekken en hen de mogelijkheden te bieden
kennis te maken met klassieke muziek is er een schoolproject verbonden aan de
concertserie.



Zondag 29 juni: ‘Out in the Open’ geeft een tuinconcert in Den Andel
Op zondag 29 juni geeft de muziekgroep Out in the
Open een concert in de tuin van het kerkje van
Den Andel.

Out in the Open wordt gevormd door Anne Marie
Zuidema zang, Jan Dijkstra sousaphone, Job
Wiegant gitaar, Ad Kempers trombone en cornet
en Henk Hagenauw op saxen. De groep brengt een
frisse en energieke interpretatie van klassieke jazz
melodieén. Inspiratiebron is vooral muziek van de
"roaring twenties” en de "swinging thirties",
muziek met invloeden onder andere uit de blues,
ragtime en marching (brass)bands.

Het buitenconcert op zondag 29 juni begint om 15.30 uur. De entree is gratis maar een
vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Consumpties zijn te verkrijgen tegen contante
betaling. Het wordt aangeraden om zelf iets mee te nemen om op te zitten.

Bij slecht weer is het concert binnen.

Vooruitblikken

Vrijdag 25 juli - Herbenoeming kerk Saaxumhuizen

Na de Reductie van Groningen in 1594 werd Groningen protestants en verloren alle
katholieke kerken hun namen. Na ruim vierhonderd jaar wordt dat in de voormalige
kerkelijke gemeente Halfambt teruggedraaid.

Na Eenrum is Saaxumhuizen de tweede van de
vier kerken die zijn oorspronkelijke
middeleeuwse naam terug krijgt. We maken er
een kleine ceremonie, een klein feestje van. We
pelgrimeren van Eenrum naar Saaxumhuizen,
waar om 19.30 uur het officiéle gedeelte begint.
Yvette Oostelbos neemt ons mee op haar
‘camino’ naar bedevaartsoord Santiago de
Compostela in Noordwest-Spanje en reizen als
het ware een stukje met haar mee en beleven
we de avonturen onderweg. Er wordt iets vertelt
over de naamgeving en na kort orgelspel zal de
naam worden onthuld. Na afloop is er een hapje
en een drankje en wordt er een kleine herinnering uitgedeeld.

Meer informatie over de herbenoeming volgt in de Nieuwsbrief van juli, via
www.kerkinhetdorp.nl, de Kerkgroet, Ommelander, Wiekslag en Noorderkrant.
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Open Kerk en klokluiden

De kerk in Den Andel en de Torenkerk in Winsum is iedere dag open. De Fabianus &
Sebastianus kerk in Eenrum en de kerk van Westernieland zijn open van donderdag tot en
met zondag.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den
Andel en Westernieland. Ook wordt de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond
uitvaarten. In Den Andel wordt na de sirene op de 1¢ maandag van de maand de vredesklok
geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in
contact gebracht met contactpersonen.
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Hemelvaart - Pinksteren

Jij,
die je terugtrekt en ruimte maakt
om ons zo op een hieuwe manier
ongehoord nabij te zijn:
blijf met ons verbonden,
want overgelaten aan onszelf
kunnen wij niets doen.
Blijf onze bron,
blijf onze levenskracht,
blijf ons uitzicht.

Kijk niet naar de hemel,
Zo is ons gezegd.
Zoals Hij onder jullie was
als uitweg in de dreiging,
als herstel in gebrokenheid,
als vrede in conflict,
zo zal Hij er opnieuw zijn:
verborgen in nabijheid,
wonder van gewoonheid,
vernieuwend in het leven
dat gewond en gekwetst

ongebroken voortgang vindt.

Als een moeder,
zo beloofde jij,
schep Ik een thuis voor jullie.
‘Zoals je werkelijk bent,
jij en geen ander,
zal je ruimte vinden,
zal je ruimte bieden,
zal je ruimte worden
op de weg van het leven.’

Geen wezen zullen wij zijn,
maar jouw zussen en broers:
geliefd in de verbondenheid

die alles draagt,
die alles bergt,
die alles laat bestaan en doet leven.

Tegen elke dood in.

Eric Borgman



Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl

Kerk in
afla het Dorp

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente
Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en
levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en
Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger
Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente
Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de
Protestantse gemeente Winsum Halfambt.
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