
 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl 
 
 

 
 
Zondag 15 juni 9.30 uur 
Centrumkerk  
Voorganger  
                   pastor Jolanda Tuma 
Ouderling Marjan Dijkstra                    
Diaken      Karola Oudman 
Lector       Ria Haaksema 
Organist   Dirk Molenaar 
Beamer    Henry Reker 
Koster       Remko Mulder 
 
 
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40 
 

 

 
 
Komende diensten-vieringen 
Woensdag 18 juni Torenkerk 
Stiltemeditatie 19.00 – 19.30 
 

 

Zondag 22 juni Torenkerk 
9.30 uur Er is geen kinderoppas 
maar wel kindernevendienst 
Voorganger mevr. Anne Nijland 
 

 
 

 

 

  

 

 
 
Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Fabianus & Sebastianus kerk 
Eenrum: donderdag tm zondag 
Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 
 
 

Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
       06-57834051 
 

De kleur van de zondag is wit: De zondag na Pinksteren draagt de naam 
Trinitatis, Zondag van de heilige Drie-eenheid. De kleur is wit: het wit dat alle 
kleuren in zich samenvat.   
 

Zondag 15 juni Centrumkerk  (9.30u) Zondag Trinitatis – begin van de zomer 
Vandaag, de eerste zondag na Pinksteren, heet zondag Trinitatis. Vandaag begint 
volgens het kerkelijk jaar de groene tijd, en daarmee de zomertijd. Tussen 
Pinksteren en Advent is het een rustige tijd, even geen hoogtijdagen, maar tijd 
om pas op de plaats te maken. We lezen een tekst uit het boek Spreuken en het 
verhaal over Nicodemus die in de nacht Jezus opzoekt. Hij is Schriftgeleerde, 
heeft jarenlang gestudeerd om de oude teksten te ontleden, is geïntrigeerd door 
Jezus, die diezelfde teksten steeds weer totaal anders aan het licht brengt. Ze 
lijken elk een andere taal te spreken. Lezingen: Spreuken 8: 22-31 en Johannes 3: 
1-16. We zingen: Lied 283: 1, 2, 3, en 4, 5; Glorialied 704: 1, 2 en 3; Lied 353: 1 
en 2; Acclamatie (Lied 339a); Lied 353: 3 en 4; Lied 695: 1, 2, 3, 4 en 5; Slotlied 
834: 1, 2 en 3. Na de overdenking klinkt een lied van Stef Bos: ‘Die taal van my 
hart’. Er is kindernevendienst o.l.v. Annemieke Reker. Pastor Jolanda Tuma 
 

Inzameling van de gaven op 15 juni:   
Eerste collecte is voor ons Lokaal project Dorcas-Watercampagne 
Vervuild water veroorzaakt ziektes zoals cholera en diarree, waaraan jaarlijks 
miljoenen mensen sterven. Dorcas helpt door zuiveringssystemen te bouwen en 
waterputten te herstellen. Dat doen we in Kenia, Ethiopië, Irak en Jemen.     

Schoon water verbetert de gezondheid en zorgt dat kinderen naar 
school kunnen.  U kunt via gift overmaken of via NL66 INGB 0001731349 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Winsum- 

              Halfambt o.v.v. ‘Dorcas’ geven of scan ← de QR-code  
Tweede collecte is voor onze kerk: gift overmaken of scan deze QR-code→ 
 

Meeleven met elkaar 
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst! 
Uitslag eindexamens: Geslaagd voor je eindexamen? Van harte gefeliciteerd! 
Herexamen(s) of een jaartje overdoen? Heel veel sterkte gewenst! 
Bedankt: "Ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk kregen wij de bloemen uit 
de kerk, waarvoor onze hartelijke dank!!" Jelte en Truus van Dijk (Winsum). 
“Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die ik van de kerk kreeg voor mijn 
85ste verjaardag”, Anna Maring (Winsum). 
Bedankt  voor  de  prachtige  bos  bloemen die Margriet ter Borg  bracht in  
Viskenij voor Thea de Jonge voor haar 80e verjaardag. 
 
 

Pastor Jacobine Gelderloos afwezig 
I.v.m. studieverplichtingen is pastor Jacobine Gelderloos afwezig van 8 t/m 22 
juni. Voor bijstand in pastoraat/bij overlijden kan contact worden opge-nomen 
met het centraal aanspreekpunt, Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06-57834051 
 

Intrededienst ds. Ruth Renooij: zondag 15 juni wordt ds. Ruth Renooij verbon-
den aan haar nieuwe gemeente Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond. 
Dit zal plaatsvinden tijdens de intrededienst om 14.30 uur in de PKN kerk, 
Kerklaan 1 te Nieuw-Buinen. U bent hierbij van harte uitgenodigd! 
 

Zondag 15 juni: Moment van Stilte in de Fabianus & Sebastianus Kerk in 
Eenrum 19.00 – 19.30 uur: Een kaars aansteken, luisteren naar muziek, luis-
teren naar een gedicht en vooral de stilte beleven. In deze geïndividualiseer-
de wereld, en in deze tijd vol eindeloze prikkels lukt het vaak niet om je 
hoofd uit te zetten. Misschien kunnen we juist nu, en juist in deze eeuwen-
oude kerk een nieuwe plek vinden samen te zijn en de stilte te beleven. 
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Groene tip: Voordat het douchewater lekker warm is, laat je vaak al liters wegstromen. Jammer toch? Zet voordat je de 
kraan open draait een emmer onder de douche, het opgevangen water kun je gebruiken om bijvoorbeeld het toilet door 
te spoelen. Per douchebeurt bespaar je zo wel 10 liter water. Op jaarbasis is dat echt heel veel. 
 

In gesprek over verlies en rouw vrijdagochtend 27 juni Centrumkerk 9.45 – 11.30 
Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies en rouw. Hoewel we bij rouw direct denken aan overlijden zijn er veel 
vormen van verlies die ook rouw met zich meebrengen: echtscheiding, verlies van werk of gezondheid, een familielid dat 
Alzheimer krijgt, kinderloosheid of een kind dat het contact verbreekt. Een verlies heeft impact op je psychische en 
lichamelijke gezondheid. Op vrijdagochtend 27 juni is er gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan en 
ervaringen te delen. Alie van Dijken en Gina Drevel bereiden deze ochtend voor. Van harte welkom van 9:45 uur tot 
11:30 uur in de Centrumkerk. Opgave bij het Centraal Aanspreek Punt: info@pgwh.nl of 06-57834051    
 

 

Donderdag 19 juni - Rondje om de Toren  
Iedere 3e donderdag van de maand is er een bezinningswandeling van een klein uur, te beginnen bij de Torenkerk (19.30 
uur) en eindigend bij de Centrumkerk (20.30 uur) met als afsluiting koffie en thee en wat lekkers. De wandeling begint 
met een tekst/een gedicht waarna ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen. Daarna wordt enkele malen stil gestaan voor 
een kort gedicht of tekst. De deelnemers zijn vrij tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te praten met mede-lopers.  
Aan het “rondje” kan iedereen mee doen, aanmelden is niet nodig en het “rondje” gaat altijd door. Van harte welkom! 
 

Kijkmiddag expositie Gea Fictoor zaterdag 21 juni van 14.00 – 17.00u 
Voor de tweede keer is er tijdens de expositie  van Gea Fictoor uit Groningen  in de Ontmoetingszaal van de Centrumkerk 
in Winsum de mogelijkheid om tijdens een open kijkmiddag haar werk te bekijken. In deze expositie: ‘Stilte in vorm’ 
geeft Gea met op hout geschilderde iconen, meditatieve wandkleden en mandala's een beeld van hoe zij spiritualiteit 
ervaart. Tijdens deze extra kijkmiddag is zelf ook aanwezig. De expositie duurt nog tot 1 juli.   
 

 

Zaterdag 21 juni: Midzomeravondconcert in de kerk van Eenrum  
Jaarlijks rond de langste dag van het jaar, organiseert de commissie Kerk in het Dorp – Eenrum een Midzomeravond-
concert met veel korte, heel diverse optredens in en om de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum.  
Het Midzomerconcert begint om 19.30 uur en het belooft een gezellige avond te worden met een gevarieerd programma 
met muziek en zang. We sluiten af met een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, 
een vrije gift is van harte welkom! 
 

Zondag 22 juni: Eenrum Klassiek in de Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum 15.00 uur 
Een feestelijke seizoensafsluiting met een Familieconcert. Een meer interactieve voorstelling die voor een breed publiek 
toegankelijk is. Geen programmaboekje met daarin de werken en een praatje voor ieder werk dat gespeeld wordt, maar 
meer een totaalbeleving waarin bijvoorbeeld ook het publiek zelf onderdeel van het concert wordt. Na afloop van het 
concert is er een "meet and greet" in de kerk. Tickets: €10,=, kinderen tot en met 12 jaar gratis (inclusief meet and greet)  
Met de Stichting Klassieke Muziek Eenrum – Het Hogeland organiseren we een jaarlijkse Kamermuziek- Concertserie  
(6 concerten per seizoen) in de Fabianus & Sebastianus kerk. Om ook de kinderen van het dorp te betrekken, hen de 
mogelijkheden te bieden kennis te maken met klassieke muziek is een schoolproject verbonden aan de concertserie. 
 

 

Beste 4you'ers, het gaat al weer hard richting de zomer(vakantie)!  
De afsluiting willen we houden op zondagmiddag 29 juni a.s. We gaan een activiteit doen ergens op locatie. Verdere 
invulling en tijd volgen nog. We horen graag of jullie aanwezig zijn op 29 juni. Groetjes van de coaches  
 

Klankbord - Verhalen van vrijwilligers De kerk, onze kerk, draait op onze vrijwilligers. Veel vrijwilligers, met ieder zijn 
eigen taak, met zijn eigen roeping en zijn eigen beweegredenen, zorgen dat de kerk een gemeenschap wordt. De 
redactie van het Klankbord wil graag in het jubileumnummer speciale pagina’s maken over al onze vrijwilligers. Graag 
willen we weten wat uw motivatie is om vrijwilligerswerk te doen. Misschien heeft u een leuk, mooi of ontroerend 
verhaal over iets wat u heeft meegemaakt tijdens het werk voor de kerk. Schroom niet en stuur ons een berichtje via 
klankbord@pgwh.nl Als het via de mail niet lukt mag het ook in de brievenbus van de Centrumkerk t.a.v. Klankbord. We 
zien het graag tegemoet! De berichtjes mogen ook anoniem geplaatst worden. Graag inleveren voor 10 juni. 
 

 

Gemeentezondag 21 september 2025: Wil jij/Wilt u meehelpen? 
Op zondag 21 september willen we weer een gemeentezondag organiseren. Daarvoor zijn wij op zoek naar jong en oud 
die mee willen helpen een leuk programma voor deze dag in elkaar te zetten en samen voor te bereiden. Heb je zin om 
mee te helpen, of wil je als groep meehelpen, meld je dan aan bij ons centraal aanspreekpunt Wilga Schuuring, 
info@pgwh.nl of 06-57834051. Mogen we op jouw/uw hulp rekenen? Met vriendelijke groeten, de kerkenraad 
 
 

20-gers opgelet: Vrijdagavond 27 juni een spelletjesavond in de Soos vanaf 20.00 uur! Of kom gewoon gezellig langs!  

Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl  
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat. 
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