
 

 

 

 

 

 De dienst in de Centrumkerk 
is te volgen via kerkomroep.nl  
 

Zondag 29 juni  
Centrumkerk 9.30 uur 
Voorganger  
               mevr. Maria Adriaanse 
Ouderling Marja Velzen                    
Diaken      Dennis Knoops 
Lector       Jenny Baron 
Organist   Paul Biester 
Kindernevendienst 
                   Jacqueline Arnoldus 
Beamer     Wilfred Kleine 
Koster       Ans Bolt en  
                   Anneke Offringa 
 

Winkheem 16.30 uur 
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger  
                  ds. Thijs van de Kamp 
Ouderling  Hanny Zwart 
Organist     Annie Koenes 
 
 
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40 
 
 

 

Komende diensten-vieringen 
In juli en augustus geen Stilte-
meditaties/Op adem komen 

 

Zondag 6 juli  
Centrumkerk 10.00 uur   
Drempelviering 
Ds. Ariaan Baan 
Saaxumhuizen 9.30 uur 
Pastor Jacobine Gelderloos 
 

 

 

 

 
 

Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Fabianus & Sebastianus kerk 
Eenrum: donderdag tm zondag 
Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks 
 
 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 

Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
 
 

De kleur van de zondag is groen. Groen is de kleur van hoop en verwachting. 
 
 

 

Zondag 29 juni Centrumkerk  (9.30 uur) ‘Wie volgt?’ 
Wie volgt? Dat is vandaag de vraag die ons tegemoet komt in de beide lezingen. 
Of is de vraag veel meer: wie volgt wie? Elia en Jezus zetten ons aan het denken. 
Wat houdt ‘volgen’ eigenlijk in? Achtervolgen, navolgen, begrijpen (ik kan je niet 
volgen), instructies volgen, iemand volgen op sociale media? Is het volgen bij Elia 
hetzelfde als het volgen bij Jezus? En welke weg moeten, of mogen, we volgen?  
We lezen: 1 Koningen 19: 19-21 en Lucas 9: 51-62.  
We zingen: Psalm 16*; Lied 221; 320; Lied 218: 1.3.5; Lied 321: 1.2.3;  
Lied 321: 4.5.6.7; Lied 126a; Lied 316 en Lied 838. 
Welkom! Maria Adriaanse. 
 

*Psalm 16 (nieuwe Psalmberijming, oude melodie uit het Liedboek) 
 
 

 
 

 

Inzameling van de gaven op 22 juni:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzameling van de gaven op 29 juni:   
De eerste collecte is voor Kerk in Actie Werelddiaconaat-Moldavië 
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland.  
Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Via partnerorganisaties onder-
steunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij 
het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Jongeren worden getraind om 
steun te geven en op te komen voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp. De 
jongeren krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. De ouderen krijgen  
ondersteuning en zijn blij met de aandacht en hulp die er is. U kunt via  

gift overmaken of via NL66 INGB 0001731349 t.n.v. Diaconie Prot. 
Gemeente Winsum-Halfambt o.v.v. ‘Binnenlands Diaconaat’ geven of 
scan ← de QR-code  

Tweede collecte is voor onze kerk: gift overmaken of scan deze QR-code→ 
 

 

 

 

 

Meeleven met elkaar 
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst! 
 

 

Bedankt 
“Hartelijk dank voor de bloemen die ik uit de kerk kreeg”, mevrouw Schaafsma  

 

In de maanden juli en augustus geen Stiltemeditaties en ‘Op adem komen’  
  
 

 

Bied mij beschutting God, ik schuil bij U.  
U bent mijn koning, niets gaat U te boven.  
De namaakgoden van het hier en nu  
geven hun dienaar nooit wat ze beloven.  
Ik zal aan hen geen offergaven wijden;  
hun slechte namen zal ik nooit belijden. 
 

U vult mijn beker, wat een overvloed!  
Een prachtig land is voor mij uitgemeten.  
Uzelf bent mijn bezit, Heer, U bent goed.  
U geeft mij inzicht, U vormt mijn geweten.  
Steeds kijk ik naar U op: U zult mij leiden.  
Ik struikel nooit, want U staat mij terzijde. 
 

Vanbinnen zing ik, want mijn hart is blij:  
U laat mij steeds op uw bescherming hopen.  
De dood krijgt dankzij U geen vat op mij;  
U laat uw knecht het kille graf ontlopen.  
U leidt mij in de richting van het leven.  
Voorgoed geniet ik van wat U zult geven. 
 

 

mailto:kerkgroet@pgwh.nl
mailto:info@pgwh.nl
https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=uFQg0ZoT47LXfPkRAHlfli5EOsbY5CcF
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=zJIKmiZ3QHKg7mx4-sddVA


    

 

 

Viering kerk Saaxumhuizen zondag 6 juli 9.30 uur 
Eens per jaar wordt in de kerk van Saaxumhuizen een viering gehouden. Deze keer is dat op zondag 6 juli. Voorganger is 
Jacobine Gelderloos. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Molenaar. Aanvang dienst is 9.30 uur. Na de dienst is er zoals 
altijd koffie en thee en ruimte om elkaar te ontmoeten. Van harte welkom! 
 

 

1 

 

Drempelviering groep 8 Centrumkerk zondag 6 juli 10.00 uur 
Afscheid en een nieuw begin. Welkom in deze drempeldienst in de Centrumkerk. In deze dienst voor jong en oud staan 
de kinderen centraal. De kinderen van groep 8 nemen afscheid van de kindernevendienst. Ze stappen de drempel over 
naar een nieuwe tijd op de middelbare school. We gaan mooie kinderliederen zingen en ook de preek is speciaal voor 
kinderen. De dienst staat onder leiding van dominee Ariaan Baan, het orgel wordt bespeeld door Paul Biester. 
 

 

 
 

Storing geluid Torenkerk zondag 22 juni – dienst wel te beluisteren op kerkomroep.nl 
Helaas werd het geluid in de Torenkerk zondag 22 juni niet versterkt. Staande op de kansel kon de voorganger, mevrouw 
Nijland, redelijk (goed) worden gevolgd. De uitzending via kerkomroep werkte wel goed. De preek is haarscherp terug te 
horen via kerkomroep.nl (pgwh) 
 

 

 

Groene tip: De productie van onze spullen vormt een grote belasting voor het milieu. Minder onnodige spullen, beter 
voor de aarde en voor de portemonnee. De vraag: "Heb ik het echt nodig?" maakt kopen meestal overbodig. 
 

 
 

 

 

 

Zondag 29 juni - Out in the Open geeft tuinconcert in Den Andel 15.30u (bij slecht weer is het concert binnen) 
Out in the Open wordt gevormd door Anne Marie Zuidema zang, Jan Dijkstra sousaphone, Job Wiegant gitaar, Ad 
Kempers trombone en cornet en Henk Hagenauw op saxen. De groep brengt een frisse en energieke interpretatie van 
klassieke jazzmelodiëen. Inspiratatiebron is vooral muziek van de "roaring twenties” en de "swinging thirties", muziek 
met invloeden onder andere uit de blues, ragtime en marching (brass)bands. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld. Consumpties tegen contante betaling. Het advies is zelf iets mee te nemen om op te zitten. 
 

 

 

 

Zingen en muziek maken in de Fabianus & Sebastianus kerk Eenrum zaterdag 5 juli 
Op zaterdag 5 juli staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel eens wil zingen of muziek maken 
in de kerk. Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te produceren, 
dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, 
heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de piano. Info en opgave 
voor resp. vrijdag 4 juli a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl Van harte welkom! 
 

 

 

 

Aan etenstafel zoekt kokers, gastdame/ gastheer 
De Diaconie organiseert al een aantal jaren aan etenstafel, een gezellig gebeuren waar iedereen welkom is en 
ontmoeten en samen eten centraal staat. Om dit te kunnen blijven doen zijn we opzoek naar u! 
Om het kookteam te versterken zoeken wij nog een paar enthousiaste kokers! Ook zijn gastdames of -heren welkom! 
Lijkt het u leuk om een deel van het menu te bereiden? Wees niet bang dat u voor 30 pers. moet koken, alles kan in 
overleg, passende bij wat u voor ons kunt betekenen.  
Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Graag via Sieta Stavenga aanetenstafel@pgwh.nl of 06 2206 6233 
 

 

 
 

Inzameling voor de Voedselbank 
Zondag 6 juli worden weer producten voor de voedselbank ingezameld in de hal van de Centrumkerk. Voor de maand juli 
is er vooral behoefte aan: : pastasaus, bloem, zoet broodbeleg, toiletpapier en allesreiniger. De voedselbank steunen 
kan ook door een bijdrage in de groene collectebus die volgende week in de hal van de kerk klaar staat, of door uw gift 
over te maken op bankrekeningnummer: NL44RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland. Namens de 
Voedselbank alvast bedankt voor al uw giften. 
 

 

 

 

Nieuwe expositie in de Ontmoetingszaal: Annemieke Fictoor - olieverf schilderijen: stillevens en landschappen: 1 juli 
t/m 7 oktober 2025. Ekstra kijkdagen op de zaterdag:  6 en 27 september van 14.00 - 17.00 uur. 
In de stillevens van Annemieke Fictoor (Groningen)draait het om licht geschonden schoonheid. De geschilderde objecten 
zijn gebutst of gebarsten, er zijn splinters af. Er is net iets of iemand vertrokken of uitgevlogen. In haar landschappen is 
de belijning en de horizon van het vlakke Groninger land en de Wadden haar grootste inspiratiebron. 
 

 

 

 

Klankbord verschijnt deze week met o.m. ‘Bert de Vries vertelt’ (de interviewer wordt geïnterviewd) 
 
 
Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl  
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat. 
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