Kerk in

"..'. het Dorp

Nieuws van Kerk in het Dorp

Juli 2025

We hebben de langste dag alweer achter ons. In Eenrum werd dit gevierd met een prachtig
midzomeravondconcert in de Fabianus & Sebastianus kerk (lees en zie elders in deze
Nieuwsbrief een beleving).

Maar het zal je niet ontgaan zijn: het is zomer! Mensen zijn druk met vakantieplannen om
even rustig aan te doen, studenten rusten uit van hun drukke examenperiode of doen
vakantiewerk, maar in de natuur gebeurt het tegenovergestelde. Alle energie die in de aarde
is gestopt kom er nu in geuren, smaken en kleuren uit.

In de zomermaanden staan de meeste activiteiten op een laag pitje, zo ook bij Kerk in het
Dorp. Vakantie, vrij zijn van verplichtingen. De tijd om alle gewoontes even te doorbreken in
een andere omgeving, met andere bezigheden. Maar ook een tijd van ontspanning en
bezinning, een inspiratiemoment om weer even tot jezelf te komen.

Toch nog een aantal bijzondere activiteiten in de maand juli, zoals de herbenoeming van de
kerk in Saaxumhuizen, waar je van harte welkom bent.
Meer informatie activiteit van Kerk in het Dorp



https://www.kerkinhetdorp.nl/

Weetjes

Touw- en trekdrop voor de jubilerende klokkenluiders van Den Andel.
Op 14 juni jl. vierden ze hun eerste jaar lustrum.

Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan
word je in contact gebracht met contactpersonen.

Terugblik

Jaarlijks rond de langste dag van het jaar, organiseert de commissie Kerk in het Dorp —
Eenrum een Midzomeravondconcert. Hierbij een beleving van deze heerlijke luisterrijke
muziek.

Midzomeravondconcert in de Fabianus en Sebastianuskerk te Eenrum.

Zaterdag 21 juni. Een midzomeravond zoals je die wenst:

Na een hele warme dag zaten we met zo’n 35 mensen in de koele kerk te luisteren naar
prachtige muziek. Nieuw was dit jaar het optreden van Het Andelster koor onder leiding van
Marjolijn Mellema en met begeleiding van Rob Vlaar, piano. Zij brachten een vrolijke mix
van liedjes uit Kroati€, Zweden, Nederland en .. Groningen.
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Nienke Elzinga liet op de piano werk van Einaudi horen, en Arrival of the Birds van Jason
Swinscoe.

Uiteraard ontbrak het orgelspel van Dirk Molenaar niet, die een zetting-improvisatie liet
horen over lied 1010: Geef vrede, Heer, geef vrede.

Kaspar Peters, die de verschillende onderdelen van deze avond op dichterlijke en
humoristische wijze aan elkaar praatte, droeg vervolgens voor uit eigen werk.

Daarna zong het vocaal kwartet ‘Noet’ onder leiding van Maria van der Holst drie liederen,
van Henry Purcell,, David Dodds en een Traditional.

Tot slot de vrolijke en opzwepende klanken van Duo RoMa, bestaande uit Marjolijn Mellema
(viool) en Rob Vlaar (accordeon)

Na het concert kon men buiten in de schaduw genieten van een koel drankje en de
ontspannen muziek van Vrijlazzie.

Laat de zomer maar komen!

Carin Schripsema
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De ‘klokkenluiders’ van Den Andel

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerk
van Den Andel. Ook wordt de klok geluid voorafgaand aan de
kerkdiensten of rond uitvaarten. Maar heel bijzonder is wel dat na de
sirene op de 1¢ maandag van de maand de vredesklok wordt geluid. Het
klokluiden wordt gedaan door een enthousiaste groep vrijwilligers. En
waarom? Lees hier hun motivatie voor en beleving van het klokluiden.

‘Klokluiden doe ik heel graag. De klank van de klok, proberen hem regelmatig te laten slaan,
de concentratie die het geeft. Je luidt natuurlijk voor het hele dorp, maar soms lijkt het of je
eerder voor de lucht, de ruimte luidt dan voor de gewone wereld. Dan luid je ook voor
bepaalde mensen, meestal die er niet meer zijn. Het is een schitterende ervaring, totaal los
van al het andere’.

Agneta

‘De (kerk)klokken luiden met gelijkgestemden is fijn’.
Erik

‘De Vredesklokluiden, eerste maandag van de maand 12.00 u na het luchtalarm, die enorme
bronzen klankschaal , een paar meter boven mijn hoofd, in beweging brengen tot de boven-
en ondertonen in harmonie, in mijn ziel en de hele wereld doorklinken; Zo klinkt en zingt de
Vrede op Aarde’.

Gied

‘Het is leuk om de klok te luiden, maar er zijn, en op deze prachtige plek rond te kijken, is voor
mij het grootste genoegen. Ik stel me dan voor hoe hier al meer dan zevenhonderd jaar
mensen naar toe gingen en ook uitkeken op dit landschap. Hoe zou de klok geklonken hebben
in dit stille Groningen?’

Nico

‘Klokluiden is je verbinden met diegene die je al honderden jaren voorgaan en met hen die na
je komen in de toekomst’.
Marc

‘Laatst stuurde een van mijn medeluiders een filmpje van het klokgelui ergens in een dorpje
in Italié, waar hij op vakantie was. Ik werd helemaal blij en voelde hoe leuk het is om deel uit
te maken van een groep mensen die allemaal iets hebben met klokken. Ik hoop op heel veel
mooie filmpjes deze zomer!’.

Margreet

We zijn een enthousiaste groep die bij iedere gelegenheid klaarstaat om te luiden. We zijn
inmiddels een jaar verder maar we doen het nog steeds met veel plezier!’.
Margriet



Het luiden van een kerkklok.

Het luiden van de klok in Eenrum doe ik sinds 1985. Het was
een nieuwe vaardigheid voor mij. Je moet eerst de techniek
leren. Het lijkt eenvoudig: je trekt aan het klokkentouw tot de
klok gaat luiden, dus bim-bam en dan moet je proberen dat zo
te houden. Dat is niet eenvoudig. Trek je te hard dan wordt
het geluid BENG-BENG. Trek je niet hard genoeg dan wordt
het alleen bim. En ook kan het gebeuren dat je het
klokkentouw niet op tijd laat vieren, dan rem je de klok af en
ook dan hoor je alleen bim, of bam. Na afronding van de
technische fase leer je te luisteren naar wat de klok nodig
heeft, en zoek je verbinding met de klok, niet alleen op basis
van de verworven vaardigheden, maar ook met je oren én met
je hart. Daarmee werd het voor mij een spirituele ervaring.
Het klokluiden begon in de kloosters: bij elk getijdegebed. b
Maar de klok had meer functies: het bijeenroepen van de B
bevolking voor bijvoorbeeld raadsbesluiten en vonnissen, maar ook als brand-,storm- of
alarmklok. Onze klok doet zijn werk al sinds 1390! De klok heeft dus al heel veel
meegemaakt.

Bij welke gelegenheden wordt er nu nog geluid? Als roepende klok, voorafgaande aan de
kerkdienst. En bij uitvaarten, met of zonder voorafgaande kerkdienst. Het geeft het dorp de
gelegenheid om even stil te staan bij de overledene en familie. Verder wordt er geluid bij
landelijke acties, de jaarwisseling en het in- en uitluiden van de Hemelvaartsmarkt. Gelukkig
wordt de klok nog handmatig geluid en niet elektrisch. Wat soms niet anders kan, bij gebrek
aan klokluiders of omdat de klok te zwaar is om handmatig te luiden. Maar dat gaat wel ten
koste van de spirituele ervaring.

Joke Engel
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Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in contact
gebracht met contactpersonen.
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ACTIVITEITEN

Zaterdag 5 juli: Galmen in de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum
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Op zaterdag 7 juni staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor ﬂ P
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Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere
manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk
van Eenrum. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek.
Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de piano. Info en
opgave voor vrijdag 4 juli a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl Van harte welkom!

Zondag 6 juli - viering in Saaxumhuizen
Eens per jaar wordt in de kerk van Saaxumhuizen een viering
gehouden. Dit keer is dat op zondag 6 juli.

Het thema in deze viering is 'Pelgrimage ', in lijn met de heilige Jacobus.
Een thema dat aansluit bij de herbenoeming van de kerk van
Saaxumhuizen. Op vrijdag 25 juli, de naamdag van de Heilige Jacobus,
krijgt namelijk de kerk van Saaxumhuizen zijn oorspronkelijke
middeleeuwse naam terug: 'Jacobuskerk'. Meer informatie hierover
vind je op deze website en t.z.t. in de Ommelander, Noorderkrant, de
Wiekslag etc.

Voorganger is Jacobine Gelderloos en de lezing is uit Lucas 10, waarin
tweeénzeventig leerlingen 2 aan 2 worden uitgezonden.

Het orgel wordt bespeeld door Dirk Molenaar. Aanvang dienst is 9.30 uur. Na de dienst is er
zoals altijd koffie en thee en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Van harte welkom!
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Donderdag 17 juli - Rondje om de Toren

ledere 3e donderdag van de maand is er een bezinningswandeling van een klein uur, te
beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) en eindigend bij de Centrumkerk (20.30 uur) met als
afsluiting koffie en thee en wat lekkers. De wandeling begint met een tekst/een gedicht
waarna er ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen. Daarna wordt er enkele malen stil gestaan
voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn vrij om tijdens dit rondje stil te zijn,
te mijmeren of te praten met mede-lopers.

Aan het “rondje” kan iedereen mee doen, aanmelden is niet nodig en het “rondje” gaat altijd
door. Van harte welkom!

Woensdag 9 en 23 juli — Orgeldemonstraties in Eenrum

Een orgel, wat zit erin en wat tover je eruit. Een orgeldemonstratie voor jong en oud.

Het Lohman-orgel (1817) in de Fabianus & Sebastianuskerk van Eenrum laat het zien en
horen!

Het begint om 19.30 uur. Op een aansprekende manier wordt uitgelegd hoe een kerkorgel
werkt en wat men er allemaal mee kan. Voorafgaand mag vanaf 19.00 uur de toren worden
beklommen.

Op vrijdag 18 juli, aanvang 19.30 uur, wordt het Schnitger-orgel in de kerk van
Mensingeweer gedemonstreerd.

Vrijdag 25 juli - Herbenoeming kerk Saaxumhuizen

& Na de Reductie van Groningen in 1594

i werd Groningen protestants en verloren
alle katholieke kerken hun namen. Na
ruim vierhonderd jaar wordt dat in de
voormalige kerkelijke gemeente Halfambt
teruggedraaid.

Na Eenrum is Saaxumhuizen de tweede
van de vier kerken die zijn oorspronkelijke
middeleeuwse naam terug krijgt.




We maken er een kleine ceremonie, een klein feestje van.
We pelgrimeren van Eenrum naar Saaxumhuizen, waar om
19.30 uur het officiéle gedeelte begint. Yvette Oostelbos
neemt ons mee op haar ‘camino’ naar bedevaartsoord
Santiago de Compostella in Noordwest-Spanje en reizen als
het ware een stukje met haar mee en beleven we de
avonturen onderweg. Er wordt iets vertelt over de
naamgeving en na kort orgelspel zal de naam worden
onthuld. Na afloop is er een hapje en een drankje en wordt
er een kleine herinnering uitgedeeld.

Meer informatie over de herbenoeming volgt in de
Ommelander, Wiekslag en Noorderkrant en op de Kerkgroet.

Foto: omslag boek de Pelgrimslak van Yvette Oostelbos

Zaterdag 26 juli - Orgelconcerten in Eenrum

Op zaterdag 26 juli laat het Lohman-orgel (1817) in de
Fabianus & en Sebastianuskerk van Eenrum zich horen als
concertinstrument. Met een aansprekend programma van
ongeveer 45 minuten wordt het voor een dorpsorgel royale
instrument bespeeld door de eigen organist Dirk Molenaar.
Na afloop kan men de klaviatuur bezichtigen en eventueel
daarna de toren beklimmen.

Het concert begint om 12.30 uur, de toegang is gratis. Een
vrije gift is altijd zeer welkom!




Vooruitblikken

15 augustus 2025: Kerk van Westernieland krijgt haar oude naam terug
Ook de kerk van Westernieland krijgt als derde in de rij haar oude naam
van voor de reformatie terug. Op de naamdag van de Heilige Maria, 15
augustus, staan we in een korte viering in de kerk van Westernieland
daarbij stil. We beginnen tussen 19.00 en 19.45 uur, afhankelijk van het
programma. In ieder geval wordt de geschiedenis van de kerk van
Westernieland geschetst, wordt uit de doeken gedaan hoe de oude
Heiligennamen verdwenen en weer teruggevonden zijn en worden we mee
op reis genomen door de tijd met de Heilige Maria en wat zij voor de
mensen (heeft) betekent. Er is mooie muziek en zang. Het naambord wordt
onthuld en de klok geluid. Na afloop is er gezellig koffie en wijn met lekkers
bij de vuurkorf.

Open Kerk en klokluiden

De kerk in Den Andel en de Torenkerk in Winsum is iedere dag open. De Fabianus &
Sebastianus kerk in Eenrum en de kerk van Westernieland zijn open van donderdag tot en
met zondag.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den
Andel en Westernieland. Ook wordt de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond
uitvaarten. In Den Andel wordt na de sirene op de 1° maandag van de maand de vredesklok
geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in
contact gebracht met contactpersonen.
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Groninger Hogeland

Nauw begrensd oneindig land,
klei en gratie hand in hand.
Hoge hemel, lage grond,
die mij aan uw landschap bond.
Volle tarwe, sterke wind,
die mij aan uw kluiten bindt.
Altijd zie ik langs de dijk
Bierum, Roodeschool en Spijk.
Altijd keer ik tot u weer,
Zeerijp, Eenum, Garrelsweer.
Oude dorpen, oude stijl:
Westeremden, Oldenzijl.
Namen uit een lief verleden:
Loppersum, Uithuizermeeden.
Starend over dit bedaarde
land laat ik een wensdroom vrij:
Geef ons op de nieuwe aarde
duizend bunder nieuwe klei.
Geef ons daarop, lieve Heer,
Zeerijp, Eenum, Garrelsweer.
Geef ons in dat eeuwig heden
een vernieuwd Uithuizermeeden.
Geef ons Roodeschool en Spijk
in de kromming van de dijk.
Geef ook Bierum, Oldenzijl,
Westeremden eeuwig heil.
Geef ons door uw trouw verbond
hoge luchten, zware grond.
En als ik hier dan weer sta,
naast U door de kluiten ga,
knijp ik in uw Vaderhand:
dank voor dit oneindig land.

Schrijver: Hans Werkman
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Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl

Kerk in
afa het Dorp

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente
Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en
levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en
Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger
Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente
Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de
Protestantse gemeente Winsum Halfambt.
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