protestantse gemeente
winsum-halfambt

De dienst in de Centrumkerk is
te volgen via kerkomroep.nl
Er is geen kinderoppas en geen
kindernevendienst
Zondag 13 juli
Centrumkerk 9.30 uur
Viering Maaltijd van de Heer
Voorganger ds. S. Alblas
Ouderling Marja Velzen
Diaken  Michel Arnoldus
Dennis Knoops
Vrijwilligers Maaltijdviering
Jetske Anema
Fré de Graaff
Lector Maria Adriaanse
Organist Dirk Molenaar
Beamer Henry Reker
Koster Jan van Dijken

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40

Komende diensten-vieringen
In juli en augustus geen Stilte-
meditaties/Op adem komen
Zondag 20 juli

Centrumkerk 9.30 uur

Ds. Anneke Mooi

Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Fabianus & Sebastianus kerk
Eenrum: donderdag tm zondag
Kerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks

Aanleveren kopij Kerkgroet

Donderdags voor 12.00 uur bij

kerkgroet@pgwh.nl
06-57834051

Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051
Hoofdstraat W. 36

9951 AC Winsum

KerkGroet

De kleur van de zondag is groen. Groen is de kleur van hoop en verwachting.

Zondag 13 juli Centrumkerk (9.30 uur) ‘De Vader zelf heeft u lief’
Vredeskind. Deze zondagmorgen mogen wij met elkaar het heilig avondmaal
vieren. Daarin gedenken wij Jezus’ offer voor ons.

Avondmaal

Wij staan erbij stil dat het ook voor God de Vader een offer was om zijn Zoon te
geven. Wat God in eerste instantie van Abraham vroeg: zijn zoon niet te sparen,
heeft God zelf wel ten uitvoer gebracht: Hij zijn eigen Zoon niet gespaard, schrijft
Paulus. Papoea’s kenden de gewoonte dat een vader zijn zoon aan de vijand
toevertrouwde als ultiem teken dat ze werkelijk vrede wilden sluiten. Zo gaf God
zijn Zoon als ultiem teken dat Hij echt vrede met ons wil. Daar ligt het doel van
de preek: de liefde van de Vader zelf. Welkom, ds. Alblas

Lezingen: Johannes 3:14-21 en Romeinen 8:31-3

Liederen: Psalm 25: 4 en 6; Psalm 33: 1 en 2; Lied 542 (via de beamer);

Lied 675: 2; Lied 754:1; Lied 791: 4, 5 en 6; Lied 755:1, 2

Inzameling van de gaven op 13 juli

De eerste collecte is voor de Protestantsekerk-Missionair werk

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geéxperimenteerd met en
geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules stelt de Protes-
tantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniers-
plekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar
buiten” willen zijn. U kunt uw gift overmaken via gift overmaken of via

___--:_r El NL66 INGB 0001731349 t n.v. Diaconie Prot. Gemeente Winsum-

. of scan deze QR- code%%%%%%

Meeleven met elkaar
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst!

Pastor Jolanda Tuma is afwezig van 9 t/m 30 juli; pastor Jacobine Gelderloos is
afwezig van 12 juli t/m 3 augustus

We wensen hen beiden een goede vakantie toe. Voor bijstand in pastoraat/bij
overlijden kan contact worden opgenomen met het centraal aanspreekpunt,
Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06-57834051
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Groene tip: Bij veel toiletten in openbare gebouwen, en misschien ook wel bij u thuis, hebt u een keuzeknop voor
hoeveel water u doorspoelt. Met de kleine knop bespaart u 3 liter water ten opzichte van de grote knop. Maak een
weloverwogen keuze.

“Rondje om de Toren” Bezinningswandeling donderdag 17 juli Torenkerk

ledere 3e donderdag van de maand is er een “Rondje om de Toren”, een bezinningswandeling van een klein uur, te
beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) Kerkstraat 14 in Winsum en eindigend bij de Centrumkerk (20.30 uur) met als
afsluiting koffie en thee en wat lekkers. De wandeling begint met een tekst/een gedicht waarna er ca. 10 minuten in
stilte wordt gelopen. Daarna wordt er enkele malen stil gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn
vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te praten met mede-lopers.

Aan dit “Rondje” mag iedereen mee doen, het gaat altijd door!

Orgeldemonstraties vrijdag 18 juli kerk Mensingeweer - woensdag 23 juli Fabianus & Sebastianus kerk Eenrum

Vrijdag 18 juli, aanvang 19.30 uur, wordt het Schnitger-orgel in de kerk van Mensingeweer gedemonstreerd. Een orgel,
wat zit erin en wat tover je eruit. Een orgeldemonstratie voor jong en oud.

Woensdag 23 juli, aanvang 19.30 uur, wordt door organist Dirk Molenaar op een aansprekende manier uitgelegd hoe het
Lohman-orgel (1817) in de Fabianus & Sebastianuskerk van Eenrum werkt en wat men er allemaal mee kan.
Voorafgaand mag vanaf 19.00 uur de toren van de Fabianus & Sebastianuskerk worden beklommen.

Herbenaming Jacobuskerk Saaxumhuizen

Op vrijdag 25 juli, de naamdag van de Heilige Jacobus, krijgt de kerk van
Saaxumhuizen zijn oorspronkelijke middeleeuwse naam terug. We treffen elkaar
om 17.45 uur in de Fabianus & Sebastianuskerk in Eenrum. Vandaaruit
pelgrimeren we naar Saaxumhuizen (3,1 km) (en rond 21.00 uur weer terug naar
Eenrum). Loop je niet mee, dan bij je vanaf 19.15 uur van harte welkom in de
Jacobuskerk in Saaxumhuizen, waar het programma om 19.30 uur begint. We
reizen door de tijd met de Heilige Jacobus, er wordt iets verteld over de
geschiedenis van de kerk en hoe de oorspronkelijke naam verdween en weer
teruggevonden is. Yvette Oostelbos neemt ons mee op haar ‘camino’ naar
bedevaartsoord Santiago de Compostella in Noordwest-Spanje en reizen we als
het ware een stukje met haar mee en beleven we de avonturen onderweg. Na een orgelimprovisatie zal de naam worden
onthuld, wordt de klok geluid en sluiten we af met een hapje en drankje. Kom samen met ons dit historische moment
vieren. Je bent van harte welkom! l.v.m. de catering graag véér 21 juli aanmelden via: info@kerkinhetdorp.nl

Aan etenstafel zoekt kokers, gastdame/ gastheer

De Diaconie organiseert al een aantal jaren aan etenstafel, een gezellig gebeuren waar iedereen welkom is en
ontmoeten en samen eten centraal staat. Om dit te kunnen blijven doen zijn we opzoek naar u!

Om het kookteam te versterken zoeken wij nog een paar enthousiaste kokers! Ook zijn gastdames of -heren welkom!
Lijkt het u leuk om een deel van het menu te bereiden? Wees niet bang dat u voor 30 pers. moet koken, alles kan in
overleg, passende bij wat u voor ons kunt betekenen.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Graag via Sieta Stavenga aanetenstafel@pgwh.nl of 06 2206 6233

Open Kerk en klokluiden

De kerk in Den Andel en de Torenkerk in Winsum zijn iedere dag open. De Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum en de
kerk van Westernieland zijn open van donderdag tot en met zondag.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den Andel en Westernieland. Ook
wordt de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. In Den Andel wordt na de sirene op de 1e
maandag van de maand de vredesklok geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl

Inzameling voor de Voedselbank

Inzameling voor de Voedselbank: deze zondag worden er weer producten voor de voedselbank ingezameld in de hal van
de Centrumkerk. Voor de maand juli is er vooral behoefte aan: pastasaus, olie, bloem, ontbijtgranen, zoet broodbeleg,
toiletpapier en allesreiniger. De voedselbank steunen kan ook door een bijdrage in de groene collectebus die in de hal
van de kerk klaar staat, of door uw gift over te maken op bankrekeningnummer: NL44RABO 0102553289 t.n.v.

St. Voedselbank Het Hogeland. Namens de Voedselbank alvast bedankt voor al uw giften.

Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat.

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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