
 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl  
 
Tijdens de zomervakantie is er 
geen kinderoppas en geen 
kindernevendienst 
 
 

Zondag 20 juli  
Centrumkerk 9.30 uur 
Voorganger  ds. Anneke Mooi 
Ouderling     Jan Hamminga                    
Diaken           Karola Oudman 
Lector            Maria Adriaanse 
Organist        Dirk Molenaar 
Beamer         Douwe Ruygh 
Koster            Henk Knol  
 
 
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40 
 
 

 

Komende diensten-vieringen 
In juli en augustus geen Stilte-
meditaties/Op adem komen 

 

Zondag 27  juli LET OP 
Centrumkerk ipv Torenkerk 
9.30u  voorganger Janny Prins 
 
Rekeningnummers collectes: 
1e col: NL66 INGB  0001 7313 49 

2e col: NL53 RABO 0154 9860 89 

  
 
 

 

 
 

 

Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Fabianus & Sebastianus kerk 
Eenrum: donderdag tm zondag 
Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks 
 
 
 
Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 
Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
 
       06-57834051 

De kleur van de zondag is groen: Groen is de kleur van alles wat groeit. Groen is 
de kleur van hoop en verwachting. 
 
Zondag 20 juli Centrumkerk  (9.30 uur) 
Ongemerkt hebben veel kerkgangers een bepaalde “kerkhouding” gekregen: een 
manier van doen, of een woordkeus, die tijdens en rond de kerkdiensten 
zichtbaar wordt. Het gaat niet alleen om de keuze van een bepaald soort 
kleding. Vaak denkt men ook dat “dit zo hoort”, of dat e.e.a. uit richtlijnen van 
de Bijbel valt af te leiden. Maar ìs dat altijd wel zo? In hoeverre gaat het om 
ingesleten kerkelijke gewoontes en wat is toch meer een Bijbelse insteek? Stof 
voor discussie. En ook de preek hoopt een bijdrage te leveren. We lezen hiervoor 
Psalm 26 en Filippenzen 4: 4-7. We zingen: Psalm 31: 1 en 15; Lied 859: 1 en 4; 
Psalm 26: 1, 3 en 5; Lied 450: 1 en 3; Psalm 146c: 1, 3 en 7; Lied 315: 1 en 2 
Wees welkom!  
Inzameling van de gaven op 20 juli:   
Eerste collecte is voor de Diaconie/ZWO Deze collecte is bestemd voor het werk 
dat verricht wordt door de taakgroep Diaconie en ZWO in en vanuit onze 
gemeente. Aan zowel gezinnen als alleenstaanden die in acute financiële nood 
verkeren wordt eventueel (financiële) hulp geboden. Wij bieden ook onder-
steuning aan ‘Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum’, Stichting Leergeld Het      
             Hoogeland, Kledingbank Maxima of de Voedselbank, en noodhulp bij  
             rampen en overige doelen. U kunt via gift overmaken of via de bank, zie  
             info linkerkolom, o.v.v. “ de Diaconie ” geven of scan ← de QR-code. 
Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of  
via de bank, zie info linkerkolom, geven of scan deze QR-code→→→→ 
 
Meeleven met elkaar.  
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst! 
 
Bedankt: ‘Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik van de kerk ontvangen 
heb’, Janny Visser. 
 
Groene suggestie: Als u in een hotelkamer verblijft staan daar vaak op meerdere 
plaatsen afvalbakjes. Als er maar een klein dingetje in de afvalbak zit, zal tijdens 
het schoonmaken van de kamer het afvalzakje al worden vervangen. Doe 
daarom zoveel mogelijk al uw afval in één en dezelfde afvalbak, dit scheelt een 
boel plastic zakjes.  
 
Pastor Jolanda Tuma is afwezig van 9 t/m 30 juli; pastor Jacobine Gelderloos is 
afwezig van 12 juli t/m 3 augustus 
We wensen hen beiden een goede vakantie toe. Voor bijstand in pastoraat/bij 
overlijden kan contact worden opgenomen met het centraal aanspreekpunt, 
Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06-57834051 
 
Let op: wijziging kerk zondag 27 juli  
Zondag 27 juli is er géén dienst in de Torenkerk, zoals vermeld stond in 
Klankbord. Dit komt omdat er problemen zijn met het geluid en die kunnen voor 
27 juli niet opgelost worden. De dienst wordt nu gehouden in de Centrumkerk, 
aanvang 9.30 uur. Voorganger is Janny Prins en Pieter Pilon is organist. Wilt u 
wel een liedboek meenemen? Het is namelijk nog niet bekend of er een 
beameraar aanwezig kan zijn. Na de dienst is er koffie/thee. 
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Orgeldemonstraties woensdag 23 juli Fabianus & Sebastianus kerk Eenrum 
Woensdag 23 juli, aanvang 19.30 uur, wordt door organist Dirk Molenaar op een aansprekende manier uitgelegd hoe het 
Lohman-orgel (1817) in de Fabianus & Sebastianuskerk van Eenrum  werkt en wat men er allemaal mee kan. 
Voorafgaand mag  vanaf 19.00 uur de toren van de Fabianus & Sebastianuskerk worden beklommen. 
 
Herbenaming Jacobuskerk Saaxumhuizen 
                                                                     Op vrijdag 25 juli, de naamdag van de Heilige Jacobus, krijgt de kerk van  
                                                                     Saaxumhuizen zijn oorspronkelijke middeleeuwse naam terug. In Saaxumhuizen   
                                                                     wordt van het terugkeren van de oude naam een feestelijke avond gemaakt door  
                                                                     de commissie Kerk in het Dorp. Iedereen is welkom! Er wordt op deze gedenkdag  
                                                                     van de heilige Jacobus de Meerdere iets over hem verteld, alsmede over de kerk  
                                                                     en het terugvinden van de naam. En er klinkt muziek. Het naambord wordt  
                                                                     onthuld door de oudste inwoner van Saaxumhuizen, mevrouw Tjimmy Scheeper- 
                                                                     Kamminga. Na de onthulling wordt de klok geluid en is er een hapje en een  
                                                                     drankje. Omdat Jacobus verbonden is aan het pelgrimeren, lopen we om 17.45 uur  
                                                                     vanuit de Fabianus & Sebastianuskerk van  Eenrum n aar Saaxumhuizen (ca. drie 
kilometer) en rond 21.00 uur weer terug naar Eenrum. Loop je niet mee dan ben je vanaf 19.15 uur van harte welkom in 
de  Jacobuskerk in Saaxumhuizen, waar het programma om 19.30 uur begint. Kom samen met ons dit historische 
moment vieren. Je bent van harte welkom! I.v.m. de catering graag opgave vóór 24 juli via info@kerkinhetdorp.nl   
Bij opgave graag vermelden of je ook meeloopt of alleen het gedeelte in Saaxumhuizen bijwoont. Op 15 augustus krijgt 
de kerk van Westernieland weer de naam Mariakerk en op 6 december gaat de kerk van Den Andel weer Nicolaaskerk 
heten.  
 
Orgelconcert in Eenrum 
Op zaterdag 26 juli laat het Lohman-orgel (1817) in de Fabianus & en Sebastianuskerk van Eenrum zich horen als 
concertinstrument. Met een aansprekend programma van ongeveer 45 minuten wordt het voor een dorpsorgel royale 
instrument bespeeld door de eigen organist Dirk Molenaar. Na afloop kan men de klaviatuur bezichtigen en eventueel 
daarna de toren beklimmen. Het concert begint om 12.30 uur, de toegang is gratis. Een vrije gift is altijd zeer welkom! 
Zaterdag 23 augustus is er weer een orgelconcert. 
 
Inzameling voor de Voedselbank tijdens de zomervakantie  
Ook in de zomervakantie is er behoefte aan producten bij de voedselbank. Voor de maand juli is er vooral behoefte 
aan: pastasaus, olie, bloem, ontbijtgranen, zoet broodbeleg, toiletpapier, allesreiniger, jam en hagelslag.  U kunt deze 
producten naar de voedselbank brengen op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.00 – 12.00 uur, Lombok 1 in 
Winsum. De voedselbank steunen kan door uw gift over te maken op bankrekeningnummer: NL44RABO 0102553289 
t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland. Namens de Voedselbank en de diaconie alvast bedankt voor al uw giften.  
 
Nieuwe expositie in de Ontmoetingszaal 
Afgelopen week is er een nieuwe expositie in de Ontmoetingszaal gekomen van Annemieke Fictoor. Haar werk bestaat 
uit olieverf schilderijen van stillevens en landschappen. Deze expositie zal tot en met 7 oktober 2025 te bezichtigen zijn. 
In de stillevens van Annemieke Fictoor (Groningen) draait het om licht geschonden schoonheid. De geschilderde 
objecten zijn gebutst of gebarsten, er zijn splinters af. Er is net iets of iemand vertrokken of uitgevlogen. In haar 
landschappen is de belijning en de horizon van het vlakke Groninger land en de Wadden haar grootste inspiratiebron. 
Tijdens de openingsuren van de Centrumkerk kunt u de expositie bezoeken maar er zullen ook extra kijkdagen worden 
georganiseerd waarbij de kunstenares zelf aanwezig zal zijn. Deze zullen t.z.t. bekend gemaakt worden. 
 
Open Kerk en klokluiden 
De kerk in Den Andel en de Torenkerk in Winsum zijn iedere dag open. De Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum en de 
kerk van Westernieland zijn open van donderdag tot en met zondag. 
Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den Andel en Westernieland. Ook 
wordt de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. In Den Andel wordt na de sirene op de 1e 
maandag van de maand de vredesklok geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl 
 
Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl 
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