
 

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl  
 
Tijdens de zomervakantie is er 
geen kinderoppas en geen 
kindernevendienst 
 
 

Zondag 27 juli  
Centrumkerk 9.30 uur 
Voorganger  Janny Prins 
Ouderling     Jan Dijkstra                   
Diaken           Michel Arnoldus 
Lector            Tineke Dijkstra 
Organist        Pieter Pilon 
Beamer         Els Prins 
Koster            Remko Mulder  
 
 
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40 
 
 

 

Komende diensten-vieringen 
In juli en augustus geen Stilte-
meditaties/Op adem komen 

 

Zondag 3 augustus 
Centrumkerk 9.30 uur 
voorganger  
                   pastor Jolanda Tuma 
 
Rekeningnummers collectes: 
1e col: NL66 INGB  0001 7313 49 

2e col: NL53 RABO 0154 9860 89 

  
 

 

 
 

 
 

Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Fabianus & Sebastianus kerk 
Eenrum: donderdag tm zondag 
Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks 
 
 
Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur bij 
kerkgroet@pgwh.nl  
       06-57834051 
 
Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
 
       06-57834051 

De kleur van de zondag is groen: Groen is de kleur van alles wat groeit. Groen is 
de kleur van hoop en verwachting. 
Let op: wijziging kerk zondag 27 juli  
Zondag 27 juli is er géén dienst in de Torenkerk i.v.m. problemen met het geluid 
De dienst wordt nu gehouden in de Centrumkerk met gebruik van de beamer! 
Zondag 27 juli Centrumkerk  (9.30 uur) We zijn ‘mensen van de weg’. 
Letterlijk, maar ook figuurlijk gaat een mens zijn of haar weg. Alleen, soms 
samen, volgen we een eigen weg of gaan we in het spoor van anderen.   
We horen zondag waarom Abraham op weg gaat en lezen een gedicht over oude 
verborgen voetpaden die al heel lang bestaan, die je kwijt kan raken maar ook 
steeds weer kan vinden. 
Paden die weten hoe ze mensen kunnen leiden omdat ze dat al zoveel keren 
eerder hebben gedaan. 
En op al die paden en wegen mag een pelgrimsgebed worden gezongen, deze 
keer door Amanda Strydom.  We lezen Genesis 12: 1-9  en een Ballade van Lars 
Gustafsson. We zingen Psalm 139: 1, 2 en 14; Lied 221; Lied 802: 1 en 4; Bundel 
Zangen van Zoeken en Zien 183; Bundel Zingenderwijs 170; Lied 978: 1, 3 en 4. 
Wees welkom en tot zondag! Janny Prins 
Inzameling van de gaven op 27 juli:   
Eerste collecte is voor ons lokaal project Stichting Present Een project via 
Present is soms net dat ene zetje om iemand weer boven water te krijgen. Want 
als er nooit bezoek komt, voor wie zou je dan nog opruimen? En in een 
verrommeld huis nodig je niemand meer uit. Een groep mensen die via Present 
een dag komt schoonmaken, schilderen of opruimen kan net het broodnodige 
zetje naar boven geven. Opluchting, hernieuwd vertrouwen in de mensen.  
              Gewoon al na één dag met wat extra aandacht en zorg. U kunt via  
              gift overmaken of via de bank, zie info linkerkolom, o.v.v. ‘Stichting         
              Present’, geven of scan ← de QR-code. 
Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of  
via de bank, zie info linkerkolom, geven of scan deze QR-code→→→→ 
 

Meeleven met elkaar.  
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst! 
Bedankt: ‘ Hartelijk dank voor de bloemen en felicitatie van de kerk voor ons 55 
jarig huwelijk op 17 juli ’, Raang Jan en Roelie Raangs 
 

Zangen van zoeken en zien 183: 1,2,3 (melodie psalm 146) Tekst: 
1. Wees de grond onder mijn voeten      2. Wees de stem in onze stilte  
     wees het dak boven mijn hoofd               en het oor dat ons verstaat; 
     wijs mij richting op de route                     Wees de warmte als de kilte  
     naar de toekomst ons beloofd.                onze liefde sterven laat.  
     Wees de bron waaruit ik put                    En geef steeds betekenis  
     Liefde, vrede en geluk.                               aan de vraag wat leven is. 
 

3. Wees de ziel van mijn gedachten, / wees de drijfveer van mijn hand. / Breng 
het Rijk dat wij verwachten / mede door ons doen tot stand. / Inspireer ons dag 
aan dag / met uw Geest en geef ons kracht. 
 

Luisterlied: Pelgrimsgebed (Amanda Strydom) Tekst 
Vader God U ken my naam  Die pad het U lankal berei 
My binnegoed en buitestaan  U maak die pad gelyk vir my. 
My grootpraat en my klein verdriet  
My vashou aan als wat verskiet.                
U ken my vrese en my hoop   
Die pad wat ek so kaalvoet loop 
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Vervolg Luisterlied 
Alle pelgrims keer weer huistoe  Moeder God U ken my waan  Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis  My ego en my regopstaan  Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op die grootpad Die drake waarteen ek bly veg  Ek verdwaal steeds op die grootpad 
Soekend na U boardinghuis.  U wys my altyd weer die weg.  Soekend na U boardinghuis. (2x) 
     U het my met U lig geseën 
     Die lig strooi ek op iedereen 
     Net U weet hoe my toekoms lyk 
     Ek het niks, U maak my ryk. 
 
Zingenderwijs 170  (melodie psalm 119) 
1. Wij zijn geen mensen van het sterke woord,  2. De Geest ten leven leidt ons op die weg. 
     een kwetsbaar klein verhaal vertelt ons leven.     Voor onze voet zal Zij een licht ontsteken. 
     Maar speurend hebben wij een stem gehoord.     Ons leven komt voorgoed bij God terecht, 
     Zij heeft ons vruchtbaar aan elkaar gegeven:      als wij ons brood met anderen willen breken: 
     ‘Jouw weg met mij zet zich ook morgen voort,     ‘Zij heeft mijn leven in jouw hand gelegd. 
     als in mijn hand jouw naam staat opgeschreven.’     Wij zijn op weg, elkaar tot heilzaam teken.’ 
 

3. De Geest van hem die als een tarwegraan 
    zijn leven gaf om reddend vrucht te dragen, 
    is God die adem schept in ons bestaan 
    en ons nabij is waar wij tastend vragen. 
    Hij zal met ons de weg ten einde gaan: 
    Een God als mens al onze levensdagen 
 

Pastor Jolanda Tuma is afwezig van 9 t/m 30 juli; pastor Jacobine Gelderloos is afwezig van 12 juli t/m 3 augustus 
We wensen hen beiden een goede vakantie toe. Voor bijstand in pastoraat/bij overlijden kan contact worden 
opgenomen met het centraal aanspreekpunt, Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06-57834051 
    
Groene suggestie: Gaat u binnenkort op vakantie? Voorkom voedselverspilling. Kijk zeker een week voor vertrek goed in 
de koelkast, voorraadkast en vriezer. Zijn er producten die niet lang meer houdbaar zijn, maak die dan nog zo veel 
mogelijk op voor vertrek. Houdt u er toch nog wat van over? Probeer het weg te geven voor u vertrekt, of misschien kunt 
u het invriezen en na thuiskomst alsnog opeten. 
                                                                
Inzameling voor de Voedselbank! Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!  
De afgelopen tijd is het aantal klanten van de voedselbank fors gestegen, daardoor heeft de voedselbank moeite om aan 
de vraag te kunnen voldoen. Als diaconie bevelen we onze maandelijkse inzamelingsactie dan ook van harte bij u aan. 
Volgende week zondag 3 augustus worden er weer producten voor de voedselbank ingezameld in de hal van de 
Centrumkerk. Voor de maand augustus is er vooral behoefte aan: Bloem, Pastasaus, Pakjes/blik soep, Koffie/thee, 
Houdbare melk en Koffiemelk. De voedselbank steunen kan ook door een bijdrage in de groene collectebus die in de hal 
van de kerk klaar staat, of door uw gift over te maken op : NL44RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het  
Hogeland of via de QR-code →→ . Zelf producten naar de voedselbank brengen kan iedere woensdag van  
9.00-12.00 uur, Lombok 1 in Winsum. U kunt ook DE punten (van de koffie en thee) sparen en in de kartonnen  
zuil in de hal van de kerk doen, hiervoor kan de voedselbank koffie verkrijgen. Namens de Voedselbank alvast bedankt 
voor al uw giften, de Diaconie. 
 
Zingen en muziek maken in de Fabianus- en Sebastianuskerk van Eenrum-Zaterdag 2 augustus 
Op zaterdag 2 augustus staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel eens wil zingen of muziek 
maken in de kerk. Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te 
produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Deze uit de middeleeuwen 
stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de 
piano. Info en opgave voor vrijdag 1 augustus a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl   Van harte welkom! 
 
Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl  
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat. 
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