protestantse gemeente
winsum-halfambt

De dienst in de Centrumkerk is
te volgen via kerkomroep.nl
Er is wel kinderoppas, geen
kindernevendienst

Zondag 6 juli
Centrumkerk10.00 uur
Drempelviering

Voorganger ds. Ariaan Baan
Ouderling Géanne Kremer
Diaken  Michel Arnoldus
Lector Hanneke Ritzema
Organist Paul Biester
Beamer Douwe Ruygh
Koster Remko Mulder

Kerk Saaxumhuizen 9.30u
Voorganger

pastor Jacobine Gelderloos
Ouderling Alie van Dijken
Diaken  Karola Oudman
Lector Frouktje Kremer
Organist Dirk Molenaar
Koster  Joke Engel

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40

Komende diensten-vieringen
In juli en augustus geen Stilte-
meditaties/Op adem komen
Zondag 13 juli

Centrumkerk 9.30 uur

Ds. S. Alblas

Viering Heilig Avondmaal

Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Fabianus & Sebastianus kerk
Eenrum: donderdag tm zondag
Kerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks

Aanleveren kopij Kerkgroet

Donderdags voor 12.00 uur bij

kerkgroet@pgwh.nl
06-57834051

Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051
Hoofdstraat W. 36

9951 AC Winsum

KerkGroet

De kleur van de zondag is groen. Groen is de kleur van hoop en verwachting.

Zondag 6 juli Centrumkerk (10.00 uur) ‘Afscheid en een nieuw begin’

Welkom in deze drempeldienst. In deze dienst voor jong en oud staan de
kinderen centraal. De kinderen van groep 8 nemen afscheid van de kinderneven-
dienst. Ze stappen de drempel over naar een nieuwe tijd op de middelbare
school. We gaan mooie kinderliederen zingen en ook de preek is speciaal voor
kinderen. Er is geen kindernevendienst, voor de (kleine) kinderen is er een tasje
met ‘doedingetjes’. Welkom! Ds. Ariaan Baan.

Lezing: Johannes 14: 15-26 (bijbel in gewone taal). Liederen: Lied 288 (2x);
Luisterlied ‘Circustent’; Lied 663: 1 en 2; Luisterlied ‘Heer u kent mij als geen
ander’; Lied ‘Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen’; Slotlied 416: 1 en 2.

1. Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen.

Sinds jij hier het levenslicht zag.

De weg lag nog helemaal open

Soms een traan, maar ook heel vaak een lach.

Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’ren in zee:
je vader of moeder, een vriend of een mens

die gewoon zegt: ik leef met je mee.

2. Je was nog heel klein op die morgen

toen doopwater viel op je hoofd.

God beloofde om voor je te zorgen

wij hebben zijn woord steeds geloofd.

Je hoeft niet alleen, maar je gaat met de Ander in zee:
Een vader, een moeder, een vriend: dat is God

die gewoon zegt: ik leef met je mee.

3.’t Was toen, maar je leeft in het heden,

ook vandaag ga je verder op weg.

De nevendienst is nu verleden

Maar hoor nu wat ieder je zegt:

Je hoeft niet alleen, maar wij gaan graag met jullie in zee
en hopen en bidden, dat jij later ook

heel gewoon zegt: Ik leef met je mee

Zondag 6 juli 9.30 uur - kerk Saaxumhuizen - ‘Dwalend als een pelgrim’

Eens per jaar wordt in de kerk van Saaxumhuizen een viering gehouden. Het
wordt een wat andersoortige dienst dan 'normaal’, verstillend, poétisch van
karakter - dwalend als een pelgrim door het landschap van de ziel.

Er is een gedrukte liturgie. Na de dienst is er zoals altijd koffie en thee en ruimte
elkaar te ontmoeten. Van harte welkom, pastor Jacobine Gelderloos

Inzameling van de gaven op 6 juli
De eerste collecte is voor Kerk in Actie Werelddiaconaat - Ghana
In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de
visserij. De organisatie Challenging Heights zet zich in om deze kinderen te
bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Door voorlichting wil

men nieuwe uitbuiting voorkomen. U kunt uw gift overmaken via

2 Gemeente Winsum-Halfambt o.v.v. ‘Ghana’ geven
* of scan € de QR-code
Tweede collecte is voor onze kerk: gift overmaken of scan deze QR-code->t
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https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=SWtGTqcijCMCGLmiTeSjg0pnYeVNPMjh
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=zJIKmiZ3QHKg7mx4-sddVA

Inzameling voor de Voedselbank zondag 6 juli

Inzameling voor de Voedselbank: deze zondag worden er weer producten voor de voedselbank ingezameld in de hal van
de Centrumkerk. Voor de maand juli is er vooral behoefte aan: pastasaus, olie, bloem, ontbijtgranen, zoet broodbeleg,
toiletpapier en allesreiniger. De voedselbank steunen kan ook door een bijdrage in de groene collectebus die in de hal
van de kerk klaar staat, of door uw gift over te maken op bankrekeningnummer: NL44RABO 0102553289 t.n.v.

St. Voedselbank Het Hogeland. Namens de Voedselbank alvast bedankt voor al uw giften.

Meeleven met elkaar

Enkele weken geleden is Thea Deegmulder ongelukkig gevallen en brak daarbij haar pols. Na een tijdje in Maartenshof, is
ze nu in de Tirrel om te herstellen en te revalideren. Thea verblijft op de afdeling Revalidatie kamer 5.

Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst!

Bedankt

“Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik heb gekregen voor mijn 97° verjaardag!”, Aukje Kamps-Brouwer

Afwezig: pastor Jolanda Tuma van 9 t/m 30 juli en pastor Jacobine Gelderloos van 12 juli t/m 3 augustus
Voor bijstand in pastoraat/bij overlijden kan contact worden opgenomen met het centraal aanspreekpunt,
Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06-57834051

Klankbord juli/augustus is verschenen met o.m. ‘Bert de Vries vertelt’ (de interviewer wordt geinterviewd)

Groene tip: Volgend weekend van 11 tot en met 13 juli is er de nationale tuinvlindertelling. U kunt dat weekend één of
meerdere keren een rondje maken door de eigen tuin (of op eigen balkon) en gedurende 15 minuten tellen hoeveel
vlinders u ziet en wat voor soorten. Op de website van de vlinderstichting vindt u meer informatie en een herkennings-
kaart om de namen van de verschillende soorten op te zoeken.

Aan etenstafel zoekt kokers, gastdame/ gastheer

De Diaconie organiseert al een aantal jaren aan etenstafel, een gezellig gebeuren waar iedereen welkom is en
ontmoeten en samen eten centraal staat. Om dit te kunnen blijven doen zijn we opzoek naar u!

Om het kookteam te versterken zoeken wij nog een paar enthousiaste kokers! Ook zijn gastdames of -heren welkom!
Lijkt het u leuk om een deel van het menu te bereiden? Wees niet bang dat u voor 30 pers. moet koken, alles kan in
overleg, passende bij wat u voor ons kunt betekenen.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Graag via Sieta Stavenga aanetenstafel@pgwh.nl of 06 2206 6233

Nog geen nieuwe expositie van Annemieke Fictoor in de Ontmoetingszaal
Dinsdag 1 juli zou de expositiecommissie de nieuwe expositie in de Ontmoetingszaal inrichten. Vanwege het warme weer
die betreffende dag, is de wisseling van de expositie uitgesteld naar een koeler moment.

Orgeldemonstratie woensdag 9 juli in de Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum

Een orgel, wat zit erin en wat tover je eruit. Een orgeldemonstratie voor jong en oud door Dirk Molenaar. Het Lohman-
orgel (1817) in de Fabianus & Sebastianuskerk van Eenrum laat het zien en horen! Op woensdag 9 juli, aanvang 19.30 uur
wordt op een aansprekende manier uitgelegd hoe een kerkorgel werkt en wat men er allemaal mee kan. Voorafgaand
mag vanaf 19.00 uur de toren worden beklommen.

Open Kerk en klokluiden

De kerk in Den Andel en de Torenkerk in Winsum zijn iedere dag open. De Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum en de
kerk van Westernieland zijn open van donderdag tot en met zondag.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den Andel en Westernieland. Ook
wordt de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. In Den Andel wordt na de sirene op de le
maandag van de maand de vredesklok geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl

Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat.

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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