protestantse gemeente
winsum-halfambt

De dienst in de Torenkerk is te
beluisteren via kerkomroep.nl

Tijdens de zomervakantie is er
geen kinderoppas en geen
kindernevendienst

Zondag 10 augustus
Torenkerk 9.30 uur
Voorganger

ds. Peter van de Peppel
Ouderling Jan Dijkstra
Diaken  Sieta Stavenga
Lector Ria Haaksema
Organist Jan van der Wal
Koster Henk Knol

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40

Komende diensten-vieringen
In juli en augustus geen Stilte-
meditaties/Op adem komen
Zondag 17 augustus
Centrumkerk 9.30 uur
voorganger

drs. Piet Ravensbergen

Rekeningnummers collectes:
1¢ col: NL66 INGB 0001 7313 49
2° col: NL53 RABO 0154 9860 89

Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Fabianus & Sebastianus kerk
Eenrum: donderdag tm zondag
Kerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks

Aanleveren kopij Kerkgroet
Donderdags voor 12.00 uur bij
kerkgroet@pgwh.nl of
Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051
Hoofdstraat W. 36

9951 AC Winsum

KerkGroet

De kleur van de zondag is groen: Groen is de kleur van alles wat groeit. Groen is
de kleur van hoop en verwachting.

Zondag 10 augustus Torenkerk (9.30 uur)

Op deze achtste zondag van de zomer lezen we uit Oude en Nieuwe Testament
twee verhalen waarin vrouwen de hoofdrol spelen. Ze dagen mannen (Elisa en
Jezus) uit tot grensoverschrijdend gedrag, dat wil zeggen om hun grenzen te
verleggen. Dit geldt in het bijzonder voor de vrouw uit Marcus 7, die Jezus
overhaalt de gevolgen van zijn eigen woorden te trekken. Het heil is niet alleen
voor insiders, maar ook voor buitenstaanders.

We lezen 2 Koningen 4:18-37 en Marcus 7: 24-30. We zingen Psalm 92: 1, 7 en §;
Lied 146c¢c: 1 en 7; Lied 152: 1, 6 en 7; Lied 3393; Lied 647; Lied 834;

Wees welkom! Neemt u een liedboek mee? Na de dienst is er koffie/thee.
Inzameling van de gaven op 10 augustus:

Eerste collecte is voor Kerk in Actie Zending-Cuba

Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is tekort aan voedsel, brandstof en
elektra. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland.
Ouderen en zieken staan er alleen voor. Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken
om pastorale en diaconale hulp te bieden o.a. door bijbelstudies, thuiszorg en
maaltijden van zelf verbouwd voedsel. U kunt via gift overmaken of via
de bank, zie info linkerkolom, o.v.v. ‘Collecte Cuba’ geven of scan de

B de QR-code €.

Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of via :
de bank, zie info linkerkolom, geven of scan deze QR-code>->->->->-> >
Meeleven met elkaar

Minke Warringa-Bosma is gevallen en heeft haar bovenarm gebroken. Ze ligt in
het ziekenhuis en is in afwachting van een plek waar ze kan revalideren.

Trijn Enter is na twee maanden revalidatie in de Tirrel weer thuisgekomen. Vlak
voor Pinksteren is zij gevallen met de fiets en brak daarbij haar heup. Gelukkig
gaat het nu weer dusdanig goed dat ze naar huis mag.

Thea Deegmulder verblijft nog in de Tirrel. Een tweede val heeft het herstel wat
vertraagd. Thea wil iedereen bedanken voor de kaartjes die ze kreeg en voor de
mooie plant die ze kreeg van de kerk. Thea verblijft op de afdeling revalidatie
Hogeland, kamer 5.

Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst!
Groene suggestie: Kent u al de wasbal? Deze bal van plastic heeft een speciale
vorm waardoor er goed contact is met water en wasgoed. De wrijving tussen
wasgoed, water en wasbal kan bijdragen aan het reinigen van de was. Daarnaast
bevat de wasbal kleine keramische steentjes die de pH-waarde verhogen waar-
door onzuiverheden en vlekken in de was beter oplossen in het water. Hierdoor
reinigt de was. Alleen bij sterk vervuilde was kan er een beetje wasmiddel bij
gebruikt worden. Zo'n wasbal is wel 1000 keer te gebruiken. Hierdoor bespaart u
veel wasmiddel wat niet in het opperviaktewater terechtkomt en het scheelt ook
een boel verpakkingsmateriaal.

Heeft u de oplossing al ingestuurd? In het Klankbord van juli/augustus staat een
woordzoeker waarbij je een prijs kunt winnen. Wil je kans maken op een prijs,
stuur dan de oplossing naar klankbord@pgwh.nl (stond niet goed in Klankbord)
of doe een briefje met de oplossing in de brievenbus van de Centrumkerk,
Hoofdstraat W. 36 in Winsum. Dit kan nog tot 15 augustus!

Deadline voor het Klankbord nadert alweer De redactie ontvangt kopij voor het
september/oktobernummer van het Klankbord graag vé6r 15 augustus:
klankbord@pgwh.nl
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Kerk Westernieland krijgt oorspronkelijke naam terug

De dorpskerk van Westernieland krijgt op vrijdag 15 augustus, de naamdag
van de Heilige Maria, de naam terug die het gebouw tot 1594 heeft gehad:
Mariakerk. Het is dan de derde kerk van de voormalige kerkelijke gemeente
Halfambt die de middeleeuwse naam terugkrijgt, want sinds 20 januari jl.
heet de kerk van Eenrum weer Fabianus & Sebastianuskerk en sinds 25 juli jl.
heet de kerk van Saaxumhuizen weer de Jacobuskerk.

In Westernieland wordt van het terugkeren van de oude naam een feestelijke
avond gemaakt door de commissie Kerk in het Dorp van de Protestantse
Gemeente Winsum-Halfambt. We reizen door de tijd met de Heilige Maria, de geschiedenis van de kerk wordt verteld en
hoe de oorspronkelijke naam verdween en weer teruggevonden is. Er is prachtige muziek door verschillende musici. Na
de onthulling van de naam, wordt de klok geluid en een roos geplant op het kerkhof. We sluiten af met hapjes en
drankjes rondom de vuurkorf. Kom samen met ons dit historische moment vieren. Je bent vanaf 19.00 uur van harte
welkom. Het programma begint om 19.15 uur. l.v.m. de catering opgave voor 12 augustus via info@kerkinhetdorp.nl

Op 6 december gaat de kerk van Den Andel weer Nicolaaskerk heten.

Moment van Stilte in de Fabianus & Sebastianus Kerk in Eenrum

Een kaars aansteken, luisteren naar muziek, luisteren naar een gedicht en vooral de stilte beleven.

In deze geindividualiseerde wereld, en in deze tijd vol eindeloze prikkels lukt het vaak niet om je hoofd uit te zetten.
Misschien kunnen we juist nu, en juist in de eeuwenoude kerk van Eenrum een nieuwe plek vinden om samen te zijn en
de stilte te beleven. Zondag 17 augustus van 19.00 — 19.30 uur is iedereen welkom!

Monnikenwerk 2025

In de periode van 18 tot en met 23 augustus, met daarna 24 augustus als afsluitende zondag, vindt de achtste editie van
het project Monnikenwerk plaats. We werken dit jaar in een kleine cirkel van zes kerken, Westernieland

met zes kunstenaars, gedurende zes opeenvolgende dagen. We keren terug naar de vier
kerken waar we ooit begonnen - Den Andel, Saaxumhuizen, Eenrum en Westernieland —
plus Winsum Obergum en Tinallinge.

MONNIKENWERK: In de sobere ruimte van een middeleeuwse kerk werken kunstenaars
in stilte aan hun monnikenwerk: kunst die met tijd en aandacht gemaakt is in een ruimte
die al eeuwen betekenis heeft. Kunst die bezoekers uitnodigt tot aandachtig waarnemen,
nadenken. Marc de Groot werkt in de kerk van Winsum-Obergum waar hij een tekst van
Nick Cave hakt in steen. Een tekst die voor hem troostrijk is. Wouter Wieringa verblijft in
de kerk van Den Andel met de vraag ‘waar kan ik schuilen’. Een tent van doek, woorden,
draden, wit op wit. Anjet van Linge brengt een boomstronk de kerk van Eenrum binnen,
eens getroffen door de bliksem. Boom van kwaad en goed? De kerk in Westernieland is
de plek waar Lisette Durenkamp haar weg gaat met vlas. In dit gewas komt alles samen.
‘Wat is mijn plek in dit geheel?’ Leen Kaldenberg is in de kerk van Saaxumhuizen, luistert, Winsum-Ohbergum
kijkt, laat zich leiden door te laten, en wat dan tevoorschijn komt. In de kerk van Tinallinge maakt Jolanda Tuma een
pelgrimage in de stilte van de kerk, geinspireerd door de woorden van Dag Hammarskjold: ‘de langste reis is de reis naar
binnen’. Er wordt gehakt, geschilderd, geschept, geschreven, geborduurd, gemediteerd.

Bezoekers zijn in die week welkom op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 augustus van 17.00 tot 20.00 uur om
kerk en kunst te ervaren. Op zondag 24 augustus is er eerst een kerkdienst in Eenrum, voorganger Jacobine Gelderloos.
Daarna wordt er een rondgang gemaakt langs alle zes kerken. Sluit gerust aan op ieder gewenst moment. Zie voor meer
informatie over de route op www.monnikenwerk.nu of op de flyer die in verschillende kerken liggen.

Inzameling voor de Voedselbank! Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

De afgelopen tijd is het aantal klanten van de voedselbank fors gestegen, daardoor heeft de voedselbank moeite om aan
de vraag te kunnen voldoen en vraagt de Voedselbank om extra inzameling. Voor de maand augustus is er vooral

ElipegzE behoefte aan: Bloem, Pastasaus, Pakjes/blik soep, Koffie /thee, Houdbare melk en Koffiemelk. De voedselbank
;s 43 steunen kan ook door uw gift over te maken op: NL44RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland of
%! via de QR-code¢. Producten naar de voedselbank brengen kan iedere woensdag van 9.00 - 12.00 uur, Lombok
1 in Winsum. Ook DE punten (van de koffie en thee) zijn welkom, hiervoor kan de voedselbank koffie verkrijgen.

Namens de Voedselbank alvast bedankt voor al uw (extra) giften!

'Zoals u heeft kunnen lezen kampt de Voedselbank van Het Hogeland met een forse stijging van gezinnen dat een beroep
doet op hen. Daarom vraagt de Voedselbank ook onze hulp. Wij hebben daarom besloten een aanvullende donatie toe te
zeggen. Taakgroep Diaconaat en ZWO.'

Den Andel

Saaxumhuizen

Tinallinge

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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