protestantse gemeente
winsum-halfambt

Er is géén dienst in de
Centrumkerk

Tijdens de zomervakantie is er
geen kinderoppas en geen
kindernevendienst

Zondag 24 augustus Fabianus
& Sebastianuskerk Eenrum
9.30 uur
Voorganger

pastor Jacobine Gelderloos
Ouderling Alie van Dijken
Diaken Michel Arnoldus

Lector Frouktje Kremer
Organist  Dirk Molenaar
Koster Joke Engel

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40

Komende diensten-vieringen
In juli en augustus geen Stilte-
meditaties/Op adem komen

Zondag 31 augustus
Centrumkerk 9.30 uur
Voorganger ds. Ariaan Baan
Viering Maaltijd van de Heer
Kinderoppas en -nevendienst
starten weer.

Rekeningnummers collectes:
1° col: NL66 INGB 0001 7313 49
2° col: NL53 RABO 0154 9860 89

Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Fabianus & Sebastianus kerk
Eenrum: donderdag tm zondag
Kerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks

Aanleveren kopij Kerkgroet
Donderdags voor 12.00 uur bij
kerkgroet@pgwh.nl of
Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051
Hoofdstraat W. 36

9951 AC Winsum

KerkGroet

De kleur van de zondag is groen: Groen is de kleur van alles wat groeit. Groen is
de kleur van hoop en verwachting.

Zondag 24 augustus Fabianus & Sebastianuskerk Eenrum 9.30 uur

De viering in Eenrum markeert het einde van een week Monnikenwerk. Een
week waarin de oude kerken veranderen in stille werkplaatsen, waar ruimte
ontstaat voor toewijding en ontvankelijkheid. Het thema van de viering is
daarom Ontvankelijkheid en toewijding. We lezen het verhaal van een jonge
Samuel die ook lange tijd in een Godshuis verbleef en daar door God geroepen
werd. Wat betekende die Godsontmoeting ‘op de binnenweg van zijn bestaan’
voor hoe hij de buitenwereld tegemoet kon treden? Kunnen wij dat voetspoor
van ontvankelijkheid en toewijding volgen?

We zingen als openingslied: Lied 216; Psalm van de zondag: ZZZ 557 met
voorzang door Jenny Baron; Glorialied 657: 1 en 4; Lied 266; Lied 321: 1, 2,3 en
7; Acclamatie bij voorbeden ZZZ 112; Uittochtslied Lied 1014.

We lezen 1 Samuel 3: 1-4: 1, Psalm 1 in bewerking van Kees van der Zwaard
Eris een liturgieboekje. Wees welkom, Jacobine Gelderloos

272 557 tekst: Jij, binnenweg van ons bestaan, wees met ons begaan.

Dat wij niet ontworteld raken, groeien aan jouw stroom.

Dat wij niet als kaf verwaaien, vruchtbaar zijn in jou.

Dat wij niet verloren lopen, blijven in jouw spoor.

Jij, binnenweg van ons bestaan, wees met ons begaan.

Z22Z 112 tekst: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar

Inzameling van de gaven op 24 augustus:

Eerste collecte is voor ons Lokaalproject Dorcas

Water moeten drinken waar je doodziek van wordt. Kun jij je het voorstellen?
Rose 15 jaar: ‘Het water uit de rivier was het enige water dat we hadden. Er
lopen dieren in rond die er ook in plassen en poepen. Door dit vieze water
kregen we diarree en waren heel vaak ziek.” Gelukkig ligt die tijd nu achter haar.
Dorcas legde in haar dorp een watertappunt aan. Wereldwijd hebben twee

i gift overmaken of via de bank, zie info linkerkolom, o.v.v. ‘Collecte
* Dorcas’ geven of scan de QR-code .

Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of via @i

de bank, zie info linkerkolom, geven of scan deze QR-code>—>—>—>—> - By

Meeleven met elkaar

Afgelopen maandag 18 augustus is Wim Kleine, (schoon) vader van Wilfred en
Tessa, opa van Yarnick en Iris, Maud en Stefan, Ticho, Lars en Britt Kleine,
overleden. Ze zijn dankbaar voor de tijd die ze nog met hem hebben gehad.
Geert Teislaan 21 9951 NL Winsum

Minke Warringa-Bosma is na een val ter revalidatie opgenomen in de Tirrel. De
kracht om te herstellen ontbreekt en ze glijdt uit het leven weg.

Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst!

Bedankt:

‘Hartelijk dank voor de mooie bloemen, die ik voor mijn verjaardag mocht
ontvangen’. Vriendelijke groet, Rika Datema

'Hartelijk bedankt voor de mooie bolchrysant die ik kreeg voor mijn 93
verjaardag', Marten Pol

ste

Groen suggestie: Het water dat u na het koken van aardappelen en groenten
afgiet, kunt u na afkoeling prima in de tuin werpen. De planten en
bodemdiertjes zullen u dankbaar zijn.


mailto:kerkgroet@pgwh.nl
mailto:info@pgwh.nl
https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=cNWNvlUIqkW1LZI7YBsnZo61yaCcDbZi
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=zJIKmiZ3QHKg7mx4-sddVA

Oproep: De gemeentezondag op 21 september valt op vredeszondag. Een thema en vraag waar we niet aan voorbij
willen gaan. Wie wil meedoen met de voorbereiding? Opgave voor 25 augustus bij Wilga: info@pgwh.nl / 06-57834051
Monnikenwerk 2025

Op zondag 24 augustus is er eerst een kerkdienst in de Fabianus- en Sebastianuskerk
Van Eenrum van 9.30 — 10.30 uur. Daarna wordt er een rondgang gemaakt langs alle
zes kerken. De route is:

11.00 — 11.45 uur: Fabianus- en Sebastianuskerk Eenrum - Anjet van Linge

12.00 — 12.45 uur: Jacobuskerk Saaxumhuizen - Leen Kaldenberg

13.30 — 14.15 uur: Mariakerk Westernieland - Lisette Durenkamp

14.30 — 15.15 uur: Sint Nicolaaskerk Den Andel - Wouter Wieringa

15.30 — 16.15 uur: Onze Lieve Vrouwenkerk Tinallinge - Jolanda Tuma

16.30 — 17.15 uur: Nicolaaskerk Winsum Obergum - Marc de Groot

Sluit gerust aan op ieder gewenst moment.

Zie voor meer informatie over de route op www.monnikenwerk.nu

Inzameling voor de Voedselbank! Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! Winsum-Obergum

De afgelopen tijd is het aantal klanten van de voedselbank fors gestegen, daardoor heeft de voedselbank moeite om aan
de vraag te kunnen voldoen en vraagt de Voedselbank om extra inzameling. Voor augustus is er vooral behoefte

aan: Bloem, Pastasaus, Pakjes/blik soep, Koffie /thee, Houdbare melk en Koffiemelk. Producten naar de voedselbank
brengen kan iedere woensdag van 9.00-12.00 uur, Lombok 1 in Winsum. Ook DE punten (van de koffie en thee) zijn
welkom, hiervoor kan de voedselbank koffie verkrijgen. Namens de Voedselbank alvast bedankt voor al uw giften!
ZONDAG 31 AUGUSTUS BEGINT DE KINDERNEVENDIENST WEER!

Met een enthousiast team en aantrekkelijk materiaal nodigen we kinderen met hun (groot)ouders en/of opvoeders uit.
Hoe meer kinderen er komen, hoe leuker het is.

Ook is er vanaf 31 augustus iedere week weer kinderoppas!

Aan etenstafel zoekt kokers, gastdame/ gastheer

De Diaconie organiseert al een aantal jaren aan etenstafel, een gezellig gebeuren waar iedereen welkom is en
ontmoeten en samen eten centraal staat. Om dit te kunnen blijven doen zijn we opzoek naar u!

Om het kookteam te versterken zoeken wij nog een paar enthousiaste kokers! Ook zijn gastdames of -heren welkom!
Lijkt het u leuk om een deel van het menu te bereiden? Wees niet bang dat u voor 30 pers. moet koken, alles kan in
overleg, passende bij wat u voor ons kunt betekenen.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Graag via Sieta Stavenga aanetenstafel@pgwh.nl of 06 2206 6233

Westernieland

Den Andel

Saaxumhuizen

Tinallinge

‘Op adem komen’ - woensdag 3 september - Torenkerk

In de Torenkerk, wordt iedere eerste woensdag van de maand weer een bijeenkomst ‘Op adem komen’ gehouden: Een
ontmoeting rond de liederen met van 19.00 tot 19.30 uur. Samen zingen, stilte, muziek, poézie en na afloop een kop
koffie of thee. Op de andere woensdagen van de maand is in de Torenkerk van 19.00 tot 19.30 uur een stiltemeditatie:
een psalm wordt gelezen — een half uur stil worden — nogmaals wordt de psalm gehoord.

Open Poort Eenrum - vrijdag 5 september

Na de zomervakantie start de Open Poort in Eenrum weer. Een ontmoeting onder het motto koffie, thee, appeltaart en
een thema. Vrijdag 5 september is het thema ‘Vrij, vroom en vrolijk’. Gespreksleider is ds. Gertine Blom uit Sauwerd in
De Poort, het gebouwtje naast de Fabianus en Sebastianuskerk van Eenrum. De toegang is gratis. Na afloop is er
gelegenheid tot het geven van een vrije gift. ledereen is van harte welkom!

Galmen in de kerk van Eenrum - zaterdag 6 september

De commissie Kerk in het Dorp — Eenrum zet elke eerste zaterdag van de maand de deur van de Kerk van Eenrum open
voor iedereen die wel eens wil ‘Galmen in de kerk’. Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een
andere manier om klanken te produceren, dan krijg je 6 september de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van
Eenrum. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik
gemaakt worden van het orgel of de piano. Graag even opgeven vddr vrijdag 5 september via info@kerkinhetdorp.nl
zodat er een indeling gemaakt kan worden wie wanneer de kerk mag gebruiken.

Alpha cursus Vanuit oecumenisch contact met NGK De Poort geven we bekendheid aan elkaars activiteiten, waaraan
gemeenteleden van beide kerken kunnen deelnemen. In september wordt gestart met Alpha cursussen. Wanneer je je
wilt opgeven of informatie wilt dan kun je mailen naar alphahethogeland@gmail.com

Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl

en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat.

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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