protestantse gemeente
winsum-halfambt

De dienst in de Centrumkerk is
te volgen via kerkomroep.nl

Er is kinderoppas en
kindernevendienst

Zondag 31 augustus
Centrumkerk 9.30 uur
Voorganger ds. Ariaan Baan
Viering Maaltijd van de Heer
Ouderling Laura Dijk

Diaken Pieter van Dorp
Dennis Knoops
Lector Alie van Dijken

Kindernevendienst
Annemieke Reker
Organist  Pieter Pilon
Beamer  Henry Reker
Koster Elly Hofman

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40

Komende diensten-vieringen
Woensdag 3 sept. Torenkerk
Op adem komen 19.00 — 19.30
Zondag 7 september
Centrumkerk 9.30 uur!
Voorganger

mevr. Marleen Stokroos
Doopdienst

Rekeningnummers collectes:
1° col: NL66 INGB 0001 7313 49
2° col: NL53 RABO 0154 9860 89

Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Fabianus & Sebastianus kerk
Eenrum: donderdag tm zondag
Kerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks

Aanleveren kopij Kerkgroet
Donderdags voor 12.00 uur bij
kerkgroet@pgwh.nl of
Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051

KerkGroet

Let op: zondag 7 september begint de doopdienst om 9.30, niet om 10.00, zoals
gebruikelijk op de eerste zondag van de maand. De voorganger, mevr. Stokroos
gaat deze morgen namelijk ook nog in een andere gemeente voor.
De kleur van de zondag is groen: Groen is de kleur van alles wat groeit. Groen is
de kleur van hoop en verwachting.
Zondag 31 augustus begint de kindernevendienst en kinderoppas weer!
Met een enthousiast team en aantrekkelijk materiaal nodigen we kinderen met
hun (groot)ouders en/of opvoeders uit. Hoe meer kinderen er komen, hoe
leuker het is. Ook is er vanaf 31 augustus iedere week weer kinderoppas!
Bij de dienst zondag 31 augustus Centrumkerk 9.30 uur ‘De hoeksteen’
N tm‘.‘\‘v" . In de tijd van de bijbel bouwde men huizen met behulp
i B van hoekstenen. Deze vier grote, vierkante stenen
' hielden andere stenen van een muur op hun plek.
Trok je een hoeksteen weg, dan stortte het gebouw in!
gy In de tekst die we zondag lezen, wordt de hoeksteen als
metafoor gebrwkt 'de steen die de bouwers hadden afgekeurd, wordt toch als
hoeksteen gebruikt'. Wie zou die hoeksteen zijn? We vieren(lopend) Avondmaal
. Welkom bij de dienst, ds. Ariaan Baan. Lezing: Psalm 118 (Naardense Bijbel)
We zingen: Psalm 86: 1, 2 en 4; Lied 868: 1, 2, 3,4 en 5; Psalm 118: 1,8 en 10;
Lied 377:1, 2, 3,4, 5,6 en 7; Lied 405: 4; Lied 425.
Inzameling van de gaven op 31 augustus:
Eerste collecte is voor Protestanse kerk- pastoraat
Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent en over wat je met je toekomst
wilt, rouw, eenzaamheid: er kan veel op studenten afkomen. Het studenten-
- pastoraat biedt hen een veilige plek waar ze terecht kunnen met hun
‘Ef? vragen over persoonlijke ontwikkeling, zingeving en geloof, en voor
&A% aandacht en een luisterend oor. U kunt via gift overmaken of via de
bank, info linkerkolom, o.v.v. ‘Collecte Pastoraat’ geven of scan de QR-code €.
Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of via
de bank, zie info linkerkolom, geven of scan deze QR-code>->->->->->

Zondag 7 september doopdienst 9.30u (let op: niet om 10.00u!)

In deze dienst zal Sara Liene Vosmeijer worden gedoopt, dochtertje van

Huub en Mirte Vosmeijer-Reker.

Meeleven met elkaar

Janny Visser is half augustus gevallen en heeft daarbij haar knieschijf gebroken.
Na een week in het ziekenhuis is ze inmiddels naar de Tirrel, kamer 3, gegaan
om te revalideren. Deze val heeft een flinke vertraging veroorzaakt in het herstel
na de ingrijpende operatie die zij in het voorjaar onderging. We wensen Janny en
Klaas heel veel sterkte en moed toe.'

Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst!
Overlijden: Minke Warringa-Bosma

Op 21 augustus is op 89 jarige leeftijd overleden Minke Warringa-Bosma. Minke
werd geboren op 10 september 1935 op een boerderij bij Fransum, als middelste
kind in een gezin van 5 dochters en 2 zoons. Ze deed de opleiding tot diétiste en
werkte in het Diaconessenhuis in de Stad totdat ze op 8 juni 1960 trouwde met
Jans Warringa. Ze kregen 2 zoons en 2 dochters. Dertig jaar lang hadden ze een
drogisterij in het centrum van Winsum. Daarnaast zocht ze ontspanning in fiet-
sen, zingen en dansen. Na een ongelukkige val, verloor ze de levenskracht. Ze
keek er naar uit Thuis te komen en herenigd te worden met haar man Jans. De
dankdienst voor haar leven: vrijdag 29 augustus in de Centrumkerk.
Correspondentieadres: Borgweg 7 9951 BB Winsum
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Inzameling voor de Voedselbank: Volgende week zondag 7 september worden er weer producten voor

de voedselbank ingezameld in de hal van de Centrumkerk. Voor de maand september is er vooral behoefte aan:
Groenten in pot/blik, Rijst, Macaroni, Ranja, Koffiemelk en Wasmiddel. De voedselbank steunen kan ook door een
bijdrage in de groene collectebus die volgende week in de hal van de kerk klaar staat, of door uw gift over te maken op
bankrekeningnummer: NL44RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland. Zelf producten naar de voedselbank
brengen kan iedere woensdag van 9:00-12:00 u. DE-punten (van de koffie en thee) kunt u altijd inleveren in de
kartonnen zuil in de hal van de kerk. Hiervoor kan de voedselbank pakken koffie verkrijgen.

Namens de Voedselbank alvast bedankt voor al uw giften.

Groene tip: Probeer de koelkast na het boodschappen doen slim in te pakken. Nieuw gekochte producten plaats u
achteraan, schuif de oudere producten naar voren, zodat u deze het eerste opmaakt. Afhankelijk van de ruimte in de
koelkast kunt u ook een speciaal plankje reserveren voor dat wat u het eerst wilt gebruiken.

Klankbord verschijnt deze week met
o.m een verhaal van hoop en vrees van George en Marie, een Syrisch gezin in het AZC

Vrijdag 5 september: Open Poort - Thema ‘De kracht van verhalen’ — Eenrum

In Eenrum start vrijdag 5 september weer een Open Poort. Het thema is: ‘Vrij, vroom en vrolijk’ door Gertine Blom,
predikante in Sauwerd. Vrij, vroom en vrolijk - hoe kunnen die woorden samengaan? Voor veel mensen is of was de kerk
een plek waar je je niet vrij, maar gevangen voelt; waar je niet vrolijk, maar ernstig bent. En vroom zijn... dat klinkt vooral
erg saai. Toch zijn voor mij deze drie woorden belangrijk geworden in mijn geloofsreis. Tijdens ons gesprek op
vrijdagmorgen 5 september vertel ik er graag meer over, en gaan we met elkaar verkennen hoe onze geloofsreizen eruit
zagen. Welke zaken in geloof en spiritualiteit maakt ons vrije en vrolijke vrome mensen? En wat laten we liever achter? Ik
zie ernaar uit om deze thema's samen te verkennen. Van harte welkom! Tijd en plaats: 10.00 — 12.00 uur (inloop vanaf
9.45 uur) in het gebouwtje naast de Fabianus en Sebastianuskerk van Eenrum. Deze bijeenkomsten werken verbindend
en geven mogelijkheid tot verdieping. ledereen is welkom. Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven
van een vrije gift.

Galmen in de kerk van Eenrum - zaterdag 6 september

De commissie Kerk in het Dorp — Eenrum zet elke eerste zaterdag van de maand de deur van de Kerk van Eenrum open
voor iedereen die wel eens wil ‘Galmen in de kerk’. Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een
andere manier om klanken te produceren, dan krijg je 6 september de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van
Eenrum. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik
gemaakt worden van het orgel of de piano. Graag even opgeven vAor vrijdag 5 september via info@kerkinhetdorp.nl
zodat er een indeling gemaakt kan worden wie wanneer de kerk mag gebruiken.

Zondagmiddagcafé 14 september — Annemieke Fictoor vertelt over haar Expositie in de Ontmoetingszaal

Annemieke Fictoor — kunstschilder vertelt in het Zondagmiddagcafé over de Expositie in de Ontmoetingszaal, waar haar
werken te bewonderen zijn .De belijning en de horizon van het vlakke Groninger land en de Wadden zijn Annemieke’s
grootste inspiratiebron bij het schilderen van landschappen. Want de zee, de dijken en duinen, de omgeploegde akkers
en koolzaadvelden, de horizon en de eindeloze luchten zijn van een ongelofelijke schoonheid. Ook zal er deze middag
aandacht zijn voor muziek..... “Aangezien ik altijd werk met muziek op de achtergrond en het mij inspireert tot het maken
van mijn werk”. Vanaf 14.30 u bent u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00 u begint het programma. In de
pauze is er een ‘hapje’ en een drankje. Einde programma is ong. 16.45 u.

De toegang is gratis, een gift is welkom! Hartelijk welkom!

Samen in Het Hogeland de krachten bundelen tegen armoede?

Donderdag 18 september, 19.45 uur hopen we u/jou te mogen ontmoeten voor de start van een SchuldHulpMaatje-
initiatief in de gemeente Het Hogeland. Want ook in Het Hogeland kampen (te) veel mensen met geldzorgen. Kerken
kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen. Wil je meedoen als bestuurder of maatje? Meld je dan aan (niet verplicht)
en kom naar deze avond in Kerkcentrum De Poort, Borgweg 36 te Winsum. Aanmelding kan via een mailtje aan:
Harry.binnenmars@schuldhulpmaatje.nl. Als je eerst meer informatie wilt ontvangen, mag je ook telefonisch contact
opnemen: 06-10744975. Harry Binnenmars Relatiebeheerder SchuldHulpMaatje www.schuldhulpmaatje.nl

Alpha cursus Vanuit oecumenisch contact met NGK De Poort geven we bekendheid aan elkaars activiteiten, waaraan
gemeenteleden van beide kerken kunnen deelnemen. In september wordt gestart met Alpha cursussen. Wanneer je je
wilt opgeven of informatie wilt dan kun je mailen naar alphahethogeland@gmail.com

Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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