protestantse gemeente
winsum-halfambt

De dienst in de Centrumkerk is
te volgen via kerkomroep.nl
Er is oppas en kindern.dienst
Zondag 14 september
Centrumkerk Winsum 9.30
Voorganger
mevr. Maria Adriaanse
Ouderling Marja Velzen
Diaken Sieta Stavenga
Lector Jenny Baron
Kindernevendienst Lucia Vos
Organist  Jan van der Wal
Beamer  Wilfred Kleine
Kosters
Ans Bolt en Anneke Offringa
Mariakerk Westernieland 9.30
Voorganger
pastor Jolanda Tuma
Ouderling Jan Hamminga
Diaken Karola Oudman
Lector Frouktje Kremer
Organist Dirk Molenaar
Koster Kristin Wijnja
Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40
Komende diensten-vieringen
Woensdag 17 sept. Torenkerk
Stiltemeditatie 19.00 — 19.30
Zondag 21 september
Centrumkerk Winsum 9.30 uur
Gemeentezondag
Pastor Jacobine Gelderloos
Winkheem Zangdienst 19.00u
Pastor Jolanda Tuma

Rekeningnummers collectes:
1° col: NL66 INGB 0001 7313 49
2° col: NL53 RABO 0154 9860 89
Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Fabianus & Sebastianus kerk
Eenrum: donderdag tm zondag
Mariakerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks

Aanleveren kopij Kerkgroet
Donderdags voor 12.00 uur bij
kerkgroet@pgwh.nl of
Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051

KerkGroet

De kleur van de zondag is groen: Groen is de kleur van alles wat groeit. Groen is
de kleur van hoop en verwachting.
Bij de dienst Centrumkerk 9.30u ‘lk kan heel goed zoeken, alleen het vinden....’
Wat hebben de herder en de vrouw uit de tweede lezing gemeen? Gaat het om
het verlies van iets wat hen dierbaar is? Gaat het om het terugvinden? Of speelt
er iets anders mee in de verhalen die we deze zondag gaan horen. En hoe past
Mozes in dit plaatje? Verliest hij iets, vindt hij iets? En wat dan? Lang niet altijd is
de combinatie van lezingen voor een dienst voor een voorganger meteen
duidelijk. Het zou fijn zijn als de samenstellers van het leesrooster er een beetje
uitleg bij zouden geven. Of op zijn minst een hint. Maar ze laten het kennelijk in
vol vertrouwen over aan de voorganger zelf. Dus ging ik op zoek. Ik kan heel
goed zoeken, alleen het vinden is zo moeilijk. Wat is er verlo-ren? Waar is naar
gezocht? Is er iets gevonden? Laten we samen op zoektocht gaan en hopen te
vinden. Lezingen: Ex. 32: 7-14; Luc. 15: 1-10. Welkom! Maria Adriaanse
Zingen: Psalm 51 (nieuwe psalmberijming)*; Lied 701; Lied 316:1 en 4;
Lied 320m: 1, 2 en 5; Lied 339a; Lied 896: 1, 3,5 en 6; Lied 422; Lied 221.

*Psalm 51 (nieuwe psalmberijming)

1. Heb medelijden God! Ik roep u aan omdat uw hart gevuld is met genade.

Wis alle schuld weg, al mijn slechte daden. Mijn zonden blijven mij voor ogen staan.

Wat ik gedaan heb is ontstellend slecht. Ik heb mij tegenover u misdragen.

Welk vonnis u ook velt, het is terecht. Ten einde raad wil ik vergeving vragen

2. Zuiver mijn hart, God, wis mijn fouten uit.

Vernieuw mijn geest, wil al mijn schuld vergeven.

Ik kan alleen standvastig met U leven als U de ogen voor mijn zonden sluit.

Geef mij de blijdschap die ik heb gekend,

kracht door uw Geest om U opnieuw te eren.

Dan leer ik wie verdwaald zijn wie U bent. Zij zullen luisteren en zich bekeren.

Bij de dienst Mariakerk Westernieland (9.30 uur) ‘En weer opnieuw beginnen’
Soms sla je wegen in waarvan je achteraf pas ziet dat het niet handig was. Soms
lopen wegen, letterlijk en figuurlijk dood. Dan realiseer je je dat de verbinding
met dat wat je zo lief was, verbroken is. Het overkomt iedereen, het hoort bij
het leven afgedwaald te raken. Hoe heilzaam is het dan te merken dat je een
nieuwe kans krijgt, dat je weer opnieuw mag beginnen, om mag keren en de uit-
zichtloze doodsheid achter je te laten. Hoe zwart de geschiedenis ook lijkt, dwars
doorheen de breuken van het bestaan kan het licht naar binnen kieren en ons
weer herinneren aan de bron van ons bestaan. We lezen uit het oude testament
het verhaal over het Gouden kalf, uit het nieuwe testament over het verlorene
dat terug gevonden wordt. Er is een gedrukte liturgie. Welkom! Jolanda Tuma
Inzameling van de gaven op 14 september:
Eerste collecte is voor Kerk in Actie- Wereddiaconaat - Indonesie.
In Indonesié leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen helpen hun ouders
bij de verkoop van kranten of etenswaren, anderen moeten zich alleen redden.
Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken deze kinderen op straat
op en kijken welke hulp ieder kind nodig heeft. Zij bezoeken ook de ouders om
de thuissituatie te verbeteren en begeleiden zij kinderen (terug) naar school.
Kinderen die zich in een onhoudbare situatie bevinden kunnen tijdelijk in
¥ het opvanghuis van Dreamhouse terecht. U kunt via gift overmaken of
5 via de bank, info linkerkolom, o.v.v. ‘Collecte Jonge generaties’ geven of
scan de QR-code €.
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Meeleven met elkaar

Heleen Dijkstra, echtgenote van Henk Dijkstra en moeder van Elke en Anne, heeft op 26 augustus een
stamceltransplantatie ondergaan. Dit is onderdeel van een intensieve behandeling in het UMCG voor myelofibrose, een
zeldzame aandoening van het beenmerg. Na een zeer kritiek moment, lijkt de weg naar herstel nu langzaam en voor-
zichtig ingezet. We wensen Heleen en haar gezin veel sterkte en kracht toe. Heleen verblijft op afdeling D1, kamer 14,
Postbus 11120, 9700 CC Groningen. Kaartjes zijn zeer welkom, bloemen niet vanwege infectiegevaar.

Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst!

Bedankt: “Hartelijk dank voor de bloemen die ik kreeg voor mijn 83° verjaardag”, Wil van Dorp.

“Hartelijk dank voor de bloemen die ik voor mijn 85° verjaardag heb ontvangen”, Theo Dijkstra

“Bedankt voor de mooie bos bloemen die ik mocht ontvangen voor mijn 95e verjaardag”. Groet, Ina Klooster- Scholtens.
Verhuisd: mevrouw Bosma-Bos heeft laten weten dat ze is verhuisd naar Winkheem, kamer 207, Borgweg 48 Winsum.
Groene tip: De plastic zak waarin u een brood hebt gekocht, kan op diverse manieren worden hergebruikt. Als afvalzakje,
om een aangebroken voedselverpakking luchtdicht te bewaren, iets in te vriezen, of een nieuw vers brood in op te halen.
Zondagmiddagcafé 14 september — Annemieke Fictoor vertelt over haar Expositie in de Ontmoetingszaal

Annemieke Fictoor — kunstschilder vertelt in het Zondagmiddagcafé over de Expositie in de Ontmoetingszaal, waar haar
werken te bewonderen zijn .De belijning en de horizon van het vlakke Groninger land en de Wadden zijn Annemieke’s
grootste inspiratiebron bij het schilderen van landschappen. Want de zee, de dijken en duinen, de omgeploegde akkers
en koolzaadvelden, de horizon en de eindeloze luchten zijn van een ongelofelijke schoonheid. Ook zal er deze middag
aandacht zijn voor muziek..... “Aangezien ik altijd werk met muziek op de achtergrond en het mij inspireert tot het maken
van mijn werk”. Vanaf 14.30 u bent u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00 u begint het programma. In de
pauze is er een ‘hapje’ en een drankje. Einde programma is ong. 16.45 u. Toegang gratis, een gift is welkom! Welkom!

21 september Gemeentezondag ‘Kijk, laat je verwonderen door Gods geest’

De Gemeentezondag begint om 9.30u met een Eredienst in de Centrumkerk o.l.v. Jacobine Gelderloos. Na de koffie, thee
en limonade met wat lekkers, vanaf 11.00u activiteiten die allemaal te maken hebben met het jaarthema: ...Iaat je ver-
wonderen door ... beeldende kunst, poézie, bloemen, muziek, andere culturen etc. Voor jongeren, vanaf groep 7 basis-
school t/m ...., is een buitenactiviteit gepland (kanovaren), hiervoor opgeven bij jeugdouderling Marjan (06 42768421).
Om 12.15u is er een korte meditatieve viering in de Torenkerk waarin verschillende elementen van de activiteiten terug
zullen komen, Jolanda zal hierin voorgaan en Chris van Bruggen zorgt voor de muziek. Chris van Bruggen leidt van 11.00
tot 12.00u ook een zanguur in de Torenkerk. Om 12.45u sluiten we de ochtend af met een gezamenlijke lunch.

In Winkheem is er ’s avonds om 19.00u een zangdienst waarin het jaarthema uiteraard terugkomt.

lets bakken/maken/meenemen voor bij de koffie/thee/limonade? Even een berichtje naar info@pgwh.nl of 06-57834051.
Ontvankelijkheid en Verwondering — Gebed en Meditatie drie bijeenkomsten Centrumkerk 20.00u o.l.v. Jolanda Tuma
Donderdag 25 september: Bidden is zo oud als de mensheid en komt in alle culturen terug. Wat verstaan we tegenwoor-
dig eigenlijk onder bidden, wat zegt de Bijbel over bidden, en wat doet het met je? En wat heeft bidden met ontvanke-
lijkheid en verwondering te maken?

Donderdag 9 oktober: In kerkdiensten en meditatieve vieringen komen verschillende gebeden aan de orde: drempel-
gebed, kyriegebed, dank- en voorbeden, stil gebed, het ‘Onze Vader’, meditatieve stilte. Maar ook in je privéleven zijn er
misschien verschillende vormen van gebed of meditatie. Zijn er vaste momenten in de dag of juist de hele dag door, of
misschien wel helemaal niet meer. Daar gaan we het over hebben.

Donderdag 23 oktober: Meditatie lijkt te zijn overgewaaid uit de meer oosterse tradities zoals het Boeddhisme en het
daaruit voortgekomen gegeven van mindfulness, maar heeft ook eeuwenoude wortels in het Christendom, met name in
de monastieke (klooster) tradities. Wat heeft meditatie met Ontvankelijkheid en Verwondering te maken?

Opgave bij Wilga Schuuring info@pgwh.nl/06 57834051

Aan etenstoavel 10 oktober 18.00 Ontmoetingszaal Centrumkerk

ledereen, samen of alleen, kan deelnemen aan deze gezamenlijke maaltijd. Eten in gezelschap en boven al de
gezelligheid van het samen zijn staan bij deze ontmoeting voorop. Kosten € 8,00 per persoon.

Opgave via aanetenstafel@pgwh.nl of 06-22066233. Namens De Diaconie, Groet Sieta Stavenga

De Voedselbank: voor september is behoefte aan groenten in pot/blik, rijst, macaroni, ranja, koffiemelk, wasmiddel.

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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