protestantse gemeente
winsum-halfambt

Diensten in de Centrumkerk te
volgen via kerkomroep.nl
Er is kinderoppas en
kindernevendienst
Zondag 28 september
Centrumkerk 9.30u
Voorganger pastor Ate Klomp
Ouderling Marja Velzen
Diaken Pieter van Dorp
Lector Hannie Boomsma
Leiding Kindernevendienst
Annemieke Reker
Organist Henk Koster
Beamer Henry Reker
Koster Elly Hofman
Centrumkerk 19.00u
Groninger dienst
m.m.v. Winsumer Cantorij
Voorganger ds. T.J. Oldenhuis
Ouderling Alie van Dijken
Diaken Michel Arnoldus
Organist  Pieter Pilon
Beamer  Douwe Ruygh
Koster Cees Leinenga

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40
Komende diensten-vieringen
Woensdag 1 okt. Torenkerk
Op Adem komen 19.00-19.30u
Zondag 5 oktober
Centrumkerk Winsum 10.00 u
Pastor Jolanda Tuma

Rekeningnummers collectes:
1° col: NL66 INGB 0001 7313 49
2° col: NL53 RABO 0154 9860 89
Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Fabianus & Sebastianus kerk
Eenrum: donderdag tm zondag
Mariakerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks

Aanleveren kopij Kerkgroet
Donderdags voor 12.00 uur bij
kerkgroet@pgwh.nl of
Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051
Hoofdstraat W. 36

9951 AC Winsum

KerkGroet

De kleur van de zondag is groen: Groen is de kleur van alles wat groeit. Groen is
de kleur van hoop en verwachting.

Bij de dienst Centrumkerk 9.30u ‘Niet alleen’

In de tekst van Lucas 13 ontdekken we een vrouw die ziek is. Ze heeft een ziekte
waardoor ze niet meer rechtop kan staan. Sterker kun je niet uitdrukken dat een
mens in een klein wereldje leeft en alleen is. Maar wij mensen zijn niet bedoeld
om alleen te zijn! Lezingen: Jesaja 66: 18-21 en Lucas 13: 10-3.

Liederen: Lied 275: 1, 2, 3,4 en 5; Psalm 62: 1, 3 en 5 (nieuwe psalmberijming);
Kinderlied “We gaan voor even uit elkaar’; Lied 763: 1, 3, 4, 5; Lied 157a: 1, 2 en
3; Lied 747: 1 en 8; Lied 23a: 1 en 2; Lied 903: 1 en 2. Welkom, pastor Ate Klomp.
Inzameling van de gaven bij de morgendienst op 28 september:

De eerste collecte is voor de Protestanse kerk-Missoinair werk.

In Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar de kerk gaan, maar wel op
zoek zijn naar zingeving en misschien wel naar God. De Protestantse Kerk zoekt
hen op door festivals, retraites en andere events te organiseren. Ook kunnen zij
zich abonneren op een nieuwsbrief, naar podcasts luisteren of voor inspiratie op
mEnswm SOCiale media terecht, om ook voor deze jongeren een vindplaats van

> = geloof, hoop en liefde zijn. U kunt geven via gift overmaken, via de bank,
Ok ' info linkerkolom, o.v.v. ‘Collecte Missionair’ of scan de QR-code &
Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of via

de bank, zie info linkerkolom, geven of scan deze QR-code>->->->->->

Bie de Grunneger dainst m.m.v. Winsumer Cantorij 19.00u
Altijd al eens een dienst in het Gronings, Grunnegs, willen bijwonen? Deze
zondagavond zal ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden samen met de Winsumer
Cantorij o.l.v. Nellie Bolhuis, een mooie dienst verzorgen. Elk en ain is welkom!
Biebellezing: Johannes 15: 1 t/m 17

Zingen (Grunneger Laidbouk): Psaalm 100: 1, 2, 3 en 4; Gezang 1: 1, 2, 3 en 4;
57:1;57:3en4;313: 1, 2 en 3; Slotzang Psaalm 150: 1 en 2.
Na de dienst is er koffie/thee. De collecte bij de uitgang is voor de ;
Onkosten. U kunt geven via gift overmaken of scan de QR-code - —>—> = EjR{EN
Zondag 28 september wordt de vredesweek afgesloten, maar de roep om vrede
is meer dan ooit nodig. In de kerk liggen vredesposters om mee te nemen. Als u
wilt, kunt u een poster mee nemen en deze thuis voor uw raam hangen.
Meeleven met elkaar

Heleen Dijkstra is, na vijf weken in het UMCG te zijn geweest i.v.m. een
beenmergtransplantatie, terug in Winsum. Voor verder herstel en revalidatie
verblijft Heleen in de Tirrel, revalidatie Het Hogeland 3, kamer 29.

Hanny Zwart is afgelopen dinsdag getroffen door een hersenbloeding met
ernstige uitvalverschijnselen als gevolg. Ze is helder van geest maar haar lichaam
heeft een enorme dreun gehad. Op moment van dit schrijven is duidelijk
geworden dat geen herstel meer wordt verwacht. Ze verblijft in het Martini-
ziekenhuis. We wensen Hanny, haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte
en moed toe. Als u een kaart wilt sturen, dan graag naar haar huisadres:
Regnerus Praediniusstraat 9a, 9951 CA Winsum.

Afgelopen week is mevr. Zwanny Kloosterhof opgenomen in het Martinizieken-
huis. Ze heeft ernstig hartfalen en is erg verzwakt. De situatie is zo ernstig dat
wordt gekeken naar een opname in een verpleeghuis. De familie heeft gevraagd
voor haar te bidden in deze dienst.

Marjan Brouwer werd vorig weekend onverwacht opgenomen in het ziekenhuis,
maar kon na een geslaagde operatie weer naar huis. Haar herstel gaat goed en
ze hoopt over niet al te lange tijd haar werkzaamheden weer op te pakken.
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Overleden Riewert Korringa: Maandagavond 22 september is op 80-jarige leeftijd overleden Riewert Korringa. Hij is
opgegroeid in Winsum en werkzaam geweest als vertegenwoordiger. 58 jaar was hij getrouwd met Mientje. Samen kre-
gen ze drie zonen, klein- en achterkleinkinderen. Kenmerkend was zijn zorgzaamheid, liefdevol aanwezig zijn, mantelzor-
ger, een vast geloof en vertrouwen op God. Wetende dat de toekomst na het sterven goed zal zijn. Op de rouwkaart
staan de woorden “Veilig in Jezus armen”. Veel heeft hij betekend voor de Kerkbalans in onze gemeente. De dankdienst
voor zijn leven: zaterdag 27 september, 11.00u in de Centrumkerk. Corr.adres: Hoofdstraat W83, 9951AR Winsum.

Een aantal jongeren wil verkennen of ze belijdenis wil gaan doen - Speel jij ook met die gedachte?

Of vraag je je wel eens af: “Waar geloof ik in en wat betekent dat voor mijn leven?” Neem dan contact op met Jacobine
Gelderloos (06 38239007/pastoraat@pgwh.nl) voor meer informatie. In overleg plannen we twee avonden in het najaar.
Woensdag 1 oktober: Op adem komen — Torenkerk Winsum

Tijdens ‘Op adem komen’ zingen we deze avond liederen rond het thema 'Kijk, verwonder je over Gods Geest'. Samen
zingen, stilte, muziek, poézie en na afloop een kop koffie of thee. Tijd: 19.00 — 19.30 uur. Van harte welkom!

Vrijdag 3 oktober (10.00 — 12.00u) Open Poort Eenrum - 'Spring, Summer, Fall, Winter...and Spring’

Een fraaie Koreaanse film, over de cycli van het leven, die zich afspeelt op een afgelegen bergmeer waar een oude boed-
dhistische monnik en zijn jonge leerling leven op een vlot waarop een kleine tempel is gebouwd. De loop van de seizoe-
nen houdt gelijke tred met de transformatie van de jongen in een oude man, die - in de tweede lente - zelf doceert. Een
zinnenstrelende film die doet verlangen naar onthechting. Open Poort is naast de Fabianus & Sebastianuskerk, Eenrum.
Zaterdag 4 oktober: Galmen in de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum

Deze zaterdag staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel eens wil zingen of muziek maken in
de kerk. Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te produceren,
dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. In overleg kan gebruik gemaakt worden van het
orgel of de piano. Info en opgave voor vrijdag 3 oktober a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl. Van harte welkom!

Zondag 5 oktober 15.30u: Boreas Duo met organiste Jutta Michel-Becher in Den Andel

Deze zondag zal in het kerkje van Den Andel een uniek concert plaatsvinden: samen met gitaar en cello klinkt het onlangs
gerestaureerde orgel. Het Boreas Duo, bestaande uit celliste Johanna Varner en gitarist Dick Toering, gaf in oktober 2023
een concert in de kerk van Den Andel. Meteen kwam toen de vraag of het Duo een concert kon geven waarbij het
gerestaureerde orgel aan bod zou komen. Hiervoor werd organiste Jutta Michel-Becher uit Mlinchen benaderd, met wie
het Duo eerder had samengespeeld. Entrée is €10,-- (graag contant). Na afloop napraten onder genot van een drankje.
Ontvankelijkheid en Verwondering — Gebed en Meditatie Centrumkerk 20.00u o.l.v. Jolanda Tuma.

Donderdag 9 oktober: In kerkdiensten en meditatieve vieringen komen verschillende gebeden aan de orde: drempel-
gebed, kyriegebed, dank- en voorbeden, stil gebed, het ‘Onze Vader’, meditatieve stilte. Ook in je privéleven zijn er
misschien verschillende vormen van gebed of meditatie. Zijn er vaste momenten in de dag of juist de hele dag door, of
misschien wel helemaal niet meer. Donderdag 23 oktober: Meditatie lijkt te zijn overgewaaid uit de meer oosterse
tradities zoals het Boeddhisme en het daaruit voortgekomen gegeven van mindfulness, maar heeft ook eeuwenoude
wortels in het Christendom, met name in de monastieke (klooster) tradities.. Opgave: info@pgwh.nl/06 57834051.

9 enders café vrijdag 10 oktober om 20.00u in de Soos achter de Centrumkerk

ledereen waarvan zijn/haar leeftijd eindigt op een 9 (vanaf 19 jaar), nodigen we uit voor deze avond. Vaak ervaren
mensen dit als een drempeljaar en is het een moment van omzien en vooruit kijken. Deze avond is bedoeld even een pas
op de plaats te maken, stil te staan bij vragen als: waar kom ik vandaan en waar wil ik naar toe? We hopen dat er uit alle
leeftijdsgroepen mensen komen om zo elkaar te kunnen aanvullen en verrijken in de visie op hun leven en de wereld.
Even een berichtje dat je komt, is altijd fijn. Jacobine Gelderloos/pastoraat@pgwh.nl en Ate Faber/fabara@ziggo.nl

Aan etenstoavel 10 oktober 18.00 Ontmoetingszaal Centrumkerk

ledereen, samen of alleen, kan deelnemen aan deze maaltijd. Eten in gezelschap en gezelligheid staan voorop. Kosten

€ 8,00 per persoon. Opgave via aanetenstafel@pgwh.nl of 06-22066233. Namens De Diaconie, Groet Sieta Stavenga
Groen weetje: Wist u dat de helft van al het bereide eten in de horeca wordt weggegooid? Als uw etensportie in een
restaurant te groot is, kunt u vragen of u het restant mee mag nemen om er thuis nog een keer van te genieten. Dit lijkt
misschien raar, maar het is eigenlijk een groot compliment voor de kok, dat u het lekkere eten niet wilt verspillen.
Inzameling voor de Voedselbank: zondag 5 oktober worden weer producten voor de voedselbank ingezameld in de hal
van de Centrumkerk. Voor oktober is vooral behoefte aan: Pastasaus,Hagelslag, Jam, Koffie, Thee en Wasmiddel.

De voedselbank steunen kan ook door een bijdrage in de groene collectebus die in de hal van de kerk klaar staat, of door
uw gift over te maken op bankrekeningnummer: NL44RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland. Dank!

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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