Kerk in
" afla het Dorp

Nieuws van Kerk in het Dorp
Oktober 2025

Het is bijna oktober en het lijkt er op dat de lange nazomer langzamerhand voorbij is. Maar
ook het najaar nodigt uit om naar buiten te gaan. Juist in de herfst toont de natuur haar
veelzijdigste gezicht. Maak een wandeling of fietstocht door het Hogeland of maak gewoon
een ommetje in je buurt. Je kunt dan nog wat laatste zonnestralen meepikken. Of maak op
een heldere avond een wandeling en aanschouw de sterrenhemel.

Ook voor de PGWH is een nieuw seizoen aangebroken. Er vinden tal van activiteiten plaats
rondom het jaarthema: Kijk, laat je verwonderen door Gods Geest.

Zondag 21 september was er een viering in de Centrum Kerk rond het jaarthema en kon je
meedoen met verschillende activiteiten o.a. schilderkunst bekijken, vredesgebed schrijven,
vredeswandeling, liederen zingen in de Torenkerk. In het kader van de Vredesweek werd in
de Stiltetuin bij de Poort in Winsum de vredeswandeling afgesloten met het Coventry gebed,
zie pagina 8 van deze Nieuwsbrief.

Als je goed om je heen kijkt is er in oktober van alles waar te nemen. Ook valt er in de
dorpen weer genoeg te beleven. Ben je op zoek naar zingeving, cultuur of een viering,
bezoek dan eens een activiteit van Kerk in het Dorp. Van harte welkom!



https://pgwh.nl/activiteiten/
https://www.kerkinhetdorp.nl/

ACTIVITEITEN

Woensdag 1 oktober: Op adem komen — Torenkerk Winsum

Tijdens ‘Op adem komen’ zingen we liederen rond een bepaald thema. Het thema deze
avond is 'Kijk, verwonder je over Gods Geest'. Samen zingen, stilte, muziek, poézie en na
afloop een kop koffie of thee. Tijd: 19.00 — 19.30 uur. Van harte welkom!

Op de andere woensdagen is er op dezelfde tijd een meditatie rondom een Psalm.

Meditatie raakt het algemene en tijdloze verlangen van mensen om naar binnen te keren, de
weg te gaan van de innerlijkheid en de stilte. We zitten rondom een kaars en er wordt een
(deel van een) psalm gelezen, daarna klinkt de klankschaal en gaan we de stilte in.

Je kunt mijmeren over een woord of een zin uit de gelezen psalm, of je herhaalt in gedachten
je eigen gebed of tekst. In de stilte zoeken we de aanwezigheid van God, of welke naam je
ook gebruikt voor dat diepste geheim. Een rustpunt in het midden van de week, een moment
van bezinning, inspiratie, even stil staan. Kent u, ken jij, het verlangen om naar binnen te
keren of ben je er nieuwsgierig naar? Van harte welkom!

Open Poort - Eenrum

X Op de 1¢ vrijdag van de maand is er van 10.00 — 12.00 uur ( inloop
0% % : vanaf 9.45 uur) ‘Open Poort , in het gebouwtje naast de Fabianus en
' Sebastianuskerk van Eenrum. In kleine kring wordt er een thema
besproken, en is er mogelijkheid tot gesprek. Deze bijeenkomsten
werken verbindend en geven mogelijkheid tot verdieping. ledereen is
welkom. Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven
van een vrije gift.
Inloop vanaf 9.45 uur.

Vrijdag 3 oktober: Open Poort — Film 'Spring, Summer, Fall, Winter...and Spring’ — Eenrum
Op vrijdag 3 oktober a.s. wordt de film 'Spring, Summer, Fall, Winter...and Spring’ vertoont.
Een fraaie Koreaanse productie over de cycli van het leven. De film speelt zich af op een
afgelegen bergmeer waar een oude boeddhistische monnik en zijn jonge leerling leven op
een vlot waarop een kleine tempel is gebouwd. De loop van de seizoenen houdt gelijke tred
met de transformatie van de jongen in een oude man die uiteindelijk - in de tweede lente -
zelf doceert. Een zinnenstrelende film die doet verlangen naar onthechting. Met mooie,
verhalende beelden en een summier gebruik van tekst.

Van harte welkom.



Zaterdag 4 oktober: Galmen in de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum
Op zaterdag 4 oktober staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel
eens wil zingen of muziek maken in de kerk.
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Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om
klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van
Eenrum. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook
kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de piano. Info en opgave voor
vrijdag 3 oktober a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl Van harte welkom!

Zondag 5 oktober: Boreas Duo met organiste Jutta Michel-Becher in Den Andel
Zondag 5 oktober zal in het kerkje van Den Andel een uniek concert plaatsvinden: samen
met gitaar en cello zal het onlangs gerestaureerde orgel klinken.

Het Boreas Duo, bestaande uit celliste Johanna Varner en gitarist Dick Toering, gaf in
oktober 2023 een concert in de kerk van Den Andel. Meteen kwam toen de vraag of het Duo
een concert kon geven waarbij het gerestaureerde orgel aan bod zou komen. Hiervoor werd
organiste Jutta Michel-Becher uit Miinchen benaderd, met wie het Duo eerder had
samengespeeld.



mailto:info@kerkinhetdorp.nl

Het trio zal in het concert de klankmogelijkheden van hun instrumenten verkennen, waarbij
op het orgel (letterlijk!) alle registers zullen worden bespeeld. Op klassieke muziek
gebaseerde improvisaties vormen de kern van het concert, met zowel meditatieve stukken
als spannende klanklandschappen.

Jutta Michel-Becher is een veelzijdig klanktovenaar op het orgel. In haar werk combineert ze
vroege klassieke muziek met moderne klanken, betoverend door eenvoudige schoonheid.

Johanna Varner studeerde cello aan de Musikhochschule in Minchen. Als improviserend
musicus vormde zij een kwartet met onder andere de drummer Han Bennink.

Dick Toering studeerde klassiek gitaar aan het conservatorium in Groningen. Daarna was hij
zeer actief als gitarist en componist in diverse bands, waarbij zijn innovatieve gitaartechniek
een grote rol speelde.

Het Boreas Duo bracht twee klassieke CD’s uit met een zeer gevarieerd repertoire. Hun
eerste CD ‘Music for a While’ (2017) en de voorjaar 2025 verschenen tweede CD ‘Si Dolce e’
| Tormento’. Daarnaast brachten ze als Toering/Varner de cd ‘Control & Fantasy’ uit, met
eigen composities en improvisaties, en met organist Klaus Treuheit op het orgel van Usquert
de cd ‘Usquert I-XII’, met meditatieve klanklandschappen.

Het concert op 5 oktober in Den Andel begint om 15.30 uur. Entrée is 10 euro
(graag contant betalen). Na afloop is er gelegenheid voor napraten onder het genot van een
drankje.

Zondag 12 oktober: Viering - Fabianus & Sebastianuskerk in Eenrum

Eens per maand organiseert de Protestantste Gemeente Winsum Halfambt een viering in
€én van de oude kerken van Den Andel, Eenrum of Westernieland.

Op Zondag 12 oktober is deze viering in Eenrum. Aanvang viering is 9.30 uur.

Voorganger is ds. Gerbrand Segger en het orgel wordt bespeeld door Dirk Molenaar.

Na afloop koffie/thee en ruimte om elkaar te ontmoeten. Van harte welkom!

Donderdag 16 oktober: Rondje om de Toren
Een bezinningswandeling van een klein uur, te
beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) en
eindigend bij de Centrumkerk met als afsluiting
koffie en thee en wat lekkers. De wandeling
begint met een tekst/een gedicht waarna er ca.
10 minuten in stilte wordt gelopen. Daarna wordt
er enkele malen stil gestaan voor een kort
gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn vrij om
tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te
praten met mede-lopers.




Zondag 19 oktober: Zondagmiddagcafé - Bijzonder ouderschap — Centrumkerk Winsum
Als ouder van een kind met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking loopt
het leven anders dan je had verwacht. Jouw kind is kwetsbaar en dat maakt jou als ouder
ook kwetsbaar. Je wilt voor je kind zorgen, maar je moet de zorg ook uit handen geven en
delen met -vaak lieve en toegewijde — anderen. Ik noem dit bijzonder ouderschap.

Wie en waar ben je, als ouders, als vader, moeder en broer en zus in dit verhaal? Als gezin?
Wat houdt je bezig? Wat houdt je uit je slaap en...waar put je uit?

Mijn naam is Wilma Klaassen, moeder van drie kinderen. Mijn jongste dochter (28) woont
sinds 2016 in een aangepast dorp waar ze 24 uur per dag intensieve begeleiding en zorg
krijgt. Ik vertel over onze keus voor dit dorp, aan wie we haar toevertrouwd hebben. Mijn
denken over ‘inclusie’ ontbreekt niet.

Ik geef gastcolleges aan studenten en beginnende begeleiders binnen onderwijs en zorg.
Sinds kort ben ik Gespecialiseerd Client Ondersteuner bij Jouwmetgezel. Hier kan ik
‘meelopen’ met andere ouders.

Tot ziens bij het zondagmiddag café op 19 oktober.

Een groet, Wilma

Vanaf 14.30 u bent u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00 u begint het
programma. In de pauze is er een ‘hapje’ en een drankje. Einde programma is ong. 16.45 u.
De toegang is gratis, een gift is welkom! Hartelijk welkom!




Zaterdag en zondag 18/19 en 25/26 oktober: Kunstdagen Den andel

In het weekend van 18/ 19 en van 25/26 oktober zijn er weer de Kunstdagen Den Andel.

In beide weekenden kan men van 12.00 tot 17.00 uur verschillende disciplines kunst
bekijken op verschillende locaties in het dorp. In de 14e editie van de Kunstdagen Den
Andel zijn er weer diverse kunstdisciplines vertegenwoordigd. Er is toonkunst, soundwriting
en multimedia te bewonderen, naast schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst en
edelsmederij.

Het oorspronkelijke idee van het begin blijft gechandhaafd: kunstenaars uit het dorp laten
eenmaal per jaar zien waar zij mee bezig zijn en nodigen ieder een gastkunstenaar uit om de
blik niet alleen op Den Andel, maar ook naar buiten te richten. Dit jaar exposeren zeven
gastkunstenaars en vier kunstgroepleden.
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Zie voor meer informatie: kunstgroephethogeland

Vooruitblikken

Zondag 2 november: Allerzielen — onze kerken open en een gedachtenismoment in
Westernieland

Op veel plaatsen wordt stilgestaan bij hen die zijn
gestorven. Het is een dag om stil te staan bij hen die we
persoonlijk kennen, maar ook een dag om in het
bijzonder stil te staan bij de slachtoffers van conflicten
en rampen wereldwijd. Ook de kerken van Den Andel,
Eenrum, Westernieland en Winsum (Torenkerk) zijn op
deze dag geopend (van 10.00 tot 19.00 uur) voor
iedereen die een kaarsje wil aansteken voor een
dierbare die overleden is of om uiting te geven aan
verdriet en onmacht over zoveel leed in de wereld.

In de kerk van Westernieland wordt ’s avonds tevens een gedachtenismoment met muziek
en poézie gehouden. Tijdens dat gedachtenismoment is er ook gelegenheid om een kaarsje
aan te steken. Dit gedachtenismoment is van 19.00 tot 19.30 uur.


https://www.kunstgroephethoogeland.nl/

Zaterdag 8 november: Publieksdag Microscopie — Kerk Westernieland (12.00 — 16.00 uur)
Altijd al eens door een microscoop willen kijken? Dan is zaterdag 8 november 2025 je kans.
Op meerdere openbare plekken in de provincies Groningen en Drenthe worden deze dag
microscopen opgesteld. De microscopiedag is een initiatief van de Rijksuniversiteit
Groningen. Geschikt voor jong (vanaf circa 7 jaar) en oud.

microscopiedag.nl
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Open Kerk en klokluiden

De kerk in Den Andel en de Torenkerk in Winsum is iedere dag open. De Fabianus &
Sebastianus kerk in Eenrum en de kerk van Westernieland zijn open van donderdag tot en
met zondag.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den
Andel en Westernieland. Ook wordt de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond
uitvaarten. In Den Andel wordt na de sirene op de 1¢ maandag van de maand de vredesklok
geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in
contact gebracht met contactpersonen.
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Wat is een Coventry-gebed?

In november 1940 bombardeerde de Duitse Luftwaffe de Engelse stad
Coventry. De volgende dag trof men in de ruines van de uitgebrande kathedraal
twee dakspanten aan die in de vorm van een kruis lagen. Voor de deken van de
kathedraal was dat een teken dat als reactie op de verwoesting niet gekozen
moest worden voor vergelding maar voor verzoening.

Na de oorlog zochten de mensen uit Coventry contact met steden waarvan ook
de kathedraal zwaar was beschadigd of verwoest, zoals Kiel, Dresden en Berlijn.
Zo ontstond het Coventry beraad, een netwerk van kerken waar iedere vrijdag
wordt gebeden voor vrede.

Symbool van het netwerk is het ‘Cross of Nails’ (kruis van spijkers): spijkers uit
het dak van de verwoeste kathedraal, maar nu een symbool van hoop.

Inmiddels vindt in meer dan 160 steden in de wereld iedere vrijdag een
gebedsviering plaats, waar mensen over de hele wereld zich met elkaar
verbonden weten. In Groningen bestaat zo’n viering bijv. in Scheemda.

Barmhartige God,

Verdeeldheid belaagt ons hart.
Vijandsdenken knaagt aan onze ziel
Haat verduistert alle verstand.

In zo’n wereld leven wij vandaag.

Ons hart schreeuwt om vrede.
Onze ziel schreeuwt om vrede.
Ons verstand schreeuwt om vrede.

Help ons te blijven geloven in uw rijk
waar ruimte is voor iedereen,
waar vijandschap niet bestaat.

Zegen ons met de vrede van Christus,
die alle verstand te boven gaat,
die onze ziel opent voor de ander,
die ons hart vult met liefde
voor U en onze medemenes.



Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl

Kerk in
alda het Dorp

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente
Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en
levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en
Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger
Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente
Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de
Protestantse gemeente Winsum Halfambt.
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