protestantse gemeente
winsum-halfambt

Diensten in de Centrumkerk te
volgen via kerkomroep.nl

Er is kinderoppas en
kindernevendienst

Zondag 12 oktober
Centrumkerk 9.30u
Voorganger

mevr. Maria Adriaanse
Ouderling Marjan Dijkstra
Diaken Michel Arnoldus
Lector Marisca Hageman
Leiding Kindernevendienst

Jantien van Leeuwen

Organist  Pieter Pilon
Beamer  Wilfred Kleine
Koster Cees Leinenga
Fabianus & Sebastianus kerk
Eenrum 9.30u
Voorganger ds. Fred Tjeerdsma
Ouderling Jan Dijkstra

Diaken Dennis Knoops
Lector Frouktje Kremer
Organist  Dirk Molenaar
Koster Joke Engel

Voor vervoer naar de diensten
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40

Komende diensten-vieringen
Woensdag 15 okt. Torenkerk
Stiltemeditatie 19.00-19.30u
Zondag 19 oktober
Centrumkerk Winsum 9.30 u
Ds. Ariaan Baan

Winkheem zangdienst 19.00u
Pastor Jacobine Gelderloos

Rekeningnummers collectes:
1° col: NL66 INGB 0001 7313 49
2° col: NL53 RABO 0154 9860 89

Kerken open/binnenlopen
Kerk Den Andel: dagelijks
Fabianus & Sebastianus kerk
Eenrum: donderdag tm zondag
Mariakerk Westernieland:
donderdag t/m zondag
Torenkerk Winsum: dagelijks
Aanleveren kopij Kerkgroet
Donderdags voor 12.00 uur bij
kerkgroet@pgwh.nl of
Centraal Aanspreek Punt
Wilga Schuuring-Warringa
info@pgwh.nl / 06-57834051

KerkGroet

De kleur van de zondag is groen: Groen is de kleur van alles wat groeit. Groen is

de kleur van hoop en verwachting.

Bij de dienst Centrumkerk Winsum 9.30u ‘Gaan, in vertrouwen’

In grote lijnen zijn zowel het verhaal van Nadaman als het verhaal van de tien

melaatsen wel bekend, denk ik. Nadman gaat op weg, de tien melaatsen zijn op

weg, Jezus is op weg. Ze gaan allemaal, maar met welk doel? Nadman zoekt

genezing, de tien melaatsen vragen om medelijden en Jezus is op weg naar

Jeruzalem. Wat zal de weg hen brengen? En wij, ook op weg? Door de tijd, door

het leven? Wat zal onze weg ons brengen? In deze viering zullen we kijken of er

antwoorden zijn op deze vragen. Allemaal van harte welkom. Maria Adriaanse

Lezingen: 2 Koningen 5, 1-16 en Lucas 17, 11-19

Liederen: Psalm 98 (nieuwe berijming); Lied 701; Lied 299a; Lied 316: 1 en 4;
Lied 218: 1, 3 en 4; Acclamatie 339a; Lied 422; Lied 912.

Bij de dienst in de Fabianus & Sebastianus kerk Eenrum 9.30u

In een onrustige wereld en in dagen van onvoorspelbaarheid, gaan we op zoek

naar een Stem die ons vertrouwen geeft en hoop. Er is een gedrukte liturgie.

Welkom! Ds. Fred Tjeerdsma

Inzameling van de gaven 12 oktober

De eerste collecte is voor ons Lokaal project Stichting Present

Een project via Present is soms net dat ene zetje om iemand weer boven water

te krijgen. Want als er nooit bezoek komt, voor wie zou je dan nog opruimen?

En in een verrommeld huis nodig je niemand meer uit. Een groep mensen die via

Present een dag komt schoonmaken, schilderen of opruimen kan net het brood-

nodige zetje naar boven geven. Opluchting, hernieuwd vertrouwen in de

mensen. Gewoon al na één dag met wat extra aandacht en zorg.

" U kunt geven via gift overmaken, via de bank, info linkerkolom, o.v.v.

‘Collecte Present’ of scan de QR-code ¢

Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of via

Meeleven met elkaar

Janny Visser is al zo goed hersteld dat ze vrijdag 10 oktober naar huis mag om
verder te herstellen.

Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst!
Overlijden Jaap Stulp

Op 6 oktober 2025 is Jakob Stulp overleden. Jaap werd op 1 februari 1947 in
Leens geboren als oudste van zes kinderen. In 1970, op 30 december, trouwde
hij met Emma van Til. Ze woonden jarenlang in Bedum. Ze kregen vier kinderen:
Paul, Geke, Fokko en Gert-Jan en vier kleinkinderen. Naast zijn werk was Jaap
organist in vele kerkdiensten. In 2022 verhuisden Jaap en Emma naar de Kerk-
straat in Winsum. De afscheidsdienst is op maandag 13 oktober om 13:00 in de
Maranathakerk in Bedum, Kleinestraat 4. Voorafgaand is er gelegenheid tot
condoleren. Correspondentieadres: Kerkstraat 31, 9951 AD Winsum.

Bedankt

“Bedankt voor het prachtige boeket voor mijn verjaardag”, Auktje Berghuis-
Brouwers.

“Heb een prachtig boeket mogen ontvangen voor mijn verjaardag. Hartelijk dank
daarvoor”, Adri Pol-Emaar

Een aantal jongeren wil verkennen of ze belijdenis wil gaan doen

Speel jij ook met die gedachte? Of vraag je je wel eens af: “Waar geloof ik in en
wat betekent dat voor mijn leven?” Neem dan contact op met Jacobine Gelder-
loos (06 38239007/pastoraat@pgwh.nl) voor meer informatie.
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Actie Solidariteitskas 2025: Ook dit jaar vragen wij uw medewerking voor de actie Solidariteitskas. Binnenkort ontvangt
ieder belijdend lid van onze gemeente een brief met een folder of een email. Controleer ook uw spam/ongewenste mail.
Gemeentes helpen en ondersteunen elkaar om een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Kerken uit het hele land
dragen een vast bedrag per lid bij. Doet u ook mee? Onder vermelding van het unieke nummer onder uw adresgegevens
kunt u uw bijdrage overmaken. Hartelijk dank, namens het College van Kerkrentmeesters, de bijdragencommissie.
Gezocht: Vrijwilligers voor de Sint Maartensviering bij de Torenkerk op 11 november

Info/aanmelding bij Jacobine Gelderloos: 06 38239007/pastoraat@pgwh.nl

Samen kijken naar De Verwondering — maandag 13 oktober Centrumkerk 20.00u - Schuif gerust aan!

‘Durf moedig te zijn’, Mariann Edgar-Budde (bisschop van de Episcopale kerk van Washington) vroeg tijdens de
inauguratie van president Trump om barmhartigheid voor homo- en biseksuelen, transgenders, illegale immigranten en
kinderen van immigranten. Wat kunnen we van haar leren over moed, volhardingen verbinding? Jacobine Gelderloos
Schrijfcafé 14 oktober van 9.45 — 12.00 uur Centrumkerk

Momenteel is het schrijfcafé vol, maar wilt u een keer aanschuiven, dan kunt u altijd contact opnemen met Maria
Adriaanse, ook als u niet eerder meedeed. Voor meer informatie kunt u contact zoeken met mpadriaanse@ziggo.nl
Gespreksgroep overdag 14 oktober in de Centrumkerk — 10.00u tot 11.30u

Het zal de eerste keer zijn dat Hanny Zwart niet in ons midden is. We staan stil bij haar overlijden en nemen de tijd ge-
dachten met elkaar te delen. Mocht er daarna nog ruimte zijn, dan komt het boek ‘De Bijbel in het midden. Het geloofs-
gesprek te midden van verschillen’ nog aan de orde. Marja Velzen en Pastor Jolanda Tuma zijn deze ochtend aanwezig.
Ontmoeting en handwerken 14 oktober 14.00-16.00u

Het breien, haken, naaien en wat u/je nog meer bedenkt om met de handen te doen, wordt weer opgepakt. Ook
diamond painting of een tekening maken kan gewoon. Zelf het materiaal meenemen. Koffie/thee is klaar. Welkom!
Woensdag 15 oktober lezing Jacobine Gelderloos over haar promotieonderzoek — Wierdekerk Sauwerd 20.00u

Hoe kan de kerk een waardevolle bijdrage leveren aan het dorp? En hoe kunnen kerken zich laten zien? Jacobine schreef
haar proefschrift over kerkelijke gemeenschappen op het platteland. Deze avond gaan we met elkaar op zoek naar
vruchtbare mogelijkheden in onze eigen dorpen. Welkom! Kosten zijn €5,--, inclusief koffie/thee.

Rondje om de Toren donderdag 16 oktober 19.30u Torenkerk Winsum

De wandeling begint bij de Torenkerk met een tekst/een gedicht waarna ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen. Daarna
wordt enkele malen stil gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn vrij om tijdens dit rondje stil te
zijn, te mijmeren of te praten met mede-lopers. Afsluitend rond 20.30u in de Centrumkerk koffie en thee en wat lekkers.
Aan het “rondje” kan iedereen meedoen, aanmelden is niet nodig en het “rondje” gaat altijd door. Van harte welkom!
Zondagmiddagcafé 19 oktober: ‘Bijzonder ouderschap’ in de Centrumkerk Winsum (15.00u — inloop vanaf 14.30u)

Als ouder van een kind met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking loopt het leven anders dan je had
verwacht. De jongste dochter (28) van Wilma Klaassen woont sinds 2016 in een aangepast dorp waar ze 24 uur per dag
intensieve begeleiding en zorg krijgt. Je wilt voor je kind zorgen, maar je moet de zorg ook uit handen geven en delen
met - vaak lieve en toegewijde - anderen. Wilma Klaassen noemt dit bijzonder ouderschap. Ze vertelt erover in dit
Zondagmiddagcafé, dat om 15.00u begint. Afsluiting rond 16.45u. Toegang gratis, een gift is welkom!

Nieuwe expositie in de Ontmoetingszaal van Peter Wortel van 9 oktober 2025 t/m 7 april 2026

Peter Wortel studeerde met veel plezier aan de Rietveld Academie te Amsterdam en Academie Minerva te Groningen.
Thema's: steden, architectuur, industrie, scheepvaart en tunnels. Onderwerpen aan het jodendom gerelateerd: reliéfs,
schilderijen, sculpturen en houtsneden. Peter maakt gebruik van verschillende technieken. De basis is altijd een lijnteke-
ning of schets. Het karakter van zijn werk is monumentaal. Voor zijn houtsneden maakt Peter gebruik van een oude
traditie met een moderne presentatie. Hij gebruikt meestal gen drukpers. De houtsneden worden d.m.v. een lepel of
Japanse bamboeschijf met de hand afgewreven. De jongensdroom van Peter, die hij al heel vroeg koesterde, is meer dan
uitgekomen. De expositie is te bekijken als de Centrumkerk open is. Kijkdagen 29 november 2025 en 28 februari 2026.
Groene suggestie: Insecten zijn erg belangrijk voor de bestuiving van gewassen. Door ze onderdak te bieden in de vorm
van een insectenhotel, helpt u onze algemene biodiversiteit. U kunt zelf een insectenhotel maken door bijvoorbeeld een
bloempot op z'n kant te leggen en deze te vullen met wat takjes, dood hout, holle rietstengels, droge bladeren. Solitair
levende bijen, kevers, pissebedden, vliegen en nog veel meer soorten vinden zo een beschut plekje.

Inzameling voor de Voedselbank — vooral behoefte aan Pastasaus, Hagelslag, Jam, Koffie, Thee en Wasmiddel

De voedselbank steunen kan ook door uw gift over te maken op bankrekeningnr: NL44RABO 0102553289 t.n.v.

St. Voedselbank Het Hogeland. DE-punten (van de koffie en thee) kunt u altijd inleveren in de kartonnen zuil in de hal van
de kerk, hiervoor kan de voedselbank pakken koffie verkrijgen. Zelf producten naar de voedselbank brengen kan iedere
woensdagmorgen van 9-12 u, adres: Lombok 1 in Winsum. Hartelijk bedankt!

DEN ANDEL, WINSUM,
WESTERNIELAND,
EENRUM, WINSUM.
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