
 

 

 

 

 

Diensten in de Centrumkerk te 
volgen via kerkomroep.nl  
 
 

 

Zondag 26 oktober 9.30 uur 
Centrumkerk Er is kinderoppas 
en kindernevendienst 
Voorganger  
        pastor Jolanda Tuma 
Ouderling   Jan Hamminga 
Diaken        Sieta Stavenga 
Lector         Maria Adriaanse 
Leiding Kindernevendienst 
       Jacqueline Arnoldus 
Organist     Pieter Pilon 
Beamer      Wilfred Kliene 
Koster         Elly Hofman 
 

 

     
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40 
 
 

 

Komende diensten-vieringen 
Woensdag 29 okt. Torenkerk  
Stiltemeditatie 19.00-19.30u 

 

Zondag 2 november 
Centrumkerk Winsum 10.00 u  
Ds. Gertine Blom, oogstdienst 
m.m.v. de Winsumer Cantorij 
 
 
 

Rekeningnummers collectes: 
1e col: NL66 INGB  0001 7313 49 

2e col: NL53 RABO 0154 9860 89 

 
 

 

Kerken open/binnenlopen: 
Fabianus & Sebastianus kerk 
Eenrum: iedere 
         zaterdag en zondag 
Mariakerk Westernieland:     
 iedere zaterdag en zondag 
Torenkerk Winsum: iedere   
         zaterdag en zondag 
Kerk Den Andel: niet geopend 
 
 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur via 
kerkgroet@pgwh.nl of bij 
Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
 
       06-57834051 

De kleur van de zondag is groen: Groen is de kleur van alles wat groeit. Groen is 
de kleur van hoop en verwachting. 
 

Bij de dienst in de Centrumkerk Winsum 9.30u: ‘De omweg is veel mooier en 
duurt langer, je ziet meer langs een weg die je niet kent’  
Het zijn woorden uit een liedje van Stef Bos. De mooiste wandelingen zijn die 
waarbij je de weg kwijtraakt, en dan niet in paniek raakt maar de tijd neemt om 
te ontdekken wat je anders nooit had gezien. 
Psalm 84 staat vandaag centraal. Een lied waarin Gods schepping, ons thuis, 
wordt bezongen. Een lied van ontvankelijkheid en verwondering. In de  
evangelielezing ontmoeten we in een gelijkenis twee personen, een Farizeeër en 
een tollenaar, zij symboliseren de verschillende houdingen hoe om te gaan met 
Gods schepping, ons thuis.  
Na de overdenking klinkt het adagio van Johan Sebastian Bach, verstilde muziek, 
ondersteund door beelden van kwetsbaarheid en schoonheid. Wees welkom! 
Lezing: Psalm 84 en Lucas 18: 9-14. Liederen: Psalm 84: 1, 2 en 3; Lied 221; 
Kinderlied ‘Zie de zon, zie de maan’ (beamer) Lied 282; Lied 339a;  ‘Muziek: 
Adagio J.S. Bach’ (beamer); Lied 823; Lied 1006; Lied 422.  
Inzameling van de gaven 26 oktober    
De eerste collecte is voor ons Lokaal project Dorcas: Vervuild water veroorzaakt 
ziektes zoals cholera en diarree, waaraan jaarlijks miljoenen mensen sterven. 
Dorcas helpt door zuiveringssystemen te bouwen en waterputten te herstellen. 
Dat doen we in Kenia, Ethiopië, Irak en Jemen. Schoon water verbetert de  
               gezondheid en zorgt dat kinderen naar school kunnen. U kunt via 

 gift overmaken of via de bank geven, zie info linkerkolom, o.v.v.  
 ’Collecte Dorcas’ of scan de QR-code← 

Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of via 
de bank, zie info linkerkolom, geven of scan deze QR-code→→→→→→ 
 

Meeleven met elkaar 
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst! 
Overleden Atje Niezemuller - van Zwol 
Op donderdagavond 16 oktober is overleden, op bijna 99 jarige leeftijd, Atje 
Niezemuller-van Zwol. Atje werd geboren in Kruisweg. Het jonge gezin van Zwol 
vertrok naar Amerika, maar zij kwamen na enkele jaren weer terug naar 
Kruisweg. Hier trouwde Atje met Franciscus Johannes Niezemuller, die 21 jaar 
ouder was dan zij. Samen kregen zij zes kinderen, naast de vier kinderen van dhr 
Niezemuller. In 1972 is het gezin in Winsum komen wonen. In 1996 overleed 
Franciscus Niezemuller en bleef Atje alleen achter. Atje woonde lange tijd in de 
aanleunwoning bij, en later, in Winkheem en de laatste tijd in Allersmahof. Atje 
was een diepgelovige vrouw. Vorige week zondag hebben we haar tijdens de 
dienst herdacht. De uitvaartdienst was op 23 oktober waarna ze werd begraven 
op de Hof van Obergum. Corr.adres: Onderdendamsterweg 6 9951 EV Winsum.  
 

Bedankt 
‘Ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijksjubileum mochten wij van de kerk een 
prachtig boeket bloemen ontvangen. Hiervoor zeggen wij onze hartelijke dank’. 
Koos en Elsa Trouw-van Wolferen 
‘Hartelijk dank voor alle lieve beterschapswensen die ik mocht ontvangen na 
mijn operatie. Het heeft mij goed gedaan!’, Marjan Brouwer 
Pastor Jacobine Gelderloos is afwezig van 20 t/m 26 oktober en 
Pastor Jolanda Tuma is afwezig van 30 oktober t/m 5 november 
Voor bijstand in pastoraat/bij overlijden kan contact worden opgenomen met 
het centraal aanspreekpunt, Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06-57834051 
w 
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Groene tip: Wanneer uw oven na het bakken langzaam afkoelt, kunt u de deur van de oven open laten staan, zo wordt 
de warmte gebruikt om uw huis te verwarmen. 
Groene suggestie:  Wilderniskerk A Rocha Het Hogeland 26 oktober om 14.00 uur Leer God en elkaar kennen in en door 
de natuur tijdens deze bijzondere samenkomst onder leiding van Gertine Blom. Jong en oud zijn van harte welkom. Er zal 
gecollecteerd worden om kosten te dekken. Na afloop is er koffie-/theekop, mok en lepel meenemen. Aanbeveling: 
laarzen. Verzamelen bij gemaal Abelstok, Mernaweg, Wehe-den Hoorn. Info: arocha.nl/hethogeland           
 

 

Vanuit De Taakgroep Pastoraat: Wie opent dit jaar de deur om mensen te ontvangen? 
Ook dit jaar weer een Levende Adventskalender. De rode draad om mee te doen is gezelligheid, ontmoeting, verbinding 
en zo mensen (beter) te leren kennen. Het is een prachtig, leuk en bijzonder concept, dat in een behoefte voorziet. 
 

Op alle dagen in de adventstijd kun je ergens in het dorp koffie of thee drinken, omdat iemand zijn/haar huis beschikbaar 
stelt. Ook gemeenteleden van de NGK de Poort in Winsum doen mee. Juist in de donkere dagen voor Kerst kan het fijn 
zijn om anderen te ontmoeten in een ontspannen huiselijke sfeer. Zo maken we het voor elkaar wat lichter. Advent gaat 
over verwachten, de Ander en anderen verwachten. Dat is zo waardevol! Kijk, laat je verwonderen door Gods Geest. 
 

Ontmoeting met de ander is vaak verrassend, leerzaam en kan eenzaamheid verzachten. Het mooie van de levende 
Adventskalender is dat het laagdrempelig is en door de gastgevers en bezoekers naar eigen behoefte wordt ingevuld. 
 

Doe je mee en open jij als gastvrouw/gastheer jouw deur? Meld je dan zo snel mogelijk aan bij Alie van Dijken, doch 
uiterlijk voor 31 oktober a.s., via alievandijken@ziggo.nl of tel/app 06-12044875. Ook voor vragen en info kun je bij haar 
terecht. Wij hopen het rooster helemaal vol te krijgen zodat er een lichtsnoer van adressen te zien is in onze dorpen en 
we ‘warmte en licht’ verspreiden. De Adventstijd is van zondag 30 november tot en met woensdag 24 december. 
Meer informatie over gastgever zijn staat op: https://pgwh.nl/wp-content/uploads/2025/10/Tips-nu-zijt-wellekome.pdf      
 
 

Bijbelse Dagkalender 2026 De Bijbelse Dagkalender 2026, verschijnt dit jaar voor de 80ste keer! Iedere week begint met 
een inspirerend lied of een motiverende spreuk. Elke dag is voorzien van een bemoedigende tekst en voor de belangrijke 
momenten in het leven zijn er een aantal gebeden opgenomen. 18 protestantse predikanten bieden bemoedigende 
dagoverdenkingen voor stille tijd of aan tafel. Daarnaast bevat de ‘Bijbelse Dagkalender’ mooie gebeden voor 
verschillende momenten. De Bijbelse Dagkalender 2026 kost € 11,00 en is te bestellen tot 27 oktober via de mail, een 
appje of telefoontje bij:  Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06-57834051. Graag met vermelding van naam en adres. 
 

 

Inzameling voor de Voedselbank: Volgende week zondag 2 november worden er weer producten voor 
de voedselbank ingezameld in de hal van de Centrumkerk. De dienst is een oogstdienst met hopelijk een grote ‘oogst’ 
voor de voedselbank. Voor de maand november is er vooral behoefte aan: Zonnebloem olie, Pakjes soep, Koffie /thee, 
Macaroni mix, Ontbijtgranen en Wasmiddelen. De voedselbank financieel steunen kan met een bijdrage in de groene 
collectebus die volgende week in de hal van de kerk klaar staat, of door uw gift over te maken op: NL44RABO 
0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland. Zelf producten naar de voedselbank brengen kan iedere 
woensdagmorgen van 9-12 u, adres: Lombok 1 in Winsum. Namens de Voedselbank alvast bedankt voor al uw giften.   
 

 

Soos 30+ gaat weer open! Zaterdagavond 1 november gaat de Soos weer open. Wees welkom of je nu een vaste 
bezoeker bent of nieuwsgierig en voor het eerst komt kijken. We trappen af met een uitdagende spelletjesavond. Of je 
nu fanatiek speelt of gewoon voor de sfeer komt, er is voor ieder wat wils. Bordspellen, kaartklassiekers of speel met 
anderen je meegenomen spel. Drankjes zijn voor eigen rekening. Kom langs, ontmoet (nieuwe) mensen en speel mee! 
De soos is open vanaf 20.30 tot 0.00 uur. Ingang achterkant van de Centrumkerk, aan de Regn.Praediniusstraat Winsum. 
 

2 november – Allerzielen, onze kerken open en een gedachtenismoment in Westernieland Zondag 2 november wordt 
op veel plaatsen stilgestaan bij hen die zijn gestorven. Het is een dag om stil te staan bij hen die we persoonlijk kennen, 
maar ook een dag om in het bijzonder stil te staan bij de slachtoffers van conflicten en rampen wereldwijd. Ook de 
kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland en Winsum (Torenkerk) zijn op deze dag geopend (van 10.00 tot 19.00 
uur) voor iedereen die een kaarsje wil aansteken voor een dierbare die overleden is of om uiting te geven aan verdriet en 
onmacht over zoveel leed in de wereld. In de kerk van Westernieland wordt ’s avonds tevens een gedachtenismoment 
met muziek en poëzie gehouden. Dan is er ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Tijdstip van 19.00 tot 19.30u. 
 

Zaterdag en zondag 25/26 oktober: Kunstdagen Den Andel In het weekend van 25/26 oktober zijn er nog de 
Kunstdagen Den Andel.  Men kan van 12.00 tot 17.00 uur verschillende disciplines kunst bekijken op verschillende 
locaties in het dorp. In de 14e editie van de Kunstdagen Den Andel zijn er weer diverse kunstdisciplines 
vertegenwoordigd. Er is toonkunst, soundwriting en multimedia te bewonderen, naast schilderkunst, fotografie, 
beeldhouwkunst en edelsmederij. Het oorspronkelijke idee van het begin blijft gehandhaafd: kunstenaars uit het dorp 
laten eenmaal per jaar zien waar zij mee bezig zijn en nodigen ieder een gastkunstenaar uit om de blik niet alleen op Den 
Andel, maar ook naar buiten te richten. Dit jaar exposeren zeven gastkunstenaars en vier kunstgroepleden.  
 

Klankbord november/december: Donderdag 30 oktober verschijnt het nieuwe nummer van Klankbord 
Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl  
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat. 
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