
  

 

 

 

 

Diensten in de Centrumkerk te 
volgen via kerkomroep.nl  
 

Zondag 30 november 9.30 uur 
Centrumkerk 1e Advent  Er is 
kinderoppas en -nevendienst 
Voorganger  
       mevr. Marleen Stokroos 
Ouderling Laura Dijk 
Diaken      Pieter van Dorp 
Lector       Hannie Boomsma 
Leiding kindernevendienst 
     Annemieke Reker 
Organist   Dirk Molenaar 
Beamer    Henry Reker 
Koster Ans Bolt en Anneke Offr. 
Mariakerk Westernieland 
16.30 uur Vesperviering 
Voorganger  
Proponent Jacobine Gelderloos 
Ouderling  Marjan Dijkstra 
Lector         Frouktje Kremer 
Organist     Dirk Molenaar 
Hobo:         Henk Kramer 
Koster         Kristin Wijnja 
 
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40 
 
 

 

Komende diensten-vieringen 
Woensdag 3 dec. Torenkerk  
’Op adem komen’ 19.00-19.30u 

 

Zondag 7 december 2e Advent 
Centrumkerk Winsum 10.00u  
pastor Jolanda Tuma 
 

 

 
 

 

 

 

Rekeningnummers collectes: 
1e col: NL66 INGB  0001 7313 49 

2e col: NL53 RABO 0154 9860 89 
 
 

 

 

Kerken open/binnenlopen: 
Fabianus & Sebastianus kerk 
Eenrum: iedere 
         zaterdag en zondag 
Mariakerk Westernieland:    
 iedere zaterdag en zondag 
Torenkerk Winsum: iedere   
         zaterdag en zondag 
 
Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur via 
kerkgroet@pgwh.nl  of via 
06-57834051 (CAP) 
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 

De kleur van deze zondag is paars. Paars is de kleur van bezinning en voor-
bereiding. Het is ook een mengkleur waarin donker en licht samengaan. In deze 
donkere tijd wachten we en bereiden we ons voor op het Kerstfeest:  
de geboorte van Jezus, die ook wel het Licht van de wereld genoemd wordt.  
 

Bij de dienst in de Centrumkerk Het blijft een bijzondere sprong. De sprong van 
het verlangend uitkijken naar een toekomst in de onvoltooid toekomstige tijd 
met daarin de belofte van een nieuwe hemel en de nieuwe aarde tijdens 
eeuwigheidszondag naar advent. Tijdens advent is er opnieuw een verlangend 
uitkijken naar, maar dan naar iets dat al is, de geboorte van Christus in de 
voltooid verleden tijd. Beide periodes staan in het teken van het Licht van 
Christus waaruit wij in het hier en nu mogen leven. Tijdens die ooit zijn 
begonnen vanuit de beloftes en een vreugdesprong in de buik van een moeder. 
We lezen Micha 5: 1-4a en Lucas 1: 39-45. We zingen natuurlijk de lofzang van 
Maria en we zullen sowieso veel zingen samen met de cantorij... Marleen 
Stokroos, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer. We 
zingen: Lied 442; Lied 463: 1, 3, 5, 7 (cantorij) en 2, 4, 6, 8 (allen); Projectlied; 
Lied 653: 1(a), 4(c), 6(a); Lied 157a: 1, 3(c) en 2, 4(a); Luisterlied 447 (c); Lied 
441: 1, 7(c) en 5, 10(a); Slotlied 433: 1, 3 (c) en 2, 4, 5 (a)  Wees welkom! De 
kindernevendienst start met het Adventsproject ‘Wees Welkom! Of toch niet… 
 

Bij de Vesper U zijt wellekome in de Mariakerk. Hier markeren we het begin 
van de Adventstijd met een vesper waarin de ontmoeting van Maria met de 
engel Gabriël centraal staat. Een ontmoeting die ons te denken geeft: hoe treed 
je de wereld tegemoet? Zoveel kleine dingen die je zomaar kunnen ontgaan, 
maar een wereld van verschil maken. Bij Maria groeide de verwachting dat ‘er 
ooit een dag van vrede, van bevrijding zal zijn voor wie worden doodgezwegen, 
levenslang gebroken zijn.’ (Lied 462:1) U bent uitgenodigd om in muziek, poëzie, 
kunst, stilte en ontmoeting na afloop te ontdekken of die dag zich al aandient. Er 
is een liturgieboekje. Van harte welkom! 
Inzameling van de gaven 30 november    
De eerste collecte is voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat-Rwanda: Wat begon 
als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, 
groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken 
hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis 
bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, 
inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met  
                hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele  
                toekomst voor je. U kunt via gift overmaken of via de bank geven, zie  
                info linkerkolom, o.v.v. ’Collecte Rwanda’ of scan de QR-code← 

Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of via 
de bank, zie info linkerkolom, geven of scan deze QR-code→→→→→→ 
 

Meeleven met elkaar 
Inge Overeem is al enige tijd ernstig ziek. Ongeveer twee weken geleden is 
besloten om de behandelingen te beëindigen en ruimte te geven aan de laatste 
levensfase. We wensen Inge, Jan Willem, de kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte en Gods zegen toe in deze tijd. Inge en Jan Willem wonen aan de Netlaan 
5, 9951 SG Winsum. 
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst! 
 

 

Bedankt:"Vriendelijk bedankt voor de mooie bloemen voor mijn 80e verjaardag! 
Jet Hazekamp" 
Ties en Pim Stavenga bedanken hartelijk voor de bloemen die ze van de kerk 
hebben gekregen voor hun beide verjaardagen. 

 

 

mailto:kerkgroet@pgwh.nl
https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=yHXVF09CrrtMMfuo85K4oJksF4TwPYCs
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=zJIKmiZ3QHKg7mx4-sddVA


    

 

 

Groene suggestie: Als het moeilijk is om te bedenken wat u iemand cadeau zal geven, kunt u in plaats van spullen ook 
denken aan iets wat wordt opgebruikt. Bijvoorbeeld lekkere thee of koffie voor de liefhebbers, of een fijne zeep. Ook kan 
een tegoedbon voor een gezamenlijk uitstapje een leuke verrassing zijn.  
(N)u zijt wellekome  Levende Adventskalender Zin in een kopje koffie/thee? Kom binnen! In de Adventsperiode is er 
een lichtsnoer van adressen in Winsum, Den Andel en Eenrum, waarbij iedere dag een deur voor jou openstaat. En neem 
gerust iemand mee!  Juist in de donkere dagen voor Kerst kan het fijn zijn anderen te ontmoeten in een ontspannen 
huiselijke sfeer en het Licht dat in de wereld komt toe te laten, hoop te geven en te delen. Iedereen uit onze dorpen is 
welkom. Ontmoet dorpsgenoten die je anders misschien niet zo snel tegenkomt. Help mee om warmte en licht te 
verspreiden. Graag wel even aanmelden bij het gastadres: 
Zondag 30 november Mariakerk, Schaapweg 2 Westernieland 16.30 uur, Vesper U zijt wellekome 16.30 uur  
Maandag 1 december Karin en Jan Martin Arkema, Postgang 3, 06-52236125. Van 10.00 – 11.30 uur.  
Dinsdag 2 december Hannie Boomsma, Dijkrechter 36, 0595-443539. Van 15.00 – 16.30 uur.  
Woensdag 3 december Gina en Harry Drevel, Munsterweg 15, 06-30097381. Van 10.00 – 11.30 uur.  
Donderdag 4 december Aukje en Frans Kremer, Kerkstraat 37, 06-30460004. Van 15.00 – 16.30 uur. 
Vrijdag 5 december Piet en Gerrie Scherpenzeel, Onderdendamsterweg 45, 06-19114012. Van 10.00 – 11.30 uur  
Zaterdag 6 december Jaap en Heleen Hoekzema, Hoofdstraat Obergum 10, 06-37089483. Van 20.00 – 21.30 uur.  
Zondag 7 december Klaas Martin Wieringa, Hooge Heem 61, 06-33141649. Van 15.00 – 16.30 uur.  
Meer informatie over de levende adventskalender kunt u vinden op www.pgwh.nl 
Schrijfcafé dinsdag 2 december van 9.45 – 12.00 uur Centrumkerk Wilt u een keer aanschuiven, dan kunt u vragen of er 
nog een plekje vrij is. Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Maria Adriaanse: mpadriaanse@ziggo.nl 
Dinsdag 2 december is er weer handwerken in de Centrumkerk We gaan weer gezellig breien, haken, naaien en wat 
u/je nog meer bedenkt om met de handen te doen. Misschien diamond painting, een tekening maken of gewoon een 
kopje thee of koffie drinken en kijken waar iemand mee bezig is. We hopen u/jou te ontmoeten van 14.00u-16.00u. 

Woensdag 3 december ‘Op adem komen’ Torenkerk Winsum (niet verwarmd) Op deze avond is het tijd om ‘Op adem 
komen’ in de Torenkerk. Op deze mooie plek is er ruimte voor stilte, poëzie, muziek en zingen we liederen rond een 
bepaald thema. Het thema is: ‘Advent’. Na afloop is er koffie of thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur. Van harte welkom! 
Zaterdag 6 december 2025  ‘Muziek maken’ in de Fabianus & Sebastianuskerk van Eenrum De commissie Kerk in het 
Dorp – Eenrum zet weer de deur open voor iedereen die wel eens wil ‘Galmen in de kerk’. Bespeel je een instrument, 
hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te produceren, dan krijg je 6 december de kans om 
helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Graag even opgeven vóór vrijdag 5 december via info@kerkinhetdorp.nl  
Zaterdag 6 december – Herbenaming van de kerk in Den Andel Op deze zaterdag verwachten wij in de kerk om 14.00 
uur de Goedheiligman ofwel Sinterklaas, de hoofdpersoon van het eeuwenoude Sinterklaasfeest. De kerk van Den Andel 
krijgt dan namelijk, als laatste van de vier kerken, weer de oorspronkelijke naam terug, de Nicolaaskerk. De Goedheilig-
man die bekendstond om zijn goede daden, gaat vandaag, samen met het oudste lid van de kerkgemeente, de naam van 
de kerk onthullen. In een korte viering wordt naast muziek en zang, zoals het Veni Creator Spiritus (Kom Schepper 
Geest), o.a. stil gestaan bij de geschiedenis van de kerk en maken we een reis door de tijd met de Heilige Sint Nicolaas. 
Inzameling voor de Voedselbank: Volgende week zondag 7 december worden er weer producten voor de voedselbank 
ingezameld in de hal van de Centrumkerk. Voor de maand december is er vooral behoefte aan: olie, groenten in pot, 
koffiemelk, koffie (snelfiltermaling), bloem en toiletpapier. Ook D.E. waardepunten zijn welkom. 
Zondagmiddagcafé 7 december De Grens, Centrumkerk 14.30-16.00u. Een actueel muziektheater met een persoonlijk 
verhaal, humor en gevarieerde muziek. Migratieverhaal van gevierde mezzosopraan en harpiste, Ekatarina Evental, die 
op 16 jarige leeftijd naar Nederland kwam. De voorstelling is gebaseerd op dagboekfragmenten van Ekaterina, uit de 
periode waarin ze als 16 jarige vluchteling aankwam in Nederland. In deze one-woman show vertelt ze over haar zoek-
tocht naar een nieuwe identiteit in een maatschappij waar ze geen deel van kan zijn. We zien Nederland door de ogen 
van een buitenstaander, met veel humor en begrip. Ekaterina laat zien hoe het leven is in een niemandsland, als enkel de 
hoop nog rest. De Grens is het vervolg op de solo-voorstelling De Weg. Daarin vertelt Ekaterina Levental over haar vlucht 
uit de voormalige Sovjet Unie. Een weg die eindigt in een veilig politiebureau op de Wallen in Amsterdam. De Grens 
begint daar waar De Weg eindigt. Een jonge vrouw, die vecht voor haar bestaan, dwars door grenzen, voorbij het 
oordeel. Ekaterina vertelt, speelt, zingt en begeleidt zichzelf op de harp. De Grens vertelt je een waargebeurd en hoopvol 
verhaal, opgetekend aan de rand van Nederland, met humor en gevarieerde muziek. De moeite waard om te bezoeken! 
Toegang is gratis, een vrije gift is welkom. Graag aanmelden via info@pgwh.nl  Meer info: www.leks.nu 
Gespreksgroep overdag Op dinsdag 9 december van 10.00 - 11.30 uur schuift Jacobine Gelderloos aan  
 

Aan de "Kerst" etenstoavel  U bent welkom op 12 december om 18.00u in de ontmoetingszaal. Kosten bedragen € 8,= 
p.p. Opgave via aanetenstafel@pgwh.nl of 06-22066233 namens de Diaconie, Sieta Stavenga 
 

http://www.pgwh.nl/
mailto:info@pgwh.nl
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