
  

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl 
 

 

 

 

Zondag 1 februari 
Centrumkerk Winsum 10.00 
Kerk School Gezinsdienst  
samen met de Borgschool   
Voorganger ds. Ariaan Baan 
Ouderling   Laura Dijk 
Diaken        Karola Oudman 
Organist     Pieter Pilon 
Beamer      Wilfred Kleine 
Koster         Elly Hofman 
                     Remko Mulder 
 

 

 

Mariakerk Westernieland 9.30   
Voorganger 
          mevr. Barbara de Beaufort 
Ouderling  Jan Dijkstra 
Organist    Dirk Molenaar 
Koster        Han van der Want 
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40 
 

 
 

 
 

 

Rekeningnummers collectes: 
1e col: NL66 INGB  0001 7313 49 

2e col: NL53 RABO 0154 9860 89 
 

 

 
 

 

 

Komende diensten - vieringen 
Woensdag 4 febr. 19.00-19.30 
Torenkerk: Op adem komen  
Zondag 8 februari   
Centrumkerk 9.30 uur 
Morgengebed                
Voorgangers  

mevr. Maria Adriaanse 
                 mevr. Jenny Baron   

 
 

 

Kerken open/binnenlopen  
Kerk Eenrum: iedere  

     zaterdag en zondag 
Kerk Westernieland: iedere 
                   zaterdag en zondag 
Torenkerk Winsum: iedere 
                   zaterdag en zondag 
Kerk Den Andel: niet geopend 
 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur via        
    kerkgroet@pgwh.nl of bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
  
 

De kleur van deze zondag is groen: Groen is de kleur van de “gewone” 
zondagen. Groen is de kleur van alles wat groeit. Groen is de kleur van hoop. 
 

 

 

 
 

 

Bij de dienst in de Centrumkerk ‘Dat kan anders’ 

We vieren de Kerk School- Gezinsdienst in samenwerking met de Borgschool. 

We lezen het verhaal van Simon Andreas die hun leven helemaal omgooien 

omdat ze Jezus na willen volgen. Elke klas zal een bijdrage geven. De dienst is 

onder leiding van dominee Ariaan Baan. Van harte welkom! 

Bij de dienst in de Mariakerk  
Deze dienst zal gaan over twee van de weinige bijbelteksten waarin het gaat 
over de moeder – een uit psalmen en een uit Jesaja. De bijbel is er niet scheutig 
mee, met moederlijke beelden, en soms voelt dat als een gemis. Moeten we 
daar iets mee? Kunnen we er iets mee? Zouden we er bijvoorbeeld ook een 
werkwoord van kunnen maken? Er is een gedrukte liturgie. 
Van harte welkom, mevr. Barbara de Beaufort   
 

 

 

Inzameling van de gaven 1 februari 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie Werelddiaconaat Bangladesh. 
Bangladesh heeft zwaar te lijden onder klimaatverandering. Het land kampt 
steeds vaker met cyclonen en overstromingen. Hier maken boeren zich geen 
zorgen over de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst, maar over de 
gevolgen voor vandaag en morgen. Kerk in Actie ondersteunt boerengezinnen  

om zich aan te passen aan klimaatverandering.  
Een gift overmaken kan via de bank, zie info linkerkolom, o.v.v. ’Collecte 
Bangladesh’ of scan de QR-code←← 

Tweede collecte is voor onze kerk U kunt uw gift overmaken via de 
bank, zie info linkerkolom hiernaast of scan deze QR code→→→→→→ 
 

 
 

 

 
 

Inzameling voor de Voedselbank: zondag 1 februari worden weer producten 
voor de voedselbank ingezameld in de hal van de Centrumkerk. Voor de maand 
februari is er vooral behoefte aan: olie, bloem, koffie (snelfiltermaling), 
koffiemelk, mix voor macaroni en wasmiddelen. De voedselbank steunen kan 
ook door een bijdrage in de groene collectebus die in de hal van de kerk klaar 
staat, of door uw gift over te maken op bankrekeningnummer: NL44RABO 
0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland.  
DE-punten (van de koffie en thee) kunt u altijd inleveren in de kartonnen  
zuil in de hal van de kerk, hiervoor kan de voedselbank pakken koffie  
verkrijgen. Zelf producten naar de voedselbank brengen kan iedere 
woensdagmorgen van 9-12 u, Lombok 1, Winsum. Alvast hartelijk dank!   
Woensdag 4 februari: Op adem komen – Torenkerk Winsum 
Op woensdag 4 februari is het tijd om ‘Op adem komen’ in de eeuwenoude 
Torenkerk in Winsum. Op deze mooie plek is er ruimte voor stilte, poëzie, 
muziek en zingen we liederen rond een bepaald thema. Het thema voor deze 
avond is: ‘Zachte krachten’. Na afloop is er koffie of thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur. 
Van harte welkom!  
 
 

 

Meeleven met elkaar  
Dick Westerkamp is voor onderzoek in het Martiniziekenhuis opgenomen. 
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst! 
 

 

 

Bedankt:  
“Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen, dat ik kreeg voor mijn 80e 
verjaardag”. Met hartelijke groet, Dineke Meinders. 
 
kerkomroep.nl/kerken/10495  
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Nog veel toezeggingen voor KerkBalans 2026 niet ingeleverd / geen toezeggingsformulier ontvangen? 
Enveloppen met toezegging kunt u bij de Centrumkerk in de bus doen (Hoofdstraat W 36, 9951AC 
Winsum. Heeft u geen toezegging ontvangen of heeft u de mail gemist? Geef dit gerust aan en stuur een 
bericht naar kerkbalans@pgwh.nl 

 
Gespreksavond voor ouders van pubers dinsdagavond 10 februari Centrumkerk (19.45 – 21.30u) 
Dinsdagavond 10 februari is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan over opvoeden van pubers in deze tijd. Pubers 
worden geconfronteerd met talloze meningen, beelden en verwachtingen door o.a. de sociale media. Hoe kun je als 
ouder blijven aansluiten bij hun leefwereld? Hoe geef je richting in een wereld met zoveel invloeden van buitenaf en wat 
is jouw richting? Een avond om ruimte te bieden voor herkenning en om ervaringen te delen. Dinsdagavond van 19.45 -
21.30 uur in de Centrumkerk. Aanmelden kan via Centraal Aanspreekpunt: info@pgwh.nl / 06-57834051.  
Van harte welkom, Annemieke Reker en Gina Drevel 
 
Dinsdag 3 februari Ontmoeting en handwerk - 14.00 - 16.00u Centrumkerk 
Iedere eerste dinsdagmiddag van de maand samen breien, haken, naaien, borduren enz. in de Ontmoetingszaal van de 
Centrumkerk, Hoofdstraat 36 in Winsum. Neem uw/jouw handwerk mee en haak gezellig aan. 
 
Zaterdag 7 februari: Galmen in de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum 
Op zaterdag 7 februari staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel eens wil zingen of muziek 
maken in de kerk. Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te 
produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Deze uit de middeleeuwen 
stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de 
piano. Info en opgave voor vrijdag 6 februari a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl. Van harte welkom! 
 
Aan etenstoavel 13 februari Centrumkerk 
Iedereen, samen of alleen, kan deelnemen aan deze gezamenlijke maaltijd. Eten in gezelschap en bovenal de gezelligheid 
van het samen zijn staan bij deze ontmoeting voorop. U bent welkom op 13 februari om 18.00  in de ontmoetingszaal. 
Kosten € 8,00 per persoon. Opgaven via aanetenstafel@pgwh.nl of 06-22066233. Namens de Diaconie, Sieta Stavenga 
 

Cursus ‘Kennismaking met pastoraat en geestelijke verzorging’ nog aansluiten (5, 12, 19 februari)? 
De cursus 'kennismaking met pastoraat en geestelijke verzorging' is begonnen 29 januari (20.00u in de Centrumkerk). 
Wat is pastoraat eigenlijk, en wat is geestelijke zorg, welke rol speelt symboliek en ritueel in ontmoetingen, en wat is de 
kracht van kunst, muziek en beeldtaal in pastoraat en geestelijke zorg?  
De avonden zijn eventueel ook los te bezoeken. Leiding Jolanda Tuma, pastor en geestelijk verzorger. Graag even opgeven 
bij het Centraal Aanspreekpunt: info@pgwh.nl / 06-57834051    
 
Aan de knoppen! (?) 
Het beamteam van de Centrumkerk is op zoek naar aanvulling. Wil je eens proberen hoe dat nou is om teksten op het 
scherm te projecteren, de dienst via de camera’s in beeld te brengen? Loop dan na een dienst gewoon even naar de 
‘beamtafel’ waar een van de beameraars, Wilfred Kleine, Douwe Ruygh, Henry Reker, Erik Streurman of Els Prins ‘aan de 
knoppen’ zit. Enne… proberen betekent echt niet dat je er aan vastzit .   
 
Groen weetje: De meest duurzame manier om nieuwe sokken te kopen, is om sokken paren met allemaal dezelfde kleur 
te kopen. Dit lijkt misschien wat saai, maar wanneer er één sok versleten is en niet meer gerepareerd kan worden, hoeft 
u maar één sok weg te doen. De overgebleven sok vormt vanzelf een nieuw paar met een andere sok die alleen 
overblijft. De versleten sok kan overigens nog prima gebruikt worden voor een poets klusje, zo gaat bijvoorbeeld het 
schoonmaken van lamellen veel makkelijker met een sok om uw hand dan met een losse poetsdoek. 
 
 

 
 

 

 

 

Kopij Klankbord maart/april 
We gaan aan de slag met het Klankbord van maart/april. De uiterste inleverdatum voor je bijdrage is vrijdag 6 februari.  
We zien het graag tegemoet op klankbord@pwgh.nl. Met vriendelijke groet, Judith Werdekker, redactie Klankbord  
 

 

 

 

 
 

Nieuwsberichten van de PGWH ontvangen en/of de PGWH-app installeren? Even een berichtje naar info@pgwh.nl  
en u krijgt de nieuwsbrief en/of informatie over installeren van de PGWH-app. Graag even vermelden waar het om gaat. 
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