
  

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl 
 
 

 

 

Zondag 4 januari 11.00 uur! 
Centrumkerk met vooraf 
koffiedrinken vanaf 10.15 uur  
er is kinderoppas en  
                          kindernevendienst 
Voorganger  
            dhr. Gooitzen Riemersma 
Ouderling   Géanne Kremer 
Diaken        Karola Oudman 
Lector         Hanneke Ritzema 
Leiding Kindernevendienst 
                      Jantien van Leeuwen 
Organist     Henk Koster 
Beamer      Wilfred Kleine 
Koster         Elly Hofman en   
                               Remko Mulder 
 

 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 0595 442247 
 
Rekeningnummers collectes: 
1e col: NL66 INGB  0001 7313 49 

2e col: NL53 RABO 0154 9860 89 

 
 

Komende diensten - vieringen 
Woensdag 7 januari Torenkerk  
’Op adem komen’ 19.00-19.30u 

Zondag 11 januari 
Centrumkerk 9.30 uur  
Voorganger mevr. Anne Baljeu 
Nicolaaskerk Den Andel 9.30u 
Voorganger Jolanda Tuma 
 

 

 
 

 

 

 

 

Kerken open/binnenlopen: 
Kerk Eenrum: iedere 
         zaterdag en zondag 
Kerk Westernieland: iedere 
         zaterdag en zondag 
Torenkerk Winsum: iedere     
         zaterdag en zondag 
Kerk Den Andel: niet geopend  
 
 

 

 

 

 
 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur via        
    kerkgroet@pgwh.nl of bij 
Centraal Aanspreek Punt   
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 

 
Hoofdstraat W. 36  

De kleur van de zondag: wit. Epifanie betekent verschijning. We vieren dat Jezus 
verschijnt aan anderen. Door de verschijning van Christus is er een hoopgevend 
licht opgegaan dat ons ook nu heilzaam de weg kan wijzen. In de traditie is dit 
feest verbonden met het verhaal van de wijzen uit het Oosten. Wit is de kleur 
van feest, het licht van Christus wordt steeds meer zichtbaar. 
 

Omdat er voor 10.00 uur geen voorganger beschikbaar was is dhr. Gooitzen 
Riemersma bereid gevonden om om 11.00 uur bij ons voor te gaan. Hierdoor 
drinken we deze zondag voor de dienst koffie/thee i.p.v. na de dienst. 
Vanaf 10.15 uur is de koffie klaar. 
 

Bij de dienst van zondag 4 januari 11.00 uur in de Centrumkerk:  
Zondag 4 januari gaan we op reis met de magiërs uit het oosten. Waar ze zullen 
aankomen is hun nog niet bekend maar ze volgen een ster en volgen hun hart. 
Waar komen deze wijze mannen/ magiërs vandaan?  Uit het oosten zo staat er 
in de Bijbel maar er valt ook nog wel iets meer over te vinden in de Bijbel. Ook 
nieuwsgierig? Welkom! Gooitzen Riemersma. 
We lezen Matteus 2: 1 t/m 17, tijdens de preek Genesis 25: 1 t/m 6. We zingen: 
Psalm 118: vers 1 en 5; Psalm 103: vers 1; Kinderlied: De wijzen, de wijzen; Lied 
526: vers 1;  Lied 803: vers 1 en 2; Lied 440: vers 1, 2 en 4; Lied 482: vers 1 en 3; 
Na de zegen Lied 416 vers 1, 2, 3 en 4.   
Inzameling van de gaven 4 januari: De eerste collecte is voor ons lokaal project 
Wender vrouwenopvang: Als het thuis niet langer veilig is, kun je terecht bij 
Wender Vrouwenopvang. In de opvang kun je tot rust komen. Alleen of met 
eventuele kinderen. Je kan in het opvanghuis verblijven via een verwijzing van 
een betrokken instantie, of je meld je zelf aan. Samen maak je een plan voor de 
toekomst, daarbij wordt gekeken naar je woonsituatie, je financiën, je gezin en 
hoe je straks verder gaat. Binnen de vrouwenopvang krijg je begeleiding om een  
                nieuwe toekomst op te bouwen. U kunt via gift overmaken of via de  
                bank geven, zie info linkerkolom, o.v.v. ’Collecte Wender vrouwen- 
                opvang’, of scan de QR-code← 

Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of via 
de bank, zie info linkerkolom, geven of scan deze QR-code→→→→→→ 
 

Meeleven met elkaar   
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst! 
 

Inzameling voor de Voedselbank: Deze zondag worden er weer producten voor 
de voedselbank ingezameld in de hal van de Centrumkerk. Voor januari is er 
vooral behoefte aan: Slaolie, Tomatensaus, Koffie, Thee, Jam, Pindakaas en 
Kruiden. De voedselbank steunen kan ook door een bijdrage in de groene 
collectebus die in de hal van de kerk klaar staat, of door uw gift over te maken 
op NL44 RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank Het Hogeland of  
scan de QR-code→→ Zelf producten naar de voedselbank brengen  
kan iedere woensdagmorgen van 9.00-12.00 uur, adres: Lombok 1  
in Winsum. Namens de Voedselbank alvast bedankt voor al uw giften. 
 

Groen weetje: In de maand december hebben we als Nederlanders bijna 4 kilo 
voedsel per persoon weggegooid. In andere maanden is dat ongeveer 3 kilo, nog 
steeds veel te veel. Restjes bewaren voor een andere dag, voorkomt veel 
verspilling. Probeer het eten zo snel mogelijk te laten afkoelen en binnen 2 uur 
in de koelkast te plaatsen, dan blijft het het beste houdbaar. Bij veel voedsel, 
zoals bijvoorbeeld een pan soep, is het lastig om dit vlot te laten afkoelen. Door 
de pan in een bak koud water te plaatsen kunt u het afkoelproces versnellen. 
 

 
 

Douwe, Els, Alice, Esther, Sieta, Simon en Bert.  
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Klankbord januari/februari 2026 is uit met o.m. in gesprek met Henk Boersma. Klankbord is ook online te lezen op 
www.pgwh.nl 
 
Schrijfcafé Centrumkerk dinsdag 6 januari Centrumkerk Winsum (9.45 - 12.00 uur) 
Het schrijfcafé is op dit moment vol. Maar wilt u een keer aanschuiven dan kunt u vragen of er nog een plekje vrij is, ook 
als u niet eerder meedeed. Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Maria Adriaanse: mpadriaanse@ziggo.nl 
 
Ontmoeting/Handwerk dinsdag 6 januari Centrumkerk Winsum 
We breien, haken, borduren, naaien en wat u/je nog meer bedenkt om met de handen te doen. Ook diamond painting of 
een tekening maken kan gewoon. Wel zelf het materiaal meenemen of kom gewoon langs om te kijken wat iedereen 
maakt. Koffie/thee is klaar. Welkom tussen 14.00 en 16.00 uur in de Ontmoetingszaal van de Centrumkerk. 
 
Woensdag 7 januari: Op adem komen – Torenkerk Winsum 
Op woensdag 7 januari is het tijd om ‘Op adem komen’ in de eeuwenoude Torenkerk in Winsum. Op deze mooie plek is 
er ruimte voor stilte, poëzie, muziek en zingen we liederen rond een bepaald thema. Het thema voor deze avond is: 
‘Zachte krachten’. Na afloop is er koffie of thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur. Van harte welkom! 
 
Vandaag geven voor de kerk van morgen De kerk, een plek waar je God en elkaar kunt ontmoeten. Een plek waar je  
                                even pauze kunt nemen. Stilgezet worden. Aangeraakt worden door God. Uitstijgen boven de drukte  
                                van de dag. Tijd vinden om te bidden voor alles wat je bezighoudt. We leven in een lastige tijd, ook dan  
                                kan de kerk steun bieden. Om als kerk te kunnen blijven bestaan, is uw financiële steun nodig. Kerk-zijn  
                                kost geld. Daarom is er de jaarlijkse Actie Kerkbalans van 10 t/m 24 januari 2026. Uw bijdrage komt 
helemaal ten goede aan de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt (PGWH) waardoor de kerk kan voortbestaan. Uw 
financiële steun is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2026 vorm en inhoud te geven. Vandaag geven voor de kerk 
van morgen, hoe? Het staat allemaal in de flyer die in de enveloppe zit, die de vrijwilligers van de bijdragencommissie 
vanaf volgende week bij u bezorgen. Mede dankzij uw bijdrage is het mogelijk als Protestantse Gemeente Winsum-
Halfambt geloofsgemeenschap en kerk van morgen te zijn! 
Hartelijk dank, Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters 
 
ACTIE KEUKEN CENTRUMKERK! 
Heeft al een mok besteld? De mokken kunnen ook nog steeds besteld worden voor € 10,- per stuk. Er liggen lijsten in de 
hal van de kerk en onderstaande nummers bellen of mailen kan ook. 
Tenslotte dagen we nog steeds iedereen uit om mee te doen met de Pub Quiz op vrijdag 16 januari om 20.00 uur. Vorm 
een team van 4 tot en met 6 personen of geef je individueel op. Hoe meer zielen hoe meer….. Het belooft een gezellige 
avond te worden. Opgave kan tot en met 14 januari bij: Simon, shvellinga@home.nl / 06-22976572  of Bert, 
vriesde3@home.nl / 06-51583313  Douwe, Els, Alice, Esther, Sieta, Simon en Bert.  

 
Afscheid Jacobine Gelderloos  
Op zondag 18 januari nemen we, tijdens de dienst en ontmoeting met koffie, thee en wat lekkers, afscheid van Jacobine. 
Er is een beroep op haar uitgebracht door een combinatie van de gemeentes Noordlaren, Glimmen en Vries. Zij heeft dat 
beroep aangenomen en zal op 1 februari in Vries bevestigd worden.  
Jacobine heeft in de afgelopen drie jaar veel voor de gemeente betekend en we willen haar dan ook iets meegeven als 
dank. We willen jou en u vragen een persoonlijke groet te schrijven op een mooie kaart en deze in de brievenbus van de 
Centrumkerk te doen of sturen naar Hoofdstraat W. 36 9951 AC Winsum, ter attentie van Wilga Schuuring. Dan zorgen 
wij ervoor dat alle kaarten worden verzameld. We ontvangen de kaarten graag uiterlijk 15 januari.    De kerkenraad 
 
 

UITNODIGING VOOR ALLE VRIJWILLIGERS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE WINSUM-HALFAMBT:  
SAVE THE DATE!!!! Zonder onze vrijwilligers geen PGWH! Wij zijn blij met jou/u/jullie die zich vrijwillig en belangeloos 
inzetten voor de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt. Jouw/Uw/Jullie inzet, heel klein of groot, waarderen wij 
enorm. Als dank daarvoor nodigt de kerkenraad jullie graag uit voor een gezellige middag met een hapje en een drankje 
op ZATERDAG 17 JANUARI 2026! Van 15.00 – 18.00 uur ontmoeten we jullie graag weer bij De Jongens uit de Buurt! 
Voor de Jongens uit de Buurt is het prettig te weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Daarom is opgave toch 
gewenst en dat kan bij het CAP Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06-57834051. Het is leuk om elkaar eens in een andere 
setting te ontmoeten. Schroom niet en kom gewoon gezellig langs! Dus save the date en geef je op! De kerkenraad 
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