
  

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl 
 

 

 

 

Zondag 22 februari 9.30 uur 
Centrumkerk 40dagentijd I Er is 
kinderoppas en -nevendienst 
Voorganger kerkelijk werker   
                                Aline Sikkema 
Ouderling   Jan Hamminga 
Diaken        Dennis Knoops 
Lector         Jaitske Hoekstra 
Leiding Kindernevendienst 
       Jantien van Leeuwen 
Organist     Pieter Pilon 
Beamer      Henry Reker 
Koster         Henk Knol 
Winkheem 19.00 u Zangdienst 
Voorganger ds. Gertine Blom 
Organist       Marten Verbree   
 

 

 
 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40 
 

Rekeningnummers collectes: 
1e col: NL66 INGB  0001 7313 49 

2e col: NL53 RABO 0154 9860 89 
 

Komende diensten - vieringen 
Woensdag 25 feb Torenkerk 
19.00 – 19.30u 40dagenvespers 
Voorganger Martijn Dijkema  
Organist       Marten Verbree 
Koster           Remko en Jan 
Zondag 1 maart  10.00 uur 
Centrumkerk 40dagentijd II 
Voorganger past. Jolanda Tuma 
Fab. en Sebastianuskerk Eenrum 
16.30u. Vespers, thema Mystici 
Voorgangers Carin Schripsema 
en Jolanda Tuma 
 
 

Kerken open/binnenlopen  
Kerk Eenrum: iedere  

     zaterdag en zondag 
Kerk Westernieland: iedere 
                   zaterdag en zondag 
Torenkerk Winsum: iedere 
                   zaterdag en zondag 
Kerk Den Andel: niet geopend 
 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur via        
kerkgroet@pgwh.nl                        
               06-57834051 
  
 

Kleur van de zondag paars: Kleur van bezinning en voorbereiding, ook van 
berouw en soberheid. Een mengkleur van donker en licht. In de 40dagen voor 
Pasen bereiden we ons voor op het lijden en sterven, en de opstanding Christus. 
 

Bij de dienst in de Centrumkerk Ben jij wel eens in de verleiding gekomen? 
Verleidingen zijn van alle tijden en liggen overal op de loer. En onbewust worden 
we ook allemaal wel eens meegenomen in zo’n verlijding. Alleen al als je in de 
supermarkt staat. De chocolade paaseitjes lachen ons toe. Soms zeggen we dan 
tegen elkaar, verleidelijk he? Deze zondag lezen we uit Genesis (2: 15 – 3: 9) het 
verhaal over Adam en Eva die worden verleidt door de slang. En we lezen het 
verhaal uit het Evangelie van Matteus (4: 1 – 11), over Jezus die wordt verleidt 
door de beproever. Adam en Eva kunnen de verleiding om van de appel te eten 
niet weerstaan. Jezus weerstaat alle verleidingen die de beproever hem 
voorhoudt. Dat doet Jezus op een manier die ons kan inspireren, en waar wij in 
de veertigdagentijd mee aan de slag kunnen gaan.  Welkom!!  
De kinderen starten vandaag met het 40dagenproject ‘locatie Jeruzalem’. 
We zingen: Psalm 91: 1, 5 en 6; Lied 561: 1, 4 en 5; Projectlied; Lied 848: 1, 3 en 
4; Lied 538; Lied 418: 1, 2 en 4;  Kerkelijk werker Aline Sikkema 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat Guatemala  
Guatemala is een bergachtig land in Midden-Amerika waar nog veel mensen in 
armoede wonen. Kinderen gaan alleen ‘s morgens naar school. ‘s Middags 
moeten ze hun ouders helpen op de markt, of op het land of om brandhout te 
verzamelen. Velen verlaten de basisschool zonder goed te kunnen lezen en 
schrijven. Kerk in Actie steunt een organisatie die kinderarbeid wil stoppen en 
die scholen begeleidt om de lessen interessanter te maken en kinderen bijles 
geeft. Ouders gaan inzien hoe belangrijk onderwijs is voor hun kinderen. Dat 
helpt allemaal om lesuitval te voorkomen, zodat deze kinderen kunnen schrijven 
en lezen als ze van school komen en meer kans hebben om verder te leren. Dat  
                 vergroot hun kans op een betere toekomst. U kunt via gift overmaken  
                 of via de bank geven, zie info linkerkolom, o.v.v. ’Collecte Guatemala’  
                 of scan de QR-code←←←    
Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of via de  
bank, zie info linkerkolom hiernaast of scan deze QR code→→→→→→ 

 

Meeleven met elkaar  
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst! 
 

Zondag 22 februari 19.00 uur zangdienst in Winkheem In de gemeenschappe-
lijke ruimte komen we bij elkaar. Het thema is ‘In de woestijn’. We zingen 
vertrouwde liederen. Er is een liturgieboekje. Van harte welkom!  
 

Groene tip: Wilt u graag wat eenvoudige energiebesparende aanpassingen doen 
in huis, maar u heeft daar niet de financiële middelen voor? Dan kunt u gebruik 
maken van de fix-brigade van de gemeente het Hogeland. Ze bieden gratis hulp 
met het plaatsen van materialen als radiatorfolie, tochtstrips en led lampen om 
zo de energiekosten te verlagen en de woning comfortabeler te maken. Meer 
informatie is te vinden op de website van FIXbrigade Hogeland. 
 

Vespers in de Torenkerk Winsum woensdag 25 februari 19.00 uur Deze Vespers 
zijn een gezamenlijk initiatief van de Rooms Katholieke Liudgerparochie, NGK 
‘De Poort’ en de PGWH. De Vespers zijn korte meditatieve bijeenkomsten, van 
19.00 – 19.30 uur, met muziek, een lied, een Bijbeltekst, een gebed en stilte. 
Graag uw liedboek meenemen. Indien u die niet heeft, er zijn ook liedboeken 
aanwezig.  De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en verstilling, de Vespers 
maken hier deel van uit. In verband met het klimaat wordt de kerk niet 
verwarmd, trek dus een warme jas aan of neem een dekentje mee. Welkom!!  

 

 

 

https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=UWTz8vrqQp2pQgEF4zWHxf2CDP7IC3ug
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=zJIKmiZ3QHKg7mx4-sddVA


    

 

 

 

                     Graag brengen wij u op de hoogte van het eerste resultaat van de Actie Kerkbalans. 
                     In verband met de weersomstandigheden, sneeuw en ijzel, is de actie Kerkbalans wat vertraagd verlopen. 
                     Toch kunnen we nu melden dat het bedrag aan toezeggingen bijna € 170.000,-- bedraagt. We zijn daar erg 
dankbaar voor en hopen dat de eindstand nog wat hoger wordt. Alle toezeggingen zijn namelijk nog niet binnen. Mocht 
u de toezegging nog niet hebben ingeleverd, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. 
Langs deze weg willen wij de bijdragecommissie en de kerkbalanslopers, die ondanks het slechte weer toch maar weer 
alles hebben rondgebracht en opgehaald, heel hartelijk danken voor hun geweldige inzet om de actie Kerkbalans 
organisatorisch tot een goed einde te brengen! Heel veel dank aan diegenen die al wèl een financiële toezegging hebben 
gedaan. U geeft hiermee aan dat u betrokken bent met “de kerk van morgen”. Het College van Kerkrentmeesters 
 

Inzameling voor de Voedselbank: Volgende week zondag 1 maart worden er weer producten voor de voedselbank 
ingezameld in de hal van de Centrumkerk. Voor de maand maart is er vooral behoefte aan: pakjes soep, jam, blikjes vis  
rookworst, kuipjes boter en wasmiddelen. De voedselbank steunen kan ook door een bijdrage in de groene collectebus 
die volgende week in de hal van de kerk klaar staat, of door uw gift over te maken op NL44RABO 0102553289 t.n.v. St. 
Voedselbank Het Hogeland. Zelf producten naar de voedselbank brengen kan iedere woensdagmorgen van 9-12 u, adres: 
Lombok 1 in Winsum. Namens de Voedselbank alvast bedankt voor al uw giften.  
P.s. Misschien hebt u de afgelopen weken met de digitale krasloten van de AH wel producten gewonnen die u zelf niet 
gaat gebruiken. Deze kunt u ook aan de voedselbank schenken.  
 

Bedankt commissie Vernieuwing van de keuken in de Centrumkerk! 
Binnenkort kunt u koffie/thee drinken uit prachtige mokjes die daarna worden afgewassen in de nieuwe vaatwasser! 
Hoe mooi is dat....! Dit kan omdat de actie “Vernieuwing van de keuken” (aanschaffen nieuwe afwasmachine! en 
koffiemokken) een groot succes is geworden. Om dit te kunnen realiseren zijn meerdere ‘acties’ gehouden, vanaf half 
december konden mokken gekocht worden, 29 december konden de vooraf bestelde oliebollen afgehaald worden in de 
Soos, ook nog een leuk ontmoetingsmoment! Veel oliebollen zijn besteld, de bakkers hebben hard gewerkt en hebben 
heerlijke oliebollen gebakken! 
Op 16 januari 2026 werd de totaalactie afgesloten met een heel gezellige en goed bezochte Pubquiz! Met het bedrag van 
€ 4400,- als geweldig eindresultaat! 
Veel dank aan de organisatoren Simon Vellinga, Bert de Vries, Alice Eshuis, Esther Venhuizen, Els Prins, Douwe Ruygh en 
Sieta Stavenga, voor jullie inzet, het vele werk hiervoor gedaan. En natuurlijk ook veel dank aan u, aan jou als 
gemeentelid, voor het meedoen. Zonder jullie giften zou dit niet gelukt zijn! Iedereen nogmaals hartelijk dank!  
Het College van Kerkrentmeesters 
 

Klankbord maart/april 2026 verschijnt op 26 februari. Vanaf 1 maart ook online te lezen op www.pgwh.nl 
 

Hulp dichtbij. Zoals bekend gemaakt bij de pubquiz starten we binnenkort met het aanbieden van praktische 
ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. Hoe je de hulp kunt krijgen lees je binnenkort in Klankbord. Daar zit 
dan ook een boekenlegger bij met informatie. 
We hebben al een lijst met namen die als ze in de gelegenheid zijn hulpverlening willen geven. Het zou heel mooi zijn als 
die lijst groter wordt.  Je kunt je daarvoor opgeven bij Bert de Vries of Simon Vellinga. shvellinga@home.nl /0622976572 
 

Zaterdag 28 februari – Openmiddag expositie Peter Wortel uit Sauwerd - Centrumkerk Winsum 
Peter Wortel maakt onder andere reliëfs, schilderijen, sculpturen en houtsneden. Het werk is twee- en driedimensionaal 
waarin gebruik gemaakt wordt van verschillende technieken. De basis is altijd een lijntekening of schets. Het werk is 
monumentaal van karakter. Wat betreft de houtsneden maakt hij gebruik van een oude traditie met een moderne 
presentatie. In de loop der jaren heeft hij een persoonlijke stijl ontwikkeld. Hij maakt geen gebruik van een drukpers 
maar de houtsneden worden afgewreven met de hand met een lepel of Japanse bamboeschijf (baren). Voor de reliëfs en 
sculpturen wordt gebruik gemaakt van verweerde en geoxideerde metalen (vaak een combinatie van zink, koper en ijzer) 
die door regen en wind zijn aangetast, waardoor een boeiende en kleurrijke structuren ontstaan. 
Op zaterdag 28 februari is er een open middag van 14.00 – 17.00 uur in de ontmoetingszaal om de expositie van  
Peter Wortel te bezichtigen. De kunstenaar is hierbij ook zelf aanwezig. De toegang is gratis. Van harte welkom! 
 

Vespers Halfambt 
Vanaf maart 2026 worden op de eerste zondag van de maand Vespers gehouden in de kerken van Eenrum, Den Andel en 
Westernieland. De Vespers beginnen steeds om 16.30 uur en duren ongeveer drie kwartier. De eerste Vespers zijn op 
zondag 1 maart (Eenrum), 5 april (Westernieland), 3 mei (Den Andel) en 7 juni (Eenrum). In elk van de Vespers komt een 
bijzonder persoon aan de orde: Hildegard von Bingen, Titus Brandsma, Dietrich Bonhoeffer en Simone Weil. Na de 
Vespers is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  
De Vespers komen in de plaats van de maandelijkse erediensten die tot nu toe zijn gehouden in de kerken van Halfambt. 
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