
  

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl 
 

 

 

 

Zondag 8 maart 9.30 uur 
Centrumkerk 40dagentijd III Er is 
kinderoppas en -nevendienst 
Voorganger  
        mevr. Maria Adriaanse 
Ouderling  Marja Velzen 
Diaken       Michel Arnoldus 
Lector        Hanneke Ritzema 
Leiding Kindernevendienst 
      Jantien van Leeuwen 
Organist    Pieter Pilon 
Beamer     Douwe Ruygh 
Koster       Cees Leinenga 
 
 

 

 

Voor vervoer naar de diensten 
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40 
 

Rekeningnummers collectes: 
1e col: NL66 INGB  0001 7313 49 

2e col: NL53 RABO 0154 9860 89 
 

Komende diensten - vieringen 
Woensdag 11 maart Torenkerk 
19.00 – 19.30u 40dagenvespers 
Voorganger Marja Velzen  
Organist       Henk Koster 
Koster           Henk Knol 
Zondag 15 maart  10.00 uur!!!! 
Centrumkerk 40dagentijd IV 
Voorganger  
           mevr. Marleen Stokroos 
Kliederkerk 10.00 uur 
Voorganger ds. Ariaan Baan 
 
 

Kerken open/binnenlopen  
Kerk Eenrum: iedere  

     zaterdag en zondag 
Kerk Westernieland: iedere 
                   zaterdag en zondag 
Torenkerk Winsum: iedere 
                   zaterdag en zondag 
Kerk Den Andel: niet geopend 
 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur via        
kerkgroet@pgwh.nl of bij 
Centraal Aanspreek Punt  
Wilga Schuuring-Warringa 
info@pgwh.nl / 06-57834051    
Hoofdstraat W. 36  
9951 AC Winsum 
  
 

Kleur van de zondag paars: Kleur van bezinning en voorbereiding, ook van 
berouw en soberheid. Een mengkleur van donker en licht. In de 40dagen voor 
Pasen bereiden we ons voor op het lijden en sterven, en de opstanding Christus. 
Liturgische schikkingen 40dagentijd: Jeannet Slob maakt liturgische schikkingen 
bij de diensten. Deze zijn te bekijken op www.pgwh.nl 
Bij de dienst in de Centrumkerk Vandaag is de derde zondag van de Veertig-
dagentijd. Thema van de dienst is: In de put of uit de put. 
In de dienst zal ook even aandacht voor de Internationale Vrouwendag zijn. 
Onder leiding van Mozes trekt het aan Farao ontsnapte volk door de woestijn. 
Eindelijk vrij! En Blij! Maar als er geen water meer is, zit iedereen in de put, een 
lege put dus. Maar er komt water. Alles komt goed. En Jezus doet niet anders 
dan wat God doet: Ik ben er! Kom naar mij dan krijg je - levend - water. Ik haal je 
uit de put. We lezen: Exodus 17: 1-7 en Johannes 4: 5-26. We zingen: Lied 738: 1 
(Jenny), 2(allen) 3 (J), 4(a); Psalm 139: 1, 2 en 14; Lied 653: 1, 3 en 4; Projectlied; 
Lied 806; Lied 339a; Lied 321: 1 t/m 5; Lied 346: 1 t/m 5; Lied 536. De kinderen 
vervolgen hun eigen nevendienstproject. Wees welkom!! Maria Adriaanse 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat Egypte  
Een betere toekomst voor meisjes in achterstandswijken. Meisjes in kwetsbare 
wijken in Egypte groeien op in onveilige omstandigheden, zonder toekomst-
perspectief. Ze kunnen vaak niet naar school, krijgen te maken met kinderarbeid, 
huiselijk geweld en vroege huwelijken. Met het You are Beautiful-project onder-
steunt Kerk in Actie meisjes in Caïro en omgeving. Ze krijgen onderwijs,medische 
zorg en bescherming, terwijl hun ouders leren over de rechten en mogelijkheden  
van hun dochters. Zo krijgen meisjes de kans om hun zelfvertrouwen te ver-  
                 sterken en hun toekomst te veranderen. U kunt geven via  
                 gift overmaken of via de bank geven, zie info linkerkolom, o.v.v.   
                 ‘Egypte’ of scan de QR-code←←←    
Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of via de  
bank, zie info linkerkolom hiernaast of scan deze QR code→→→→→→ 
Overlijden Op woensdag 25 februari is overleden Aaltje Moorlag- Schuilenberg. 
In de leeftijd van 83 jaar. Aaltje was getrouwd met Harry Moorlag, Harry is 
overleden in 2022. Samen hebben ze drie kinderen gekregen Pia, Hans en Erica. 
Veel verdriet was er nadat ze een doodgeboren kindje kregen. Aaltje was een 
lieve, stille, zorgzame vrouw en moeder, oma en overoma. Op de rouwkaart 
staat: Toen God zag, dat de weg te lang, De berg te hoog, en het ademen te 
zwaar werd, Legde Hij zijn arm om haar heen, En zei “het is goed zo”. Naar de 
wens van Aaltje heeft het afscheid in kleine kring plaatsgevonden. 
Correspondentieadres Tuinbouwstraat 18 9951 EG Winsum 
In de vroege morgen van maandag 2 maart is overleden, op de leeftijd van 87 
jaar, Trijntje Wolters-Klunder. Trijntje werd geboren op 20 januari 1939 in Broek 
waar ze een mooie jeugd doorbracht. Ze was de middelste in het gezin met 
boven en onder haar een zus. Trijntje trouwde met Klaas Kruijer en ging wonen 
in Winsum, zij kregen samen drie zoons. In 1977 overleed Klaas en bleef Trijntje 
achter met drie opgroeiende kinderen: Jan, Peter en Martin. Een ingrijpende tijd. 
Begin jaren 80 ontmoette Trijn Klaas Wolters en zij gingen trouwen. Trijn kreeg 
klein- en achterkleinkinderen waar ze erg van genoot. De afgelopen periode 
woonde Trijn in de Tiggelborg, een moeilijk tijd voor haar en Klaas, maar zij keek 
in dankbaarheid terug op haar leven. Vrijdag 6 maart om 13.30 uur was de 
afscheidsdienst in de Centrumkerk.  
Correspondentieadres: K. Wolters, Tammingasingel 9 9951 BM Winsum 
Meeleven met elkaar  
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
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Het adres van Joke Engel in de Tirrel is RC Het Hogeland kamer 32 Meeden 1 9951 HZ Winsum. 
 

Bedankt: ‘Wij werden verrast door een prachtig boeket bloemen van de kerk. Wij kregen dit omdat wij 50 jaar samen 
zijn! Hartelijk dank daarvoor!’ Hartelijke groeten Ans Bolt en Anneke Offringa  
‘Bedankt voor de prachtige bloemen die ik kreeg voor mijn 80ste verjaardag. Geweldig!’ E. Nienhuis-Visser 
‘Hartelijk bedankt voor de mooie plant die ik van de kerk kreeg voor mijn 92ste verjaardag’, Frouk Hazenberg 
‘Bedankt voor de bloemen die ik heb gekregen voor mijn verjaardag’, Bonne de Boer 
Dinsdag 10 maart Thema-ochtend met ds. Ariaan Baan (was i.v.m. ziekte op 10 februari uitgesteld) 
Deze ochtend zal ds Ariaan Baan vertellen over zijn boek Virtuoos Leven, hierin laat hij ons zien hoe je met zeven 
deugden goed kunt leven in een doorgedraaide wereld. Iedereen is van harte welkom om mee te luisteren en praten. 
We beginnen om 10.00 uur en stoppen rond 11.45 uur in de ontmoetingszaal van de Centrumkerk. 
Vespers in de Torenkerk Winsum woensdag 11 maart 19.00 uur Deze Vespers zijn een gezamenlijk initiatief van de 
Rooms Katholieke Liudgerparochie, NGK ‘De Poort’ en de PGWH. De Vespers zijn korte meditatieve bijeenkomsten, van 
19.00 – 19.30 uur, met muziek, een lied, een Bijbeltekst, een gebed en stilte. Graag uw liedboek meenemen. Indien u die 
niet heeft, er zijn ook liedboeken aanwezig.  De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en verstilling, de Vespers 
maken hier deel van uit. In verband met het klimaat wordt de kerk niet verwarmd. Iedereen is van harte welkom!!  
Overdracht Torenkerk Na een jarenlang en intensief proces is het dan zover: De overdracht van de Torenkerk naar de 
Stichting Groninger Kerken. Hiermee wordt de zorg voor dit monumentale en prachtige gebouw toevertrouwd aan een 
professionele organisatie waarbij de Torenkerk haar kerkelijke functie kan behouden met huurmogelijkheden voor de 
PGWH. Op vrijdag 20 maart a.s. om 15.00 uur wordt tijdens een bijeenkomst in de Torenkerk de officiële overdrachts-
akte getekend in aanwezigheid van de notaris. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u toch graag aanwezig zijn, 
dan kunt u zich vóór 12 maart aanmelden bij het Centraal Aanspreekpunt (info@pgwh.nl of 06-57834051). Opgave is 
noodzakelijk. College van Kerkrentmeesters  
Aan etenstafel Iedereen, samen of alleen, kan deelnemen aan deze gezamenlijke maaltijd. Eten in gezelschap en boven 
al de gezelligheid van het samen zijn staan bij deze ontmoeting voorop. U bent welkom op 13 maart om 18.00  in de 
ontmoetingszaal. Kosten bedragen 8 euro pp. Opgaven via aanetenstafel@pgwh.nl of 06-22066233 Groet Sieta Stavenga 
Aankondiging kerkdienst zondag 15 maart We heten iedereen van harte welkom in de kerkdienst op zondag 15 maart 
om 10.00 uur waarin mevr. Marleen Stokroos voor zal gaan. Het belooft een andere dienst dan anders te worden, want 
tijdens deze dienst is er ook een Kliederkerk viering speciaal voor kinderen van 2 tot 12 jaar en hun ouders/verzorgers. 
Deze viering wordt geleid door ds. Ariaan Baan. We beginnen gezamenlijk in de kerk. Daarna gaan de kinderen samen 
met hun ouders/verzorgers eruit voor de Kliederkerk workshops. Zodra zij weer terugkomen in de kerk sluiten we de 
dienst met elkaar af in een korte viering. Let op: er is deze zondag geen oppas en geen kindernevendienst, omdat deze 
kinderen ook kunnen deelnemen aan de Kliederkerk. Na de dienst is er voor iedereen ranja, koffie en thee met iets 
lekkers. Om dit mogelijk te maken zijn we nog op zoek naar enthousiaste bakkers voor taart, cake of koek. Wie wil 
bijdragen aan deze smakelijke traktatie? Aanmelden kan via het e-mailadres van het CAP: info@pgwh.nl We kijken uit 
naar een inspirerende en gezellige zondag met elkaar, van harte welkom! Voorbereidingsgroep Kliederkerk 
Zondag 15 maart Unieke orgelimprovisatie op het Bijbelse scheppingsverhaal in het Zondagmiddagcafé  
Tijdens dit Zondagmiddagcafé kunt u genieten van een unieke orgelimprovisatie op het Bijbelse scheppingsverhaal. Jaap 
Sake Heeringa uit Dokkum is een organist die fantastisch kan improviseren op het orgel. Hij heeft geweldige 
improvisaties gemaakt over alle Bijbelse scheppingsdagen. Naast deze improvisaties is er ook samenzang met liederen 
die vanzelfsprekend ook over de schepping gaan. De liederen zullen op de beamer worden getoond! Eén van de 
recensies van een vorige keer: “Op iedere dag volgt een improvisatie van de organist. Aanwezigen herkennen de dag, de 
nacht, sterren, planten, vissen, vogels en kruipende dieren in een prachtig orgelspel. Dan de zesde dag; “wat was God blij 
dat de wereld bestond!”. Jaap Sake Heeringa trakteert de aanwezigen op een geweldig stuk muziek. In een prachtige 
cadans beweegt het publiek mee in de vreugde die het uitstraalt!” Vanaf 14.30 uur bent u hartelijk welkom in de 
Centrumkerk. Om 15.00 uur begint het programma. In de pauze is er een ‘hapje’ en een drankje. Einde programma is 
ong. 16.45 uur. De toegang is gratis, een vrije gift is welkom! Welkom, het is werkelijk een belevenis om mee te maken! 
'Bidden bie de boer. Op 21 maart a.s. vindt, in het kader van de 'Biddag voor gewas en arbeid', de jaarlijkse bijeenkomst 
'Bidden bie de boer' plaats. Dit jaar wordt deze bijeenkomst gehouden op de boerderij van Vermue, bekend om hun 
vooruitstrevende biovergistingsinstallatie. Adres Winsumerstraatweg 4 te Winsum. De aanvangstijd is 10.00 uur. We 
heten u van harte welkom.' De diaconie 
Zondag 15 maart – Concert Bollen&Co met zonnige Latin-klanken in de Nicolaaskerk in Den Andel Diverse stijlen uit de 
Latijns-Amerikaanse muziek zullen voorbijkomen. Aanvang 15.30 uur Entree is 10 euro (graag contant betalen).  
N.A. de Vrieslezing in vm. synagoge Winsum over ‘Portret van een bestuurder in oorlogstijd’ zondagmiddag 15 maart 
15.00-17.00 uur, kosten € 7,50 inclusief koffie/thee. Tanja Lips spreekt over Johan Wetter. www.dewinsumsesjoel.nl 
Christelijk Gesticht voor Krankzinnigen Dennenoord in Zuidlaren(’31-’52)  
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