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Afa het Dorp

Tot begin april kunnen we nog genieten van de laatste sneeuwklokjes. Er zijn namelijk
vroege en late soorten. De late soorten bloeien wel tot begin april.

Het sneeuwklokje symboliseert troost, onschuld en hoop. Rond 1900 was het gebruikelijk
om ze te planten bij het graf van een geliefde, vandaar dat we ze nog zien op oude
begraafplaatsen. De hangende bloem verwijst naar verlies, maar ook naar hoop, naar een
nieuw leven na de dood. Een mooie symboliek op weg naar Pasen.

Pasen is het feest van een nieuw begin. Na een lange donkere winter komt de natuur weer
tot leven, en wordt in de kerken verteld over de overwinning van het leven op de dood, de
opstanding van Christus. Voorafgaand aan de Paasmorgen worden op Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag dagelijks diensten gehouden. We horen verhalen over lijden
en dood, toen en nu. En de belofte van een nieuw begin. De drie diensten vormen samen
één geheel. Zie voor meer informatie onder de activiteiten.

Over het weer raken we vaak niet uitgepraat.
Onze taal kent dan ook veel spreuken en
uitdrukkingen met verwijzingen naar het weer.
Een van de bekendste weerspreuken leert dat
vrijwel niets zo veranderlijk is als het weer. En
dat gaat zeker op voor de maand april. Het weer
kan deze maand namelijk nog erg veranderlijk
zijn. De ene dag lijkt het voorjaar terwijl er
tijdens andere dagen een gure wind opsteekt en
men liever binnen blijft of een winterjas
aantrekt. En zelfs nachtvorst is nog niet
uitgesloten, wat met name problematisch kan zijn voor fruitbomen die al in knop staan.
Kortom, april doet wat hij wil.

Hoe het weer ook is, je bent altijd van harte welkom bij een activiteit van Kerk in het Dorp in
één van de oude kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland en Winsum.

Begin maart zijn de Stinzenplanten en struiken op het kerkhof Westernieland geplant. Zie
onder Terugblik het verslag en foto’s van Kristin Wijnja en lees het interview op Facebook


https://www.kerkinhetdorp.nl/
https://www.facebook.com/reel/1844059279625692

Terugblik

Borgbloumkes in Westernieland

Het kerkhof van Westernieland is een van de locaties die gekozen is voor het project ‘Van
Stinzenplant tot Borgbloumkes’, omdat het een goed voorbeeld is voor een
stinzenflorabiotoop. Met name het vele lindeblad zorgt voor goede grond en de passende
halfschaduw, en bovendien komen er ook al een aantal stinzenplanten op de locatie voor.
Landschapsbeheer Drenthe, uitvoerder van het project, heeft na een grondige inventarisatie,
samen met de betrokken groep klokkenluiders een plan gemaakt voor herstel en uitbreiding
van de stinzenplanten en voor de aanplant van inheemse struiken. De singel bij de toren is in
de winter grondig gesnoeid. Dat was even schrikken, zo kaal. Maar op 6 maart jl.. hebben de
vrijwilligers samen met medewerkers van Landschapsbeheer een klein gedeelte van de in
rijke getale bloeiende winterakonieten en sneeuwklokjes van De Weem naast de kerk
verplant naar het kerkhof. Ook zijn in de singel nieuwe struiken en enkele bomen geplant.
Komende herfst wordt dan nog een gedeelte van het kerkhof ingezaaid met een inheems
kruidenmengsel. Zo wordt het kerkhof van Westernieland een biodiversiteitsoase en een
levend monument voor de rijke stinzenflora, die vroeger bij states en grote boerderijen
voorkwam. Tegenover de toren is de singel weer geopend. Op die plek was vroeger ook de
aansluiting naar het kerkenpad naar Zijlbrugge, de statige boerderij, waar vele dominees
gewoond hebben. Straks komt daar hopelijk een bank te staan om fijn van de
zonsondergang te genieten. En vanaf volgend voorjaar van het bloeiende kerkhof.

Klik hier Facebook voor interview Kristin Wijnja


https://www.facebook.com/reel/1844059279625692

Overdracht Torenkerk Winsum (Bron: Groninger Kerken)

Vrijdag 20 maart jl. was de overdracht van de Torenkerk in Winsum een feit. De Kerkenraad
van de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt (PGWH) heeft het kerkgebouw, de toren
en het kerkhof van de Torenkerk in eigendom overgedragen aan Groninger Kerken. Deze
bijzondere gebeurtenis markeert het einde van jarenlang kerkelijk beheer door PGWH en het
begin van een nieuw hoofdstuk onder de zorg van Groninger Kerken.

Sinds de federatie met de Gereformeerde Kerk Winsum in 2003
draagt het gebouw de naam Torenkerk. Het is sindsdien een
herkenbare en vertrouwde plek voor de gemeenschap gebleven.

Een overdracht als deze is vaak een emotioneel moment. Het
markeert niet alleen een bestuurlijke verandering, maar ook een
overgang in verantwoordelijkheid. Met de komst naar Groninger
Kerken wordt het religieus erfgoed van Winsum duurzaam
veiliggesteld.

Het succes van Groninger Kerken is mede te danken aan de inzet van vele vrijwilligers. Zij
zorgen ervoor dat de kerk een levendig onderdeel blijft van de gemeenschap, met diverse
activiteiten die het culturele erfgoed centraal stellen. Ook voor de Torenkerk wordt er, net
als bij de andere kerken van Groninger Kerken, een plaatselijke commissie gezocht. Zo blijft
de Torenkerk toegankelijk voor een breed publiek en verankerd in het dorp Winsum.

Een weetje

De orgelcommissie van Stichting Groninger Kerken (Dirk Molenaar is o.a. lid van deze
commissie) organiseert een praktische cursus over orgels. Het gaat dan o.a. over hoe een
orgel er van binnen uitziet, hoe werkt het instrument en wat komt er kijken bij het
onderhoud. Ook wordt er besproken wanneer er op het gespeeld mag worden en hoe het
gebruik ervan te stimuleren. Onder begeleiding van een aantal orgelmentoren gaat het orgel
letterlijk open. De cursus is bedoeld voor leden van de Plaatselijke commissies die meer
willen weten van het orgel in hun kerk, maar ook mensen die nieuwsgierig zijn naar
orgelzaken kunnen zich aansluiten. Van harte welkom!

Datum: dinsdag 14 april
Waar: Kerk van Tolbert, Hoofdstraat 48
Tijd: 19.30 uur

Meld je je wel even aan? Dat kan via Help, ik heb een orgel, wat nu...



https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=dnXdnWTnjUW3kBmxxSATIq1u0rXiltNNo2b1E5bloyJUNkFIRlNLUUswUzE0VEgxQ1YwVElMWEZFWi4u&route=shorturl

ACTIVITEITEN

Woensdag 1 april: Oecumenische Vesper Veertigdagentijd — Torenkerk Winsum
Op woensdag 1 april is de laatste Vesper van de
veertigdagentijd. Een moment van stilte, bezinning,
zingen en luisteren, zeker een moment om ‘op adem
te komen’.

De vesper is van 19.00 tot 19.30 uur.
Van harte welkom!

De Vespers in de Veertigdagentijd voor Pasen, van
oudsher een tijd van verstilling en bezinning, was een
gezamenlijk initiatief van de Protestantse gemeente
Winsum Halfambt, NGK de Poort en de RK
Liudgerparochie.

Witte Donderdag 2 april 19.30 uur - Torenkerk Winsum:

In deze dienst horen we verhalen over de uittocht uit Egypte, de voetwassing en het Pesach
maal van Jezus met zijn discipelen. We vieren het heilig avondmaal.

Pastor Jolanda Tuma gaat voor in samenwerking met Jenny Baron en Maria Adriaanse, Dirk
Molenaar bespeelt het orgel en een koperensemble van De Bazuin speelt enkele Bach-
koralen.

Goede Vrijdag 3 april 19.30 uur — Centrumkerk Winsum:

In deze dienst wordt het lijdensevangelie gelezen volgens Johannes. De lezingen worden
afgewisseld met liederen en meditatieve muziek en er is ruimte voor stilte. De Paaskaars
wordt gedoofd, de dood is onafwendbaar, het kille duister voelbaar. We worden ermee
geconfronteerd, moeten het onder ogen zien en er dwars doorheen.

Voorganger is pastor Jolanda Tuma, in samenwerking met Jenny Baron en Maria Adriaanse,
Henk Koster bespeelt het orgel en Huub Vosmeijer en Mirte Reker zingen enkele liederen.



Stille Zaterdag 4 april 21.30 uur - Torenkerk Winsum:

De Paaswake begint met het aansteken van de nieuwe Paaskaars (we beginnen de dienst
buiten). Vervolgens brengen we het Licht de kerk binnen en worden een aantal lezingen
gelezen als een wake in de Paasnacht. Na de wake lezen we het Paasevangelie, gedenken we
de doop en delen met een eenvoudig gebaar het brood van de liefde. Voorganger is pastor
Jolanda Tuma, in samenwerking met Maria Adriaanse. De Winsumer Cantorij o.l.v. Pieter
Pilon zingt. Pieter Pilon bespeelt tevens het orgel.

Paasmorgen zondag 5 april 10.00 uur - Centrumkerk Winsum

Na de ingetogenheid en misschien wel sprakeloosheid van de Stille Week, breekt op de
Paasmorgen het licht dwars door alles heen en is er ruimte voor en-thou-siasme (wat
letterlijk in-God-zijn betekent). Het nieuwe leven wordt gevierd en de natuur viert dat met
ons mee!

In de Centrumkerk wordt het 40dagenproject afgesloten.

Voorganger in de Centrumkerk is mevr Harjanne de Boer, organist is Henk Koster.

Zondag 5 april 1° Paasdag: Vesper in de Mariakerk in Westernieland
Van harte welkom! op zondag 5 april 1° Paasdag Y ‘
om 16.30 uur in de Mariakerk in

Westernieland. In deze Vesper staat mysticus
Titus Brandsma centraal.

Een ingetogen viering met muziek, stilte,
teksten en samen zingen.

Na afloop is er gelegenheid voor het drinken
van een kop koffie of thee en is er ruimte voor
ontmoeting in de bloeiende kerktuin.

Van maart t/m juni 2026 worden op de eerste zondag van de maand om 16.30 uur Vespers
georganiseerd, afwisselend in de kerken van Eenrum, Westernieland, Den Andel en Eenrum.
Tijdens de Vespers is er ruimte voor muziek, verstilling, samenzang en enkele teksten. De
rode lijn door de eerste vier maandelijkse Vespers is het thema ‘Mystici’. Namen die in de
eerste vier Vespers voorbij komen zijn: Hildegard von Bingen, Titus Brandsma, Dietrich
Bonhoeffer en Simone Weil. Deze Vespers worden voorbereid en geleid door Pastor Jolanda
Tuma, Carin Schripsema en Anjet van Linge.

Van harte welkom!
De diensten zijn ook te beluisteren of te bekijken via www.kerkomroep.nl

De Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt wenst u een GEZEGEND PASEN!


http://www.kerkomroep.nl/

Woensdag 8, 15, 22 en 29 april:

Meditatie rondom een Psalm in de Torenkerk Winsum van 19.00- 19.30 uur.

Meditatie raakt het algemene en tijdloze verlangen van mensen om naar binnen te keren, de
weg te gaan van de innerlijkheid en de stilte. Om dan vanuit die innerlijkheid en stilte weer
het dagelijks leven in te stappen. We zitten rondom een kaars en er wordt een (deel van
een) psalm gelezen, daarna klinkt de klankschaal en gaan we de stilte in.

Je kunt mijmeren over een woord of een zin uit de gelezen psalm, of je herhaalt in
gedachten je eigen gebed of tekst. In de stilte zoeken we de aanwezigheid van God, of welke
naam je ook gebruikt voor dat diepste geheim. Van harte welkom.

Een rustpunt in het midden van de week, een moment van bezinning, inspiratie, even stil
staan. Kent u, ken jij, het verlangen om naar binnen te keren of ben je er nieuwsgierig naar?
Wees van harte welkom! Zou je eerst graag wat meer informatie willen?

Mail dan met Jenny (jenny.baron@hetnet.nl)

Zaterdag 11 april: Galmen in de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum
Op zaterdag 11 april staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel
eens wil zingen of muziek maken in de kerk.
Bespeel je een instrument, hou je van zingen,
rappen of heb je een andere manier om klanken
te produceren, dan krijg je de kans om helemaal
T e -~ +i: voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Deze uit de
_,;,.;,_A-:,f;_;ﬁ;#ﬁﬁ A ff—!i middeleeuwen stammende kerk, heeft een

' —= = prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg,
- — = s w0 gebruik gemaakt worden van het orgel of de
e e . . piano. Info en opgave voor vrijdag 10 april a.s.
: bij info@kerkinhetdorp.nl Van harte welkom!
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Donderdag 16 april: Rondje om de Toren

Een bezinningswandeling van een klein uur, te beginnen bij
de Torenkerk (19.30 uur) en eindigend bij de Centrumkerk
met als afsluiting koffie/thee en wat lekkers. De wandeling
begint met een tekst/een gedicht waarna er ca. 10 minuten
in stilte wordt gelopen. Daarna wordt er enkele malen stil
gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers
zijn vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te
praten met mede-lopers.



mailto:jenny.baron@hetnet.nl
mailto:info@kerkinhetdorp.nl

Zondag 26 april:

Ensemble Windstreken op orgel en blaasinstrumenten in de Nicolaaskerk van Den Andel
Op zondag 26 april speelt ensemble Windstreken in de kerk van Den Andel. Het wordt een
concert waarin het orgel weer een belangrijke rol gaat spelen: blazer en multi-
instrumentalist Pieter de Mast zal samen met organist/toetsenist Sebastiaan van Delft een
zeer divers programma ten gehore brengen. Er zullen zowel klassieke als moderne invloeden
klinken en onder meer door improvisatie wordt er een geheel eigen geluid geproduceerd.
Pieter de Mast en Sebastiaan van Delft spelen sinds 2005 samen als duo in verschillende
ensembles, waaronder Windstreken.

Pieter de Mast speelde met zijn 'Pieter de Mast Quintet' op veel jazzlocaties in Nederland,
onder andere het North Sea Jazz Festival en op vele podia in Belgié en Duitsland. Als
bespeler van meerdere blaasinstrumenten droeg hij bij aan tal van theaterproducties,
musicals en cd's. Hij speelde onder anderen met Olaf Tarenskeen, Boudewijn de Groot en
Oene van Geel. In 2004 startte hij het ensemble Windstreken. Naast uitvoerend musicus en
leraar is Pieter ook een actieve componist. Het Rotterdams Conservatorium gaf hem de
mogelijkheid om een half jaar te studeren aan het beroemde Berklee College of Music in
Boston.

Sebastiaan van Delft werd al in zijn prilste levensfase onweerstaanbaar aangetrokken tot de
mysterieuze sferen van het kerkorgel. Hij nam orgel- en pianolessen bij Jos van der Kooy en
Leo van Doeselaar en won als twaalfjarige de improvisatie- en interpretatieprijs op het
Concours voor Jeugdige Organisten. Vanaf 1985 studeerde hij klassiek kerkorgel aan het
conservatorium van Hilversum, waar hij in 1991 afstudeerde. Tevens volgde hij als pianist
lessen bij verschillende jazzmusici, onder wie Nedly Elstak. Hij is jarenlang pianist geweest in
Carel Kraayenhof’s Sexteto Canyengue.

Het concert op zondag 26 april begint om 15.30 uur. Entrée is 10 euro (graag contant
betalen). Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje erbij.
www.kerkinhetdorp.nl



http://www.kerkinhetdorp.nl/

Je ziet nu de lente weer winnen;
Nieuw leven! Dat doet ook bezinnen...
Hier voel je die strijd,
straks zal voor altijd,
pas echt een Nieuw Leven beginnen!

www.knipoog.nu — irma moekestorm



Open Kerk en klokluiden

Vanaf 1 april zijn de Nicolaaskerk in Den Andel en de Torenkerk in Winsum iedere dag open.
De Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum en de Mariakerk in Westernieland zijn open van
donderdag tot en met zondag.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den
Andel en Westernieland. Ook wordt de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond
uitvaarten. In Den Andel wordt na de sirene op de 1°® maandag van de maand de vredesklok
geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in
contact gebracht met contactpersonen.

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente
Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en
levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en
- Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger
Kerk in in eig : 8
Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente

" "‘ het Dorp Winsum Halfambt. De Torenkerk is nu ook eigendom van de

Stichting Groninger Kerken.



mailto:info@kerkinhetdorp.nl
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