
  

 

 

 

 

De dienst in de Centrumkerk is 
te volgen via kerkomroep.nl 
 
 

Zondag 3 mei 10.00 uur 
Centrumkerk met kinderoppas  
en kindernevendienst  
Voorganger  ds. Ariaan Baan 
Ouderling     Jan Dijkstra                     
Collectant     Pieter van Dorp 
Lector            Jaitske Hoekstra 
Leiding Kindernevendienst 
          Lucia en Jacqueline 
Organist        Rudi Diekstra 
Beamer         Erik Streurman 
Koster            Elly en Remko  
16.30u Nicolaaskerk Den Andel 
Vespers Dietrich Bonhoeffer 
Voorgangers Carin Schripsema            
             en pastor Jolanda Tuma 
Organist        Dirk Molenaar 
Zang               Jenny Baron 
Koster            Margriet ter Borg 
 
 
 

Voor vervoer naar de diensten 
op zondagmorgen bel  
Fam. Hellinga: 06 36 27 68 40 
 

Rekeningnummers collectes: 
1e col: NL66 INGB  0001 7313 49 

2e col: NL53 RABO 0154 9860 89 
 
 

Hulp Dichtbij: 0595 208008 
Bereikbaar op werkdagen van 
10.00 - 12.00 uur 
 
 

 

Komende diensten - vieringen 
Woensdag 6 mei Torenkerk 
19.00 – 19.30u Op adem komen 
Zondag 10 mei Centrumkerk  
9.30 uur Voorganger  
                mevr. Maria Adriaanse 
 
 

 

Kerken open/binnenlopen  
Kerk Den Andel: dagelijks 
Kerk Eenrum: donderdag t/m                           
                                            zondag 
Kerk Westernieland:  
         donderdag t/m zondag 
Torenkerk Winsum: dagelijks 
 

 

 

 

 
 

 

Aanleveren kopij Kerkgroet 
Donderdags voor 12.00 uur via        
    kerkgroet@pgwh.nl of bij 
info@pgwh.nl / 06 57834051    
Hoofdstraat W. 36  
    

De kleur van de zondag is wit: We leven nog in het licht van Pasen 
 

Bij de dienst in de Centrumkerk 10.00 uur:   
In deze dienst blikken we terug op Pasen. We lezen een tekst van Paulus over de 
opstanding. Paulus schrijft aan zijn gemeente in Korinthe: 'Maar Christus is 
werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals allen 
sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus’. 
We zullen met elkaar ontdekken wat het betekent dat we als kerk geloven in de 
opstanding van Jezus Christus. Ik hoop je zondag te ontmoeten. Dominee Ariaan 
Baan. We lezen: 1 Korintiërs 15: 1-11 en 1 Korintiërs 15: 12-23; We zingen: Psalm 
98: 1, 3, 4; Lied 634; Luisterlied Weet je dat de lente komt?; Lied 642: 1, 4, 6, 8; 
Lied 641: 1, 2, 4; Lied 655; Lied 423; Lied 708: 1,6.  
Op deze eerste zondag van de maand is er weer kindernevendienst!  
We gaan samen naar de Soosruimte om daar een gezellige kindernevendienst te 
hebben. We gaan het hebben over de Uittocht uit Egypte. We blijven niet alleen 
in de Soos, maar gaan ook samen naar buiten. Wat we daar gaan doen dat 
verklappen we nog niet. We zien jullie graag! 
Vespers 3 mei 2026 Nicolaaskerk Den Andel 16.30 uur: 
Sinds enkele maanden worden in de kerken van Halfambt maandelijks Vespers 
gehouden in plaats van ochtenddiensten. Steeds op de eerste zondag van de 
maand. Deze zondag zijn Vespers in de Nicolaaskerk in Den Andel, deze viering 
begint om 16.30 uur. Het is een korte viering met muziek, teksten, samen zingen 
van enkele Taizéliederen, stilte en er is gelegenheid om een kaars aan te steken. 
Het thema van de Vespers van 3 mei vormt het leven en de inspiratie van 
Dietrich Bonhoeffer. Muzikale medewerking wordt verleend door Jenny Baron 
(zang), Dirk Molenaar (orgel), Carin Schripsema (piano ) en Jolanda Tuma 
(saxofoon). Na afloop van de Vespers is er gelegenheid om even na te praten bij 
een kop koffie of thee. Van harte welkom! 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie, Noodhulp Myanmar. Als gevolg van de 
langdurige conflicten in Myanmar zijn veel mensen van met name etnische 
minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt de 
organisatie Mae Tao Clinic (MTC) die (medische) noodhulp, opvang en scholing    
               biedt aan vluchtelingen in het grensgebied van Myanmar en Thailand.  
               U kunt via gift overmaken of via de bank geven, zie info linkerkolom,  
               o.v.v. ‘Myanmar’, of scan de QR-code←←← 

Tweede collecte is voor onze kerk: U kunt via gift overmaken of via 
de bank, zie info linkerkolom, geven of scan deze QR-code→→→→→→ 
 

Meeleven met elkaar  
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst. 
 

Bedankt: ‘Afgelopen zondag werd ik blij verrast door een prachtig boeket witte 
bloemen van de kerk. Eén mooi gebaar van meeleven en verbondenheid. Heel 
veel dank hiervoor. Hartelijke groet, ook namens Lieuwe’, Ria van der Molen 
‘Ik wil u, ook namens onze kinderen, hartelijk danken voor de warme woorden 
tijdens de ziekte van Dick, de bezoeken in het Zonnehuis en het Martini. De vele 
kaarten en bloemen die ik mocht ontvangen na het overlijden van Dick zijn mij 
tot een grote steun geweest’. Vriendelijke groet, Corry Westerkamp-van den Bos 
 

 

Inzameling voor de Voedselbank: Deze zondag worden er weer producten voor 
de voedselbank ingezameld in de hal van de Centrumkerk. Voor de maand mei is 
er vooral behoefte aan: pakjes soep, broodbeleg zoet, thee, pastasaus, 
macaroni mix en wasmiddelen. De voedselbank steunen kan ook door een 
bijdrage in de groene collectebus die in de hal van de kerk klaar staat, of door 
uw gift over te maken op: NL44RABO 0102553289 t.n.v. St. Voedselbank  
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Het Hogeland of scan de QR-code→→. Zelf producten naar de voedselbank brengen kan iedere woensdagmorgen  
van 9.00-12.00 uur, adres: Lombok 1 in Winsum. Namens de Voedselbank alvast bedankt voor al uw giften.  
 

Groene suggestie: Een strak gazon lijkt netjes maar is voor de natuur een groene woestijn. De campagne "Maai Mei 
Niet", waarbij werd gevraagd om in de maand mei het grasveld te laten groeien, is nu veranderd in "Maai Minder". Begin 
juni in een keer al het gras kort maaien, bleek niet goed voor alle dieren en insecten. Door gewoon later en minder vaak 
te maaien krijgen bloemen als madeliefjes, klaver en paardenbloem de kans om te bloeien en zaad te vormen. Helaas 
worden deze planten vaak als onkruid gezien, maar juist die bloemen zijn onmisbaar voor bijen, vlinders en andere 
insecten. Door het maaien uit te stellen ontstaat een bloemrijk gazon dat zoemt en leeft. U kunt ook mozaïk-maaien: 
maai een deel wel en laat andere stukken langer staan.  
 

Klankbord mei/juni 2026 is verschenen op 30 april. Vanwege de meivakantie kan het zijn dat u Klankbord iets later in de 
bus krijgt. Graag uw begrip hiervoor. Klankbord is ook online te lezen op www.pgwh.nl 
 

                            Doe je zelf, of ken je iemand die, dit jaar eindexamen VMBO/HAVO/VWO doet? 
                            8 mei beginnen de eindexamens van de middelbare scholen. Vanuit de PGWH willen we graag 
                            aandacht schenken aan jongeren uit onze gemeente, die eindexamen doen. Een berichtje, met naam, 
                            adres en telefoonnummer van degene die eindexamen doet, naar Wilga Schuuring, info@pgwh.nl / 06 
                            57834051, is voldoende. Dit kan tot 4 mei. Wij wensen iedereen die examen moet doen heel veel succes! 
 

Ontmoeting en handwerken - 5 mei Centrumkerk Winsum  
Dinsdagmiddag 5 mei pakken we voor de allerlaatste keer dit seizoen de draad weer op. Haken, breien, borduren, 
naaien, weven, quilten, punniken. Alles wat maar met draad en/of naald te maken heeft kan worden gedaan. Ook 
diamond painting of een tekening maken kan gewoon. Wel zelf het materiaal meenemen. Of kom gewoon langs om te 
kijken wat iedereen maakt van 14.00 - 16.00 uur in de Ontmoetings-zaal  in de Centrumkerk. Koffie/thee is klaar. Jong en 
oud, dames en heren, iedereen is van harte welkom! 
 

Woensdag 6 mei - ‘Op adem komen’ - Torenkerk Winsum Op woensdag 6 mei is het weer tijd om ‘Op adem komen’ in 
de eeuwenoude Torenkerk, Kerkstraat 14 in Winsum. Op deze mooie plek is er ruimte voor stilte, poëzie, muziek en 
zingen we liederen rond een bepaald thema. Het thema voor deze avond is: ‘Zachte krachten’. Na afloop is er koffie of 
thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur, de kerk is niet verwarmd. Iedereen is van harte welkom! 
 

Orgeldag Noord-Nederland 9 mei 2026 
Het is ieder jaar op de tweede zaterdag in mei feest voor vele orgelminnaars. Al vele jaren is deze dag als Orgeldag 
Noord-Nederland bekend, een dag waarop in Noord Nederland en met name in de provincie Groningen van heel veel 
kerken de deuren geopend zijn en orgels kunnen worden bespeeld. In de Centrumkerk in Winsum en de Fabianus- en 
Sebastianuskerk in Eenrum wordt tussen 10.00 en 16.00 uur het orgel bespeeld. Kijk op de volgende link welke kerken er 
allemaal meedoen: https://www.hinszorgelleens.nl/orgeldag2/ De organisatie van deze dag, die bij de Stichting Hinsz-
orgel Leens ligt, is alleen maar mogelijk door de medewerking van vele plaatselijke kerkbestuurders en vrijwilligers. 
Traditiegetrouw wordt deze dag besloten met een orgelconcert in de Petruskerk van Leens om 17.00 uur. 
 

Expositie Ontmoetingszaal Centrumkerk Negen jaar heeft de expositiecommissie tentoonstellingen in de 
Ontmoetingszaal georganiseerd. Nu neemt de groep, bestaande uit Riet Michel, Hilda Ham, Jeannet Slob en Jan en 
Klaske Groothof, afscheid met een exposé van eigen werk. Vanaf 1 mei zal werk van hen te zien zijn in de 
Ontmoetingszaal van de Centrumkerk. Het wordt ongetwijfeld een kleurrijk geheel! 
 

Expositie van Gosse Koopmans-in de Centrumkerk in Winsum-tussen Hemelvaart en Pinksteren 
Om het jaar wordt in heel Nederland een grote kunstmanifestatie georganiseerd door verschillende 
clusters: Feest van de Geest, een expositie in (vaak oude, maar ook moderne) kerken, met werk van  
vele kunstenaars rondom een wisselend thema. Dit jaar is dat: ‘Elkaar Verstaan’. Een actueel thema  
in een wereld waarin miscommunicatie op velerlei gebied hoogtij viert. Maar ook een thema dat is geïnspireerd door wat 
er kerkelijk speelt tussen Hemelvaart en Pinksteren. In het cluster Groningen - Noord Drenthe doen 20 kerken en 22 
kunstenaars mee. Op 14, 16, 17 en 23, 24, 25 mei, staat de deur van de Centrumkerk in Winsum tussen 13.00 – 17.00 uur 
open om het werk van kunstenaar Gosse Koopmans (1957) te bezichtigen. Gosse over het thema ‘Elkaar Verstaan’: 
‘Communicatie gaat niet altijd via woorden. Soms zit elkaar verstaan in een blik, een gebaar, een stilte die blijft hangen. 
In mijn werk zoek ik die kleine momenten waarop mensen aanwezig zijn in zichzelf, en tegelijk iets delen met de wereld 
om hen heen. Portretten, taferelen geschilderd op plekken waar mensen elkaar ontmoeten: het zijn fragmenten van 
contact, van nabijheid. Van het gewone dat zich in het dagelijkse leven weerspiegelt. In deze tentoonstelling toon ik werk 
dat uitnodigt tot vertraging. Tot kijken zonder haast. Tot het verstaan van wat niet uitgesproken wordt — maar wél 
gevoeld. Want misschien begint écht contact… wel precies daar’. Gosse Koopmans is tijdens de openingstijden zelf ook 
aanwezig. De toegang is gratis.  Zie ook: www.feestvandegeest.nl 
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